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Foto voorblad Trudy van Hoof    Maria Ommegangetje 2022 

 
 

 

 

 
 

“GA MET ONS MEE OP ONZE WEGEN. TOON DAT GIJ ONZE GOD WILT ZIJN.” 

Lieve mensen! 

 

Deze woorden heb ik vaak gezongen in het studentenkoor van Heerlen. Ze geven me nu inspiratie 

om een stukje te schrijven voor de vakantieperiode. 

 

Veel mensen trekken erop uit in de maanden juli en augustus. We mogen onze horizon verbreden. 

Tevens is het belangrijk om even afstand te nemen van het leven van alledag. Gedurende het jaar 

moeten we allemaal zoveel. Dat hoeft hopelijk tijdens de vakantieperiode niet. Wanneer een 

bepaalde druk en last van ons afvalt, kunnen we tijd en ruimte maken voor andere dingen. 

Menigeen van ons doet dat ook. Opvallend is dat veel mensen kerken en kloosters bezoeken. 

Ze worden getroffen door het gastvrij onthaal elders en komen met nieuwe inspiratie terug. 

 

Een andere vrucht van de vakantieperiode is voor veel mensen de contacten en ontmoetingen, die 

we met anderen mogen hebben. Er worden dingen gedeeld en gezegd, die we thuis niet zo 

gemakkelijk kwijt kunnen. Soms ontstaan er vriendschapsbanden voor het leven. 

 

Als dit ons mag overkomen, heb ik het gevoel dat de bede van het lied: “Ga met ons mee op onze 

wegen. Toon dat Gij onze God wilt zijn.” werkelijkheid wordt. We ervaren dan Zijn aanwezigheid. 

Een pelgrim  naar Santiago kwam tot de conclusie:  

 

“Toeval bestaat niet. God zorgde er telkens voor dat ik de juiste mensen tegenkwam.” 

 

Het sterkt mijn geloof wanneer de aanwezigheid van God op deze wijze ervaren wordt. 

 

Een hele fijne vakantieperiode toegewenst. Vrede en Alle goeds. 

 

Pastoor Paul Verbeek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OVERWEGING 
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OPRUIMEN HH. PETRUS EN PAULUSKERK  

In maart hebben we met diverse vrijwilligers gekeken naar alles dat in de HH. Petrus en Pauluskerk 

en het secretariaat aanwezig is. We hebben geïnventariseerd wat wel of niet weg kan of waar we 

vraagtekens bij hebben gezet. De boekenstal is inmiddels helemaal op orde. Op het secretariaat is 

ook het nodige opgeruimd. Voor alle andere ruimtes zouden we nog opnieuw bij elkaar komen. 

Inmiddels is dit ook dringend nodig omdat er veel goederen vanuit Vlissingen naar Middelburg zijn 

gekomen. En dat staat nu nog even te staan waar het staat. 

 

Wie kan op zaterdag 2 juli vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur stevig bijdragen  
aan het verder opruimen en ook aan het wegdoen van alles dat overtollig is? 

 

Gedacht moet worden aan het opruimen van de kaarsenkast, waar van alles in staat zoals 

bloempotten, vazen, kunstbloemen, manden. Keuken, verplaatsen van spullen in de sacristie,  

onderaan de trap, biechtstoelen ordenen, het weghalen en anders inrichten van overtollige zaken 

die in de kerk zelf en met name in en rond de Mariakapel zijn opgehangen. 

 

Graag een reactie naar  opruimenmiddelburg@rkwalcheren.nl of bellen naar 

Ruud Louwes     0624863893  
Corleen Poppelaars     0630591392  

 

 

 
  

VAN DE BESTUURSTAFEL 

mailto:opruimenmiddelburg@rkwalcheren.nl
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VIERINGEN IN DE SINT JACOBSKERK 

De datum van 1 juli voor de overdracht van de Onze Lieve Vrouwekerk en de pastorie nadert. 

Inmiddels zijn we op weg met de vieringen in de Sint Jacobskerk. Dit vraagt nog de nodige 

organisatie en natuurlijk vrijwilligers. Diverse vrijwilligers hebben aangegeven door te gaan met 

hun vrijwilligerswerk. Anderen hebben hun taak of één van de taken neergelegd.  

 

Er is altijd wel iets te doen 

We kijken nu samen naar wie zou voor de vieringen in de Sint Jacobskerk welke taken op zich 

willen nemen? Daarbij is van belang dat de viering niet iedere zondag is; we vieren in de Sint 

Jacobskerk de 1e en 3e zondag van de maand, dus inzet één keer per maand of per twee 

maanden is ook een optie. Of assistentie bij de weekvieringen. En alles wat daaromheen nodig is, 

uiteenlopende hand- en spandiensten zoals gereedzetten, opruimen, voorraden bijhouden, 

uitwisselen van gegevens en goederen en dergelijke. 

 

Het is tijd voor de toekomst 

We zijn op dinsdag 28 juni met enkele vrijwilligers samengekomen en hebben een plan gemaakt 

dat we graag met alle vrijwilligers en oudvrijwilligers uit Vlissingen willen bespreken op dinsdag 

5 juli in de Emmanuelkapel, vanaf 19.30 uur, ingang Brouwenaarstraat.  

 

Willen jullie een reactie sturen aan vrijwilligersbijeenkomst@rkwalcheren.nl? Welke reactie kun 

je geven? 

• Dat je deelneemt aan de vrijwilligersbijeenkomst op 5 juli. 

• Dat je gewoon komt omdat het plezierig is weer samen te zijn met de vrijwilligers en 

oudvrijwilligers. 

• Jouw suggesties en ideeën voor het parochieleven in Vlissingen. 

 

We hopen op veel reacties en een aardige opkomst.  

 
Graag een reactie naar vrijwilligersbijeenkomst@rkwalcheren.nl of bellen naar 
 
Ruud Louwes     0624863893  
Corleen Poppelaars     0630591392 

 

 
Foto website Sint Jacobskerk 

mailto:vrijwilligersbijeenkomst@rkwalcheren.nl
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VAN DE PASTORES                                    

 

 

PASTOOR PAUL VERBEEK BENOEMD TOT ERE-KAPELAAN BEAURAING  
 
Zaterdag 11 juni is tijdens de bedevaart naar Maria met 

het Gouden Hart in Beauraing, namens de bisschop van 

Namen Mgr. Pierre Warin, pastoor Paul Verbeek 

benoemd tot Ere-Kapelaan van het Heiligdom.  

Paul Verbeek ontving de benoeming als verrassing 

vanwege zijn 25-jarig jubileum als voorzitter van Comité 

Pro Maria, bisdom Breda. Hij ontving hiervoor uit handen 

van de rector van het Heiligdom, Pater Joëlle Rochette, 

een certificaat. De rector hing hem daarna een mooi 

koordkruis om. Op het kruis staat een Mariablauw met 

Goud Hart met onderaan 5 bloemetjes die staan voor de 5 zieners: Gilberte en Andrée Degeimbre 

en Fernande, Albert e Gilberte Voisin. 

 

Het bestuur, pastoraal team en parochianen van de Heilige Maria Parochie Walcheren feliciteren 

Paul van harte met deze bijzondere benoeming!  

 
Artikel is overgenomen uit de nieuwsbrief van de Lievevrouweparochie Bergen op Zoom  

tekst: Fredi Hagedoorn; foto Elma Bastianen-Luijks 

 

 
 

 

DAG VAN DE CANTOR 2022   

Ria Mangnus attendeerde de redactie op het volgende bericht: 

 

Na de beperkingen door corona start het koorkringbestuur weer met activiteiten voor iedereen 

die betrokken is bij liturgie en (koor)muziek. Het bestuur van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, de 

Commissie voor liturgische muziek Bisdom Breda en het Sint Franciscuscentrum, centrum voor 

vorming en diaconale actie, organiseren in Zeeuws-Vlaanderen een 'Dag van de cantor' om de 

praktijk van de cantor een nieuwe impuls te geven. 

 

Wanneer en waar 

De Dag van de cantor gaat door op zaterdag 16 juli 2022 in de Emmaüskerk , Alberdingk 

Thijmstraat 2 te Terneuzen. 
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UIT DE PAROCHIE 

Voor wie 

De dag is bedoeld voor zangers die al als cantor functioneren of die dat willen gaan doen. De dag 

staat ook open voor voorgangers, zij oefenen hun taak immers van oudsher voor een deel ook 

zingend uit. Ook koorleiders die meer willen weten over de basis van de liturgische zang en die 

graag een cantorgroep willen beginnen in hun parochie. Maar ook iedereen die graag zingt is van 

harte welkom. 

 

Aanmelden en kosten 

U kunt zich tot vrijdag 15 juli 2022 aanmelden via de website https://sintfranciscuscentrum.nl  

Aan de dag zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

HEILIG VORMSEL 2022 

 

Zondag 19 juni hebben Marieke en Riccardo het sacrament van het Heilig Vormsel mogen 

ontvangen.  Het was een prachtige viering! Pastoor Fons van Hees was (in plaats van  

de bisschop) de vormheer. Het koor Cantate Domino zorgde voor een mooie muzikale omlijsting. 

Dankbaar zijn we iedereen die op de achtergrond meegeholpen heeft deze viering mogelijk te 

maken. 

Wij mochten onder leiding van pater Thaddy de kinderen begeleiden op hun weg naar de grote 

gebeurtenis. Kathryn en Matthias Caspers hebben alles voorbereid. Ze hebben gebruik gemaakt 

van YOUCAT (voor Kids),  een nieuwe catechismus voor de jeugd, die ik ook u ten zeerste kan 

aanbevelen voor uzelf en uw kinderen. Wij zijn de afgelopen tijd 8 keer bij elkaar geweest op 

zondagmorgen voorafgaand aan de eucharistieviering. Ernst Heijn en Kathryn hebben de kinderen 

onderwezen met woorden en beeldmateriaal. Matthias en ik mochten met de ouders steeds een 

gesprek hebben over geloof en geloofsbeleving. Dit vonden we erg belangrijk, omdat de ouders 

verantwoordelijk zijn voor hun kind en zij de taak hebben om hun kind verder in het geloof te 

begeleiden. Het was fijn om te doen. We hebben prachtige gesprekken gehad over veel 

onderwerpen rondom het geloof. We hebben met hen gesproken over de rede, dat zij hun kind 

het Heilig Vormsel wilde laten ontvangen; over de beloften die de ouders bij de doop hadden 

gedaan en hoe zij hier vorm aan konden geven. 

We hebben de 7 sacramenten behandeld en bij het sacrament van het vormsel de zeven gaven 

van de Heilige Geest. Na het gesprek hebben we met zijn allen deelgenomen aan de viering. 

Het was voor ons een hele bijzondere tijd en ik ben blij en dankbaar, dat ik hieraan heb mee 

mogen werken. 

 

Namens de werkgroep vormselvoorbereiding, Marianne Solinger 

https://sintfranciscuscentrum.nl/
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‘Op 19 juni ontvingen Riccardo en ik het Vormsel. Ik vond het een heel mooie mis.                           

Voor mij was deze mis extra speciaal, omdat ik tijdens de mis mijn ouders 

bloemen mocht brengen en hen mocht feliciteren met hun 25-jarig huwelijk.Het was prachtig.’ 

Marieke 

 

‘Het vormsel was een mooie ervaring. Ik ben blij dat ik dichter bij God ben. 

Het vormsel was mooi om met familie en dierbaarste te delen’ 
Riccardo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Foto’s  Kathryn Caspers 

 
Het bestuur, pastoresteam en parochianen feliciteren Marieke en Riccardo van harte met het 
ontvangen van hun Heilig Vormsel. 

 
 
MARIA OMMEGANGETJE  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 15 augustus 1943 doet Kapelaan W. Ooijens het voorstel om, 

als Bergen op Zoom voor groot oorlogsgevaar zal worden gespaard, uit dankbaarheid daarvoor 

een Ommegang te doen trekken zoals in de Middeleeuwen de Kruisommegang door de straten 

van Bergen op Zoom trok. In 1945 op 15 augustus, voor het eerst na ruim 370 jaar, trekt de 

Ommegang door Bergen op Zoom met 478 personen. Het Lievevrouwegilde wordt vanuit de 

Middeleeuwen heropgericht om ieder jaar de Ommegang mogelijk te maken in Bergen op Zoom.  

 

Inmiddels trekt de Maria Ommegang nog steeds door de eeuwenoude binnenstad van Bergen op 

Zoom. Iedere laatste zondag van juni trekt de stoet met haar ruim duizend deelnemers door de 

stad. Predikend, dansend en musicerend wordt de geschiedenis van Maria uitgebeeld.  

Kleurrijke kostuums, fleurig opgesierde wagens en een enorme persoonlijke inzet van iedere 

deelnemer bepalen elk jaar weer de sfeer die de kilometers lange processie uitstraalt. En altijd is 

het weer verwonderlijk dat de stoet één lijkt te worden met de tientallen eeuwenoude straatjes 

van de Markiezenstad. 
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Op uitnodiging van pastoor Paul Verbeek vertrokken op zondag  26 juni Lea Izeboud, Jeannette 

Vrancken, Ruud Louwes en Trudy van Hoof met de auto naar Bergen op Zoom om mee te lopen 

met de genoemde processie. We namen het Mariavaandel  van de Mariacongregatie  uit de Onze 

Lieve Vrouwekerk mee. De dag begon met een mooie eucharistieviering in de Gertrudiskerk. Na de 

lunch in de tuin van het vicariaat verzamelden we ons in de grote tuin van het Markiezenhof.  Daar 

vertrok de processie. Onze plek was bij de gasten van de Mariabeelden en processievaandels. 

Langs de kant van de weg en op de Grote Markt stonden vele toeschouwers, waaronder diverse 

parochianen. Het zou een te lang verhaal worden om alles te vertellen wat er gebeurde op die 

dag. De foto’s zeggen meer dan woorden. Laten we het houden bij, dat we onder de indruk naar 

huis reden en eensgezind zeiden:  

Volgend jaar lopen hopelijk nog veel meer parochianen mee in deze processie!                  

 

      

Foto’s  Carlos D’Hert      Foto bezoeker kerk 

 

Trudy van Hoof 

 
Het Maria Ommegangetje is te zien op: https://mariaommegang.nl 

en op https://www.zuidwestupdate.nl/tv/maria-ommegang/?v=724228668 

 

HERINNERINGEN VAN EEN VLISSINGSE PAROCHIAAN (8) 

Nadat  voor velen de dierbare Onze Lieve Vrouwekerk en haar historie gesloten is, komen bij mij 
allerlei herinneringen naar boven. Die wil ik graag met u delen. 
 

“De Blasiuszegen” 

Geboren in 1950, maakte ik nog intensief de tijd mee van het rijke roomse leven. Niet alleen in de 

kerk, maar ook thuis en op school was het rooms-katholieke geloof alom tegenwoordig met haar 

verplichtingen, geboden en verboden en vooral ook straffen als de gewone zonde, de doodzonde 

en de erfzonde (ja, er waren verschillende gradaties zondes), de hel en het vagevuur, de doop en 

de nooddoop voor kinderen die de geboorte dreigden niet te overleven. ‘In tijd van nood, mag en 

moet iedereen dopen!’. Niet gedoopt betekende tenslotte het vagevuur, ook voor kleine 

onschuldige baby’tjes. Gelukkig was er ook de absolutie (vergiffenis) door de biecht. We moesten 

maandelijks biechten om gezuiverd te worden van al onze onvolkomenheden. Die biecht gaf ook 

opluchting en bevrijding. 

https://mariaommegang.nl/
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En er was, altijd op 3 februari, de Blasiuszegen. Die dag is de feestdag van de 

Heilige Blasius, een onthoofde Armeense bisschop uit de stad Sebaste. Hij zou 

gestorven zijn in het jaar 316.  

Zijn hoofd wordt  anno 2022 nog jaarlijks rondgedragen als relikwie  in een 

processie in Dubrovnik. Nu ligt Dubrovnik in Kroatië. Ik heb geen idee waarom 

deze Armeense bisschop in Kroatië wordt geëerd, maar de bisschop van Mira in 

Turkije (Sinterklaas) wordt tenslotte ook in Nederland vereerd. Zelfs Geert Wilders 

ziet deze gastarbeider graag elk jaar komen. 

Die Blasiuszegen vond ik een wat onbestemd gebeuren waarbij 

twee gewijde brandende kaarsen kruiselings onder je kin, tegen je 

keel gehouden werden, onder het geprevel van wat Latijnse 

gebeden. Het zou de ontvanger beschermen tegen keelkwalen als 

bronchitis en astma, maar ook tegen longklachten. 

 

Mijn moeder, net als mijn vader zeer RK opgevoed, vertelde de 

legende over een jongen bij wie een  visgraat in de keel was blijven 

steken en dat hij na het ontvangen van die zegen plotseling van die graat was bevrijd. En tja, wij 

aten wel elke vrijdag kabeljauw van vishandel Jansen op het Bellamypark. En daar zaten wel eens 

graten in.  

Je kon dus nooit weten. Onder het motto, baat het niet dan schaadt het niet, ontvingen wij 

jaarlijks die Blasiuszegen. En telkens wanneer dat gebeurde meende ik iets in mijn keel te voelen 

gebeuren. Aan verbeeldingskracht blijkbaar geen gebrek.  Ik hoor trouwens nooit meer over de H. 

Blasius. Wel zijn er nog steeds kerken naar hem vernoemd. 

 

Volgende keer: ”Pracht en praal” 

Leo Speckens  
Foto en plaatje van internet 

 

AANVULLING OP ‘BLASIUSZEGEN’ 

Bij het plaatsen van het artikel van Leo Speckens herinnerde ik mij iets gelezen te hebben over de 

‘Blasiuszegen’ in de Damiaanparochie. In de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart in Ovezande wordt 

de Blasiuszegen nog ieder jaar gegeven. Dit wordt van tevoren met de voorganger overlegd. De 

Blasiuszegen is altijd persoonlijk en wordt aan het einde van de viering gegeven voor degene die 

dat wil.  Met dank aan Charlotte den Toonder, parochiaan uit Ovezande. 

 

Trudy van Hoof 
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MUSEUM PANORAMA WALCHEREN IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK 

Nu de voor u vertrouwde Onze Lieve Vrouwekerk een andere 

bestemming gaat krijgen, is er dankzij de welwillende 

medewerking van uw kerkbestuur en de nieuwe eigenaar voor 

Museum Panorama Walcheren de mogelijkheid om tot half 

november mooi geschilderde panorama’s ten toon te stellen. Van 

23 juni tot 15 november a.s. kunt u deze hele grote doeken van 

mooie plekken op Walcheren komen bekijken.  
• Openingstijden: van donderdag t/m maandag van 13.00 tot 17.00 uur. 

• De entree is € 6 inclusief gratis koffie of thee. 

• Meer informatie op www.panoramawalcheren.nl 

• Voor groepen is er de mogelijkheid om op afspraak buiten de openingstijden een bezoek te 

brengen. Afspraken via: panorama.groepen@gmail.com 

Wij hopen dat u het leuk vindt uw dierbare kerk nog een keer te bezoeken en wie weet kunt u nog 

bijzondere verhalen vertellen over de kerk.  

 

U bent van harte welkom.  

  

Namens Museum Panorama Walcheren, 

Barbara Schor               
   

      

KLEDINGINZAMELING 2022?? 
Caritas is op zoek naar ruimte en vrijwilligers    

Al jarenlang zamelt caritas in het najaar kleding in voor Sam's Kledingactie voor 

Mensen in Nood. Aanvankelijk in Middelburg en Vlissingen, maar omdat de 

opbrengst in Middelburg terugliep, de laatste jaren alleen in Vlissingen en wel in 

de Onze Lieve Vrouwekerk.  Geregeld wordt gevraagd of er dit jaar ook weer een 

inzamelingsactie is. Caritas wil de organisatie op zich nemen en behalve in 

Vlissingen ook kleding inzamelen in Middelburg, maar dan moet er wel ruimte 

beschikbaar zijn in Vlissingen/Middelburg waar een ochtend en een avond de inzameling plaats 

kan vinden. Bovendien wordt de hulp van een aantal parochianen gevraagd.  

 

Dus … wie weet er een geschikte ruimte en wie wil wel meehelpen bij de inzameling?  

Graag uw reactie per mail naar caritas@rkwalcheren.nl. 

 

  

Foto website  

Panorama Walcheren 

http://www.panoramawalcheren.nl/
mailto:panorama.groepen@gmail.com
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LIEF EN LEED 
 

COLLECTES JULI 2022  

Op zaterdag en zondag 2 en 3 juli 2022 houdt het bisdom Breda de ‘zondag voor de diaconie’.  

Op deze zondag besteden de parochies in het bisdom Breda extra aandacht aan caritas en 

diaconie. Zaterdag/ Zondag 10, 17, 24 en 31 juli voor de eigen parochie. 

 
 

ZEVENTIGJARIG HUWELIJK                   
In de toeristenkerk van Dishoek is er afgelopen zondag stilgestaan bij het zeventig jarig huwelijk 

van dhr. en mevr. van der Weijde.   

“Die zeventig mooie jaren van hun huwelijk zijn o gevlógen", lacht Pierre van der Weijde (96). 

Maar dat zijn vrouw Ans (94) sinds een jaar niet meer bij hem thuis kan wonen, is wel erg zwaar 

voor het het Vlissingse paar. (PZC 27 juni). Door fysiek ongemak woont mevrouw van der Weijde in 

Scheldehof.  Het echtpaar werd bezocht door de burgemeester Van den Tillaar. Van onze parochie 

kregen zij een bloemetje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     Foto’s familiealbum 

 

Het bestuur, pastores en parochianen feliciteren dhr. en mevr. Van der Weijden van harte met hun 

zeventig jarig huwelijk 

 

 
 

 

 

GEDOOPT   23 juni  Rafael van Hell, zoon van Roland en Susana van Hell-Quijada Chan.  

OVERLEDEN  26 juni  mevr. Annie Mes, 100 jaar  Middelburg 

Mevr. Annie Mes is op bijna 101 jarige leeftijd overleden. Op zeer hoge leeftijd heeft zij in haar 

handwerkwinkeltje op de Pottenmarkt in Middelburg gewerkt. Maandag 4 juli is de uitvaart om 

13.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk kerk in Middelburg. 
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NIEUWSBRIEF EN WEBSITES  
Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het 

bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief.  Het Sint Franciscuscentrum organiseert 

diverse activiteiten. Hierover bevat de website https://sintfranciscuscentrum.nl  de benodigde 

informatie. 

 

BEDEVAART IN BRIELLE 

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in Brielle de Martelaren van Gorcum om het leven kwamen. 

Het bedevaartsoord staat daar op een bijzondere manier bij stil tijdens de nationale bedevaart op 

9 juli. Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum, schreef in 2019 een boek over de 

negentien geestelijken. “Binnen heel vijandige omstandigheden hebben zij vastgehouden aan het 

geloof,” vertelt Ben. “Daarbij is het opmerkelijk dat zij dit als groep gedaan hebben, waarbij de 

sterkere broeders de zwakkeren hebben ondersteund.” Volgens Ben zijn de martelaren een 

voorbeeld voor alle christenen die te maken hebben met oorlog en onderdrukking. “Voor elke 

christen komt het uiteindelijk aan op het geven van een getuigenis. Soms wordt de uiterste 

consequentie gevraagd, maar ‘je leven geven’ is ook een opdracht in het alledaagse. Door trouw te 

blijven aan het Evangelie maak je altijd het verschil.” 

Meer informatie en achtergronden via de website van het bedevaartsoord 

 

VOORAANKONDIGING ‘LOPEND VUURTJE’ 

Op zaterdag 15 oktober 2022 is in Bergen op Zoom weer de diocesane vormelingendag ‘Lopend 

Vuurtje’. Alle vormelingen met hun ouders van dit jaar en de afgelopen jaren zijn daarvoor van 

harte uitgenodigd. Binnenkort komt er meer informatie beschikbaar. Voor aanmeldingen en 

vragen kunt u nu alvast terecht op: lopendvuurtje@bisdombreda.nl. 

 

 

 
 

 

 

 

 

NIEUWS UIT HET BISDOM 

https://sintfranciscuscentrum.nl/
https://www.martelarenvangorcum.nl/
mailto:lopendvuurtje@bisdombreda.nl
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De vieringen in de Sint Jacobskerk zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Datum Tijd Plaats Voorganger Viering 
Muzikale ondersteuning 
Bijzonderheden  

Za  
2 juli 

10.30 
 

Ter Reede 
 

W. Sweere 
 

Vr. van W&C  

Zo  
3 juli 

10.00 
10.00 
11.30
13.30 

Dishoek 
Domburg 

Middelburg 
Vlissingen 

P. de Rooij 
W. Sweere 
F. van Hees 
R. Mangnus 

Eucharistiervr. 
Vr. van W&C 
Eucharistievr. 
Vr. van W&C 

Cantate Domino, Peter vd Heuvel 

      
Gerard Wortman a capella                                                                                          

Woe 
6 juli  

09.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C  

Do 

7 juli 

09.00  Middelburg Liturgiegroep Lauden  

Za  

9  juli 

10.30  Ter Reede  G. Wortman Vr. van W&C 
 

Zo  

10  juli 

10.00 

10.00 

11.30 

Dishoek 

Domburg 

Middelburg 

I. van der Par 

P. de Maat 

Th. de Deckere 

Vr. van W&C 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Koor Zegge 
 
René Adriaansen, Christian Blaha 

Woe  
13 juli 

09.00 Vlissingen Th. de Deckere  Eucharistievr.  

Do  
14 juli 

09.00 
10.30 

Middelburg 
Vlissingen 

Th. de Deckere 
R. Mangnus 

Eucharistievr. 
Pelgrimszegen   

 

Za  

16 juli 

10.30 

 

Ter Reede 

 

W. Sweere 

 

Vr. Van W &C 

 

 

 

Zo  

17 juli 

10.00 

10.00

11.30

13.30 

Dishoek 

Domburg 

Middelburg 

Vlissingen 

J. Brooijmans 

Liturgiegroep 

P. de Maat 

Th. de Deckere 

Eucharistievr. 

Vr. van W&C. 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Gospel Glorify, Middelburg 

 

Gaudeamuskoor, Guido Saerens 

Woe 
20 juli  

09.00 Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr.  

Do  
21 juli 

09.00  Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.   

Za  
23 juli 

10.30  Ter Reede Liturgiegroep  Vr. van W &C   

Zo 
24 juli 

10.00 
10.00 
11.30  

Dishoek 
Domburg 
Middelburg 

C. Covemaeker 
J. Heezemans 

Eucharistievr. 
Vr. van W &C 
Eucharistievr. 

Vox Populi Stampersgat 
 
René Adriaansen a capella 

Woe  
27 juli 

09.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C  

Do  
28 juli 

09.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za  
30 juli 

10.30 
11.00 

Ter Reede 
Middelburg 

R. Mangnus 
Th. de Deckere 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 

 
Doopviering  

Zo 
31 juli 

10.00 
10.00 
11.30 

Dishoek 
Domburg 
Middelburg 

R. Mangnus 
P. van de Ven 
F. van Hees 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

Helma en Hans Laroo 
 
Cantate Domino, Peter vd Heuvel 

                

  VIERINGEN                            
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REDACTIE 
mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk  12 juli 2022 bij de redactie  verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het 

abonnement kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden 

 ‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt voor degenen, die niet over internet beschikken  

en wordt 1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden 

verzendkosten in rekening gebracht. 

 

 

 

 

 

  

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter Pastoor i.s. Paul Verbeek p.verbeek@bisdombreda.nl 

Pastoor i.s. Pastoor i.s. Fons van Hees a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
Kerk 
                                   

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur   
      7 dagen van de week  

 

CONTACTGEGEVENS  

VAN DE REDACTIE 

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 
Paul Verbeek Pastoor in solido pverbeek@bisdombreda.nl 

Fons van Hees Pastoor in solido avanhees@zeelandnet.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider a.i. gkok@bisdombreda.nl 

 

SECRETARIAAT PAROCHIE 

Openingstijden dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

SECRETARIAAT VLISSINGEN 
Het secretariaat in Vlissingen is gesloten. Tot 1 juli zullen er op verschillende momenten 

vrijwilligers aanwezig zijn, onder meer voor het ontruimen van de kerk en pastorie.  

E-mail secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl  

 

PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 
Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Willibrordkapel Badhuisweg 6, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

 

 

 

 

 

mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:avanhees@zeelandnet.nl
mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com

