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HOOGFEEST VAN PETRUS EN PAULUS

In de viering van donderdag 29 juni in Middelburg werd het hoogfeest van de heilige
Petrus en Paulus gevierd. Beide apostelen zijn de patroonheilige van de Petrus en Pauluskerk in
Middelburg.

Het hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus herdenkt het martelaarschap van de beide apostelen,
de bekroning van hun getuigenis van het Evangelie. Het wordt jaarlijks gevierd op 29 juni. Al in de
vierde eeuw werd zowel in het Westen als het Oosten het martelaarschap van Sint Petrus op
dezelfde dag gevierd als dat van Sint Paulus. In Rome werd het op 29 juni gevierd, in het Oosten op
andere dagen. In de Griekse kerken van Asia Minor werden de apostelfeesten op de eerste dagen
na Kerstmis gevierd, dat van Petrus en Paulus op 28 december. De Armeniérs vierden het op

27 december en de Nestorianen op de tweede vrijdag na Epifanie. Tegenwoordig viert de

Byzantijnse Orthodoxie het ook op 29 juni.

Relieken

In Rome werd 'Petrus en Paulus' al in de 3de eeuw gevierd. De oudst bekende melding die van het
feest wordt gemaakt, dateert van het jaar 258. Daarin wordt aangegeven dat het op 29 juni gevierd
werd in de Via Appia ad Catacumbas, vlakbij de kerk San Sebastiano fuori le Mura. 29 juni was de
dag waarop derelieken van de apostelen daarnaartoe waren gebracht. Later werden de relieken
weer teruggebracht naar hun oorspronkelijke graven, die van Paulus naar de Via Ostiensis en die
van Petrus naar het Vaticaan. Op de plaats Ad Catacumbas werd in de 4e eeuw een kerk gebouwd

ter ere van de twee apostelen.

Hoogmis

In Rome begint 'Petrus en Paulus' met de pontificale vespers op 28 juni in de basiliek van San Paolo
fuori le Mura. Op de dag zelf gaat de paus voor in de hoogmis in de basiliekSan Pietro, boven het
graf van Sint Petrus. Tijdens deze plechtigheid zegent de paus voor de nieuw benoem-

de metropolieten het pallium. De evangelielezing van de hoogmis is genomen uit het Mattels-
evangelie (16, 13-19). Daarin zegt Jezus dat Simon de steenrots is ('Tu es Petrus') op wie Hij zijn Kerk

zal bouwen.
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GEBED

GOD,
U hebt deze dag
waarop wij Petrus en Paulus gedenken,
geheiligd tot een feest.
Wij vragen dat uw Kerk
in alle omstandigheden
de opdracht vervult van de apostelen
van wie zij in de aanvang het geloof ontvangen
heeft.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Uit getijdengebed
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HEIDAG MISSIONAIRE KERK OP 27 MEI 2023

‘Voor de vierde keer kwamen het pastorale team en de parochiebesturen van de
Damiaanparochie en Mariaparochie samen voor het invullen van de ‘missionaire kerk” voor beide
parochies.’

Zo begon het artikel geschreven door onze vicevoorzitter van het parochiebestuur Ruud Louwes.
Ed Visser (gepensioneerd pastoraal werker) vroeg in een ingezonden brief aan de redactie om
meer concretisering van de punten die besproken waren op die dag.

We hebben dit voorgelegd aan Ruud. In de volgende ‘Verbinding zal hij concreter ingaan op wat
er op die dag besproken is.

Vicaris-generaal Norbert Schnell was op de heidag ook aanwezig. Op youtube staat een interview
met hem over het onderwerp: Missionaire Kerk: op een nieuwe manier aan het werk

Dit was ook het onderwerp op deze heidag. Op onderstaande link kunt u het interview zien.
https://www.youtube.com/watch?v=WIlo7FO6ds7k

VRUWILLIGERSAVOND 7 JULI

Beste vrijwilligers,

Op vrijdag 7 juli nodigt het bestuur alle vrijwilligers uit van de parochiekern Middelburg/
Veere/Vlissingen . Op die manier bedankt het bestuur de vrijwilligers voor al het werk, dat zij
voor de parochie verrichten.

De middag begint om 17.00 uur en wordt in de tuin van de pastorie in Middelburg gehouden.
Voor eten en drinken wordt gezorgd; voor gezelligheid moet u zelf zorgen!! Mochten er mensen
zijn die iets lekkers klaar willen maken of anderszins mee willen helpen, heel graag. Graag bij

opgave toevoegen.

U kunt zich opgeven bij c.poppelaars@rkwalcheren.nl voor 1 juli.

Het parochiebestuur
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DE ST. WILLIBRORDKAPEL IN DOMBURG

De St. Willibrordkapel in Domburg bestaat 90 jaar. Dit bijzondere jubileum wordt tijdens de Eucha-
ristieviering op zondag 2 juli 2023 gevierd.

Wij nodigen u van harte uit deze viering bij te wonen en stellen het ook zeer op prijs als u in de
gelegenheid bent te komen. De viering wordt voorgegaan door vicaris Paul Verbeek, tevens waar-
nemend pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren, en begint om 10.00 uur.

Het 90 jarig jubileum is ook bijzonder in verband met de aanstaande slotviering op zaterdag 30
september. Dan zullen we na 90 jaar afscheid nemen van de St. Willibrordkapel in Domburg als

kapel van onze katholieke parochie.
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Een goed gesprek voeren

Ontdekken

Verdiepen in het christelijk geloof

Dat doe je op Alpl:n.a

ALPHA

‘Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je samen met anderen het christelijk geloof
ontdekt. Elke bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, gevolgd door een inleiding over
het christelijk geloof en de kleine groep.

Van ‘Wie is Jezus?’ tot ‘Bidden: waarom en hoe?’, je ontdekt op een laagdrempelige en

gezellige manier de basis van het geloof.

Na de inleiding ga je uit elkaar in kleine groepen om door te praten over het onderwerp.
En echt geen enkele vraag of mening is te gek: de kleine groep is de plek waar je alles mag
delen.

En dat is Alpha! Een plek waar alle verhalen samenkomen, waar je alles mag zeggen,
ongetwijfeld nieuwe vriendschappen maakt én (volgens 92% van de deelnemers) sowieso
een goede tijd hebt.

Alpha duurt ongeveer tien weken en een weekend weg en is in de meeste gevallen gratis.
Soms wordt er een kleine (vrijwillige) bijdrage gevraagd voor het weekend weg.’

Lees meer > https://alpha-cursus.nl/over-alpha/

Ook in Middelburg willen we starten met een Alpha cursus.

De start informatieavond is op 28 augustus van 19.30 tot 21.00 u. in het secretariaat van
de HH. Petrus en Pauluskerk.

De cursus zelf zal starten in week 37.Het zijn 10 avondbijeenkomsten en een
zaterdagochtend. Doet u ook mee? Neem dan contact op met Corleen Poppelaars

e-mail c.poppelaars@rkwalcheren.nl



VAN DE PASTORES

VASISTAS, MANNA EN WOORDEN OM DE WERELD TE BEGRUPEN.

Vooruit het is zomer, laat ik een luchtig stukje schrijven op de grens van zin en onzin. Ik heb een
nieuw woord geleerd: vasistas. Wist je dat zo’n klein raam boven een deur of een hoog venster-
raampje zo genoemd wordt? Voor mij was dat onbekend totdat ik van een oud collega het boek
Vasistas van Claudia de Breij kreeg. De titel van dat boek is geen willekeurig gekozen onzin-
woord, maar het bestaat serieus én het betekent iets. De ondertitel van het boek van Claudia is
dan ook veelzeggend: Woorden om de wereld te begrijpen. Nu ik door Claudia voor het eerst
bewust over een vasistas lees, vind ik het synoniem ‘bovenlicht’ eigenlijk ook al een poétisch
woord voor al die kleine raampjes in onze huizen: een raampje speciaal gemaakt voor het licht
van boven. Maar misschien moet je pastor zijn om daar de poézie van in te zien. A fin, als je alles
wilt weten over de zin en onzin van het woord vasistas, kun je dat ook googlen. Je hoeft niet veel

moeite te doen om er het Duitse Was ist das? in terug te horen.

Deze morgen vertelde ik op de gezinszondag in ’s Heerenhoek nog eens over het manna uit de
hemel aan de communicanten. “Heej”, dacht ik: “da’s ook zo’n woord.” Er wordt gedacht dat
het Hebreeuwse woord manna niet meer dan ‘wat is dat?’ betekende. Het wordt ook in verband
gebracht met het Egyptische woord mennu, dat voor voedsel gebruikt werd. Mijn fantasie gaat
meteen met me aan de haal als ik dat lees en ik kan het me helemaal voorstellen. Die Israélieten
worden in mijn verbeelding ineens halve Zeeuwen die midden in de woestijn na dagen van
karigheid en geklaag een soort brood uit de hemel zien vallen en dan half mopperend en half
verwonderd uitroepen: wa-kriegen-me-noe? Er zit totaal geen logica in deze gedachte. Er is niks
Zeeuws aan het oude Hebreeuws, maar toch brengt het me spontaan dichter bij het woestijn-
volk dat duizenden jaren geleden dat verhaal over hun ervaring met Gods brood uit de hemel
met het woord manna toegevoegd heeft aan ons collectief geheugen door het z6 aan elkaar

te vertellen.



Ik maak nog één gekke gedachtesprong met je en dan mag je zelf bepalen of je zin of onzin uit
dit zomerse pastorale woordje gehaald hebt. We blijven nog even in de contreien van Israél.

**® eeuw van Yuval Noah Harari, een

Ik lees op dit moment het boek 21 lessen voor de 21
Israélisch historicus en futuroloog. Hij denkt in een van zijn lessen na over de invloed op ons le-
ven van kunstmatige intelligentie en de algoritmen waarmee het internet ons op elk moment
van de dag voorziet van schijnbaar toevallige informatie die voor ons van nut zou kunnen zijn. Ik
word niet meteen blij van zijn visie op onze toekomst, maar intrigerend is zijn gedachtegang
wel. Welk nieuws krijg jij trouwens elke dag willekeurig aangeboden door Google op je tele-
foon? Je denkt zelf vast ook regelmatig verbijsterd of verwonderd: Was ist das? Dan eindig ik

toch liever poétisch en licht-zinnig met Claudia de Breij:

En God zei: laat er licht zijn
en er was licht
en de Duitser zei: was ist das?

en er was een Vasistas

zo werkt dat

met scheppen

je ziet iets
dateralis
bedenkt er nieuwe woorden voor

en dan bestaat het

eindelijk op zo’n manier

dat anderen het ook kunnen zien.

Alida van Veldhoven, pastoraal werkster

opmaak redactie schilderij “ Une persienne enrolée d'office’ van Anicet Olivier



NIEUWE TEAMASSISTENT VOOR HET PASTORAAL TEAM

Het pastoraal team van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren krijgt
een nieuwe teamassistent. Linda van Aardenne wordt per 1 september de opvolger van Ria
Boonman en Leny Rijk. Leny en Ria hadden in het voorjaar aangegeven dat ze hun functie graag
per 1 oktober wilden beéindigen. In de maand september zullen zij hun opvolger nog kunnen
inwerken.

Linda van Aardenne is 50 jaar. Ze woont in Goes en heeft veel ervaring in het onderwijs en in de
omgang met jongeren. In de afgelopen jaren heeft Linda zich georiénteerd op een nieuwe
functie. In diezelfde periode heeft ze ook een groter engagement met de Kerk gekregen.

Linda is thuisgeraakt in de H. Pater Damiaanparochie en in de H. Maria Magdalenakerk in Goes.
Haar betrokkenheid bij de parochie werd bevestigd toen ze in december 2022 het Vormsel
ontving en voor het eerst deelnam aan de Eucharistie. Inmiddels was Linda al vrijwilliger

geworden in de H. Pater Damiaanparochie en ook in de H. Mariaparochie Walcheren.

De vacature voor teamassistent, die in april verscheen, sprak haar aan. Ze wilde haar talenten
graag ook beroepsmatig inzetten voor de parochie. De sollicitatiegesprekken met haar gaven de
parochiebesturen en het pastoraal team het vertrouwen dat Linda het teamassistentschap op
een kundige wijze zou kunnen invullen. Op 23 juni werd bekend dat Linda de nieuwe

teamassistent zou worden.

In een volgende Verbinding zullen we nader met Linda kennismaken. We zullen dan ook
aandacht geven aan Leny Rijk en Ria Boonman. Twee-en-een half jaar geleden volgden zij
Plonie Parée op - die vele jaren teamassistent was geweest. Ria en Leny hebben in een duo-
functie het team ondersteund en met hun kunde en inzet de functie van teamassistent verder
ontwikkeld. Het team en de parochiebesturen zijn hen dankbaar voor hun zorgvuldig werken en
voor de prettige manier waarop zij het contact tussen team en vrijwilligers in de parochies heb-

ben verzorgd.

Geerten Kok, teamleider pastoraal team




GEZINSDAG AAN ZEE 15 JULI 2023

Op de eerste dag van de zomervakantie is de Gezinsdag aan Zee! Voor ouders - zowel
echtparen als ouders die hun kinderen alleen opvoeden - is er een inleiding over ons mooie
geloof. De kinderen van 0 tot 16 jaar hebben met hun leeftijdgenoten een eigen
programma. In de middag is er gelegenheid om lekker uit te waaien op het strand.

Elk gezin wordt gezegend en we sluiten af met een gezellige barbecue.

Datum: zaterdag 15 juli van 10.00-18.00 Locatie: Strandkerk, Noorddijk 2, 4506 JE Cadzand-
Bad Het programma is van 10.00-18.00. Deelname kost 25 euro per gezin. Dit is inclusief

een lunch en barbecue. Info en opgave: gezinengeloof.nl/gezinsdag.

BEZINNING EN ACTIVITEITEN HERDENKING AFSCHAFFING SLAVERNIJ

In de Nieuwe Kerk in Middelburg wordt op zaterdag 1 juli van 12.00 tot 13.00 uur een bezin-
ningsmoment gehouden over het afschaffen van de slavernij. De organisatie is in handen van
de Raad van Kerken Middelburg, de Raad van Kerken Vlissingen en de Provinciale Raad van
Kerken Zeeland.

Aansluitend op de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk is de herdenkingsplechtigheid van de pro-
vincie Zeeland met een kranslegging bij het Zeeuws Slavernijmonument op de Balans in Mid-
delburg. Verder zijn er in het kader van Keti Koti ’s middags van 13.00 tot 20.00 uur activitei-
ten op het Abdijplein in Middelburg. .

Op zondag 2 juli wordt er in de kerkdiensten aandacht besteed

aan het herdenken van de afschaffing van de slavernij, 160 jaar geleden, en

het werkelijk vrij worden van slaafgemaakten, 150 jaar geleden.

Raad van Kerken (bewerkt redactie)

Lees meer> https://www.gelovenindedelta.nl/bezinning-en-activiteiten-herdenking-afschaffing-slavernij/



“WAT WETEN WIJ KATHOLIEKEN NU VAN DE BIJBEL?”

Voor alle medewerk (st) ers betrokken bij het Ouderenpastoraat
en alle andere belangstellenden:

houdt U alvast dinsdagmiddag 26 september vrij

voor de bijeenkomst in ’s Heerenhoek!

Vriendelijke groet namens de stuurgroep Ouderenpastoraat,

Ria Mangnus

p.w.

AFSLUITING DERDE JAARS CTV

Onlangs werd in Goes afscheid genomen van de derdejaars groep van de cursus Theologische
Verdieping voor gemeenteleden. Dr. Aarnoud Jobsen reikte de certificaten uit aan de deelne-
mers die een betrokken en hechte groep zijn geworden en de opgedane kennis en ervaring kun-
nen toepassen op hun werk, maar ook in kerken en parochies. Op de foto de docenten dr. Noéla
Polet, dr. Aarnoud Jobsen, ds. Gert Jan Smit, ds. Nelleke van der Linden en dr. Mar van der Veer
samen met hun ‘studenten’. In september wordt weer met een nieuwe groep gestart.

Informatie op www. ctvgoes.nl

Foto docent CTV
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EEN NIEUWE CURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING

Op 7 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus theologische verdieping in
de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) te Goes.

Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De cursus is geschikt voor wie:
- meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel

- meer wil weten van christelijke spiritualiteit

- sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken

- meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk

- bewuster kerkdiensten wil beleven

- open wil staan voor ‘andersdenkenden’

- zich wil verdiepen in betekenis van religie in onze huidige samenleving.

Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dat is de reactie van een oud-
cursist: “Er bleek bij mij overbodige ballast te zijn, waarvan ik dacht dat het belangrijk was
voor mijn geloof, maar wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in de weg stond”.
Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch is: protestanten en katholieken,
maar ook andersdenkenden zijn van harte welkom. Ook mensen die geen kerkelijke binding
hebben kunnen veel aan deze cursus hebben.

De docenten zijn zowel van protestantse als katholieke origine. Vrijwel alle docenten zijn al
lange tijd aan de cursus verbonden. Ze hebben een grote kennis van hun vakgebied. Met veel
passie willen ze blijven doceren. Ook weer aan een nieuwe groep. Op donderdag 24 augustus is
er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes.
Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus.
Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18.

E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl.
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UIT DE PAROCHIE

‘IK DOE HET GRAAG HOOR’
Afgelopen zondag werd René Adriaansen in de HH. Petrus en Pauluskerk in het zonnetje gezet.

René is vanaf 1977 lid van het gemengd koor Cantate Domino.

We zetten hem in het zonnetje, omdat we altijd een beroep op hem kunnen doen als er geen koor
is. Hij zingt als voorzanger/cantor met of zonder organist. Zijn inzet waarderen we en we

gaven hem een attentie.

Parochianen, pastoraal team en parochie bestuur zeggen: ‘Dat doen we graag René. Dankjewel!’

Foto Kathryn Caspers

Van 1 juni tot en met 7 september is de HH. Petrus en Pauluskerk weer geopend op
donderdagmiddag van 12 tot 16 uur voor bezoek, bezinning en gebed. Op Open Monumen-

tendag zaterdag 9 september is de kerk ook geopend

Foto uit ‘wij zijn de stad’

12



MARIA OMMEGANG
Op zondag 25 juni trok de Maria Ommegang door de straten van Bergen op Zoom, omdat de stad
tijdens de Tweede Wereldoorlog groot oorlogsleed bespaard is gebleven.
Inmiddels is de Ommegang een cultureel historisch begrip in Bergen op Zoom en
omstreken. Samen met een afvaardiging van de pater Damiaanparochie liep Ruud Louwes mee in
de processie met het schilderij van Onze lieve Vrouwe van den Polder.
Benedict en Beatrijs Hamans moedigden de deelnemers van de processie aan.
Jongeren droegen een replica van het ‘Wereldjongerenkruis’ mee. Van 1-6 augustus zijn
de wereldjongerendagen in Lissabon. Hieronder staat een impressie van deze mooie zondag in Ber-

gen op Zoom.

Foto’s Benedict Hamans en Ruud Louwes
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COLLECTES JULI 2023

Zaterdag/zondag 1/2  juli Caritas CitySeeds
Zaterdag/zondag 8/9 juli eigen kas
zaterdag/zondag 15/16 juli eigen kas
zaterdag/zondag 22/23 juli eigen kas
zaterdag/zondag 29/30 juli eigen kas
N\ Middelburg
C'itygj
L® Seeds

Bij CitySeeds kunnen mensen gratis groenten krijgen als ze in de gemeenten Middelburg, Vlis-
singen of Veere wonen en van een kleine beurs moeten leven.

CitySeeds wordt in haar basisivoorzieningen ondersteund door de gemeente Middelburg en
door Woongoed Middelburg.

Voor bijzondere en extra uitgaven is Cityseeds afhankelijk van donaties. Caritas

collecteert daarom in het eerste weekend van juli voor een donatie aan Cityseeds.

NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van:

CitySeeds

CARITAS OPBRENGST JUNI
De totale opbrengst van de Caritas collecte in mei voor het diaconale werk in ons Bisdom €

524,40 heeft opgebracht . Met dank aan alle gevers.

HUWELIUKEN IN DOMBURG
In de maanden mei en juni hebben twee huwelijken plaatsgevonden in de
St. Willibrordkapel in Domburg. Beide paren waren niet afkomstig uit onze parochie.

Mooi dat deze huwelijken nog plaats hebben kunnen vinden in deze kerk.

slapen... °
Iy
jaap de jonge

i

VAN DER SFPFIEGELSTRAAT 60 4461 PK GOES 0113-215729
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LIEF EN LEED iﬁ%&

OVERLEDEN
14 juni Mia Moeleker, 75 jaar Middelburg
Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift’ , Jesaja 49,16

GEDOOPT
18 juni Jayliviané Uranie Vlissingen

Door de doop mag je steeds weten, dat God de Heer je nooit verlaat!

0118 586 440

Dag en nacht bereikbaar

www.vrouwenvanrouw.nl

h.jobse

uitvaartverzorging
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WETENSWAARDIGHEDEN

BEDEVAART NAAR KEVELAER

Op woensdagmiddag 14 juni was er in de Magdalenazaal een informatiemiddag over de 2
daagse bedevaart van 21 en 22 augustus naar Kevelaer.

Er was aardig wat belangstelling voor deze bedevaart.

Je kon je ook gelijk aanmelden om mee te gaan en allen die aanwezig waren hebben zich aan-
gemeld. Mocht u denken ‘daar zou ik eens mee naar toe willen gaan’ dan bent u van harte wel-
kom. Tot 10 juli kunt u zich nog aanmelden. Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u
contact opnemen met: Florien de Hond tel. 0622587416 of e-mail: floberlau@zeelandnet.nl

Foto internet
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Meer dan een kleurtje
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N
BISDOM BREDA €% !
*

PASTORALE ZONES

Bisschop Liesen vraagt de parochies van zijn bisdom in vijf pastorale zones intensief met elkaar
samen te werken om gestalte te geven aan de Missionaire Kerk. Tijdens een studiedag voor de
pastorale beroepskrachten van het bisdom, op woensdag 21 juni, zijn de pastorale zones
gepresenteerd. De keuze voor de Missionaire Kerk door de bisschop is door vicaris-generaal
Norbert Schnell toegelicht en met de deelnemers besproken.

Werken aan de Missionaire Kerk vraagt om een pastorale bekering. De bisschop van Breda rea-
liseert zich dat vertrouwde pastorale werkwijzen niet meer voldoen. Het geloof van de Kerk is
in de samenleving nauwelijks nog bekend. Parochies (pastores, bestuurders en parochianen)
moeten ‘er op uit trekken’ om het Goede Nieuws van Jezus Christus te laten klinken. Dat vraagt
niet alleen een aanpassing van werkwijzen, maar ook nieuwe wijzen van denken en beleven.
Het vraagt om een nieuwe cultuur in de parochies.

lees de hele tekst >
https://www.bisdomvanbreda.nl/bisdom-breda-bouwt-verder-aan-een-missionaire-kerk

indeling in zones:
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/pastorale-zones-bisdom-breda-2023 901070#10/51.

brochure:
https://gatekeeper.deusprovidebit.org:54443/share/s/55RGpOPQQB6Rjlcxdgql1A

Visietekst van bisschop Liesen
https://www.bisdomvanbreda.nl/visie
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BISDOMBEDEVAART

Het Bisdom Breda attendeert u graag op de bisdombedevaart die zij organiseert in de
voetsporen van de heilige Bernardus van 23 tot 28 oktober 2023.
https://www.bisdomvanbreda.nl/bisdombedevaart
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VIERINGEN

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1° en 3° zondag van de maand

Za
1 iuli 10.30 | Ter Reede G. Wortman Vr. van W&C
juli
10.00 | Dishoek J. Houben Vr. van W&C Koor Zegge
Zo 10.00 | Domburg P.Verbeek Eucharistievr jubileumviering 90 jaar Kapel
2 juli 11.30 | Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr. Gaudeamuskoor; gezellig samen-
13.30 | Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr. zijn
Na de viering
Woe - N
S Ui 9.00 | Vlissingen Liturgiegroep Vr. van W&C Rozenkransgebed
uli
! gezellig samenzijn
Do : - -
6 iuli 9.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr. Na de viering rozenkransgebed en
uli
! gezellig samenzijn
Za
8 iuli 10.30 | Ter Reede W. Sweere Vr. van W&C
juli
. 10.00 | Dishoek R. Heinrichs Vr. van W&C Koor Libs
o
9 iuli 10.00 | Domburg R. Stobbelaar Vr. van W&C
uli
J 11.30 | Middelburg P. de Maat Eucharistievr. R. Adriaansen/Chr. Blaha
Woe I I , .
12 iuli 9.00 | Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C Na de viering gezellig samenzijn
juli
Do . o Na de viering rozenkransgebed en
o 9.00 | Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr. . i
13 juli gezellig samenzijn
Za 10.30 | Ter Reede Liturgiegroep Vr. van W&C
15 juli 19.00 | Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr. Internationale viering
. L De Bovenblazers
10.00 | Dishoek R. Heinrichs Vr. van W&C
Zo 10.00 | Domburg K. JUsten Eucharistievr. .
o ] Gaudeamuskoor; gezellig samen-
16 juli 11.30 | Middelburg R. Mangnus Vr. van W&C .
zijn
13.30 | Vlissingen Th. de Deckere Eucharsitievr. !
Woe L. L . . ..
19 iuli 9.00 | Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr. Na de viering gezellig samenzijn
juli
Do I
L . L Na de viering rozenkransgebed en
20 juli 9.00 | Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr. . .
gezellig samenzijn
Za
22 juli 10.30 | Ter Reede P. de Maat Eucharistievr.
10.00 Dishoek R. Heinrichs Vr. van W&C Gemengd koor Schijf
Zo 10.00 | Domburg P.van de Ven Eucharistievr.
23 juli 11.30 | Middelburg P. de Maat Eucharistievr Cantate Domino
Kindernevendienst
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Woe
26 iul 9.00 | Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C Na de viering gezellig samenzijn
juli
Do . Na de viering rozenkransgebed
o 9.00 | Middelburg Lauden ] B
27 juli en gezellig samenzijn
Za
oo 10.30 | Ter Reede W. Sweere Vr. van W&C
29 juli
10.00 | Dishoek R. Mangnus Vr. van W&C Zussen v.d. Eijnden
zo 10.00 | Domburg NB NB
30 juli 11.30 | Middelburg P de Maat Eucharistievr. | R. Adriaansen/Chr. Blaha

‘Wij staan altijd
voor u klaar’

Ton, Laurine en Wouter
van Het Zeeuwse Land DELA

bijzonder te maker

dela.nl/middenzeeland of be

Het Zeeuwse Land
DELA
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VAN DE REDACTIE

REDACTIE

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN
Uiterlijk 13 juli 2023 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl

BIJDRAGEN

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van
400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT
Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-
zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor
‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening:

NL42 INGB 0000 658670 t.b.v H. Maria Parochie Walcheren bijdrage ‘Verbinding’

A &
CONTACTGEGEVENS h
=

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter, wnmd Dhr. Paul Verbeek pverbeek@bisdombreda.nl

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893
Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509
Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697
Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509
Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392
Adviseur Missionaire  Meuvr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490
parochie

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30
Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken
kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur
7 dagen van de week
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Paul Verbeek waarnemend pastoor pverbeek@bisdombreda.nl

Thaddy de Deckere parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl

Geerten Kok teamleider gkok@bisdombreda.nl

SECRETARIAAT PAROCHIE

Openingstijden dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur

Telefoon 0118-612860

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Telefoon 0113-218610

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes

E-mail info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg
Ter Reede (zorgcentrum) Koudekerkseweg 81, Vlissingen
Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg
Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek

De vieringen in de toeristenkerk Dishoek worden half mei 2023 weer hervat. De eerstvolgende viering in
Domburg is op zaterdag 1 april en dit duurt tot en met juni. Vanaf het eerste weekend in juli tot en met
eind september is de viering op zondagochtend. Op 2 juli is de viering van het 90 jarig bestaan van de
Sint Willibrordkapel.

ONZE PAROCHIE ZIT OP FACEBOOK EN INSTAGRAM

Op Facebook is het adres: https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren

Op Instagram is het adres: https://www.instagram.com/hmariapw

Wilt U adverteren? Neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie:
secretariaat.middelburg@rk.walcheren.nl

Betalen kunt u met de Givt App. Deze app moet u wel op uw mobiel installeren.
t.n.v. Heilige Maria Par Walcheren Middelburg of overboeken naar

NL42 INGB 0000 658670 t.b.v H. Maria Parochie Walcheren

Givt

22


mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren
https://www.instagram.com/hmariapw
mailto:secretariaat.middelburg@rk.walcheren.nl

