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      wees gegroet Maria 
              

              
                                                                                              
 

 

 

    

         

 

      

         

 

Jezus, Gods’ Zoon, die op aarde komt. 

mailto:secretaris@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/
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BLOEMEN GEVEN AAN MARIA 

Aan het begin van het nieuwe jaar maken we graag voornemens; bepaalde dingen die we beter willen 

doen of dingen die we juist willen laten. Ook in de vastentijd doen we dit vaak. We kunnen echter elke 

dag kleine voornemens maken. En in deze maand kunnen we deze voornemens in het bijzonder  

opdragen aan Maria. Het helpt om misschien in de ochtend kort even te bedenken wat er allemaal op je 

pad gaat komen die dag. Misschien weet je dat het een heel drukke dag gaat  

worden op het werk en maak je het voornemen om rond de lunchpauze een kort gebedje te zeggen en 

Maria om hulp te vragen.  

Misschien moeten er veel huishoudelijke klusjes gedaan worden en neem je je voor om die met een 

glimlach te doen, ook al heb je er totaal geen zin in. Misschien gaat het even wat stroef tussen jou en je 

echtgeno(o)t(e) en maak je het voornemen om in de avond echt even de tijd te nemen om samen te 

zitten en te praten. Misschien neem je jezelf wel voor om die dag meer dienstbaar te zijn, thuis of op je 

werk. We kunnen elke dag weer kleine voornemens maken en die voornemens als geestelijke bloemen 

aanbieden aan Maria. 

Op een dag waarop je voornemens goed gelukt zijn, bestaat je bos bloemen misschien uit prachtige rode 

rozen. Er zullen ook dagen zijn dat je meer een rustiek veldboeket aan Maria geeft. Op zo’n dag zijn 

misschien niet al je voornemens goed gelukt, maar zijn er wel een heleboel andere dingen goed gegaan. 

Maar er zullen ook dagen zijn dat je voornemens niet lukken en dat voor je gevoel alles misgaat. Dan kun 

je misschien alleen een klein, geplet madeliefje aanbieden dat de hele dag in je broekzak heeft gezeten. 

En ook daar zal Maria blij mee zijn, net zoals een moeder blij is als een klein kind er mee aankomt. 

 De heilige Jozefmaria Escrivá zei in een van zijn preken het volgende:  

“Moeders houden geen boekhouding bij van de afzonderlijke details waarmee hun kinderen hun liefde 

tonen. Zij wegen noch meten met krenterige maten. Zij genieten van een klein bewijs van genegenheid als 

van zoete honing en zij geven graag meer terug dan zij ontvangen. Als goede aardse moeders al zo 

reageren, wat mogen we dan wel niet verwachten van onze heilige Moeder  

Maria!” (Vrienden van God, punt 280) 

Maria is onze Moeder. Ze houdt van ons met heel haar hart en ze is altijd blij als we bij haar komen, met 

onze blijdschap, onze dankbaarheid, ons verdriet en onze zorgen. Zij zal altijd voor ons ten beste spreken 

en ons leiden naar haar Zoon. Paus Franciscus noemt haar ook wel ‘de wegwijzer’, want als wij Maria 

zoeken, zullen we Jezus vinden. Laten we dan deze maand proberen Maria te zoeken in ons dagelijks 

leven en haar eer te betonen door haar bloemen aan te bieden van liefde! 

 Tekst en foto overgenomen  Aartsbisdom Utrecht  https://www.aartsbisdom.nl 

 bewerkt redactie 

 

MARIAMAAND 
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          GEBED       
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MIDDAG MET EEN MISSIE 

Na regen komt zonneschijn en dat bleek ook zo te zijn op 29 april. Er was een straatmissie in de 

HH. Petrus en Pauluskerk.  De kerk was ’s middags open voor bezinning en gebed. In de kerk en op 

de Markt werd belangstellenden een kaarsje aangeboden om aan te steken in de kerk voor het 

Allerheiligste. Dat waren er bijna 160. Veel bezoekers bleven zitten ieder in zijn/haar eigen 

gedachten.  Er waren veel Engelstalig sprekenden bezoekers en meer jongeren dan anders in de 

kerk. 

Deze dag kan alleen mogelijk gemaakt worden met hulp van de vele vrijwilligers. De vrijwilligers 

die meehielpen kwamen niet alleen uit onze parochie, maar ook uit de Damiaanparochie,  Noord- 

Brabant en Zeeuws Vlaanderen. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet op 

deze dag. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                                  Foto’s Kathryn Caspars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTUURSTAFEL 

BIJZONDERE MOMENTEN TIJDENS DE VIERING 23 APRIL 2023 

Tijdens de viering op zondag 23 april 2023 waren er enkele bijzondere momenten aan het begin en 

aan het eind van de viering. 

PAASKAARS EN PINKSTERKETEN IN MIDDELBURG 

Tijdens de viering op zondag 23april kwamen Clémence Tournoy en Cor Koens de paaskaars van de 

Raad van Kerken aan pater Thaddy de Deckere overhandigen. Clémence en Cor gaven de paaskaars 

door namens het Leger des Heils in Middelburg.  

Deze paaskaars van de Raad van Kerken is dit jaar voor het eerst aangestoken in de Oud-Katholieke 

kerk, waarmee een begin is gemaakt met de Pinksterketen. Iedere zondag wordt de paaskaars 

overgedragen aan een andere kerk in Middelburg en tijdens de Pinksteren zal hij aankomen bij de 

PKN in Kleverskerke. Zo wordt een oecumenische pinksterketen met alle kerken in Middelburg 

gevormd. Dimitri Nieboer heeft de paaskaars namens onze parochie weer doorgegeven. 
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ALPHA CURSISTEN UIT GOES TE GAST IN MIDDELBURG 

Cursisten van de Alpha cursus uit de H. Damiaanparochie in Goes waren te gast tijdens de viering 

op 23 april 2023. Aan het eind van de viering vertelde Jan Meeusen over de Alpha cursus. ‘Het is 

een hele mooie gebeurtenis, gewaarwording en ervaring die voor velen hoopgevend is om samen 

te volgen’. Ja en Anneke van Harten verzorgen de cursus in Goes namens het pastorale team en 

het parochiebestuur van de H. Damiaanparochie. De cursisten kregen na de viering een maaltijd in 

de pastorie, die werd verzorgd door HZ- en UCR-studenten van de Bijbelstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    Foto’s ruud louwes 

Pater Thaddy de Deckere samen met Clémence Tournoy met paaskaars van de Raad van Kerken,  

Cor Koens en enkele cursisten van de Alpha groep uit Goes 

 

 

 

INFORMATIEBORDEN KERK 

Bij de ingang van de HH. Petrus en Pauluskerk  

hangen twee informatieborden (prikborden).       

 Deze borden hangen vaak overvol met grote  

posters en krantenknipsels. 

Het is heel begrijpelijk dat je graag iedereen wilt  

informeren van wat er gaande is. 

Echter nu wordt de informatie ‘over-hangen’ en als er  

op het ene bord geen plaats is, wordt het op het ander  

bord opgehangen. Zo kan actuele informatie die belangrijk  

is voor onze parochie niet meer gelezen worden 

 

We gaan daar wat verandering inbrengen. Het eerste bord bij de zij-ingang van het voorportaal is 

bedoeld voor de mededelingen van de parochie zelf. Denkt u bijvoorbeeld aan het 

vieringenrooster, bijzondere acties (vastenactie, kerkbalans), aankondigen van straatmissie,  

internationale viering, vormsel /communie, (geloof) cursussen, lezingen, open kerk. 

Berichten moeten niet groter zijn dan A4 formaat.  
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Het andere bord is bedoeld voor informatie die niet direct met de parochie te maken hebben. 

Vaak zijn dat de posters van het bisdom. Nu hangen er grote posters van de Pelgrimsreizen, 

WereldJongerendag, Misdienaarsdag. Natuurlijk  is het ook belangrijk dat parochianen dit weten. 

Alleen deze  posters nemen heel veel ruimte in beslag. 

 

Met het secretariaat is afgesproken om 1x per week de borden langs te lopen. Wat is nog  

actueel; wat kan weg.? De grote posters worden vervangen door de flyer (kan vergroot worden 

naar een A4 formaat.) Ook kijken we naar de krantenknipsels. Het is niet de bedoeling dat een 

knipsel er maanden blijft hangen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

VIERINGEN EMMAUSKERK IN DISHOEK 

 Op zondag 14 mei beginnen de vieringen in de toeristenkerk Emmaus in Dishoek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        foto Fred Rosdorff 

 

 

 

 

 

 

Het toeristenseizoen loopt van half mei tot half september. Elke zondag is er om 10.00 uur een 

viering. Afwisselend zijn dit eucharistievieringen of woord en communie vieringen. Per seizoen 

zijn er 19 vieringen met een bezoekersaantal van gemiddeld 150 mensen per viering. Er wordt 

getracht om elke viering muzikaal te ondersteunen door middel van een koor, solozangeres of 

een organist die de samenzang begeleid. 

Omdat de kerk zich goed leent voor andere activiteiten wordt er getracht om geregeld een 

tentoonstelling te organiseren. B.v. schilderijen of andere vormen van kunst. 
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                                     HERDENKINGSDIENST 4 MEI VLISSINGEN 
 

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei een korte oecumenische  

herdenkingsdienst. Deze vindt  plaats in het  

                                     

    Uitvaartcentrum Overtoom Groen,  

    Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen;  

    achterzijde van de begraafplaats.   

                                                    Tijd: 19.00 (inloop vanaf 18.30 uur) 
 

                                       Het landelijke thema is:  LEVEN MET OORLOG 

 

Voorganger is ds Eeuwout Klootwijk, predikant te Oost-Souburg. 

Na de dienst  is het mogelijk via een hek te voet naar de begraafplaats  te gaan om de jaarlijks 

door de Gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. Deze bijeenkomst vangt 

aan om 20.00 uur . Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen wordt een krans gelegd. 

De Raad van Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van de herdenkingsdienst  én de kranslegging. 

 

De oecumenische werkgroep van de Raad van Kerken Vlissing 

 

VAN DE PASTORES VAN DE 

                                     

                                              VESPER 4 MEI 2023 MIDDELBURG 

 

Voorafgaande aan de dodenherdenking op 4 mei op het Abdijplein organiseert de Raad van Kerken 

Middelburg een vesper. De dienst begint om 19.00 uur, voorganger is ds. Leuny de Kam. De dienst 

wordt gehouden in de Koorkerk. Na de vesper sluiten we ons aan op het Abdijplein voor de  

dodenherdenking. Namens de Raad van Kerken Middelburg zullen ds. Leuny de Kam en rector  

Wim van den Berg de krans leggen. 

 

De Raad van Kerken Middelburg.  
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CABARETIER PAUL VAN VLIET OVERLEDEN     

Ria Mangnus, pastoraal werkster wees ons op het onderstaande artikel.  

Lees meer> https://www.kerknet.be/  

 

De Nederlandse cabaretier Paul Van Vliet is woensdag                       

op 87-jarige leeftijd overleden.  In 2019 publiceerde hij zijn  

laatste boek:  

Brieven aan God en andere mensen (Van Halewyck, 2019).  

Hij blikte geestige en diepzinnige pen. De lichten zijn gedoofd, de cabaretier is gestopt. Leve de 

schrijver daarin terug op ontmoetingen die ertoe deden in zijn  

leven vol passie, theater, reizen.De brieven verrassen door hun bestemmelingen (God, de Dood, 

zijn Vader en Moeder met hoofdletters, zichzelf als 21-jarige, een buurvrouw, Audrey Hepburn) 

maar ook door zijn Paul Van Vliet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                        

 

      De Notenkrakers 

 

ONS KOOR GAAT DOOR! OOK NA 14 MEI! 

Wil je met ons meezingen en zit je al bijna in groep 4 of hoger??  

Kom erbij!! 

                             WAT GAAN WE DOEN: 

                              

     Gezellig samen zingen  Hippe christelijke liedjes leren 

           1 x per 2 weken oefenen op zondag van 10.30u tot 11.15u 

In de pastorie van de Petrus en Pauluskerk in Middelburg 

 

Aanmelden: bij dirigent Miriam OF notenkrakers@zeelandnet.nl OF  06-40495663 

 

2023: 28 mei + 11 juni + 25 juni + 9 juli + 3 sept + 17 sept + 1 okt + 15 okt + 29 okt + 12 nov + 

26 nov + 10 dec +24 dec 

 

 

https://www.vanhalewyck.be/brieven-aan-god-en-andere-mensen.html
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    EEN NIEUWE CURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING   

 Op 7 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus theologische verdieping in     

de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) te Goes. 

 

Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De cursus is geschikt voor wie: 

- meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel 

- meer wil weten van christelijke spiritualiteit 

- sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken 

- meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk 

- bewuster kerkdiensten wil beleven 

- open wil staan voor ‘andersdenkenden’ 

-  zich wil verdiepen in betekenis van religie in onze huidige samenleving. 

  

Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dat is de reactie van een oud-

cursist: “Er bleek bij mij overbodige ballast te zijn, waarvan ik dacht dat het belangrijk was voor 

mijn geloof, maar wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in de weg stond”. 

Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch is: protestanten en katholieken, 

maar ook andersdenkenden zijn van harte welkom. Ook mensen die geen kerkelijke binding 

hebben kunnen veel aan deze cursus hebben. 

De docenten zijn zowel van protestantse als katholieke origine. Vrijwel alle docenten zijn al lange  

tijd aan de cursus verbonden. Ze hebben een grote kennis van hun vakgebied. Met veel passie 

willen ze blijven doceren. Ook weer aan een nieuwe groep. Op donderdag 24 augustus is er een 

voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u 

kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij 

Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail: 

hvelzelingen@zeelandnet.nl. 

 

mailto:hvelzelingen@zeelandnet.nl


                                                                                                                                                                                                                 
  9 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Foto Ekklesia Amsterdam 

EEN ONVERGETELIJKE HERINNERING AAN HUUB OOSTERHUIS  

Op 1e Paasdag dit jaar overleed Huub Oosterhuis.  

Hij leefde en werkte in Amsterdam. Dat is de stad waar ik ben geboren, op school ging en 

studeerde. Vanaf 1970 bestond daar toen in de Amstelkerk de Amsterdamse Studentenekklesia.  

Ik was toen al lang geen student meer, maar iedereen mocht daar komen op zondagmorgen.  

De Amstelkerk was een voormalige paardenstal omgebouwd tot kerk. Van binnen een hele fijne 

sfeer, mede door het grote aantal houten balken.  

Als voorganger in de kapel van Domburg dacht ik altijd terug aan de Amstelkerk, want ook die 

kapel heeft een schitterende balkenentourage. 

Huub Oosterhuis was regelmatig voorganger in de studentenekklesia.  

Hij volgde in de woorddienst de gebruikelijke gang van zaken. Maar als het eucharistische gebed 

gebeden zou moeten worden, had hij een probleem. Huub was van 1964- 1969 Jezuiet en  

gewijd tot priester. Hij werd uit de orde gezet omdat hij zich niet langer meer met het celibaat kon 

verenigen. Dus kon hij in de studentenekklesia niet de eucharistie doen. 

Hij vond echter een schitterende en indrukwekkende oplossing. Aangekomen bij de het  

eucharistisch gebed nam hij een schaal met ongewijde hosties in de handen. Hief die wat omhoog 

en zei iets in de trant van: Laten we nu gedenken het lijden, het sterven en de opstanding van 

Christus.  

Hierna zette hij de schaal op de tafel, liep naar de voorste rij stoelen en ging daar zitten.  

 

Het koor begon te zingen. Een van de bekende tafelgebeden.  

B.v. ’Gij die weet wat in mensen omgaat’ of ’Gij die de stomgeslagen mond verstaat’. 

 

 
 

UIT DE PAROCHIE 



                                                                                                                                                                                                                 
  10 
 

Als het koor uitgezongen was, stond hij op, pakte de schaal met hosties en deelde die uit. Wat hij 

daarbij zei, weet ik niet meer, maar in ieder geval niet: ’Dit is het lichaam van Christus’. 

Een indrukwekkend gebeuren in mijn beleving. Niet een priester celebreerde, maar Huub liet het 

aan God over. 

Toen ik als ziekenhuispastor werkte in het ziekenhuis van Nieuwegein deed ik ook wat Huub deed, 

maar met 1 verschil. Er waren toen ik daar werkte veel jeugdkoren in Nieuwegein en omgeving, 

die graag kwamen zingen en een voorliefde hadden voor de tafelgebeden van Oosterhuis.  

Samen met het koor zong ik dan in afwisseling de tekst en hield de schaal met hosties in mijn 

handen. Dat kon ik doen, omdat mijn priestercollega geconsacreerde hosties voor mij in de 

tabernakel had opgeslagen. Het was heel fijn om het zo de mogen doen. De laatste keer dat ik 

deze gang van zaken toepaste was in een van de laatste vieringen in de strandkerk van 

Vrouwenpolder. Pauline Kockx begeleidde me toen op het orgel. 

Kortom, ik heb een onvergetelijke herinnering aan Huub Oosterhuis. 

Pastor Ed Visser 

 

BESTE MEDE-PAROCHIANEN, 
  

Dit jaar maakten we ons op voor  ‘eindelijk weer een normale’   

Vastenactiecampagne, na de coronatijd, maar wat is normaal in een  

steeds drastischer veranderende wereld?  

Ook in Nederland worden we met die veranderingen  

geconfronteerd. Vluchtelingen en ontheemden die hier  

een goed heenkomen zoeken en alle problemen met de  

opvang die daarmee samenhangen. 

Steeds meer mensen zijn onderweg. Soms verjaagd uit eigen land vanwege oorlog, maar ook 

vanwege klimaatomstandigheden, waardoor hun woongebieden niet meer kunnen voorzien in de 

eerste levensbehoeften. Het thema van dit jaar “Mensen Onderweg” is daarom goed 

gekozen.Aanvankelijk lag de focus van ons project op mensen in Zuid-Soedan, waar Awut en Ajak, 

beiden weduwe,  met hun kinderen centraal stonden in de lessen die we op de scholen mochten 

geven.U heeft daarover kunnen horen tijdens de presentaties in de startdiensten in Middelburg en 

Vlissingen en daarover kunnen lezen in onze wekelijkse nieuwsbrieven.  

De mensen in Zuid-Soedan kunnen onze extra ondersteuning heel goed gebruiken. 

Intussen veranderde het leven in Turkije en Syrië ingrijpend door de zware aardbevingen die daar 

plaatsvonden op het moment dat de Vastenactie van start ging. 



                                                                                                                                                                                                                 
  11 
 

Net als vorig jaar moesten we inspringen op de actualiteit. Gelukkig dachten de mensen van de 

landelijke Vastenactie met ons mee. Ons verzoek was, namens de deelnemende scholen, dat er 

ook geld ingezameld kon worden voor juist die aardbevingsslachtoffers. 

Vooral bij de scholen Het Vlot, De Wissel en de Franciscusschool,  stonden die mensen centraal. 

Met groot enthousiasme deden alle kinderen van Het Vlot mee aan een  

dikke-banden-race waarbij zij zich lieten sponseren. Op De Wissel werd een sponsorloop 

gehouden. De drie scholen ruim  € 4200 op. Wat een geweldige inzet hebben zij geleverd. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTES MEI 2023  
Zaterdag/zondag       6/7 mei    Caritas  voor  Schuldhulpmaatje 
Zaterdag/zondag  13/14 mei    eigen parochie  

Zaterdag/zondag  20/21 mei    eigen parochie  

Zaterdag/zondag 27/28 mei    actie Nederlandse Missionaris  

     

 Ook de parochianen lieten zich niet onbetuigd. Ongeveer € 9000 bedroeg de opbrengst via de 

bank en de twee offerzuilen 

Even waren we bang dat het inzamelen van geld voor de aardbevingsslachtoffers ten koste zou 

gaan van de opbrengst voor de mensen in Zuid-Soedan. Maar wat schetst onze verbazing? We 

zamelden meer geld in dan ooit. 

Was de opbrengst van vorig jaar al hoog met ruim € 10.000, dit jaar hebben we er met zijn 

allen nog eens schepje bovenop gedaan. De opbrengst is ruim € 13.000. 

Daarvan gaat de helft naar de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. De 

andere helft is bestemd voor de mensen in Zuid-Soedan. 

We zijn heel blij en dankbaar voor dit geweldige resultaat. 

Onze welgemeende en hartelijke dank voor uw betrokkenheid. 

 Mede namens, Ger van Waegeningh, Germa Ogink, Lisanne Jacobs en Insa van Duin, 

 Leo Speckens              (tekst en foto’s) 
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LIEF EN LEED 
  

  

SCHULDHULPMAATJE (SHM) is een vrijwilligersorganisatie, opgericht door verschillende kerken, 

die gratis iedereen helpt met geldzorgen of schulden. De H. Mariaparochie is een van de kerken 

die aan de oprichting van SHM Walcheren heeft meegewerkt. 

De Maatjes opereren Walcheren breed, staan naast de hulpvrager en zijn een 

vertrouwenspersoon. De hulpvrager neemt zelf de beslissingen en blijft de baas. 

Het zoeken en de stap nemen naar hulp duurt vaak jaren maar hoe eerder er hulp wordt geboden 

des te beter. 

Kent u mensen die geldzorgen hebben, wijs ze dan op de mogelijkheden die SHM Walcheren 

biedt. 

Heeft u interesse om zelf Maatje te worden neem dan contact op via  

coordinatorwalcheren@gmail.com 

Meer informatie vindt u op de website www.uitdeschulden.nu  of www.schuldhulpmaatje.nl 

Het collectegeld is bedoeld om de onkosten die SHM heeft, te betalen. Hierbij kunt u onder 

andere denken aan de scholing van maatjes en de huur van ruimtes voor het spreekuur. U kunt 

natuurlijk ook geld overmaken naar de rekening:  

NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van: SHM. 

  

 

  

  

GEDOOPT en GEVORMD 
8 april (Paaswake) Dimitri Nieboer 

GEVORMD 

8 april (Paaswake)  Hannie Hambeukers 

 

Het pastoraal team, parochianen en parochiebestuur feliciteren Dimitri en Hannie van  

harte met het ontvangen van deze sacramenten. 

  

 

 

 

 

  

mailto:coordinatorwalcheren@gmail.com
http://www.uitdeschulden.nu/
http://www.schuldhulpmaatje.nl/
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TENTOONSTELLING OPENBAERIENGEN IN BEELD 

Het Bijbelboek Openbaringen, wat in het Zeeuws is vertaald,             

heeft Jopie Minaard in 32 schilderijen uitgebeeld. Met haar  

kenmerkende eigen stijl laat zij het Bijbelverhaal prachtig zien  

in de schilderijen en opgenomen in haar boek  

‘Openbaeriengen in beeld’. Deze 32 schilderijen van de talent volle schilderes worden in de 

meimaand in de RK-kerk van  

Ovezande tentoongesteld. Iedereen is van harte welkom op de zondagen 7, 14, 21 en 28 mei, 

steeds van 14.00 tot 16.30 uur. We hopen dat velen mogen  

genieten van de prachtige expositie.Op zondag 7 mei a.s. wordt om 14.00 uur in de kerk  

(Hoofdstraat 60 in Ovezande) de tentoonstelling geopend. Jopie en haar man Jan zullen dan een 

presentatie verzorgen en eventuele vragen beantwoorden. Met de tekst en uitleg krijgt de  

tentoonstelling nog meer diepgang. We hopen op veel bezoekers.  

 

Ad Schenk 

 MARIA MUSICALE, ZONDAG 7 MEI 

Op zondagmiddag 7 mei a.s. wordt er in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk  

in Aardenburg een muzikale middag gehouden rondom  

Maria, genaamd Maria Musicale. Het beeld van  

Onze Lieve Vrouw met de Inktpot zal centraal opgesteld  

worden in de kerk. Rond het beeld komen we samen. Er zullen liederen  

gezongen worden door het Sint-Caeciliakoor van Aardenburg, er zal  

solo-gezongen worden, en er is instrumentaal op orgel en blokfluit.  

En uiteraard is er ook ruimte voor samenzang. Samen zullen we diverse oude Marialiederen 

zingen. De middag vangt aan om 14.30 uur en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. 

Uiteraard is er ook ruimte voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee.  

  

 

 

 

 

 

WETENSWAARDIGHEDEN     
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                                                                Foto’s website wikepedia en bisdom Breda 

EEN BEDEVAART NAAR BANNEUX 2023            
5-daagse van 12 t/m 16 mei 

1-daagse op zondag 14 mei  

Het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda organiseert ook in 2023, waarin we de 90ste 

verjaardag van de verschijningen vieren, zowel een meerdaagse als een eendaagse bedevaart 

naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen. 

De begeleiding wordt verzorgd door eigen pastores en zorgteam die samen willen instaan voor 

een inspirerende bedevaart en een aangenaam verblijf. 

Programma 

Dagelijks een viering, het plechtig lof met pelgrimszegen met het Heilig Sacrament. We bidden er 

de kruisweg en houden een kaarsenprocessie, we gaan de weg naar de Bron en de 

Verschijningskapel. Ook is er aandacht voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. En is er de  

mogelijkheid om op eigen gelegenheid het heiligdom en de winkeltjes te bezoeken. 

Informatie Reissom bedevaarten: 

voor de 5-daagse, volledig verzorgde (vol pension) bedevaart bedraagt: 385 euro  

Voor de 1-daagse, warm middagmaal en namiddagkoffie met stuk vlaai, bedraagt: 75 euro p.p. 

Gegevens voor meer inlichtingen en aanmelding:  Postadres: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch 

Email: banneux.bisdom.breda@gmail.com 

lees meer > www.caritas-banneux.nl/bisdombreda  

  

  

  

  

  

                                                           Foto’s website wikepedia en bisdom Breda 

mailto:banneux.bisdom.breda@gmail.com
http://www.caritas-banneux.nl/bisdombreda
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MISDIENAARSDAG IN KEVELAER 

Op zaterdag 13 mei wordt in de bedevaartplaats Kevelaer  

een 

 landelijke Misdienaarsdag gehouden. Hiervoor worden  

misdienaars en acolieten uit alle Nederlandse 

 bisdommen uitgenodigd. De dag is een initiatief van het  

Landelijk Platform Bedevaarten waarin ook het bisdom Breda  

vertegenwoordigd is.Het is voor het eerst dat er zo’n landelijke  

Misdienaarsdag wordt gehouden. De dag is bedoeld als een  

‘dankjewel’ voor de trouwe dienst aan het altaar voor alle misdienaars en acolieten. Ook is het 

mogelijkheid voor misdienaars uit alle delen van het land om elkaar te ontmoeten. De Duitse 

bedevaartplaats Kevelaer ligt vlak over de grens bij Venlo. Maria wordt hier sinds 1642 vereerd als 

‘Troosteres der bedroefden 

lees meer > https://www.bisdomvanbreda.nl/misdienaarsdag/ 

 

VERDIEPINGSAVOND BISDOMBEDEVAART: ‘HET WERK EN LEVEN VAN ST. BERNARDUS’ 

Meer informatie en aanmelding op de themapagina van de Bisdombedevaart. 

Woensdag 10 mei om 20:00 uur in de Michaëlkerk in Breda door: Abt Guido Van Belle 

Abt Guido Van Belle brengt de grote en veelzijdige, maar ook betrekkelijk onbekende heilige 

Bernardus van Clairvaux nabij. In zijn inleiding leren we Bernardus nader kennen als orde-stichter,  

mysticus, geestelijk vader, theoloog, auteur van de regel van de 

Tempeliers, kruistochtpreker en heilige van Gods Kerk. 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/bisdombedevaart/
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VIERINGEN  
 
De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Woe 
3 mei 

9.00 Vlissingen J.Vrancken 
Mariaviering 
van W&C 

 
Na de viering gezellig samenzijn 
 

Do  
4 mei 

9.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr 
 
Na de viering gezellig samenzijn 
 

Za 
6 mei 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Domburg 

Liturgiegroep 
R. Stobbelaar 

Vr. van W&C 
Vr. van W&C 

 
 
 

Zo 
7 mei 

11.30 
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

R. Mangnus 
R. Mangnus 

Gezinsviering 
Vr. van W&C 

Gaudeamuskoor 
Na de viering gezellig samenzijn 

 

Woe 
10 mei 

9.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C Na de viering gezellig samenzijn 

Do  
11 mei 

9.00  Middelburg Liturgiegroep Lauden  Na de viering gezellig samenzijn 

Za  
13 mei 

10.30
19.00 

Ter Reede 
Domburg 

W.Sweere 
W.Sweere 

Vr. van W&C 
 
 
 

Zo 
14 mei 

10.00 
11.30 
 

Dishoek 
Middelburg 
 

R.Heinrichs 
Th.Deckere/ 
R.Mangnus 

Vr. van W&C 
Eucharistievr 
 

J. Verswijveren 
1e Heilige Communie viering 
Cantor, Notenkrakers/C.Blaha 

Wo  
17 mei 

9.00  Vlissingen Th. De Deckere Eucharistievr Na de viering gezellig samenzijn 
 

Do 
18 mei 

11.30 Middelburg P. de Maat Eucharistievr Hemelvaart 

Za  
20 mei 

10.30 
19.00 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 
Domburg 

G. Wortman 
Th. De Deckere 
 

Vr. van W&C 
Eucharistievr 
 

 
Internationale viering 
 

Zo  
21 mei 

10.00 
11.30 
13.30 

Dishoek 
Middelburg 
Vlissingen 

R. Heinrichs 
P. de Maat 
Th. De Deckere 

Vr van W&C 
Eucharistievr 
Eucharistievr 

Te Quiero 
Gaudeamuskoor/Na de viering 
gezellig samenzijn 
 

Wo 
24 mei 

9.00 Vlissingen Th. De Deckere Eucharistievr Na de viering gezellig samenzijn 

Do  
25 mei 

9.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr Na de viering gezellig samenzijn 

Za 
27 mei 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Domburg 

P.de Maat 
 

Eucharistievr 
 

 

Zo 
28 mei 

10.00 
11.30 

Dishoek 
Middelburg 

R.Mangnus 
Th. De Deckere 

Vr. van W&C 
Eucharistievr 

Con Amor Pinksteren 
Gaudeamuskoor 

Wo  
31 mei 

9.00 Vlissingen R.Mangnus Vr. van W&C Na de viering gezellig samenzijn 
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REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 
DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 
Uiterlijk 13 mei 2023 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl. 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 
Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het 

abonnement kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  

‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x 

per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in 

rekening gebracht. Een donatie voor ‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

Heilige Mariaparochie Walcheren NL04 RABO 0156 4656 39 onder vermelding van  

bijdrage ‘Verbinding’ 

 

 

 

 

 

 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 
Voorzitter, wnmd Dhr. Paul Verbeek pverbeek@bisdombreda.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
parochie 

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur 

7 dagen van de week  

VAN DE REDACTIE 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Paul Verbeek waarnemend pastoor pverbeek@bisdombreda.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider  gkok@bisdombreda.nl 

 
SECRETARIAAT PAROCHIE 

Openingstijden dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Ter Reede (zorgcentrum) Koudekerkseweg 81, Vlissingen 

Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

   

De vieringen in de toeristenkerk Dishoek worden half mei 2023 weer hervat. De eerstvolgende 

viering in Domburg is op zaterdag 1 april en dit duurt tot en met juni. Vanaf het eerste weekend in 

juli tot en met eind september is de viering op zondagochtend. Op 2 juli is de viering van het 

90 jarig bestaan van de Sint Willibrordkapel. 

  

ONZE PAROCHIE ZIT OP FACEBOOK EN INSTAGRAM  
 
Op Facebook is het adres: https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

Op Instagram is het adres:  https://www.instagram.com/hmariapw   

 
Wilt U adverteren? Neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie: 
secretariaat.middelburg@rk.walcheren.nl   
 
Betalen kunt u met de Givt app. Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. 
 
 

mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren
https://www.instagram.com/hmariapw
mailto:secretariaat.middelburg@rk.walcheren.nl

