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WAT VIEREN WE OP 14 SEPTEMBER? 

Kruisverheffing (Latijn: Exaltatio Sanctae Crucis) is een feest in de liturgie van de Katholieke Kerk. 

Het feest, dat ook bestaat in de Orthodoxe, de Anglicaanse en delen van de Lutherse Kerk,  

wordt gevierd op 14 september. 

  

Achtergrond 

Het feest gaat terug tot de zogenoemde Helenalegende. Deze legende beschrijft hoe de heilige 

keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, rond het jaar 325 een visioen zou 

hebben gehad. Daarin werd haar opgedragen naar Jeruzalem te trekken om aldaar het Kruis 

waaraan Christus was gestorven te gaan vinden. Dit verhaal is beschreven door de kerkvader 

Eusebius van Caesarea. Haar reis naar Jeruzalem zou een ware triomftocht zijn geworden, waarbij 

zij – hier en daar kerken stichtend – ook de relikwieën van de Drie Koningen zou hebben gevon-

den. Belangrijker was haar vondst van het graf van Christus (waarboven keizer Constantijn      

vervolgens de Heilig-Grafkerk liet verheffen) en de vondst van delen van het Heilig Kruis. Het Kruis 

zou zijn geïdentificeerd door Makarios, de patriarch van Jeruzalem. De Heilig-Kruisvinding  

(de gedachtenis aan deze gebeurtenis) werd al snel een feest in de Katholieke Kerk en werd      

gevierd op 3 mei. Sint Helena nam de overblijfselen van het Kruis deels mee naar Constantinopel 

en Rome. In Rome worden ze bewaard in de basiliek van Santa Croce in Gerusalemme, een kerk 

die deels werd gebouwd naast en boven de overblijfselen van het paleis van Helena. 

 

 

 

 

 

 

                                        

  Het Kruis van Christus, keizer Constantijn en sint-Helena (Vassili Sazonov 1789-1870) 

 

14 september 

Hoewel het onbekend is wanneer het feest van Kruisverheffing werd ingesteld, is duidelijk dat de 

datum van 14 september is gekozen omdat 13 september de wijdingsdag is van de Heilig-

Grafkerk in Jeruzalem. Daags na de herdenking van deze wijding werd steeds het Heilig Kruis    

vereerd, niet zozeer als herinnering aan het lijden van Christus, maar als aanbidding van het Kruis 

als teken van verlossing van de mensheid. Beeltenissen van het Kruis werden op die dag, letterlijk, 

omhoog gehouden om ze te tonen aan het volk. Vandaar de naam 'Kruisverheffing'. Een afgeleide 

van dit ritueel is nog steeds aanwezig in de liturgie van Goede Vrijdag, wanneer de priester het 

kruis omhoogheft en zingt:  

Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit. Venite adoremus! ('Zie het kruishout dat de    

verlossing van de wereld heeft gebracht! Laat ons aanbidden'). 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/c/constantijn-de-grote
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/d/drie-koningen
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/heilig-grafkerk
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/santa-croce-in-gerusalemme
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Benedictus 

In de kloosterregel van Sint Benedictus wordt vastgesteld dat na het feest van de Kruisverheffing 

de kleine vasten begint. Deze vastentijd duurt korter dan de gewone vasten (die duren 

van Aswoensdag tot Paaszondag). Doordat de Kruisverheffing in de Regel van Benedictus wordt 

genoemd, gelden de benedictijnen en cisterciënzers als grote promotors van het feest in Europa. 

Veel kerken die zijn toegewijd aan het Heilig Kruis worden door de benedictijnen bediend. 

 

O.L.V. van Smarten 

Daags na het feest van Kruisverheffing gedenkt de Kerk Onze Lieve Vrouw van Smarten.           

Deze dag staat in het teken van het verdriet van Maria, staande onder het Kruis waaraan haar 

Zoon stierf. Op die dag wordt de bekende hymne Stabat mater gezongen. 

Tekst Ingekort redactie 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kruisverheffing  

 
    GEBED                           

  

 ALLELUIA. 

 Wij aanbidden en loven U, Christus, 

 omdat Gij door uw heilig Kruis  

 de wereld hebt verlost. 

 ALLELUIA.    

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kloosterregel-van-sint-benedictus
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/aswoensdag
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/paaszondag
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/o/onze-lieve-vrouw-van-smarten
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/stabat-mater
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kruisverheffing
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

DE VAKANTIE VOORBIJ, WE GAAN VERDER 

Tijdens de vakantie hebben we veel toeristen in onze kerken kunnen verwelkomen, zeker in de 

toeristenkerk in Dishoek en de kapel in Domburg. In Dishoek was een hele bijzondere viering te 

beleven, de Elvis-viering. Een bijzondere viering wordt het ook op zaterdag  

30 september om 19.00 uur in de Willibrordkapel aan de Badhuisweg 4 in Domburg. Het wordt de 

slotviering van de kapel. 

 Ik hoop van harte dat velen van u deze viering gaan bezoeken. U bent van harte welkom. 

Het parochiebestuur buigt zich de komende tijd over de verdere toekomst van onze parochie en 

over het uitwerken van de missionaire parochie. We ontmoeten u over enige tijd graag als we 

hierover meer informatie kunnen geven.  

Voor de kortere termijn kunt u de vieringen in onze kerken bezoeken, deelnemen aan Alpha en 

een korte BHV-cursus. Wellicht heeft u het idee om hulp en ondersteuning te willen bieden aan 

het parochiewerk. Neemt u hiervoor met Corleen Poppelaars of met mij contact op. 

We zijn te bereiken via e-mail c.poppelaars@rkwalcheren.nl  en r.louwes@rkwalcheren.nl  

We ontmoeten u graag weer na de vakantieperiode die nu voorbij is. 

 

Ruud Louwes, vicevoorzitter parochiebestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto’s Trudy van Hoof 

FACEBOOK EN INSTAGRAM       

Instagram wordt nauwelijks bekeken. We nemen afscheid van Instagram.  

FB blijven we wel gebruiken.   

mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:r.louwes@rkwalcheren.nl
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   Foto Ria Boonman      Foto Leny Rijk 

 

"ACHTER DE DEUR VAN HET PASTORAAL CENTRUM, ZUSTERSTRAAT 4." 

Vanaf 1 maart 2021 zijn wij Plonie Paree opgevolgd als teamassistente. Samen werken we 19 uur 

per week. Om zo'n bevlogen persoon op te volgen, die maar één woord nodig heeft en echt ALLES 

weet .... is geen sinecure.  

Gelukkig had Leny al ervaring als vrijwilligster met het notuleren van bestuursvergaderingen. Zij 

notuleert nu bij de vergaderingen van het pastoraal team. 

Werken in het pastoraal centrum, is werken met een klein team van beroepskrachten en een 

enorm vrijwilligersweb. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de pater, pastoraal werkers en de 

vele vrijwilligers en parochianen. We hadden nooit gedacht dat een pastoraal werker zoveel       

inkomende mails heeft, echter het geeft een voldaan gevoel dat we hen konden ontlasten door 

mails te beantwoorden en actie kunnen ondernemen.  

In onze werkzame tijd hebben we veel ervaringen opgedaan en zijn we weer een stuk leven wijzer. 

Het is niet altijd even gemakkelijk, er komt van alles op je bordje. En soms is het een grote           

uitdaging om alles op tijd rond te krijgen. Ook hebben we veel nieuwe dingen geleerd, zoals bij 

voorbeeld het werken met het computerprogramma Sharepoint. 

Alles in een mensenleven trekt aan ons voorbij: dopen, Eerste H. Communie, vormsel, huwelijken, 

ziekenzegen of -zalving én uitvaarten.  

Als er op één morgen een uitvaart geregeld moet worden én een jonge moeder met haar kindje op 

bezoek komt, zie je hoe snel het leven aan een ieder voorbij gaat.Er is een tijd van komen en een 

tijd van gaan. We geven het stokje over aan Linda.  

We hebben er alle vertrouwen in dat zij de werkzaamheden goed gaat uitvoeren. 

Geeft u haar ook dat vertrouwen en wijdt haar in, in uw (vrijwilligers)werk, door duidelijk te schrij-

ven of te zeggen WIE u bent en uit WELKE parochiekern, een telefoonnummer erbij vermelden, 

helpt ook. Op die manier komt alles weer op zijn pootjes terecht. 

 

Ria Boonman, Leny Rijk, Teamassistenten tot 1 oktober 2023 (bewerkt redactie) 

 

VAN DE PASTORES  
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NIEUWE TEAMASSISTENT  

Zoals in de vorige ParochieNieuws en ‘Verbinding’ al te lezen was  

begin ik op 1 september als nieuwe team assistent in het PAC te Goes  

als opvolger van Ria Boonman en Leny Rijk, die vanaf 1 oktober  

met welverdiend pensioen gaan.  

Geboren in 1972 te Yerseke, waar ik tot mijn 7e woonde, heb ik,  

met een korte onderbreking voor studie, altijd Goes als mijn  

woonplaats gehad. In december 2022 heb ik, door middel van het               Foto Linda van Aardenne 

mogen ontvangen van het Heilig Vormsel en Eerste Communie,  

mijn geloofsband met de kerk aangehaald. De visie van Missionaire Kerk spreekt mij erg aan en ik 

hoop dat ik hierin ook een rol mag gaan spelen in de toekomst door actief het geloof te belijden 

en uit te dragen naar anderen, niet alleen binnen de kerk maar ook buiten de gebaande paden.  

Mijn vrije tijd breng ik graag op de motor of wandelend in de natuur door om op te laden.  

Ik lees graag en veel, met name biografieën, geschiedenis, theologische werken en thrillers.  

Daarnaast houd ik van muziek en speel ik gitaar. 

In de afgelopen weken heb ik al mee mogen draaien op het PAC. Een leerzame periode waarbij ik 

stukje bij beetje het reilen en zeilen en de dynamiek van het pastorale team heb mogen ervaren. 

Een heel andere werkomgeving dan ik van oorsprong gewend ben. Hiervoor heb ik 23 jaar in het 

middelbaar onderwijs mogen werken met als hoofdtaak docent Engels en leerlingbegeleiding.  

De afgelopen paar jaar heb ik me georiënteerd op een andere invulling van mijn werkzame leven 

en ik was blij verrast dat deze positie bij de parochie vrijkwam. Te meer omdat ik mij nauw  

betrokken voel bij de kerk en het katholieke geloof. De mensenkennis en vaardigheden die ik in 

het onderwijs en daarbuiten heb opgedaan zullen me in deze baan zeker van pas komen.   

Als team assistent ben ik bereikbaar via het Pastoraal Centrum (‘het PAC’) in Goes, aan de  

Zusterstraat. De bereikbaarheid van het Pastoraal Centrum wordt iets aangepast:  

vanaf 1 oktober is het PAC op maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar in de ochtend tussen 

10.00 uur en 12.00 uur.  

Ik open graag de deur voor u en kom via de telefoon (0113-218610) graag met u in gesprek.  

Contact via de e-mail gaat vaak nog het snelst: info@rkbovendeschelde.com.   

Ik zie uit naar een goede samenwerking met de leden van het pastoraal team, de leden van de  

parochiebesturen, de vrijwilligers in de parochies, en met u.  

Linda van Aardenne 

mailto:info@rkbovendeschelde.com
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Herinnering          

GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN 

leesgroep met dr. Noëla Polet     

‘Geloven in Moeilijke Tijden’. In september 2023 start een nieuwe ronde in Mid-

delburg. Het boekje van Jozef de Kesel wordt dan als uitgangpunt genomen.  

Het is de bedoeling om één keer per maand bij elkaar te komen op een vaste dag in het  

secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 3 in Middelburg. De exacte dag en 

de aanvangstijd worden in overleg met de deelnemers tijdens de kennismakingsbijeenkomst   

vastgesteld. Deze is op maandag 18 september 2023 om 16.00 uur in het bovengenoemd secreta-

riaat. Heeft u belangstelling om aan deze leesgroep deel te nemen, stuur dan een e-mail met uw 

naam en telefoonnummer aan secretariaat@rkwalcheren.nl of  poletnj@zeelandnet.nl 

mailto:secretariaat@rkwalcheren.nl
mailto:poletnj@zeelandnet.nl
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Wanneer:   Dinsdag 26 september 2023 

Aanvang:   Inloop vanaf  13.30 uur ,  14.00 u  

Waar:   In de JEUGDHOEVE (naast de kerk)  

   Blikhoek 4, 4453 BE 's-Heerenhoek  

Opgeven:  info@rkbovendeschelde.com  

   of bij het Pastoraal Centrum Tel: 0113—218610 

   geopend dinsdag– en vrijdagochtend 

Herinnering 

 

‘WAT WETEN WIJ KATHOLIEKEN NU VAN DE BIJBEL?’          

U bent bijbelser dan u denkt! 

Wast u ook wel eens de handen in onschuld? Of bent u misschien een ongelovige Thomas?  

Deze vragen bevatten uitdrukkingen die rechtstreeks op de Bijbel zijn terug te voeren. Het      

Nederlands kent heel veel spreekwoorden en gezegdes die daarin hun oorsprong hebben.  

Bij deze twee uitdrukkingen is dat niet moeilijk te ontdekken, maar er zijn er heel wat die op  

het eerste gezicht niks met de Bijbel te maken lijken te hebben.  

Nicolette Meulenbroek-Kleinegris zal een aantal daarvan op een aanschouwelijke manier       

presenteren.  

De middag wordt georganiseerd door het ouderenpastoraat Boven de Schelde. 

Aan U om het verband te leggen. Deze presentatie vindt plaats op:   

Medewerk(st) ers  van het ouderenpastoraat, betrokkenen,  geïnteresseerden  zijn van harte 

welkom.                  Namens de stuurgroep Ouderenpastoraat, Boven de Schelde     

                   Ria Mangnus   pastoraal werkster 

vooraankondiging 

MIDDAG MET EEN MISSIE 

Op zaterdag 21 oktober wordt er weer een straatmissie gehouden.  

De HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg is van 14.00 uur tot 16.00 uur  

open voor bezinning en gebed. U kunt een kaarsje aansteken, een intentie  

schrijven met wat u bezighoudt  en in de intentiebus doen en/of in gesprek gaan met een pries-

ter of vrijwilliger. In de kerk is er serene muziek.  In de middag  bieden we op de Markt aan de 

voorbijgangers een kaarsje aan en nodigen hen uit om in de kerk het kaarsje aan te steken voor 

het Allerheiligste. Voor degenen die meehelpen begint de dag om 11.00 uur met een korte vie-

ring, lunch en verdere voorbereiding van de middag. Wilt u deze dag ook  

meehelpen (op welke manier dan ook) neem dan contact op met Trudy van Hoof via het  

mailadres t.vanhoof@rkwalcheren.nl  

mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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UIT DE PAROCHIE 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Foto Dimitri Nieboer 

BIJBELSTUDIE 

Ongeveer een jaar geleden ontstond er uit initiatief van een student van de HZ een Bijbelstudie-

groepje in onze parochie. We komen elke donderdagavond samen om 7 uur in de pastorie van 

Middelburg. De meeste van ons zijn studenten aan de HZ of University College Roosevelt.  

Omdat we van verschillende nationaliteiten zijn, is de voertaal Engels. Wanneer we samenkomen 

lezen we een stukje uit de Bijbel, bidden we en delen we onze gedachten. We praten onder ande-

re over wat ons persoonlijk aanspreekt uit het stukje en hoe we de boodschap concreet in de     

praktijk kunnen brengen. Het gaat niet om Bijbelstudie in de zin van dat je huiswerk meekrijgt.  

Maar natuurlijk is het altijd goed om er thuis ook op te reflecteren! 

Op donderdag 5 oktober beginnen we weer. Iedereen die interesse heeft is hierbij van harte    

uitgenodigd. We hebben ook een Whatsapp-groep om te communiceren.  

 

Dimitri Nieboer 

Telefoonnummer: 0627973670 
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         Foto pater Thaddy de Deckere  

 

WERELDJONGERENDAGEN , het verhaal van Dimitri 

 

Op maandag 24 juli vertrokken we uit Breda. De jongeren van bisdom Breda waren in twee 

deelgroepen opgesplitst: eentje zat in de bus met Rotterdam, de ander met Utrecht. Ikzelf zat 

in het eerste groepje. Aan het eind van de middag kwamen we aan in Parijs. In de avond    

vierden we voor de eerste keer gezamenlijk de mis. Hierbij waren alle groepen aanwezig die 

met onze reis meegingen. Dit was heel bijzonder om mee te maken, met zoveel jongeren om 

je heen, in een historische kerk.  

 

Dinsdagochtend waren we in Lourdes. Het was toen nog geen lekker weer: de mis bij de grot 

vierden we in de stromende regen. Desondanks zal ik deze plaats zeker herinneren. Wanneer 

je omhoog kijkt boven de grot naar de kerk die op een rots is gebouwd, met bergen erom-

heen, besef je jouw eigen kleinheid en de grootheid van God. Er waren hiernaast twee bijzon-

dere momenten. De eerste was een viering in een ondergrondse kerk, waarbij er op een 

prachtige manier aan Eucharistische aanbidding werd gedaan. De tweede was de Sacraments-

processie in de avond. We liepen met kaarsen in de hand, met pelgrims uit verschillende    

landen.  

 

Woensdagochtend waren we onderweg naar Burgos. Hierbij zijn we ook uitgestapt en heb-

ben een deel van de Camino (pad naar Santiago de Compostella) gelopen. We bleven in Bur-

gos tot vrijdagochtend. Zelf vond ik dit een van de lastigere delen van de reis. De eerste avond       

kwamen we aan bij de slaaplocatie, een gymzaal in een school met heel weinig ruimte. Er was 

zo weinig ruimte dat sommigen buiten gingen slapen op het schoolplein, wat ik ook heb ge-

daan. In de tweede nacht bleven de meisjes in de zaal slapen, de jongens gingen naar een 

apart gebouw waar we sliepen in schoolgangen of bij de trap. Tijdens de dagen van Burgos 

moest ik ook wennen aan het (onregelmatige) eten en de hectiek en drukte. 
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              Foto’s Dimitri Nieboer 

 

Op vrijdagavond kwamen we aan in Portugal in de plaats waar we ingedeeld werden in  

gastgezinnen. De aankomst hier, naast de ervaringen bij het gastgezin zelf, blijven mij het meest bij 

van de hele reis. We liepen in een optocht door het dorp heen en werden door iedereen vrolijk    

begroet. Aan het einde kwamen we aan bij een gezamenlijke plek waar we een feest hadden. Hier 

werden traditionele Portugese dansen gedaan door lokale bevolking en later deden we zelf ook 

mee. Toen dit ten einde kwam, maakten we kennis met ons gastgezin en kwamen we voor het eerst 

aan bij hun huis. Dit was even een oase van rust te midden van alle hectiek. Overdag heb ik ook veel 

genoten van de activiteiten die we in het dorp deden en ik kwam ook wat tot rust. We hebben veel 

gewandeld, afgewisseld door momenten van catechese 

 

Maandag 31 juli gingen we naar Lissabon, onderweg zijn we kort in Fatima geweest. Toen begon de 

WJD zelf, na de lange reis die we al gehad hadden. Elke ochtend hadden we op een gezamenlijke 

plek een mis en catechese, vaak gedaan door een bisschop. Interessant, maar soms waren we zo 

moe dat we wegdommelden tijdens de uitleg. Zo veel mensen, zo veel talen, zo veel landen.  

Met een wit t-shirt ging ik langs om namen erop te laten schrijven, van mensen uit de hele wereld. 

Op zondagochtend reed de paus precies langs het stukje waar wij hadden geslapen, zo dichtbij dat je 

hem bijna kon aanraken. Maar ikzelf was even gaan liggen en in slaap gevallen! Niet iedereen had 

het geluk om hem te zien. Op maandag begon de terugreis. We hebben hier overnacht in een domi-

nicanenklooster in de geboorteplek van Sint Dominicus. In de avond hadden we een laatste groeps-

moment, waarbij we aan elkaar moesten vertellen wat we van elkaar vonden of aan elkaar wensten. 

Iedereen was hier heel positief en het was heel mooi om te doen, ook zal ik niet vergeten wat er  

tegen me gezegd is.  

Al met al was het een onvergetelijke ervaring. Er waren veel moeilijke momenten en je komt jezelf 

tegen, fysiek of mentaal. Maar dat valt in het niet bij de vreugde in geloof die je samen ervaart,  

de vriendschappen die je vormt en de relatie met God die je verder op het spoor komt. Ik zou het 

aan elke jongere aanraden om een keer mee te gaan. 

 

Dimitri Nieboer  (bewerkt redactie) 
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COLLECTES SEPTEMBER 2023  

zaterdag/zondag        2/3    Caritas 

Zaterdag/zondag        9/10   eigen parochie 

Zaterdag/zondag      16/17   eigen parochie 

Zaterdag/zondag       23/24   eigen parochie 

Zaterdag/zondag       30/1 oktober  eigen parochie 

 

 

 

 

 

In het eerste weekend van september collecteert Caritas voor the mission to seafarers. 

The Mission to Seafarers Vlissingen is een stichting die zich inzet voor het materieel en geestelijk 

welzijn van zeevarenden. Zij bezoeken de schepen die in de haven liggen, heten de bemanning har-

telijk welkom in Vlissingen en vragen naar hun wel en wee. De Mission laat ‘s middags busjes door 

de haven in Vlissingen-Oost rijden. Zeemannen die dat willen kunnen instappen en worden naar de 

Mission gebracht, aan het begin van de Scheldepoort. Daar kunnen ze lezen, tv-kijken, een drankje 

doen, of terecht voor een persoonlijk gesprek met een havenpastor. Daarnaast verzorgt de Mission 

to Seafarers in Vlissingen kerkdiensten voor zeelieden.  

Over de hele wereld, in grote havensteden, zijn er zeemanshuizen van de Mission te vinden. De 

Zeemanshuizen worden gefinancierd door de inkomsten die de zeemanshuizen zelf genereren en 

door giften en subsidies van gemeenten of andere instellingen.  

U kunt ook een bijdrage overmaken: NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder 

vermelding van: mission to seafarers. 

OPBRENGST CARITAS COLLECTE WITTE HUIS 

In augustus heeft Caritas gecollecteerd voor het Witte Huis in Vlissingen, nachtopvang voor  

dak-en thuislozen. De opbrengst is €454,99.  
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OPEN MONUMENTENDAG           

Op zaterdag 9 september a.s. is de HH Petrus- en Pauluskerk geopend in verband met Open 

Monumentendag. Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar ‘Levend Erfgoed’.  

Bij dat thema sluit mooi aan dat op dit moment in de vitrinekasten in de kerk een tentoon-

stelling is ingericht met 27 iconen. De iconen zijn in de afgelopen jaren vervaardigd door een 

parochiaan. Tijdens de openstelling van de kerk zijn kerkgidsen aanwezig om uitleg te geven 

over de kerk en de betekenis van wat daarin te zien is. Daarbij zal ook de bijzondere techniek 

van het schilderen van iconen worden getoond.  

De kerk is op zaterdag 9 september open van 9.00 uur tot 17.00 uur.    

 

 

 

 

 

 

      Foto Nicolette Meulenbroek-Kleinegris 

OPEN KERK 

Van 1 juni tot en met 7 september is de HH. Petrus en Pauluskerk geopend op  

donderdagmiddag van 12 tot 16 uur voor bezoek, bezinning en gebed.  
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LIEF EN LEED 

OVERLEDEN 
 
18 augustus,  Dhr. Jan Grim,   88 jaar  Oost Souburg  
 
‘Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift’   (Jesaja 49:16) 
 
Wilt u een in memoriam schrijven? U kunt dit sturen naar verbinding@rkwalcheren.nl 
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WETENSWAARDIGHEDEN     
 

 
BIJZONDERE VIERINGEN EN ACTIVITEITEN IN DE SINT BONIFATIUSKERK KWADENDAMME 

Zondag 3 september:  

Om 11.00 u. is er een eucharistieviering in de tuin van de Bonifatiuskerk 

Om 14.00 u. treedt de bluesband the Juke Joints op. De toegang is gratis toegang, er is wel een 

collecte; terrein open om 14.00 uur; na concert gezellig samenzijn en zoals al vaker is de       

frietkar ook aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

         Foto  pixabay 

Zondag 10 september: om 11.00 uur jaarlijkse plukviering; omdat er doorgaans veel Poolse 

fruitplukkers zijn, wordt de viering in twee talen gehouden. 

Adres: Johan Frisostraat 5 Kwadendamme 

 

 

 

 

 

SPAANSE MIS IN DE O.L.V. HEMELVAARTKERK IN OVEZANDE  

Op zaterdag 9 september na de Open Monumentendag in de RK kerk in Ovezande is er om 

19.00 uur een feestelijk Spaanse viering. Deze wordt voorgegaan door pastoraal werkster Ria 

Mangnus. De koren Con Dios en Missicanto zullen de viering opluisteren met hun prachtige 

zang en ons in hogere Spaanse sferen brengen. U bent van harte welkom. 

Adres: Hoofdstraat 60 Ovezande 
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BISDOM BREDA    
  

 
 
 
JONGERENWEEKEND ‘LIEFDE EN SEKSUALITEIT’ 

 

Speciaal voor tieners en jongeren van 12 tot 30 jaar wordt er een tiener- en jongerenweekend Liefde 

& Seksualiteit georganiseerd van 22-24 september 2023.Kapelaan Luc Simons begint met een korte 

uitleg vanuit de Theologie van het Lichaam. Paus Johannes Paulus II is de auteur daarvan en hij legt 

uit wat onze diepste roeping is als mens. Als we die denklijn begrijpen, dan snappen we ook veel be-

ter wat ons geluk dient en wat niet. 

Dan getuigen echtparen over hun eigen onderscheiding en weg naar het huwelijk. Er wordt ingegaan 

op vragen zoals: ‘Hoe weet ik of hij of zij ‘de ware’ voor mij is?’, ‘Waarom wachten met seks tot het 

huwelijk?’ en ‘Is het eigenlijk wel mogelijk om gelukkig getrouwd te zijn tot de dood ons 

scheidt?’Voor tieners is er (deels) een apart programma dat ingaat op vaardigheden en de invloed 

van groepsdruk. Als je gekozen hebt, hoe blijf je daar dan voor ‘staan’ ook als anderen wat anders 

willen? Luc Simons is priester van het bisdom Roermond, hij heeft de Theologie van het Lichaam uit-

gebreid bestudeerd. Naast het inhoudelijk programma nemen we tijdens het weekend ook de tijd 

voor gebed en gezelligheid! Het weekend kost 65 euro p.p. inclusief twee hotelkamerovernachtingen 

en alle maaltijden. 

Datum/Tijd   22/09/2023 - 24/09/2023 Hele dag 

Waar:   Bovendonk, Hofstraat 8 , Hoeven 

meer informatie op de website: 

https://www.bisdombreda.nl/bijeenkomsten/jongerenweekend-liefde-en-seksualiteit/ 

VERNIEUWDE WEBSITE BISDOM BREDA 

Het bisdom Breda lanceert een geheel vernieuwde website. De website is voortaan te vinden via 

www.bisdombreda.nl. (Voorheen: www.bisdomvanbreda.nl) Met de nieuwe website wil het  

bisdom meer ruimte geven aan de beleving van de bezoeker aan de website. Zo wordt er meer 

gebruik gemaakt van themapagina’s en zijn onderdelen van het bisdom beter en sneller         

vindbaar.  
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VIERINGEN  

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

 

Za  

2 sept 

 

 

10.30 

19.00 

 

 

Ter Reede 

Domburg 

 

W. Sweere 

 

 

 

Vr. van W&C 

 

 

 

 

Zo  

3 sept 

 

10.00 

11.30 

13.30 

 

Dishoek  

Middelburg 

Vlissingen 

 

R. Heinrichs 

P. de Maat 

Th. De Deckere 

 

Vr. van W&C 

Eucharistievr 

Eucharistievr 

 

Intermezzo 

 Gaudeamuskoor.Na de viering 

gezellig samenzijn 

 

 

Woe  

6 sept 

 

9.00 

 

Vlissingen 

 

P.de Maat 

 

Eucharistievr 

 

Na de viering gezellig samenzijn 

 

Do 

7 

 

9.00 

 

Middelburg 

 

Th. De Deckere 

 

Eucharistievr 

 

Na de viering rozenkransgebed en 

gezellig samenzijn  

 

Za 

9 sept 

 

10.30 

19.00 

 

Ter Reede 

Domburg 

 

Liturgiegroep 

Th. de Deckere 

 

Vr. van W&C 

Eucharistievr 

 

 

Zo 

10 sept 

 

10.00 

11.30 

 

 

Dishoek  

Middelburg 

 

 

R. Heinrichs 

R. Mangnus 

 

 

Vr. van W&C 

Vr. van W&C 

 

 

 

Cadans laatste viering  

Gezinsviering 

René Adriaansen/Christian Blaha 

 

 

Woe 

13 sept 

 

9.00 

 

Vlissingen 

 

Th. de Deckere 

 

Eucharistievr 

 

Na de viering gezellig samenzijn 

 

 

 

Do 

14 sept 

 

9.00 

 

Middelburg 

 

Th. de Deckere 

 

Eucharistievr 

 

Na de viering rozenkransgebed en 

gezellig samenzijn  

Za 

16 sept 

10.30 

19.00 

19.00 

Ter Reede 

Middelburg 

Domburg 

P. de Maat 

Th. de Deckere 

R. Heinrichs 

Eucharistievr 

Eucharistievr  

Vr. van W&C 

 

Internationale viering 

Zo 

17 sept 

11.30 

 

13.30 

Middelburg 

 

Vlissingen 

P. de Maat 

 

Th. de Deckere 

Eucharistievr 

 

Eucharistievr 

Gaudeamuskoor, 

Na de viering gezellig samenzijn 

Woe 

20 sept 

9.00 Vlissingen    

Don  

21 sept 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr Na de viering rozenkransgebed en 

gezellig samenzijn  
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VIERINGEN VERVOLG VIERINGEN  

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

 

Za  

23 sept 

 

 

10.30 

19.00 

 

 

Ter Reede 

Domburg 

 

W. Sweere 

Liturgiegroep 

 

 

Vr. van W&C 

Vr. van W&C 

 

 

 

Zo  

24 sept 

 

11.30 

 

 

Middelburg 

 

 

Th. De Deckere 

 

 

Eucharistievr 

 

Cantate Domino 

 

 

 

Woe  

27 sept 

 

9.00 

 

Vlissingen 

 

R. Mangnus 

 

Vr. van W&C 

 

Na de viering gezellig samenzijn 

 

Do 

28 

 

9.00 

 

Middelburg 

 

Th. De Deckere 

 

Eucharistievr 

 

Na de viering rozenkransgebed en 

gezellig samenzijn  

 

Za 

30 sept 

 

10.30 

19.00 

 

Ter Reede 

Domburg 

 

Liturgiegroep 

Pastoraal team 

W. Sweere 

 

Vr. van W&C 

Eucharistievr 

 

 

Slotviering 

EVENSONG IN SINT JACOBSKERK VLISSINGEN 

De Evensingers hervatten na een korte zomerstop hun maandelijkse  

Evensongs op zondag 3 september in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.  

(aanvang 17.00 uur. )Deze evensong staat in het teken van ‘anders kiezen’.  

Kritisch kijken naar je leven en dat inrichten op een manier waarbij je rekening  

houdt met de maatschappelijke en ecologische grenzen en eigen gezondheid.  

De Bijbelteksten van deze Evensong zijn uit Jeremia 7 en Romeinen 12.  

Voorganger is pastor Janny Blankenstijn, Jos Vogel bespeelt het orgel. 
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk 12 september 2023 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

 

CONTACTGEGEVENS  

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter, wnmd Dhr. Paul Verbeek pverbeek@bisdombreda.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 

parochie 

          PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

            Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

            kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Paul Verbeek waarnemend pastoor pverbeek@bisdombreda.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider  gkok@bisdombreda.nl 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk    Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk  Lombardstraat 3, Middelburg  

Ter Reede (zorgcentrum)    Koudekerkseweg 81, Vlissingen 

Willibrordkapel    Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk    Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

   

De laatste viering van dit seizoen in de toeristenkerk Emmaus in Dishoek is op 10 september. 

De vieringen worden in mei 2024 weer hervat. 

In de Willibrordkapel in Domburg is de slotviering op zaterdag 30 september om 19.00 uur. 

De kapel gaat niet meer open. 

 

  

 

 

 

 

 

Op Facebook is het adres: https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

   

 

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 

mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren

