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Sinds het jaar 2000 wordt in de Rooms-Katholieke Kerk de eerste zondag na Pasen ook de Zondag
van de Goddelijke Barmhartigheid genoemd.

In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus Il de Tweede Zondag van Pasen (Beloken Pasen)
uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus stierf op zaterdag 2 april 2005,
op de vooravond van deze feestdag.

Het besluit om de Tweede Zondag van Pasen uit te roepen tot Zondag van
de Goddelijke Barmhartigheid kwam voort uit de devotie tot de Goddelijke
Barmhartigheid. Deze is afkomstig van de Poolse zieneres Maria Faustina
Kowalska (1905-1938), van wie Johannes Paulus Il een vereerder was en die
de Poolse paus in 1993 zaligverklaarde en in 2000 heiligverklaarde.

Zr. Maria Faustina beweerde dat Christus aan haar verschenen was. Hij zou
Zich aan haar hebben bekendgemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid.
Aan haar zou Hij gezegd hebben de Tweede Paaszondag voortaan te wijden

aan de goddelijke barmhartigheid. Hij beloofde dat gelovigen die op die dag
gaan biechten en te communie gaan, bijzondere genade zullen ontvangen.

Zr. Faustina zei ook dat Jezus aanwijzingen had gegeven voor een afbeelding van Hem. Deze is
daadwerkelijk vervaardigd. De eerste versie werd geschilderd door Eugeniusz Kazimirowski (1934)
en de tweede door Adolf Hyta (1943). Zij schilderden de verrezen Christus uit wiens hart twee
stromen vloeien:, een rode en een blauwe. In Faustina's visioen werd uitgelegd dat de blauwe
stroom staat voor water en de rode voor bloed. Het herinnert aan het moment waarop Jezus aan
het kruis werd doorstoken door de Romeinse militair Longinus. Het bloed staat voor het leven van
de zielen en het water voor de reiniging van de zielen zodat zij gerechtvaardigd worden.

In de doopkapel van de HH. Petrus en Pauluskerk is een afbeelding van de goddelijke
Barmhartigheid aanwezig met gelegenheid voor devotie, gebed en het aansteken van een lichtje.
In de kapel is informatie beschikbaar die u gerust kunt meenemen om thuis nog eens te bekijken.
Op donderdag na de weekviering van 9.00 uur, wordt in de kerk voor de goddelijke Barmhartigheid
gebeden.


https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/l/laetare

GEBED

Vader in de hemel

Laat ons nooit Christenen zijn die genoeg hebben aan zichzelf
die opgesloten zitten in een huis

waar ramen gesloten en deuren vergrendeld zijn

en de geuren kleur van de ander niet meer doordringt.

Geef ons steeds het verlangen om Christus te volgen.

We danken U voor uw Zoon,

die de wereld voor ons opende

die op het kruis alles en iedereen omspande,
opstond uit de afgrond van dood en kwaad
en ons al zegenend bij U bracht.

We danken U voor uw Geest

die het vuur aanblaast

en in de ontmoeting met onze broeders en zusters
volken laat overspringen

waardoor in hen het gezicht van Christus oplicht.

Heer van uw Kerk,

het gaat ons zo gemakkelijk af een gemeenschap te zijn
zonder de ander te zien

en ons met tevredenheid te spiegelen

aan eigen wijsheid en onmacht.

Vergeef en verander ons.

Leer dat we zonder elkaar onaf, kreupel en zwak zijn.

We danken U dat er meer dan ooit tevoren

mensen uit alle windstreken bij ons wonen

met wie we door uw Zoon tot één familie behoren.

we danken U dat we elkaar gegeven zijn

en dat Christus ons door hen op een nieuwe wijze verschenen is.

Bid ons samen in veelkleurigheid en veelbelovendheid
als een teken van uw liefdevolle nabijheid.

open onze ogen voor elkaar om nieuwe hoop te krijgen.
Geef dat we uw stem verstaan

om U met aanstekelijker vreugde te dienen.

Door Jezus Christus onze Heer.

Amen. Bas Plaisier
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Tijdens het Paastridulim dit jaar zijn de vieringen goed bezocht. Belangrijk is dat velen de vieringen
als heel waardevol ervaren. Hieraan gaan altijd intensieve voorbereidingen vooraf en zetten velen
zich voorafgaand, tijdens en na afloop van de vieringen in. Dank aan allen voor het verzorgen van
het paastriduiim in 2023.

Tijdens de paaswake op zaterdagavond 8 april werd Dimitri Nieboer gedoopt. Aansluitend
ontvingen Dimitri Nieboer en nog een parochiaan het vormsel. Ria Mangnus overhandigde aan
beiden certificaten en ieder kreeg een bijbel en een boek.




Foto’s Ruud Louwes

In onze parochie worden met regelmaat kinderen gedoopt, doet een stevig aantal kinderen de
Eerste Communie en het vormsel en worden volwassenen tijdens de paaswake gedoopt of
ontvangen zij het vormsel. Dit is bemoedigend voor onze parochie.

QR CODE WEBSITE PAROCHIERK WALCHEREN

Als u van de QR code in de kerk en buiten in het kastje een foto maakt, dan ﬁﬁ
komt u op de website ‘RIK Walcheren.nl’. i

@

Clpouwen van Boww

UITVAARTVERZORGING

0118 586 440

Dag en nacht bereikbaar

www.vrouwenvanrouw.nl
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VAN DE PASTORES

BOEIENDE EN INSPIRERENDE LEZING INDIA

Pater Thaddy de Deckere vertelde op donderdagochtend 13 april in de HH. Petrus en Pauluskerk
over zijn reis naar India, die hij in november 2022 samen met zijn zus heeft gemaakt. Hij had vele
foto’s waarop te zien was waar hij vroeger had gewerkt en waar ze heel hartelijk en warm
ontvangen werden, bij hun terugkerende bezoek. Naast de foto’s had hij ook nog enkele
traditionele gebruiksvoorwerpen meegenomen. Het is een overweldigende reis geweest waaraan
Thaddy en zijn zus Daisy, veel warme herinneringen over hebben gehouden. Naast Thaddy zijn zus
en zijn nichtje waren zo’n 35 belangstellenden aanwezig die erg van deze lezing hebben genoten.

Fotocollage Linda van Aardenne

MIDDAG MET EEN MISSIE

Tijdens de straatmissie op zaterdag 29 april is de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg open
van 14.00 uur tot 16.00 uur voor bezinning en gebed. U kunt een kaarsje aansteken, een intentie
schrijven met wat u bezighoudt en in de intentiebus doen en/of in gesprek gaan met een priester
of vrijwilliger. In de kerk is er serene muziek. In de middag bieden we op de Markt aan de
voorbijgangers een kaarsje aan en nodigen hen uit om in de kerk het kaarsje aan te steken voor
het Allerheiligste. Voor degenen die meehelpen begint de dag om 11.00 uur met een korte
viering, lunch en verdere voorbereiding van de middag. Wilt u deze dag ook meehelpen (op welke
manier dan ook) neem dan contact op met Trudy van Hoof via het mailadres
t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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Theoloog en dichter Huub Oosterhuis is op eerste paasdag op 89-jarige leeftijd overleden. Huub
Oosterhuis maakte sinds de jaren zestig naam als dichter en Bijbeluitlegger die de Bijbelse
boodschap op hedendaagse wijze probeerde te vertolken. Zijn werk had grote invloed op de
vernieuwing van de liturgie in de Rooms-Katholieke Kerk. De bisschop van Haarlem-Amsterdam,
Jan Hendriks, zegt “graag te erkennen” dat met Huub Oosterhuis “een bijzonder en getalenteerd
persoon met speciale verdiensten voor de liturgische en Bijbelse dichtkunst en muziek, met inzet
voor sociale vraagstukken, voor wie de Bijbel uitgangspunt was van denken en handelen, van ons
is heengegaan."

Licht, van mijn stad de stedehouder

aanhoudend licht dat overwint

Vaderlijk licht, steevaste schouder,

draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of

ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt lied “lied aan het licht”
Geloofspoézie ... troostend, steunend

Zo vriendelijk en veilig als het licht

zoals een mantel om mij heen geslagen

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht

ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt

Wil mij behoeden en op handen dragen lied “vriendelijk licht”
Adem, zing

Verzet tegen ongerechtigheid - Laat ze blijven

Waar je bent geboren en getogen, Handen af zingt mijn geweten,
Moet je daar vandaan laat ze blijven, laat ze blijven
Wie heeft dat beslist? God en bijna iedereen

staat aan hun kant
Had je willen zijn geboren, Overheid, doe niet zo verbeten
als je dat tevoren wist? Maak een beter, liever Nederland

van de cd ‘Om Liefde’ 2015
onze asielkinderen



Gedachten van Carlos D’hert bij het overlijden van Huub Oosterhuis

Vanmorgen kreeg ik het bericht dat op 89-jarige leeftijd Huub Oosterhuis is overleden.

Hij was voor mij, degene die ik zeer heb gewaardeerd voor zijn teksten en de muziek hierbij van de
diverse componisten. Dat Hij moge rusten in vrede.

Carlos D'hert

ALIDA VAN VELDHOVEN EXPOSEERT IN BERGEN OP ZOOM

In de jaarlijkse expositie van het Bergse kunstenaarscollectief Arsis, dat inspeelt op de reizende
tentoonstelling ‘Schatten uit het Rijks’, is een kunstwerk opgenomen dat is vervaardigd door
pastoraal werkster Alida van Veldhoven.

Kunstenaarscollectief Arsis houdt de expositie voor
lokale en regionale kunstenaars voor het vierde en
voorlopig laatste jaar. Met de vraag aan te haken op
het thema van dat jaar: Hete Vuren. Wie dat het beste
doet, komt met zijn of haar werk in Het Markiezenhof
te hangen.

Een driekoppige jury - bestaande uit Gerard Kleijn,
Johanna Jacobs en Margriet Burgers - heeft de
ingezonden werken afgelopen weken beoordeeld. Op

basis van kwaliteit zijn de werken komende weken

verdeeld over vijf verschillende locaties.

Ook in Gertrudiskerk

De werken zijn te bekijken in Het Markiezenhof, de Gertrudiskerk , Kunstkamer in Scherpenisse en
bij galerie Arsis in de Zuivelstraat in Bergen op Zoom vanaf 21 april tot eind mei. Voor het
kunstwerk "Heilig vuur dat verbindt en verteert” van Alida bezoekt u de Gertrudiskerk.

Bekijk hier alle ingezonden werken digitaal.

Bron: Bergse kunstenaars branden zich massaal aan hete vuren: van schilder- tot glaskunst in Markiezenhof
| Brabant | bd.nl

‘Wij staan altijd
voor u klaar’

Ton, Laurine en Wouter
van Het Zeeuwse Land DELA
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https://bergenopzoom-expo.art/alle-aangeleverde-kunstwerken/
https://www.bd.nl/brabant/bergse-kunstenaars-branden-zich-massaal-aan-hete-vuren-van-schilder-tot-glaskunst-in-markiezenhof~aa5ca17b/
https://www.bd.nl/brabant/bergse-kunstenaars-branden-zich-massaal-aan-hete-vuren-van-schilder-tot-glaskunst-in-markiezenhof~aa5ca17b/
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CHRISMAMIS 2023: EEN TERUGBLIK
Vorige week woensdag, in de stille week, heb ik samen met 12 andere parochianen meegelopen

met de Pelgrimstocht naar de Chrismamis. Al sinds lange tijd wordt vanuit de parochie geholpen
om deze tocht mee uit te zetten. En daarom lopen we al weer ruim 8 jaar samen met parochianen
uit andere delen van het bisdom.

Vanuit alle windstreken uit het bisdom wordt meegelopen

Voor mijn gevoel is het nog niet zo lang geleden dat wijlen pastoraal werker Bernard van Lamoen
vroeg of ik mee zou willen helpen. Samen met Jeannette Vrancken heb ik dat toen opgepakt.
Zoveel mensen hebben het afgelopen jaar de pelgrimstocht meegelopen. En als ik dit schrijf
schieten weer namen te binnen: Bets uit Vlissingen, Agnes uit Middelburg, Ellen uit Goes, Cobi en
Eddy uit Hansweert en nog veel meer mensen vanuit heel Zeeland. Dit jaar waren er weinig
aanmeldingen uit Zeeland. Maar in de afgelopen jaren hebben wij contacten gelegd waardoor nu
ook parochianen uit andere delen van het bisdom meelopen. In totaal 12 pelgrims van heinde en
verre. Samen op pad.

Van kerk naar kerk naar de Chrismaviering

Elk jaar proberen we een route uit te zetten waarbij wij van kerk naar kerk lopen tot de kerk waar
de Chrismaviering plaatsvindt. Dit jaar zijn we gestart in de Basiliek van de Heilige Agatha en
Barbara in Oudenbosch waar we een warm welkom kregen en een eerste kennismaking
plaatsvond met de medepelgrims. Vandaar uit zijn we gelopen naar de Jan de Doperkerk in
Hoeven. Een confrontatie omdat de houten kerkbanken niet meer aanwezig waren: de kerk staat
op de nominatie om een andere bestemming te krijgen. Vervolgens op weg naar de Heilige Hart
van Jezuskerk in Bosschenhoofd waar af en toe nog een dienst wordt gehouden.

Chrismaviering
Na een rustmoment in Bosschenhoofd zijn wij gelopen naar de Sint-Willibrorduskerk in Sint

Willebrord. Een kerk gelegen midden in het dorp met ‘ \ ol ol (A
rondom een processiepark en ook nog een Lourdesgrot. '
Ook hier kregen we een warm welkom en werd door de
parochie soep en een broodje aangeboden.

Daarna hebben we deelgenomen aan de Chrismaviering in
een indrukwekkend versierde kerk om een al even
indrukwekkende viering bij te wonen. Op website van het
bisdom is de viering nog terug te kijken.



En dan

Tijdens de pelgrimstocht van 18 kilometer hebben wij verschillende kerken aangedaan. Overal
werden we hartelijk verwelkomd door de vrijwilligers van de kerk waar we thee/koffie kregen
aangeboden. Bij elke kerk was er een gebedsmoment. Daarna weer verder, genietend van het
fraaie landschap. Ook hebben we een stukje in stilte gewandeld wat toch altijd een mooie ervaring
is: terug op jezelf waarbij het lijkt alsof alles nog duidelijker binnenkomt.

En op de route worden verhalen verteld en geluisterd naar wat er wordt gezegd. Ik vind het nog
steeds speciaal om samen in zo’n belangrijke week voor de kerk van kerk tot kerk te wandelen.
Ook vind ik het bijzonder dat er altijd vrijwilligers zijn die de tijd nemen om ons te ontvangen.

Hans van Kempen
namens het organiserend comité

De Chrismamis is terug te kijken via het YouTubekanaal van het bisdom Breda. Op de website van
het bisdom is een terugblik in beelden, zoals de foto hiervoor, opgenomen: Chrismamis 2023 in

beeld: een terugblik (bisdomvanbreda.nl).

PALMSPAASTOKKEN VAN DE EERSTE COMMUNICANTEN VOOR WILLIBRORD
Voorafgaande aan de viering op Palmzondag hebben de eerste communicanten palmpaasstokken
gemaakt en in processie naar voren gebracht. Tijdens de kindernevendienst werden liederen
ingestudeerd. Na afloop van de viering gingen de kinderen en nog meer kerkbezoekers naar
Willibrord. Daar vroegen de bewoners of de kinderen rondlopend wilden zingen zodat ze iedereen
konden zien. Tijdens de processie werd door de kinderen uit volle borst gezongen. Spontaan
werden palmpaasstokken aan enkele bewoners aangeboden. De werkgroep bestaande uit Lidia
Thiellier, Charlotte den Toonder en Ria Mangnus hebben zelf ook genoten van de feestvreugde
voorafgaand aan, tijdens en na de viering en het bezoek aan Willibrord.

Foto Lilian Minnes


https://www.bisdomvanbreda.nl/chrismamis-2023-in-beeld-een-terugblik/
https://www.bisdomvanbreda.nl/chrismamis-2023-in-beeld-een-terugblik/

COLLECTES april 2023

Zaterdag/zondag 15/16 april eigen parochie
Zaterdag/zondag 22/ 23 april eigen parochie
Zaterdag/zondag 29/30 april roepingenzondag

LIEF EN LEED

Er zijn geen berichten binnengekomen

WETENSWAARDIGHEDEN %

BEDEVAART NAAR KEVELAER 2023

De pelgrimstocht vanuit Bergen op Zoom en omstreken naar het bedevaartsoord
Kevelaer, waar Onze Lieve Vrouw, Troosteres der Bedroefden, wordt vereerd
wordt vindt plaats op maandag 21 augustus en dinsdag 22 augustus. De tocht
wordt georganiseerd door de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer.
Door deel te nemen aan de bedevaart naar Kevelaer, komt men tot bezinning en
innerlijke rust. Het thema van de bedevaart van het jaar 2023 is: “wees gerust - ik

ben het”. Wil je mee naar Kevelaer meld je dan op tijd aan bij: Florien de Hond email:
floberlau@zeelandnet.nl tel. 0622587416 of Lizzy van de Schraaf email:
mschraaf@zeelandnet.nl tel. 0638957226.

RAAD VAN KERKEN: HERDENKINGSDIENST 4 MEI 2023 VLISSINGEN
De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei een korte oecumenische
herdenkingsdienst. Deze vindt plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van
Dishoeckstraat 620 te Vlissingen; aan de achterzijde van de begraafplaats. Inloop vanaf 18.30 uur.
Voorganger is ds Eeuwout Klootwijk, predikant te Oost-Souburg.
Het landelijke thema is:
Leven met Oorlog
Na de dienst is het mogelijk via een hek te voet naar de begraafplaats te gaan om de jaarlijks
door de gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. Deze bijeenkomst vangt
aan om 20.00 uur. Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen wordt een krans gelegd.
De Raad van Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van de herdenkingsdienst én de kranslegging.

De oecumenische werkgroep van de Raad van Kerken Vlissingen
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HET VERHAAL IN BEELDENTAAL

Kunstenaar Gert de Graaf (1963) exposeert in de Koorkerk en Nieuwe Kerk te Middelburg met ‘Het
verhaal in Beeldentaal’. In een 32-tal werken geeft deze expositie een impressie van het leven van
Jezus vanaf de aankondiging van zijn geboorte tot zijn sterven en opstanding. In beide kerken
wordt een gedeelte van dit verhaal weergegeven. In de Koorkerk wordt het eerste deel
geéxposeerd, beginnend bij Jezus geboorte. In de Nieuwe Kerk is het tweede deel te zien dat
eindigt bij de opstanding van Jezus.

De stijl van de kunstwerken is figuratief en oogt expressief. De werken zijn voorzien van
kernachtige bijschriften. In een boekje - dat via de tentoonstelling kan worden besteld - zijn de
volledige Bijbelteksten weergegeven die bij de kunstwerken horen.

Gert de Graaf is in Middelburg opgegroeid. Als onderwijsmedewerker is hij werkzaam voor de
stichting Downsyndroom. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van het
onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom, in het bijzonder naar de onderwijs- en
ontwikkelingsresultaten bij het volgen van regulier onderwijs (gewone basisscholen met groepen
1-8). Op dit onderwerp is hij in 2014 gepromoveerd.

De expositie is opgedragen aan zijn dochter Mirte - geboren
met Downsyndroom — die in 2005 op 15-jarige leeftijd is
overleden. De expositie is vanaf 17 april tot half juli te
bezichtigen van 11.00 — 17.00 uur.

De opening van de tentoonstelling vond plaats op zaterdag
15 april om 16.00 uur (Kerk open vanaf 15.30 uur). De
‘Zeeuwse Muzikanten’ zorgden voor een vrolijke muzikale
noot ter opluistering van de bijeenkomst.

SAMEN STERK ORGANISEERT EEN GROTE ROMMELMARKT

De Ovezandse kerk neemt in het dorp een centrale plaats in. Voor de instandhouding van de kerk
dragen gelukkig heel veel mensen een steen(tje) bij. De werkgroep Samen Sterk voor de Kerk in
actie organiseert op zaterdag 15 april vanaf 13.00 uur een
grote rommelmarkt in de CZAV-loods, Platteweg 19 in
Driewegen. De opbrengst is voor het schilderwerk van
(Theehuis) de Pastorie in Ovezande. Om 15.30 uur start de
verkoop bij opbod. Veilingmeester is pastoraal werker Rens
Stobbelaar. Bij de markt zijn er koffie/thee en wafels en
broodjes verkrijgbaar. Nakaarten aansluitend aan de
rommelmarkt kan onder genot van een hapje en een drankje
met muziek van DJ Michel. ledereen is van harte welkom!

11
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Op 15 april 2023 wordt Norbert Schnell benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Breda. Met
deze benoeming wordt hij tevens lid van het bisdombestuur, waarbij hij zich met name zal
bezighouden met de ontwikkeling van de Missionaire Parochie.

Sinds de zomer van 2022 volgt bisschop Liesen een intensief medisch behandelingstraject. De
meest recente uitslagen van het medisch onderzoek laten een zeer positieve ontwikkeling zien. Er
is niet alleen meer sprake van behandeling, maar ook van genezing. Tegelijk is ook duidelijk
geworden dat de medische route voorlopig doorloopt; er is nog een grotere operatie voorzien in
juni dit jaar. Onduidelijk blijft voorlopig ook welke inzet op de lange termijn mogelijk is, waarbij
zijn capaciteiten de komende periode sowieso nog beperkt zullen zijn.

De voortgang van de Missionaire parochie zowel in het bisdomkantoor als in de parochies vraagt
om een goede aansturing. Vanwege zijn gezondheid kan de bisschop hierin momenteel een
beperkte rol vervullen. Vanaf september 2022 heeft Norbert :
Schnell op verzoek van bisschop Liesen het bisdombestuur
bijgestaan als adviseur voor de Missionaire parochie. Met het oog
op de toekomst heeft de bisschop aan Schnell gevraagd lid te
worden van het bisdombestuur. In verkennende gesprekken heeft
hij zich bereid verklaard om vicaris-generaal te worden en samen

met de bisschop en het bestuur de koers van de Missionaire
Parochie verder uit te zetten en te ontwikkelen. Het vormen van een leiderschapsteam in
samenspraak met de bisschop wordt onderdeel van zijn benoeming.

Naast zijn taken als vicaris-generaal blijft Norbert Schnell pastoor van de parochie Breda Centrum
en de parochie van de Heilige Maria Magdalena te Breda.

slapen. ..

iy

VAN DER SPIEGELSTRAAT 60 4461 PK GOES 0113-215729

jaap de jonge
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Zat. 10.30 | Ter Reede P. de Maat Eucharistievr.
15apr | 19.00 | Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.
Na afloop gezellig samenzijn

19.00 | Domburg W. Sweere Wo en Co vr.
Zo 11.30 | Middelburg P. de Maat Eucharistievr.
16 apr | 13.30 | Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr
Wo19 | 9.00 Vlissingen R. Mangnus Wo en Co vr. Na afloop gezellig samenzijn
apr
Do 20 9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr. | Na afloop gezellig samenzijn
apr
Za 22 10.30 | Ter Reede G. Wortman Wo en Co vr.
apr
Za 22 19.00 | Willibrord P.de Maat Eucharistievr.
apr kapel
Zo 23 11.30 | Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.
apr
Wo 26 | 9.00 Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr. | Na afloop gezellig samenzijn
apr
Do 27 9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr. | Na afloop gezellig samenzijn
apr
Za 29 10.30 | Ter Reede W. Sweere Wo en Co vr.
apr 14.00- | Middelburg Straatmissie

16.00.

19.00 | Willibrord W. Sweere Wo en Co vr

kapel

Zo 30 11.30 | Middelburg P. de Maat Eucharistievr.
apr
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Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere.

Uiterlijk 25 april 2023 bij de redactie:

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst
van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het
abonnement kunt u dit aangeven op de website

‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x
per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in
rekening gebracht. Een donatie voor ‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening:

NI &

s

Voorzitter, wnmd Dhr. Paul Verbeek pverbeek@bisdombreda.nl

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893
Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509
Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697
Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509
Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392
Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490
parochie

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken
kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur
7 dagen van de week
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Paul Verbeek

Thaddy de Deckere
Alida van Veldhoven

Ria Mangnus
Geerten Kok

Openingstijden
Telefoon

Adres

E-mail

Openingstijden
Telefoon

Adres

E-mail

Sint Jacobskerk

HH. Petrus en Paulus Kerk
Ter Reede (zorgcentrum)

Willibrordkapel
Emmauskerk

waarnemend pastoor
parochievicaris
pastoraal werkster
pastoraal werkster
teamleider

pverbeek@bisdombreda.nl
thaddeusmhm@gmail.com
alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
r.mangnus@rkwalcheren.nl
gkok@bisdombreda.nl

dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur

0118-612860

Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat)
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

0113-218610

Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
info@rkbovendeschelde.com

Oude Markt 2, Vlissingen

Lombardstraat 3, Middelburg
Koudekerkseweg 81, Vlissingen

Badhuisweg 4, Domburg

Houtenhandlaan/Honte, Dishoek

De vieringen in de toeristenkerk Dishoek worden half mei 2023 weer hervat. De eerstvolgende

viering in Domburg is op zaterdag 1 april en dit duurt tot en met juni. Vanaf het eerste weekend in

juli tot en met eind september is de viering op zondagochtend. Op 2 juli is de viering van het

90 jarig bestaan van de Sint Willibrordkapel.

Op Facebook is het adres:
Op Instagram is het adres:

Wilt U adverteren? Neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie:
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