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Afbeelding voorblad: internet 

 

 

 

MARIA TENHEMELMOPNEMING 

 

In  ‘Verbinding’ (met name bij de mededelingen in de kerkdiensten op de voorafgaande zondagen) 

kom je het tegen: op maandagavond 15 augustus is er in de HH. Petrus en Pauluskerk te 

Middelburg om 19.00 uur een eucharistieviering (voorganger: pastoor Fons van Hees). 

In de katholieke liturgie gaat het op deze maandag in augustus – wereldwijd – om een 

zogenaamde Verplichte feestdag. Het gaat om een Hoogfeest. De naam van deze feestdag kennen 

we wel: Maria Tenhemelopneming. Het is goed om er even bij stil te staan. 

 

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming hoort in onze kerk bij de voorgeschreven 

Hoogfeesten. Zoals we begrijpen uit het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) 

Canon 1246. 

“De zondag waarop het paasmysterie gevierd wordt, moet uit apostolische traditie in de gehele 

Kerk als de oorspronkelijke geboden feestdag onderhouden worden. Zo ook moeten onderhouden 

worden de dag van de Geboorte van Onze Heer Jezus Christus … enz … de dag van de  Heilige 

Maria, de Moeder van God, van haar Tenhemelopneming … enz ... en tenslotte van alle Heiligen”  

 

De Nederlandse bisschoppen besloten begin 1967 weliswaar dat de viering van Maria 

Tenhemelopneming verplaatst zou worden naar de zondag volgend op 15 augustus, maar kwam 

op die beslissing terug in een door de Apostolische Stoel goedgekeurd decreet van 8 juli 1989 

waardoor met ingang van 1 januari 1991 het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming wederom 

werd ingevoerd als een verplichte feestdag op de eigen dag van 15 augustus; op deze feestdag 

dienen de gelovigen deel te nemen aan de viering van de Eucharistie, maar zijn ze gedispenseerd 

in het “zich onthouden van werken en bezigheden” (canon 1247). 

 

Dus zoals de geboorte van de Heer Jezus altijd gevierd wordt op de kalenderdag van  

25 december, zo vindt de jaarlijkse viering van de Opname ten Hemel van Maria  (ook in 

Nederlandse Katholieke kerk dus voortaan weer) plaats op 15 augustus. Begrijpelijk dat men 

indertijd, zo’n 50 jaar geleden, voor een andere regeling koos gezien de aanmerkelijk afname van 

de deelname aan dit Mariafeest op een gewone weekdag. Intussen is de afname van de deelname 

aan welke zondagviering ook zozeer toegenomen dat het ook praktisch is weer terug te keren naar 

de vroegere regeling: Maria Tenhemelopneming altijd op 15 augustus (zondag of geen zondag), 

zoals ook in de wereldkerk gedaan wordt. En: “Ten Hemelopneming” te blijven reserveren voor 

Maria, “Hemelvaart” voor haar Zoon.    

     OVERWEGING 
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Tegen het eind van het jaar toelevend naar nieuwjaarsdag 1 januari doet zich in de parochie ook 

altijd weer de vraag voor of het pastoraal gezien eigenlijk wel voor de hand ligt om het feest van 

Maria Moeder van God te vieren op 1 januari (het strikte voorschrijft). Het aantal kerkgangers is 

op 1 januari duidelijk minder, begrijpelijk door de voorafgaande oudejaarsavond en de door 

familiefeesten(-jes) en gezellige ontmoetingen in onze naaste familie- en vriendenkring op 

nieuwjaarsdag (vaak elders in het land). 

Overigens: het geeft toch wel te denken “Heilige Maria, moeder van God”, hoe moet je dat 

begrijpen. En sinds kort (2018) is daar nog bijgekomen “Heilige Maria, Moeder van de Kerk” op de 

dag na Pinksteren.  En dan hebben we nog niets gezegd over die ontelbaar vele afbeeldingen van 

Maria en hun betekenis voor ons mensen.          

Dus: tot een volgende keer in “Verbinding”.               

 

Emeritus pastoor Paul de Maat 

 
 

 
 
 
 
 
 

HEEFT U ZICH AL OPGEGEVEN VOOR DE VRIJWILLIGERSAVOND? 
Op vrijdag 2 september nodigt het bestuur de alle vrijwilligers uit van de parochiekern 

Middelburg . De avond begint om 17.00 uur en wordt gehouden in de tuin van de pastorie, 

Lombardstraat 1 in Middelburg.  Wees welkom!! 

U kunt zich opgeven via het e-mailadres van  t.vanhoof@rkwalcheren  voor 27 augustus. 

 

TIJDEN VAN VIERINGEN 

Het pastorale team zet zich in voor onder meer het verzorgen van vieringen in een tiental kerken 

in de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Damiaanparochie. Op zondag gaat ieder lid van het 

pastorale team veelal voor in twee vieringen. Om dat mogelijk te maken – en dat was nodig - is de 

tijd van 10.00 uur in Middelburg enige tijd geleden verzet naar 11.30 uur. Dat zal in ieder geval dit 

jaar nog het geval zijn, mogelijk ook de komende jaren. We wachten de ontwikkelingen in de 

Damiaanparochie af waar het gaat om de kerken die open blijven. Ook dan zal stevige inzet van 

het pastorale team, emeriti en werkgroepen nodig blijven.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

mailto:t.vanhoof@rkwalcheren
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VAN DE PASTORES                                    
 

 
 
JONGERENDAGEN MIDDELBURG  

Met acht jongedames in één kamer onze luchtbedden opblazen, koffers uitpakken, en de boel 

verbouwen zodat het allemaal precies past. Dat is hoe het er in de middag van 1 augustus in de 

pastorie in Middelburg aan toe ging. Wij, een aantal zusters van liefde uit Kortemark, acht dames 

uit Vlaanderen en Nederland en een kapelaan, mochten een kleine week bij pater Thaddy te gast 

zijn. We waren op zomerkamp, op bedevaart door Nederland, om met elkaar te bidden, op pad te 

gaan, nieuwe dingen te leren, en gezellig samen te zijn.  

 

Elke dag stonden we om 6.45 uur op zodat we goed en wel om 7.30 uur in de kerk zaten voor het 

ochtendgebed. Daarna was er ontbijt in de tuin van de pastorie. Daar was het altijd heel gezellig. 

In de frisse ochtendzon of de koele avondlucht hebben we er elke dag ontbijt en avondeten 

gehad. De twee kippen kwamen ons altijd vergezellen door tussen onze voeten te lopen. En vaak 

waren de meeuwen op het dak van de kerk ook aanwezig.  

 

Bijna alle dagen gingen we op pad naar bedevaartplekken in Nederland, maar één van de 

hoogtepunten was de donderdag, toen we in Middelburg bleven. In de ochtend vierden we de Mis 

met een aantal ontzettend lieve parochianen. Daarna was het tijd voor de lunch: soep en broodjes 

van Marianne met groenten en fruit uit de moestuin. Er werden allerlei verhalen gedeeld over en 

weer. Ook naderhand afwassen, opruimen, en zelfs een beetje tuinieren was daardoor alleen 

maar leuk. Om de dag samen af te sluiten, was er aanbidding in de kerk.  

De laatste dag van het kamp is altijd hectisch. Iedereen pakt zijn koffers weer in en laat alles zo 

netjes mogelijk achter. Zoekend naar alles wat wel of niet mee moet, handen vol met spullen, 

renden we langs elkaar heen en weer door het smalle halletje. Het was een fijn verblijf, en we 

gaan het missen. Zeker die krijsende meeuwen op het dak van de kerk.  

 

Helena Koopman 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
   Foto’s gemaakt door deelnemers  jongerendag 
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VERANDERING DATUM STRAATMISSIE MIDDELBURG: 3 SEPTEMBER 

Op zaterdag 3 september (was 10 september) wordt in Middelburg weer een straatmissie 

gehouden. De HH. Petrus en Pauluskerk is vanaf 13.45 uur tot 15.45 uur geopend. Al heel veel 

parochianen hebben meegeholpen de eerdere straatmissies vorm te geven. De één heeft een 

talent om mensen op straat uit te nodigen, de ander om ze te ontvangen in de kerk en een 

luisterend oor te bieden. Wie weet wilt u (ook) meehelpen op deze dag, live muziek spelen of op 

een andere manier uw bijdrage leveren? U kunt zich aanmelden via het e-mailadres   

t.vanhoof@rkwalcheren.nl   voor 28  augustus. 

 

 

KOMT U OOK NAAR DE LEZING ‘GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN’ ??? 
Lezing over Adélaïde Marie Champion de Cicé  door zuster dr. Noëla Polet.  

 

Noëla Polet is theoloog en lid van de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria. Ze werkte 

als maatschappelijk vormingswerker, catecheet, schoolpastor, docent en pastoraal werkster in 

diverse betrekkingen in België, Ethiopië en Nederland. Ze promoveerde in 2017 op haar studie 

naar Adélaïde Marie Champion de Cicé, de stichter van de religieuze sociëteit waar zij lid van is. 

Een tijdje geleden heeft zij ook in Zierikzee deze lezing gehouden. Het pastoraal team sprak met 

haar over de mogelijkheid om die lezing ook in Goes en Middelburg te houden.  

Zij wilde dit graag doen en het team stimuleert dat van harte. De lezing wordt gehouden in HH. 

Petrus en Pauluskerk op dinsdag 6 september om 19.00 uur. De lezing is gratis. Een vrijwillige 

bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden is wel gewenst in 

verband met het klaarzetten van stoelen.  

 
Graag voor 3 september op het e-mailadres t.vanhoof@rkwalcheren.nl 
 

  

mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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UIT DE PAROCHIE 

 
 
 
 
 
 

 
 

BANNEUX 

Altijd probeer ik op 15 augustus, het grote feest van Maria Tenhemelopneming, ergens in België te 

zijn. Of bij ons in Nederland: in Den Bosch! De stad met de prachtige kathedraal die toegewijd is 

aan Onze Lieve Vrouw zelf. Maar Banneux is mijn meest geliefde plaats voor die dag. Helaas was er 

geen plaats meer in het pelgrimshuis Chaityfontaine, waar ik zo graag verblijf. Mijn vriendin en ik 

moesten uitwijken naar het weekend na 15 augustus. 

 

En zo kwamen wij op zaterdag namiddag aan en kregen beiden onze kamer. Waarna we in de 

eetzaal gelijk aan tafel konden, om nog op tijd te kunnen zijn voor de Rozenkrans. Die wordt hier 

gebeden in een kleine kapel, die ooit gebouwd is naast het woonhuis van de kleine zieneres,  

Mariëtte. Ze was het oudste dochtertje van het gezin Beco, dat zeven kinderen telde. 

Op zondagavond 15 januari 1933 is Mariette 11 jaar oud. Een vrolijk, beetje ondeugend meisje. Ze 

tuurt door het venster, omdat haar broertje nog niet thuis is en zij eenzaam wonen. Dan ziet ze 

een licht in de duisternis en gaat naar buiten. Ongerust roept ze haar moeder: “Mama er is een 

Dame in de tuin”. Haar moeder roept dat het een heks is en dat ze onmiddellijk binnen moet 

komen. Maar Mariëtte wordt naar het Licht toe getrokken en begint te bidden. De dame wenkt 

haar met een gebaar van haar hand, maar Mariëtte moeder trekt haar binnen en doet de deur op 

slot. 

Zo begint het verhaal van Onze Lieve Vrouwe van de Armen, zoals ze genoemd wordt. “De mooie 

Dame” verscheen 10 keer op deze afgelegen plek en vaak in mist en koude. Ze liet het meisje ook 

een soort bron vinden. In het begin niet meer dan wat natte modder! 

 

Terug naar het rozenkransgebed waar wij haastig naar toe liepen want de kleine kapel is meestal 

overvol. Er is niet een vast iemand om voor te bidden. Er is een man die zomaar aan allerlei 

mensen vraagt om de 10 Weesgegroetjes in eigen taal, voor te bidden. Alle mensen samen 

antwoorden ook in hun eigen taal. Een Jodenkerkje!!! Soms zijn er ook groepjes die zingen en wij 

troffen het die avond, want er  was een koortje met zeer lieftallige jonge meisjes, die uit Vietnam 

bleken te komen. Ze zongen echt als engeltjes. En ze wilden allemaal nonnetje worden! 

 

Na de afsluiting van het gebed werd er nog wat gezellig over en weer gesproken en daarna gaat 

ieder zijns weegs. Wij gingen terug naar de plek waar het Maria beeld staat en waar de mensen 

water uit de bron kunnen tappen, een kaarsje aansteken en even blijven bidden. Men kan daar 

plaatsnemen en zijn ogen uitkijken!!! Mensen komen daar bijeen uit alle windstreken van de 

aarde. Velen kunnen zelf niet meer lopen. Maar zijn zo intens gelukkig dat ze  hier mogen zijn, op 

deze plek, samen met zoveel andere devote mensen! Dat ze soms wel lijken te stralen!     
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We zijn hier  dus op de plek gekomen waar alles begonnen is. Waar op zondagavond 15 januari 

1933, vanachter het raam, de kleine Mariëtte  een dwaallicht zag in de nevelige en koude avond. 

Het wonderlijke, dolende licht fascineert het meisje  en ze loopt zomaar naar buiten. En dan roept 

ze vol schrik naar haar moeder “Maman, ik zie een dame lopen buiten in de tuin”. 

Acht keer zou de Dame aan het meisje verschijnen. Ze vroeg haar ook om een eindje van het huis 

vandaan, te gaan graven met haar handen in de koude modder. Er kwam uiteindelijk  een  

modderig  stroompje water tevoorschijn. Een heel klein waterloopje, De Bron. 

 

De geneeskrachtige bron waar door al zoveel mensen werden genezen, Waardoor troost werd 

ontvangen! En waar men op dit moment uit meer dan 10 kranen water kan afnemen. Op die plek 

kun je ook rustig zitten kijken naar alles wat er gebeurt, je kunt een kaarsje aansteken, of, je kunt  

een diep gevoeld gebed voor Maria zeggen in de stilte van je hart. 

 

Wij wandelden nog een beetje door het park, waar de mooiste bomen staan, en overal kapelletjes. 

En waar op deze wondermooie avond zomaar zachte muziek begint te klinken. Mijn vriendin wil 

naar haar kamer, maar ik blijf. Betoverd door de wonderlijke atmosfeer. Er stond iets te gebeuren, 

dat voelde ik. Ik dwaalde maar zo een beetje rond en stond opeens op de grote open plek met het 

altaar op een verhoging, de openluchtkerk. 

 

Het was gaan schemeren en overal om mij heen dansten nu lichtjes. Op het altaar brandden grote 

kaarsen...en opeens....overal vandaan , kwamen ze: de kreupelen, de zieken, de wagentjes, de 

brancards. En ze werden geholpen door een klein leger van vrijwilligers, mannen en vrouwen, oud 

en jong, dik en dun. En allemaal waren ze geduldig en vriendelijk. Ik keek mijn ogen uit. Iedereen 

kreeg ook een eigen lichtje: driekantig en in warme kleuren en op iedere zijde de tekst van een 

mooi Marialied. 

 

Het was nu bijna donker geworden en de stoet zette zich in beweging. Ook ik kreeg een lichtje met 

liedjes en ook ik sloot mij aan, zachtjes zingend, bij deze stoet van louter Licht. En iedere patiënt 

mocht op zijn beurt de eerste helft van een Weesgegroetje bidden voor de microfoon. Hoe zwaar 

ook gehandicapt of welke taal hij of zij ook sprak.        

En wij allemaal gaven antwoord. Zachtjes, terwijl we voort schuifelden tussen de donkere bomen. 

Het bos scheen ons stilletjes  te antwoorden. Op sommige plaatsen klonk zachte harpmuziek. En 

fluisterend gingen langzamerhand, uiteindelijk, al die lieve mensen naar hun  eigenste  plekje om 

te slapen. De stilte daalde neer. Er mocht Vrede zijn. 

 

Wat er de volgende dag gebeurde kunt u later lezen in de volgende aflevering van Banneux 

 

Trees Verwilligen 

 

Zie ook bij de rubriek ‘NIEUWS UIT HET BISDOM’ in deze ‘Verbinding’ naar de bedevaart naar 

BANNEUX  van 26-30 augustus 
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Kledinginzameling voor Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood  

Dit najaar willen wij, de bestuursleden van Caritas, wederom een 

kledinginzamelingsactie organiseren. De data staan vast, woensdag 5 en 

donderdag 6 oktober a.s. en waar we de kleding inzamelen volgt later meer 

informatie.  

Voorgaande jaren werd de kleding ingezameld in de hal van de O.L.V. kerk in 

Vlissingen, maar door de verkoop van de kerk kan dat helaas niet meer. Na een oproep van Caritas 

in de digitale nieuwsbrief en ‘Verbinding’ van een aantal weken geleden, heeft een parochiaan uit 

Vlissingen haar garage beschikbaar gesteld voor de inzameling. In Middelburg zijn we nog op zoek 

naar een ruimte, want ook daar willen we dit jaar graag kleding inzamelen. Ook wordt nog hulp 

gevraagd bij het inzamelen van de kleding.  

De opbrengst is ten behoeve van het verbeteren van de onderwijskwaliteit in Muramvya, Burundi. 

Want investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst. Onderwijs is de béste manier 

om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die onderwijs krijgen, kunnen hun eigen 

leven en dat van hun kinderen aanzienlijk verbeteren. Met uw hulp kan in de gemeenschappen 

Mbuye en Bukeye, in de provincie Muramvya aan ruim 45.000 kinderen kwalitatief goed 

onderwijs geboden worden en kan het tij gekeerd worden voor de toekomst van al deze kinderen 

en hun gezinnen. We hopen dat onze parochianen meedoen met deze geplande actie!  

 

Marja Dobbelaer, namens het Caritasbestuur  

 

 

COLLECTES AUGUSTUS 202 

Op Zaterdag en Zondag 13, 14, 20 en21 augustus voor EIGEN PAROCHIE 

Op  zaterdag en zondag 27/ 28 augustus MIVA. 

 

 

START NIEUWE CURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING   

Op 8 september 2022 is het weer zo ver. Dan start er na drie jaar  

weer een nieuwe cursus theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’  

(voormalige Oosterkerk) te Goes. 

 

Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. Deze cursus is geschikt voor wie: 

- meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel 

- meer wil weten van christelijke spiritualiteit 

- sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken 

- meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk 

- bewuster kerkdiensten wil beleven 

- open wil staan voor ‘andersdenkenden’ 
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Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd 

Dat is de reactie van een oud-cursist: “Er bleek bij mij overbodige ballast te zijn, waarvan ik dacht 

dat het belangrijk was voor mijn geloof, maar wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in 

de weg stond”.  

 

In de eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd. Aan de orde komen de 

bijbelvakken Oude- en Nieuwe Testament. Daarnaast het vak Dogmatiek dat voor veel nieuwe 

cursisten steeds weer een verrassing is: het gaat daarbij niet om het aanleren van kerkelijke 

dogma’s, maar om een verdieping in de geloofspraktijk die door de eeuwen heen is ontstaan en 

steeds wordt vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de wisselwerking met cultuur, 

muziek en andere kunstvormen aan de orde, dus geen aaneenschakeling van jaartallen en 

personen. Bij het vak Wereldgodsdiensten is er vooral veel aandacht voor het jodendom, de islam 

en het boeddhisme. Dat betekent ook inzicht in de wisselwerking tussen godsdienst en mondiale 

politiek. Het vak Filosofie maakt duidelijk hoe er op verschillende manieren kan worden nagedacht 

over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Daarbij krijgt de cursist inzicht in de denkkracht en de 

wijsheid door de eeuwen heen. 

 

Na twee jaar kan men de cursus worden beëindigd. In de praktijk willen vrijwel alle cursisten 

doorgaan met het derde jaar. Daarin wordt de kennis die opgedaan is in de eerste twee jaar 

toegepast in meer praktische vakken zoals Pastoraat, Liturgiek, Diaconaat, Kerkmuziek en Ethiek. 

 

Het bijzondere van de cursus in Goes is dat deze oecumenisch is: protestanten en katholieken, 

maar ook andersdenkenden zijn van harte welkom. Ook de docenten zijn zowel van protestantse 

als katholieke origine. Vrijwel alle docenten zijn al langere tijd aan de cursus verbonden. Ze 

hebben een grote kennis van hun vakgebied en doceren met veel passie. Ook weer aan een 

nieuwe groep. 

 

Op donderdag 25 augustus, aanvang 19.30 uur, is er een voorlichtingsbijeenkomst in de 

Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder opgeven 

om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, 

Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl 

Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de 

cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl  

Uitvoerige informatie is te vinden op de website: https://www.ctvgoes.nl/ 

 

J.M. (Han) Bleyenbergh 

 

 
 

 

 

mailto:hvelzelingen@zeelandnet.nl
mailto:ajobsen@zeelandnet.nl
https://www.ctvgoes.nl/
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PARROQUIA SANTO DOMINGO DE YAUYOS (PERÚ)      

 

Yauyos, 2 augustus 2022 

 

Zeer gewaardeerd, 

Holland 

 

Ontvang mijn hartelijke groet. Ik ben de priester die de missie uitvoerde in de parochie van 

Yauyos. Wij zijn gevestigd in de regio Lima. Het grondgebied van de parochie is een hoogland en 

bergachtig gebied in de Andes van Peru. We bedienen 24 steden. De steden zijn erg afgelegen en 

voornamelijk dorpen met een grote oudere bevolking en weinigen kinderen. Wij bedienen steden 

van 1100 tot meer dan 5000 meter boven zeeniveau. 

 

Ik schrijf u om u te bedanken voor uw vrijgevigheid door de gewaden te doneren en liturgische 

materialen geschonken aan de parochie van Yauyos. De gehele donatie heeft aangekomen volgens 

de lijst. Ze zullen worden toegewezen aan de meest behoeftige kerken in onze jurisdictie. We 

hebben 24 kerken in de bergen. 

 

Heel erg bedankt aan iedereen. God zegene je. 

 

Pbro. Arnaldo Alvarado | Yauyos Parochie 

 

 

  
 
                      Foto’s uit Peru 

 

De consul van Peru in Amsterdam, dhr. Alejandro Riveros heeft contact opgenomen met de KLM. 

De twee koffers zijn gratis meegenomen op de vlucht naar Lima. In de koffers zaten brillen van  

Eye Wish in Vlissingen. Valerie ten Brink heeft de brillen geschonken. Heel veel dank aan deze 

personen die zich zo ingezet hebben om de spullen naar Peru te versturen. We weten dat onze 

kazuifels, albes en altaarkleden op een waardige manier gebruikt gaan worden. 
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LIEF EN LEED 
 

 
 
 
 
 

GEDOOPT  7    augustus  Nayara Pereira 

   

OVERLEDEN 6    augustus     Op 85-jarige leeftijd overleed mevrouw Addie Laarman- 

 Steenbakker. Addie was 64 jaar, lid van het Sint Caeciliakoor 
in de Onze Lieve Vrouwekerk te Vlissingen en daarvoor in de 
Martinuskerk te Souburg. Dat zij mogen rusten in vrede. 

 

GETROUWD 11  augustus Stéphan de Nooijer en  Maria Grazia Palumbo 
 

Op zondag 14  augustus worden  Icélla de Smit, Kyara de Smit en Xavier Janse gedoopt in de  
HH. Petrus en Pauluskerk .  
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WETENSWAARDIGHEDEN     

BEDEVAART NAAR HET VROUWEPUTJE OVEZANDE   
 
Op zondag 28 augustus is er geen viering in de RK-kerk in Ovezande maar 

een bedevaart met viering bij het “Vrouweputje” aan de Oostweg in het 

buitengebied van ‘s-Heer Arendskerke. 

  

Ook in Zeeland kennen we meerdere bedevaartsplaatsen waar mensen 

vroeger naar toe liepen voor genezing of om boete te doen. Zo zijn er over het Foto Ad Schenk 

“Vrouweputje” diverse verhalen en legenden bekend.                    

 

Maria zou bij de bron zijn gezien en er zouden mensen genezen zijn door het zuivere water.  

Engel Rentmeester werkte toen hij 17 jaar oud was (in 1937) in de buurt van het “Vrouweputje”. 

Volgens hem was er in die tijd een paard met een kapot been: "Daar hebben ze water op 

gestreken dat uit het Mariaputje kwam, en het was zo genezen." 

Als parochiekern met Maria als patrones willen we het “Vrouweputje” een keer centraal stellen. 

Het wordt een viering om 11.00 uur met voorganger Rens Stobbelaar. Voor zitplaatsen wordt 

gezorgd. Er is gebed, gezang en muziek. De collecte tijdens de viering is bestemd voor het” 

Vrouweputje”. Daarmee kan de Stichting onderhoud plegen en het zo voor de toekomst 

behouden.  

 

U wordt verzocht om een eigen lunchpakket mee te nemen. Na afloop van de viering, tegen 

12 uur, gaan we samen op prachtige terrein van het “Vrouweputje” picknicken. Voor (choco)melk 

en thee wordt gezorgd. Rond 13.00 uur vertrekken we weer, zodat we zeker om 15.00 uur weer 

terug zijn. Mocht het weer niet meewerken, dan vindt de viering om 11.00 uur in de kerk 

(Hoofdstraat 60) plaats.  

 

Blijf op de hoogte via www.rkovezande.nl onder Nieuws, of bel 06-24 72 28 06.  

 

Ad Schenk 

 

 

  

  

    

    

    
                  

http://www.rkovezande.nl/
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NIEUWSBRIEF EN WEBSITES  

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het 

bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief   Het Sint Franciscuscentrum organiseert 

diverse activiteiten. Hierover bevat de website https://sintfranciscuscentrum.nl  de benodigde 

informatie. Voor de gratis nieuwsbrief van het vicariaat kunt u zich aanmelden bij 

vic.middelburg@bisdombreda.nl 

 

 

GEZONDHEID  MONSEIGNEUR LIESEN  

Op zaterdag en zondag 6-7 augustus hebben we in de kerken van onze  

parochie gebeden voor monseigneur Liesen.  De bisschop heeft op 

10 augustus een medische ingreep ondergaan. 

We wachten het vervolg hiervan af. De maand augustus heeft de 

bisschop in ieder geval nodig om te herstellen. U wordt gevraagd te 

bidden voor de gezondheid van de bisschop. Dit zullen we ook doen 

tijdens vieringen.                   Foto: KN - Jan Peeters 

  Foto: KN - Jan Peeters 

 

 

         

BEDEVAART  BANNEUX 
Tussen 26 – 30 augustus 2022 wordt er weer een vijfdaagse bedevaart gehouden naar Banneux, in 

de Belgische Ardennen. U verblijft drie dagen in dit bedevaartsoord en de andere twee dagen zijn 

reistijd heen- en terug. Er wordt tijdens dit triduüm een volledig Nederlands programma geboden, 

begeleid door eigenpastores. Prijs € 350.- p.p. (op basis van een tweepersoonskamer). Voor de 

eendaagse bustocht kunt op via speciale opstapplaatsen in de ochtend de internationale 

eucharistieviering bezoeken en na het middagmaal deelnemen aan een bezinningsmoment met 

bezoek aan de bron. Op het eind van de middag reist u weer terug. Prijs: € 57,50 (inclusief middag-

maal en koffie met vlaai). 

Meer weten?: 0164-673792 of bisdom.breda@gmail.com 

 

 

 

NIEUWS UIT HET BISDOM 

http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief
https://sintfranciscuscentrum.nl/
mailto:vic.middelburg@bisdombreda.nl
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VIERINGEN     
                           

     

 

Datum Tijd Plaats Voorganger Viering 
Muzikale ondersteuning 
Bijzonderheden  

Zo  
14  
aug. 

10.00 
10.00 
11.30 

Dishoek 
Domburg 
Middelburg 

R. Heinrichs 
pater Franziskus 
P. de Maat 

Vr. van W &C 
Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

Maria vd Eijnden en zussen 
 
René Adriaansen, Christian Blaha 

Ma  
15 aug 

19.00 Middelburg F. van Hees Eucharistievr. Maria Tenhemelopneming 
Gaudeamuskoor, Guido Saerens 

Woe  
17 aug  

09.00 Vlissingen P. de Maat Eucharistievr.  

Do  
18 aug 

09.00  Middelburg  Liturgiegroep Vr. van W &C   

Za  
20  aug 

10.30  Ter Reede  Liturgiegroep  Vr. van W &C   
 

Zo  
21 aug  

10.00 
10.00
11.30
13.30 

Dishoek 
Domburg 
Middelburg 
Vlissingen 

R. Heinrichs 
pater Franziskus 
P. de Maat 
A. van Veldhoven 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 
Eucharistievr. 
Vr. van W &C  

Gem. koor Schijf 
 
René Adriaansen, Christian Blaha 

Woe 
24 aug   

09.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C  

Do  
25 aug 

09.00  Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za  
27 aug 

10.30  Ter Reede W. Sweere Vr. van W &C   

Zo 
28 aug  

10.00 
10.00 
11.30 

Dishoek 
Domburg 
Middelburg 

R. Mangnus 
(I. vd Par) 

Th. de Deckere 

Vr. van W&C 
Vr. van W&C 

Eucharistievr. 

Zws. Byzantijns  
 
Cantate Domino, Peter vd Heuvel 

Woe  
31 aug 

9.00 Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr.  

Do 
1 sept 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za 
3 sept 

10.30 Ter Reede G. Wortman Vr. van W&C  

Zo 
4 sept 

10.00 
10.00 
11.30 
13.30 

Dishoek 
Domburg 
Middelburg 
Vlissingen 

J. Houben 
 
F. van Hees 
Th. de Deckere 

Vr. van W&C 
 
Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

Intermezzo Prinsenbeek 
 
Gaudeamus, Guido Saerens 
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REDACTIE 

mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk  28 augustus 2022 bij de redactie  verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het 

abonnement kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden 

‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt voor degenen, die niet over internet beschikken en wordt 

1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in 

rekening gebracht. 

 

 

 

 

 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter Pastoor i.s. Paul Verbeek p.verbeek@bisdombreda.nl 

Pastoor i.s. Pastoor i.s. Fons van Hees a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
 

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken kunt u dit 

nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur 

      7 dagen van de week  

 

VAN DE REDACTIE 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 
Paul Verbeek Pastoor in solido pverbeek@bisdombreda.nl 

Fons van Hees Pastoor in solido avanhees@zeelandnet.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider a.i. gkok@bisdombreda.nl 

 
SECRETARIAAT PAROCHIE 

Openingstijden dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

   

 
 
 
 
 

mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:avanhees@zeelandnet.nl
mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com

