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(KERST-)VERHALEN-VERTELLERS … 

 

Mijn vader voor toehoorders … 

Mijn vader was een goede verteller, zeg maar een rasverteller. Ik heb hem jarenlang begeleid bij 

zijn lezingen met dia’s. We trokken naar wat toen nog heette bejaardenhuizen, verenigingen, clubs 

enz. Dan vertelde hij over ‘Aajt Mestreech’ (Aajt = oud) en ik liet dan de plaatjes zien. Het was een 

verhaal met talloze historische en interessante gegevens over Maastricht, veelal de zgn. ‘Petite 

Histoire’. En hij versierde het met tal van anekdotes: over de officieren van het garnizoen, de 

geestelijkheid en de vele kloosterzusters in de stad, de pottemennekes (de arbeiders in de 

aardewerkfabrieken van Regout), de ‘botteressen’, vrouwen met botten – laarzen aan die het 

Kanaal Luik -Maastricht groeven, over rijken en armen enz.. Mijn vader haalde zich met dit 

vertellen een beetje lokale roem op de hals in Maastricht. 

 

Mijn vader oor zijn kinderen …  

Wij, als zijn vier kinderen werden toen we klein waren al vergast op mijn vaders verhalen.  

’s Avonds hoorden we hem de trap opkomen en wij ‘verkneukelden’ ons al, want met hem kwam 

ook een verhaal. Hij legde zich bij een van ons op bed en dan begon hij vaak eigengemaakte 

verhalen te vertellen. Over JoJo, het olifantje in het diepe oerwoud. Over de cirkel-avonturen van 

het waterdruppeltje dat uit het meer ontsnapte. Tussen alle andere waterdruppeltjes, vond het 

zijn weg in de rivier die hem naar zee bracht. Een daar verdampte het tot een wolk, om tenslotte 

in de regen weer neer te vallen …  als een waterdruppeltje. Of hij vertelde  het Vlaams verhaal 

‘Hoe het verke e krölke in zien stertsje kreeg’. Mijn moeder luisterde graag mee … 

 

Mijn vaders kerstverhaal … 

Maar ook kerstverhalen, vertelde mijn vader. Zijn eigen favoriete verhaal - dat ik mij in flarden 

herinner tot op vandaag  - was ontsproten aan de pen van de Zweedse schrijfster Selma Lagerlöf. 

Het verhaal gaat over een arme man die door het dorp dwaalt en mensen om een enkele 

gloeiende steenkool vraagt om zijn eigen vuur mee aan te steken. Maar steeds wordt hij 

afgewezen. Dan komt hij een herder tegen die het medeleven in zijn hart naar boven haalt om te 

helpen, vooral na het zien van de staat van het huis van de man en de toestand van zijn vrouw en 

kind. 

Zo vertelde mijn vader zijn verhalen … Het gaf ons als gezin een diepe verbondenheid. En 

bovendien voelde je je veilig en geborgen, zeker ook nadat vader en moeder ons een goede nacht 

toewensten en hun wens bezegelde met een kruisje op ons voorhoofd. 

 

  OVERDENKING 
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Lucas en Mattëus:  Hét verhaal van Kerstmis … 

We kennen het allemaal. Elk jaar horen we het vertellen: over  de volkstelling, de tocht van Josef 

en Maria. Maria was bijna uitgeteld. Op een ezel naar Bethlehem. Geen onderdak dan in een stal 

met hun ezel en een os, zoals de traditie wil. Het kindje Jezus wordt geboren in de nacht. Als we 

het verhaal horen vertellen worden we er telkens door ontroerd. En we voelen ons veilig en 

geborgen als we daar zo samen in de kerk bij elkaar zitten en luisteren … 

Zouden Josef en Maria zich ook veilig en geborgen hebben geweten, in die nacht?  

In hun armoede, de kou, de afwijzing, de spanning van de geboorte? Van te voren heeft Maria zich 

overgegeven aan de boodschap van engel Gabriël, dat ze moeder zou worden van de Zoon van 

God. ‘Mij geschiede naar Uw Woord’, had ze gezegd. Haar verwante Elisabeth had haar daar met 

vreugde in bevestigd. Daarop was Maria in haar Magnificat uitgejubeld: Mijn hart prijst hoog de 

Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder (Lucas 2).  

 

En hoe was het vóór die gebeurtenis in de stal met Josef gegaan? Hij was verloofd met Maria maar 

zij bleek al zwanger van de heilige Geest, zonder dat Josef daaraan te pas gekomen was. Hij wilde 

van haar scheiden om haar niet in opspraak te brengen, rechtschapen als hij was. ‘Niet doen 

Josef’, zei een engel van de Heer tot hem, ga met Maria verder door het leven en wees niet bang 

want het kind in haar schoot is van de heilige Geest. En zo deed Josef (Matteüs 1). 

En nu zijn ze daar in die stal van Bethlehem met hun pasgeboren Jesuke. Voelen zij zich geborgen 

en veilig, daar in dat plekje armoe? Ik denk het wel ja. Maria droeg de belofte van Gabriël in haar 

hart waarvan ze de  uitkomst nu in een kribbe heeft gelegd. En Josef ziet dat daarin de Emmanuël, 

de ‘God met ons’ ligt te spartelen.  

En ja, zo voelt het jonge gezin – ondanks alle ellende - zich veilig bij de mensen, want kijk: herders 

komen eraan met hun schapen. En daarenboven voelen zij zich geborgen bij God, want opeens 

horen zij een hemels koor dat God verheerlijkte met de woorden:  

Eer aan God in den Hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft. 

 

Namens collega’s en parochiebestuur, aan iedereen een zalig kerstfeest in veiligheid en 

geborgenheid en vrede,  

 

Fons van Hees, pastoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

     aankondiging aan de herders van Govert Flinck (1639), Louvre 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Govert_Flinck
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                        VERBORGEN BETEKENISSEN VAN DE ÁNNUNCIATIE 

 

 

           

 

 

 

 

              ‘Annunciatie’ in de Uffizi  in Florence. Leonardo Da Vinci werkte er van 1472 tot 1475 

 ‘De Annunciatie’ is een van de vroegste werken van Leonardo da Vinci. Hij maakte het rond 1472 

toen hij in het atelier van zijn leermeester Andrea del Verrocchio werkte, mogelijk in 

samenwerking met andere leerlingen van Verrocchio. Het behoort tot de collectie van de Uffizi in 

Florence.  

Het schilderij toont de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria door de aartsengel 

Gabriël. Het tafereel speelt zich af in een tuin van een villa in Florence. De Engel houdt een 

Madonnalelie (wit) vast, symbool van Maria's maagdelijkheid én van de stad Florence.  

Maria zit in een gesloten tuin, dat is ook een symbool van de maagdelijkheid van Maria en 

hierdoor wordt de boodschap van de onbevlekte ontvangenis nogmaals onderstreept. Het delicate 

gebaar van Maria met haar linkerhand houdt het midden tussen acceptatie en afwijzing.  

Haar rechterarm lijkt disproportioneel lang omdat zij het boek op de lessenaar wil bereiken dat 

dreigt dicht te waaien. 

De vele bloemen in de tuin van een Florentijns paleis vertellen, dat de scene plaatsvindt in 

Nazareth, dat immers ‘bloem’ betekent. In de verte, achter Gabriël en Maria is een havenstad te 

zien. Misschien verwijst dit wel naar Maria, die in deze tijd ook als  ‘Stella maris’ (Ster van de zee) 

bekend stond?  

 

bewerkt redactie 

(Bronnen: wikepedia; Kunstvensters; Paul Verheijen ‘Wijzer door kunst en religie’) 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrea_del_Verrocchio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uffizi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Florence_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Annunciatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gabri%C3%ABl_(aartsengel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Florence_(stad)
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GEZONDHEID PASTOOR FONS VAN HEES  
 
De gezondheid van pastoor Fons van Hees is ernstig. Hierover hebben wij u geïnformeerd tijdens 

de Eucharistieviering op 4 december en via berichtgeving op de website www.rkwalcheren.nl en 

per e-mail.  

 

Met voortvarendheid is gewerkt aan het verblijf van Fons in het Hospice Kaaskenshuis in Zierikzee. 

Fons stelt het ontvangen van kaarten, brieven of andere steunbetuiging zeer op prijs en is ook 

dankbaar voor de steunbetuigingen die hij heeft ontvangen. Ze maken een diepe indruk op hem 

net zoals alle inzet van ieder die betrokken is bij de zorg voor hem.  

 

U kunt uw ondersteuning toesturen aan pastoor Fons van Hees via het adres:  

Mosselstraat 2, 4301 JN, Zierikzee.  

Van daaruit bezorgt zuster Noëla Polet dagelijks alle ondersteuning bij Fons. Uw ondersteuning die 

u aan ons via e-mail toestuurt wordt bij Fons bezorgd. Als u Fons een bezoek wilt brengen, neemt 

u dan met mij contact op. 

Ruud Louwes, vicevoorzitter parochiebestuur 

Mobiel telefoonnummer: 062468638  

r.louwes@rkwalcheren.nl 

 

 

 

 

 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

WENSEN IN BIJZONDERE TIJDEN  

 

Het pastoresteam en het parochiebestuur wensen u Zalig Kerstmis toe  

en in deze bijzondere tijden  

vrede, steun en gebed voor uzelf en voor de ander en geloof in Gods kracht. 
 

http://www.rkwalcheren.nl/
mailto:r.louwes@rkwalcheren.nl
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UITNODIGING VOOR EEN KERSTMAALTIJD 
Wij nodigen u uit voor een gezamenlijk kerstmaaltijd in de pastorie in Middelburg op tweede 

kerstdag, maandag 26 december na afloop van de viering die om 11.30 uur begint.  

Het idee is dat ieder die wil komen – zo mogelijk -  een gerecht meeneemt dat gedeeld kan 

worden, zodat we een rijk gevarieerde en gevulde tafel krijgen waar er voor iedereen voldoende 

te eten is. Soep vooraf zal worden voorzien. Kinderen zijn ook van harte welkom. Opgave via een 

e-mail aan: dimitri.nieboer@gmail.com uiterlijk woensdag 21 december.  

Als u geen e-mail heeft of voor eventuele vragen kunt u Dimitri opbellen: 06-27973670.  Eventueel 

komt u samen met een introducée. Met deze maaltijd hopen wij een extra tintje te geven aan het 

Feest van de Geboorte van Jezus, onze Verlosser. Uw opgave voor de maaltijd tegemoet ziend. 

 

Kerstmaaltijd  Comité: Ernst, Dimitri, Marianne, Edmond, pater Thaddy. 

  

 

VAN DE PASTORES 

mailto:dimitri.nieboer@gmail.com
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GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN 

leesgroep met dr. Noëla Polet  

Inmiddels is de leesgroep met een aantal belangstellenden begonnen. Nog steeds kunt u zich 

aanmelden voor deze leesgroep. 

 

Voor de leesgroep zijn de volgende data gereserveerd, telkens van 15.00 uur tot 16.30 uur:   

• maandag 9 januari 2023   

• maandag 6 februari 2023  

• maandag 6 maart 2023  

• maandag 3 april 2023  

• maandag 1 mei 2023  

• maandag 5 juni 2023  

 

Heeft u belangstelling om aan deze leesgroep deel te nemen, stuur dan een e-mail met uw naam 

en telefoonnummer aan secretariaat@rkwalcheren.nl of poletnj@zeelandnet.nl. 
 

 Noëla Polet en Han Bleyenberg 

  

mailto:secretariaat@rkwalcheren.nl
mailto:poletnj@zeelandnet.nl
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UIT DE PAROCHIE 

 
 
 
 
 

             

KERSTCONCERT 

Op zondag 11 december gaven het gemengd koor ‘Cantate Domino’ en de organisten  

Guido Saerens en Peter van de Heuvel een kerstconcert. Aanleiding hiervoor was het nieuwe orgel 

Content pastorale 5600. In het programma stonden ook bekende advents- en kerstliederen voor 

de samenzang. Het gemengd koor ‘Cantate Domino’ zong enkele gedeelten uit het kerstoratorium. 

De kerk was sfeervol verlicht. Na afloop was er een gezellig samenzijn onder het genot van 

Glühwein en warme chocolademelk, verzorgd door Francis en Fons Toorop en Ank Larivière. 

Dirigent Carlos d’Hert en de organisten Guido Saerens en Peter van de Heuvel kregen een kaars als 

blijk van waardering. Dank natuurlijk ook aan het koor en de vrijwilligers die deze middag mogelijk 

hebben gemaakt. 

 

Ruud Louwes 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

     Foto’s Ruud Louwes 
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OPENSTELLING HH. PETRUS EN PAULUSKERK MET KERSTSTALLEN 
 

Ook dit jaar is in de kerk de grote kerststal te bewonderen. Daarnaast zijn zo’n 40 kerstgroepen uit 

diverse landen te zien in een speciale kersttentoonstelling in de 

vitrinekasten in de kerk. Groot en (heel) klein, grappig en ingetogen, 

traditioneel en modern. Opvallend is een uitgebreide kerstgroep uit 

Spanje (Catalonië). Op beide kerstdagen is de kerk hiervoor geopend 

van 12.45 uur tot 15.00 uur en op  

27 tot en met 30 december van 14.00 uur tot 16.00 uur. De kerk is 

toegankelijk voor rolstoelen via de ingang aan de zijkant van de kerk,  

recht tegenover Willibrord.  

 

Nicolette Meulenbroek 

 

De kerk wordt vaker opengesteld. Mocht u hiervoor vrijwilliger willen worden, komt u dan even 

langs om kennis te maken. 

Redactie  

 

 

COLLECTES DECEMBER 2022   

Zaterdag/zondag                          17-18  Bisschoppelijke  Adventsactie 

Kerstavond/kerstdag    24-25   Eigen parochie 

2e kerstdag                26   Eigen parochie 

 

 

 

CARITAS KERSTPAKKETTEN  

De Caritascollectes aan het eind van het jaar zijn, zoals gebruikelijk, 

voor de sociale minima en voor de kerstpakketten.  

We ondersteunen met elkaar de sociale minima door in Vlissingen (het 

in- en uitloophuis) en in Middelburg (Orionis) een bijdrage te geven. 

Deze organisaties zorgen ervoor dat sociale minima in december iets 

extra’s ontvangen.  

Het resterende bedrag zal besteed worden aan kerstpakketten voor mensen in Middelburg én 

Vlissingen die overal buiten de boot vallen. Caritas verzorgt en bezorgt deze pakketten zelf. 

Bent of kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een kerstpakket van Caritas? Laat 

het ons weten: caritas@rkwalcheren.nl  of meldt het aan een van de pastores. U kunt uw bijdrage 

overmaken op: NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van: 

collecte minima en kerstpakketten. 

mailto:caritas@rkwalcheren.nl
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CARITAS ZAMELT NOG STEEDS IN VOOR DE VOEDSELBANK. 

Net als verschillende andere kerken heeft Caritas besloten om bij 

te dragen aan het inzamelen van voedsel voor de voedselbank. 

Deze actie loopt tot en met 1 januari 2023. 

In deze tijd waarin er door steeds meer mensen een beroep op de 

Voedselbank wordt gedaan, gaan we in de Petrus en Pauluskerk 

op zondag voedsel inzamelen. De voedselbank stelt 2 kratten 

beschikbaar om alle etenswaren in te verzamelen.   

Die kratten komen achterin de kerk te staan. 

Het boodschappenlijstje van de voedselbank ziet er zo uit: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEZAMELDE GOEDEREN 

Inmiddels is er al heel wat afgegeven  in de HH. Petrus en Pauluskerk 

voor de voedselbank.  

Op de foto ontbreekt een zwart krat die al helemaal was gevuld.  

 

Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!  

Helène Kouwenhoven  
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LIEF EN LEED 
 

 

 

 

 

 

 

 

GEDOOPT 

4 december   Kevin Suha 

Door de doop mag je steeds weten, dat God de Heer je nooit verlaat! 

 
OVERLEDEN   
 4 december  mevr. Katharina Nicole Waelkens-Ried, 64 jaar  Oostkapelle 
Moge God u nabij zijn in uw verdriet en alle woorden van troost een bron van kracht zijn!  
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KERSTMARKT KWADENDAMME 

Op vrijdag 16 december is er een kerstmarkt van 16.00 uur tot 21.00 uur op 

het Bonifaciusplein bij de kerk. Adres van de kerk:  

Johan Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme. 

 

 

 

 

 

 

 

PANORAMA WALCHEREN IN DE ONZE LIEVE VROUWE KERK VLISSINGEN 

 

Door de bemoedigende belangstelling in deze winterperiode is Panorama Walcheren ook tussen 

Kerst en Nieuwjaar open. Het vierdaags programma begint op 

dinsdag 27 en duurt tot en met  vrijdag 30 december 2022, telkens 

van 13:00 tot 16:00, waarbij van 14.00 uur tot 15.00 uur een 

muzikaal optreden wordt geboden. U bent van harte uitgenodigd 

om het Museum Panorama Walcheren te bezoeken en van de 

muziek en de glühwein of warme chocomel te genieten! 

 

Panorama Walcheren mag nog even in de OLV Kerk blijven. De 

winterseizoensopening is als volgt: tot en met 8 januari 2023 elke 

zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 16.00 uur, en maandag van 

10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

U heeft dus volop de gelegenheid nog eens de Onze Lieve Vrouwe 

kerk in Vlissingen in een andere kerstsfeer te bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WETENSWAARDIGHEDEN 
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GELOOFSGESPREK MET MONSEIGNEUR LIESEN 

KRO-NCRV heeft op zondag 11 december het Geloofsgesprek van Leo Feijen met monseigneur 

Liesen uitgezonden met de volgende aankondiging: ‘Jan Liesen is de bisschop van Breda die op dit 

moment beproefd wordt door een ernstige ziekte. In het donker van zijn persoonlijke leven 

ontsteekt hij de derde kaars en ziet hij uit naar de hoop van het Kerstkind, God die ons leven komt 

delen en daar ook de beproevingen niet uit de weg gaat.’ U kunt het Geloofsgesprek via de link 

bekijken: Mgr. Jan Liesen gemist? Start met kijken op NPO Start. Ook bisschop Liesen stelt uw 

ondersteuning op zeer prijs. Het adres hiervoor is Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda of postbus 

90189, 4800 RN Breda. 

 

NIEUWSBRIEF EN WEBSITES  

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het 

bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief.   

website  Sint Franciscuscentrum: https://sintfranciscuscentrum.nl   

De website van het Sint Franciscuscentrum zal nog enige tijd beschikbaar zijn om informatie over 

activiteiten en cursussen te kunnen raadplegen. Op korte termijn krijgen de vormingsactiviteiten 

een plek binnen de vernieuwde website van het bisdom Breda. 

WERELDJONGERENDAGEN VANUIT HET BISDOM BREDA 

 ‘Alegria, sta op en ga!’ Dat is de titel van het gezamenlijk reisinitiatief van de vier bisdommen 

Breda, Roermond, Rotterdam en Utrecht. Zij organiseren een busreis naar de 

Wereldjongerendagen (WJD), die van 1 tot 6 augustus 2023 in Lissabon worden gehouden. 

De aanmelding voor de reizen naar de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon is afgelopen week 

geopend. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 mei 2023. Jongeren (16-30 jaar) hebben de keuze 

uit verschillende opties, zoals reizen met het eigen bisdom of een ‘backpackers-reis’ waarbij 

gereisd wordt op eigen gelegenheid. 

 

VOORTRAJECT IN HET BISDOM BREDA 

Op de pagina www.jongbisdombreda.nl/wjd wordt de laatste informatie over het voortraject in 

het bisdom Breda gepresenteerd.  

Zo wordt er op VRIJDAGAVOND 23 DECEMBER EEN KERSTAVOND gehouden in Roosendaal waar 

informatie wordt gedeeld over de WJD. Eind januari zal er een zogenaamd WJD@home worden 

gehouden op Ameland. 

NIEUWS UIT HET BISDOM 

https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/11-12-2022/KN_1730414
https://sintfranciscuscentrum.nl/
http://www.jongbisdombreda.nl/wjd
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BOVENDONK STOPT MET STUDIE- EN VORMINGSACTIVITEITEN 

 

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) 

voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd 

geroepen weten om priester of diaken te worden.  

 

Negenendertig  jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor 

een goede vorming voor zogenaamde ‘late roepingen’, waarbij de opleiding naast het werk kon 

worden gevolgd. In totaal hebben zes bisdommen en een aantal religieuze congregaties in de loop 

van de jaren gebruik van gemaakt van het opleidingsaanbod. 

De vorming tot priester of permanent diaken vraagt naast een intellectuele en geestelijke vorming 

ook om een goede en stevige persoonlijke en pastorale vorming. Om vrucht te kunnen dragen, is 

echter een groepsdynamiek nodig. Studenten leren niet enkel van een docent/e maar ook van 

elkaar. Door de wijdingen van hen die dit jaar afstuderen komt het aantal studenten beneden een 

verantwoord minimum waardoor deze vorming feitelijk onmogelijk wordt. Met de betrokken 

studenten en de verantwoordelijken uit hun bisdom zal zorgvuldig gekeken worden naar het 

resterende studie- en vormingstraject, zodat zij dat elders kunnen voortzetten. 
(Zie hele artikel  Nieuwswebsite bisdom Breda) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
       Foto I. Bertens 
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NB.  Op zondag 1 januari is er GÉÉN  viering in Vlissingen. 
 
 

 
VIERINGEN 
 
De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Do  
15 dec 

9.00  Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr. Na de viering Rozenkransgebed 
en  gezellig samenzijn 

Za  
17 dec 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 

G.Wortman 
Th. De Deckere 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 

 
Internationale viering;  
na de viering gezellig samenzijn 

Zo 
18 dec 

11.30 
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

P.de Maat 
R. Mangnus 

Eucharistievr. 
Vr. van W&C 

4e zondag v d Advent  
Gaudeamus, Guido Saerens 
 

Ma 
19 dec 

19.00 Middelburg Th. de Deckere Boeteviering 
 

Woe  
21 dec 

9.00  Vlissingen Th. De Deckere Eucharistievr. Na de viering gezellig samenzijn 

Do 
22 dec 

9.00 Middelburg 
 

Th. De Deckere Eucharistievr. Na de viering Rozenkransgebed 
en gezellig samenzijn 

Za  
24 dec 

15.30 
 
16.00 
 
22.00 

Willibrord 
 
Ter Reede 
 
Middelburg 

R.Mangnus/ds.Buller 
 
P. de Maat 
 
Th. De Deckere 

Oecumenisch 
Eucharistievr. 
 
 
Eucharistievr. 

Kerstviering 
Kerstviering 
 
 
Nachtmis  
Cantate Domino,Peter vd Heuvel 

Zo  
25 dec 

10.00 
 
11.30 

Domburg 
 
Middelburg 

Dr.K. Jüsten   I.v d Par 
 
P. de Maat;  
R. Mangnus 

Eucharistievr. 
 
Eucharistievr. 

1e kerstdag 
 
1e kerstdag 
Gaudeamus, Guido Saerens 
Kindernevendienst 
 

Ma 
26 dec 

11.30 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr. Samen eten. Voor 21 december 
aanmelden 06-27973670 
 

Wo 
28 dec 

9.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C Na de viering gezellig samenzijn 

Do  
29 dec 

9.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharestievr. Rozenkransgebed en  gezellig 
samenzijn 

Za 
31 dec 

10.30 Ter Reede Liturgiegroep Vr. van W&C Oudjaarsviering 

Zo 
1 jan 

11.30 
 

Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr. Maria, moeder van God 
René Adriaansen, Guido Saerens 
Na de viering gezellig samenzijn 
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REDACTIE 
mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 
Uiterlijk 28 december 2022 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het 

abonnement kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  

‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt voor degenen, die niet over internet beschikken en wordt 

1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in 

rekening gebracht. 
 

 

 

 

 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter Pastoor i.s. Paul Verbeek p.verbeek@bisdombreda.nl 

Pastoor i.s. Pastoor i.s. Fons van Hees a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
kerk 

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur 

7 dagen van de week  

 

VAN DE REDACTIE 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 
Fons van Hees Pastoor  avanhees@zeelandnet.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider a.i. gkok@bisdombreda.nl 

 
SECRETARIAAT PAROCHIE 

Openingstijden dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Ter Reede (zorgcentrum) Koudekerkseweg 81, Vlissingen 

Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

 

   

De vieringen in de toeristenkerk Dishoek  zijn beëindigd en worden half mei 2023 weer hervat. 
Er zijn voorlopig geen vieringen in de toeristenkerk van Domburg.  
 
 
 

 

 

ONZE PAROCHIE IS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM  
 

Op Facebook is het adres https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

Op Instagram is het adres https://www.instagram.com/hmariapw   
 

mailto:avanhees@zeelandnet.nl
mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren
https://www.instagram.com/hmariapw

