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Sint Christoffel afgebeeld met het Christuskind op zijn schouder. Jheronimus Bosch ca 1496-1505 
Museum Booijmans Van Beuningen Rotterdam 
 

 

IK GA OP REIS EN NEEM MEE ... DE HEILIGE CHRISTOFFEL 

Tegenwoordig is reizen iets vanzelfsprekends, maar in de middeleeuwen was het een gevaarlijke 

onderneming. De middeleeuwse reiziger bad daarom voordat hij op reis ging tot de heilige 

Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Op 24 juli wordt zijn naamdag gevierd 

 

In de middeleeuwen bestonden er verschillende reisvormen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan 

bedevaarten, pelgrimstochten, handelsreizen, kruistochten en ontdekkingsreizen. Deze reizen 

waren gevaarlijk en vol obstakels. De wegen werden in de gaten gehouden door rovers, in de 

bossen en bergen leefden wilde dieren, er stroomden wild kolkende rivieren en er moesten steile, 

ijskoude bergen beklommen worden. 

Soms werden mensen om die redenen voor straf veroordeeld tot een eenzame pelgrimstocht. 

Handels- en ontdekkingsreizigers wisten ook niet zeker of ze ongedeerd van hun reis zouden 

terugkeren. Zij maakten gevaarlijke reizen over de onstuimige zeeën en eenmaal op hun locaties 

aangekomen, was hun veiligheid niet altijd gegarandeerd. 

Kortom, de reiziger kon wel wat spirituele bescherming gebruiken en daarom richtte hij zich tot de 

heilige Christoffel. 

 

Waarom Christoffel de patroonheilige van de reizigers is, lezen we in zijn heiligenleven in de 

Legenda Aurea. Volgens de legende was Christoffel een reusachtige man uit Kanaän die alleen de 

machtigste heerser wilde dienen. Zijn eerste meester was een koning, maar Christoffel ontdekte 

dat hij bang was voor de duivel. Hij concludeerde dat de duivel daarom nog machtiger moest zijn 

dan de koning en besloot in dienst van de duivel te treden. Vervolgens merkte Christoffel dat de 

duivel bang was voor Christus. Hij verliet daarom de duivel en ging op zoek naar Christus, om hem 

van dienst te zijn. 

Onderweg ontmoette Christoffel een kluizenaar en vroeg hem hoe hij Christus kon dienen. De 

kluizenaar vertelde over Christus en wist een manier voor Christoffel om Christus te helpen. Hij 

bracht hem naar een wilde, gevaarlijke rivier, waarin veel mensen verdronken, als zij de rivier 

probeerden over te steken. Met zijn uitzonderlijke lengte en kracht kon Christoffel de mensen 

veilig aan de overkant brengen. 

Op een nacht stond er een kind aan de oever van de rivier. Het kind vroeg aan Christoffel of hij 

hem veilig over wilde zetten. Christoffel nam het kind op de schouders, maar met elke stap die hij 

zette, werd het kind zwaarder. Nadat hij met moeite de rivier had overgestoken, vertelde het kind 

aan Christoffel dat hij Christus was en dat hij, door hem te dragen, de zonden van de wereld op 

zijn schouders had gevoeld. De naam Christoffel is afgeleid van het Griekse Christophorus, dat 

Christusdrager betekent. 

Nadat Christus was verdwenen, vertrok Christoffel naar Lycia om de lokale bevolking te bekeren 

tot het Christendom. De koning van Lycia dwong hem om de heidense goden te vereren, maar 

Christoffel weigerde dit. Hij werd daarom ter dood veroordeeld en onthoofd. 

 

Roland Gieles , zelfstandig kunsthistoricus   (bewerkt redactie) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Legenda_aurea
http://www.geschiedenisbeleven.nl/tag/roland-gieles/
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GEBED TOT DE HEILIGE CHRISTOFFEL 

 

Heilige Christoffel, de gelovigen roepen U aan 

tegen onweer, pest, besmetting en ook om 

ongelukken te voorkomen op hun reizen. 

Kom ons te hulp in al onze nood en 

moeilijkheden zowel materiële als 

geestelijke en morele. 

Bescherm ons tegen zware 

ziekten en besmetting. 

Bescherm ons op al onze verplaatsingen 

en reizen. 

 

Heilige Christoffel, 

help met uw voorspraak 

en steun de gekwetsen bij de 

ongelukken op de weg. 

Wees onze beschermer, onze voorspreker 

als we de grote reis aanvatten 

van de aarde naar de eeuwigheid. 

Heilige Christoffel, 

wij stellen ons vertrouwen in U. 

Amen 

https://amigodelft.wordpress.com/2020/11/06/ 

 GEBED 
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OVERDRACHT ONZE LIEVE VROUWEKERK EN DE PASTORIE  

Op 1 juli zijn de Onze Lieve Vrouwekerk en de pastorie overgedragen aan de nieuwe eigenaar, Jack 

Kloosterboer. Het was een historisch moment voor de parochie. Zeker ook voor pastores en 

bestuursleden in functie en voor alle parochianen. Een moment dat een ingrijpende en zo 

noodzakelijke verandering in onze parochie markeert. De bouwtijd zal minstens een jaar zijn en 

dat zal korter zijn dan twee jaar waar we aanvankelijk van uitgingen.  

Inmiddels is duidelijk dat er in Vlissingen stevige inzet nodig is om het parochieleven nieuwe 

energie te geven en verder te komen. Het is ongewis. Dromen en hopen hoe mooi het kan worden 

en de realiteit van de dag van vandaag liggen ver uit elkaar.  

 

Foto Benedict Hamans 

 

 

ER IS ALTIJD WEL IETS TE DOEN 

Bestuursleden en vrijwilligers zijn met elkaar in gesprek gegaan wie er welke taken  voor de 

vieringen in de Sint Jacobskerk  op zich willen nemen?  De viering is niet iedere zondag;  

we vieren in de Sint Jacobskerk de 1e en 3e zondag van de maand, dus inzet één keer per maand 

of per twee maanden is ook een optie. Een aantal vrijwilligers verlenen nu assistentie bij vieringen. 

Helaas worden de vieringen nog weinig bezocht door de parochianen. Dit kan te maken hebben, 

dat er ook de mogelijkheid is om in de toeristenkerk van Dishoek te vieren. Het geeft nu een 

vertekend beeld. Hopelijk weten meer parochianen na het sluiten van de toeristenkerk in 

september de weg te vinden naar de Sint Jacobskerk. Op dat moment kunnen we ook bekijken of 

er meer vrijwilligers kunnen helpen bij het ondersteunen van de vieringen in de Sint Jacobskerk. 

Dank alvast aan de vrijwilligers die zich nu al voor de vieringen in de Sint Jacobskerk inzetten. 

  

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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UITNODIGING VRIJWILLIGERSAVOND PAROCHIEKERN MIDDELBURG 
Voor vrijdag 2 september nodigt het bestuur de vrijwilligers uit van de parochiekern Middelburg . 

Op die manier bedankt het bestuur de vrijwilligers voor al het werk, dat zij voor de parochie 

verrichten of verricht hebben. Ook vrijwilligers die hun werkzaamheden hebben beëindigd  

zijn van harte welkom. Wie weet …. kunnen de koren deze avond nog muzikaal ondersteunen. 

De avond wordt in de tuin van de pastorie gehouden en begint om 17.00 uur. 

U kunt zich opgeven bij  t.vanhoof@rkwalcheren, voor 27 augustus. 
 

 
 
 
 

                                                    

  VAN DE PASTORES                                       

              

 

 

‘GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN’ 
Lezing over Adélaïde Marie Champion de Cicé  door zuster dr. Noëla Polet.  

 

Noëla Polet is theoloog en lid van de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria. Ze werkte 

als maatschappelijk vormingswerker, catecheet, schoolpastor, docent en pastoraal werkster in 

diverse betrekkingen in België, Ethiopië en Nederland. Ze promoveerde in 2017 op haar studie 

naar Adélaïde Marie Champion de Cicé, de stichter van de religieuze sociëteit waar zij lid van is. 

Een tijdje geleden heeft zij ook in Zierikzee deze lezing gehouden. Het pastoraal team sprak met 

haar over de mogelijkheid om die lezing ook in Goes en Middelburg te houden. Zij wil dit graag 

doen en het team stimuleert dat van harte.  

De lezing wordt gehouden in HH. Petrus en Pauluskerk op dinsdag 6 september om 19.00 uur. De 

lezing is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

We verzoeken u om zich aan te melden op het e-mailadres  t.vanhoof@rkwalcheren.nl   

 

 

  

mailto:t.vanhoof@rkwalcheren
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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STRAATMISSIE IN HEINKENSZAND TREKT 400 BEZOEKERS 

Op zaterdag 9 juli jl. werd door de Heilige Damiaanparochie en Heilige Mariaparochie in 

samenwerking met het Sint Franciscuscentrum alweer de vijfde straatmissie in de regio 

georganiseerd. Ditmaal in Heinkenszand, in verband met de braderie die zorgde voor veel 

bezoekers voor de deur.  

De missie is simpel: mensen worden op straat uitgenodigd om een waxinelichtje in de kerk aan te 

steken. Lang niet iedereen laat zich daartoe verleiden, maar heel veel juist wel. Gezinnen, clubjes 

jongeren en ouderen zetten de stap.  

 

Jongeren 

In de kerk klonk mooie muziek - ditmaal verzorgd door jongeren van de jongerengroep in 

Roosendaal. Het centrale punt is God zelf: Jezus die aanwezig is in het Allerheiligste. Het doel is 

dat mensen letterlijk bij Hem worden gebracht. Voor Hem mogen de kaarsjes neergezet worden. 

Op een tafel kunnen gebeden, zorgen en intenties worden opgeschreven en gepost in een 

intentiebox: briefjes aan God.  

 

Alweer de vijfde missie 

Dankzij het feit dat dit de vijfde missie is op Walcheren/Bevelanden is er al een grote ploeg 

geweldige parochianen die deze missies meedragen. De een heeft een talent om mensen op straat 

uit te nodigen, de ander om ze te ontvangen in de kerk en een luisterend oor te bieden. 

Al met al waren er veel bezoekers ontroerd, zijn er pastorale gesprekken gevoerd met mensen die 

veel verdriet hadden in hun leven en zijn er vierhonderd (!) waxinelichtjes aangestoken. Een 

aantal keer stonden bezoekers echt 'in de rij' om het waxinelichtje onderaan het altaar aan te 

steken. 

De kerk is naar buiten getreden en gezien de traantjes en gebeden is dit zeker een geloofsmoment 

geworden voor veel mensen.   

 

Brechje Loenen 

 

                    

    

                                                                      Foto’s Brechje Loenen                                   
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TERUGKOMMIDDAG  VAN DE COMMUNICANTEN    
"Zo'n kerk heb ik nog nooit gezien" .... de kinderen, die in mei jl. hun eerste Communie deden, 

keken hun ogen uit in de toeristenkerk in Dishoek! In een kerk en ook buiten zijn. We hebben in de 

kapel bij Maria gehoord hoe Jezus Zijn leerlingen op weg stuurde:  

Ga naar buiten, op weg om de Goede Boodschap te laten horen! 

Ook wij gaan en zijn op weg, met de mensen die ons lief zijn. En als die niet in de buurt zijn, 

nemen we mee voor onderweg dierbare tekens van liefde, die we gekregen hebben, in zachte 

knuffeldieren, in dierbare medaillons. En we geloven dat God- met - ons - is, we gaan niet alleen. 

Miriam leerde ons een liedje en de kinderen konden het zo meezingen:  

we voelden ons 'welkom allemaal'! 

Na een verkwikkend strandbezoek, hadden Lidia en Brit heerlijke broodjes klaar gemaakt!  

Wat een fijn weerzien - Goede vakantie voor iedereen! 

 

Ria Mangnus, p.w.        

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Foto’s Lidia en Brit Thiellier 

 

BEZOEKGROEP  MIDDELBURG  

“Ik kwam altijd graag naar de kerk, maar nu ik ouder ben en geen auto meer heb , lukt dat niet 

meer”.  Woorden van een mevrouw, die voorheen trouw naar de kerk kwam. 

Als het contact met de kerk niet (meer) zo gemakkelijk verloopt, is het voor een parochiaan zin- 

vol en goed als er contact is vanuit de parochie. Gelukkig is dat nu na een periode waarin het 

bezoeken van mensen zeer beperkt was wel weer mogelijk! 

De bezoekgroep Middelburg bestaat uit de volgende medewerkers: Andrea van Hummelen  

(coördinator). Francis Toorop, Fons Toorop en Mientje Bleijenberg. 

IN HET BEZOEKEN VAN MENSEN, ZIEN WE OM NAAR ELKAAR! 

 

Ria Mangnus, p.w. ouderenpastoraat 
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HET WAS EEN ZEER BIJZONDER BEZOEK … 

 

 

‘vrede voor degenen die binnentreden’ 

In mei dronken pastoor Paul de Maat en ik koffie in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk. 

Hoe we op het onderwerp kwamen, weet ik niet meer. We spraken over ‘Ijpelaar’ in Breda. Wat 

bleek? Wij beiden hebben daar ooit onderwijs gevolgd. Paul was een interne leerling in de jaren 

vijftig van het klein seminarie ‘de Ijpelaar’. Hij zat daar op het gymnasium. Het klein seminarie 

sloot eind jaren zestig haar deuren.  

De katholieke sociale academie ‘Markendael’ verhuisde van de binnenstad van Breda naar de rand 

van Breda aan de Beukenlaan (vlak bij Bavel). Zij vestigde zich in het voormalig klein seminarie.  

Ik heb daar mijn opleiding  gevolgd als maatschappelijk werker.  

Tja, zo’n toevalligheid moet een vervolg krijgen. We spraken af om een bezoek te brengen aan dit 

onderwijsinstituut (sinds 1994 is daar de kunstacademie ‘Sint Joost’ gevestigd). Zo gezegd, zo 

gedaan. Ik heb een afspraak gemaakt met conciërge en we mochten op dinsdag 12 juli de school 

bezoeken.  

De studenten hadden vakantie. Samen zijn we op stap gegaan en werden daar ontvangen door de 

directeur en een mevrouw van de receptie. Zij leidden ons rond. Van binnen was het gebouw 

compleet veranderd, maar Paul herkende toch nog veel ruimtes terug. Buiten was er niet veel 

veranderd behalve, dat er bijgebouwd was nadat Paul van school was gegaan. In de nieuwbouw 

heb ik nog wel colleges gevolgd. We hebben rondom het oude gebouw gelopen, door de prachtige 

tuin en die wandeling was voor Paul zeer bekend. Na het bezoek aan de school zijn we eerst gaan 

lunchen. Paul vertelde dat het een heel leuk bezoek is geweest. Nu hoefde hij niet meer terug en 

was dit hoofdstuk voor hem afgesloten. 

 

    

 

 

 

 

 

                 Alle foto’s Trudy van Hoof 

 Trudy van Hoof 
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HERDENKINGSDIENST NORMA ESTRADA 

 
Lieve mensen,  

 

Op 10 augustus 2017, nu bijna 5 jaar, is mijn echtgenote Norma Estrada 

overleden. De meeste van u hebben haar wel gekend, vooral door haar 

betrokkenheid bij de kinderen van de kerk. Zij vond de kinderen 

ontzettend belangrijk. Haar motto was dan ook: “zonder kinderen heeft 

de kerk geen toekomst, daarom moeten we ze enthousiast maken door 

ze al vroeg Jezus te laten leren kennen”.   

Zij was heel gelovig en was niet bang voor de dood. Voor mij is het gemis 

nog steeds groot. Toch voel ik mij als gereformeerde heel goed thuis in 

de Petrus en Pauluskerk en voel de warmte van de parochianen als ik 

de dienst bezoek. Als ik naar de mis ga voel ik ook heel sterk haar 

aanwezigheid. Dankbaar ben ik voor “het hoekje van Norma” waar 

de kinderen kunnen zijn tijdens de mis. Het doet mij goed als ik er 

langs loop en nog meer als ik de kinderen aldaar zie kleuren of 

spelen. Op zondag 7 Augustus, waarschijnlijk 14.00 uur, zal er een 

herdenkingsdienst plaatsvinden voor Norma. U bent allen hierbij van 

harte welkom. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rinus Witte 

           Foto’s  Rinus Witte 

 

 

 

 

  

UIT DE PAROCHIE 
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      KOM JIJ OOK ZINGEN??? 
 

         Hé, wil je zingen en zit je al bijna in groep 4?? 

                                       Dan is dit je kans! 

                                                      Ik wil een nieuw kinderkoor starten: 

  

WAT GAAN WE DOEN: 

                  Gezellig zingen  

                  Hippe christelijke liedjes leren 

                      1 x per 2 weken op woensdag oefenen 

                 en…. neem gerust je vriendje/vriendinnetje mee!! 

 

             Groetjes, Miriam Verdoes-van Oppen 

    Aanmelden kan via: 
 
             notenkrakers@zeelandnet.nl  

 

     DOEN HOOR!!! 

 

        

 

 

 

 

 

 

mailto:notenkrakers@zeelandnet.nl
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PARROQUIA SANTO DOMINGO DE YAUYOS (PERÚ)  
Deze brief is een bedankje vanuit Peru. In de brief staat waarvoor de parochie bedankt wordt. 

 

Yauyos, July 2, 2022  

 

Ontvang mijn hartelijke groet. Ik ben de priester die de missie uitvoerde in de parochie van 

Yauyos. Wij zijn gevestigd in de regio Lima. Het grondgebied van de parochie is een hoogland en 

bergachtig gebied in de Andes van Peru. We bedienen 24 steden. De steden zijn erg afgelegen en 

vooral dorpen met veel ouderen en weinig kinderen. Wij bedienen steden van 1.100 meter tot 

meer dan 5.000 meter boven zeeniveau. 

 

Ik ben u zeer dankbaar voor het coördineren van de schenking van de gewaden en liturgische 

symbolen uit de Onze Lieve Vrouwekerk die naar de kerken van de steden en dorpen van de 

parochie zullen gaan. De liturgische symbolen zijn in Lima, ik haal ze donderdag de 14e op. 

Vanwege de afstand en reiskosten ga ik maar één keer per maand naar de stad. Ook mijn dank 

voor de donatie die is gebruikt om 2 velgen of achterbanden te kopen en te vernieuwen voor de 

mobiliteit van de parochie (985,00).  

 

Mobiliteit is een basisinstrument om de hoeken van de steden te bereiken. Onze vrachtwagen is 

op dit gebied al 15 jaar oud en heeft zijn mechanische problemen. Bovendien moet het in goede 

staat verkeren gezien de toestand van de weg en het hoogteniveau. 

 

Heel erg bedankt voor alle vrijgevigheid. Ik dank ook Rocío en Pilar -Peruanas- voor alle 

coördinatie. Zegeningen voor ieder toegewenst. 

 

Pbro. Arnaldo Alvarado | Yauyos Parochie (uit het Spaans vertaald door vertaalmachine) 
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OVERLEDEN     

12 juli Dhr. Richard Cals , 83 jaar     Breda/Vlissingen 

 

HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL 

Wat een fijn nieuws dat er een aantal kinderen binnenkort gedoopt worden!  

 

Op zaterdag  30 juli om 11.00 uur wordt Olivier Bouwmeester gedoopt in een eucharistieviering in 

de HH. Petrus en Pauluskerk door pater Thaddy de Deckere MHM. 

 

Op zondag 7 augustus om 11.30 wordt Nayara Pereira gedoopt in een eucharistieviering door em. 

pastoor Paul de Maat en Ria Mangnus, pastoraal werkster. Deze viering vindt plaats in de HH. 

Petrus en Pauluskerk in Middelburg.                    

 

 

 

             

           

                                

 

 

 

LIEF EN LEED 
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WETENSWAARDIGHEDEN 

IN DE TOERISTENKERK VAN DISHOEK worden er regelmatig 

exposities gehouden. Op dit moment is het de expositie van 

kunstenaars uit Koudekerke. Het is zeer de moeite waard om daar 

eens op bezoek te gaan. 

 

 

 

 

 

‘ADAM, WAAR BEN JE?’ 

Deze documentaire gaat over het leven van monniken op het Griekse 

eiland Athos. Een kijkje in het leven van deze monniken in hun 

klooster. De producer protodiakon Alexander Pliska zal een kort 

voorwoord houden. De film wordt ondertiteld in het Nederlands.  

De film wordt gedraaid op zondag 7 augustus om 15.00 uur in 

Cinema Middelburg (Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen 30, 

Middelburg). 

 

 

 

 

HONGERDOEKEN OP DE PATIO 

In de maanden juli en augustus is er een tentoonstelling te  

zien over ‘hongerdoeken op de patio’. 

• Openingsdagen 

Dinsdagmiddag, donderdag vanaf 10.30 uur en 

vrijdagmiddag.  

• Adres 

Toeristenkerk ’Onze Lieve Vrouwe op Zee’,  

Serooskerkseweg 2, 4328 AM Burgh-Haamstede 
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NIEUWSBRIEF EN WEBSITES  
Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het 

bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief.  Het Sint Franciscuscentrum organiseert 

diverse activiteiten. Hierover bevat de website https://sintfranciscuscentrum.nl  de benodigde 

informatie. Voor de gratis nieuwsbrief van het vicariaat kunt u zich aanmelden bij 

vic.middelburg@bisdombreda.nl  

 

Geloofscursus 

Op 7 september 2022 start voor de vierde maal de Algemene Geloofscursus. Op het programma 

staat module I met als thema: ‘Geloofsbelijdenis'. Met de geloofscursus hopen we tegemoet te 

komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. De cursus is laagdrempelig, 

voorkennis is niet vereist. 

De modules vullen elkaar aan, maar zijn ook los van elkaar te volgen. Deze cursus is vooral voor 

vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus 

aanbevelen. De bijeenkomsten worden gegeven door Ben Hartmann, directeur Sint 

Franciscuscentrum met medewerking van diaken Anton Janssen, diaken in de Lieve Vrouwe 

Parochie in Bergen op Zoom, in het Praathuis van de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

Prins Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom van 19.30 - 21.30 uur. Voor meer informatie:  

sintfranciscuscentrum.nl/vorming/geloofscursus-module-i-geloofsbelijdenis-1 

 

Life Teen zomerkamp 

Vanuit het bisdom Breda wordt er in de zomer geen katholiek tienerkamp georganiseerd, maar bij 

het Life Teen zomerkamp is veel leiding vanuit het bisdom Breda betrokken. Daarom worden heel 

in het bijzonder ook de tieners uit het bisdom Breda hiervoor uitgenodigd. Het kamp is van zondag 

31 juli t/m vrijdag 5 augustus 2022, en wordt gehouden bij bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt 

(NL). Er worden tieners verwacht vanuit verschillende regio’s en Life Teen parochies uit heel 

Nederland én daarbuiten. Ook gaat er veel leiding mee vanuit Life Teen Breda. Je hoeft niet naar 

Life Teen Breda te komen om mee te doen, het kamp is open voor alle tieners t/m 19 jaar.  

 

De leiding is in handen van een enthousiaste groep vrijwilligers, bestaande uit Nederlandse 

jongeren, enkele gezinnen, en kamppriesters, waaronder pastoor Lars Peetam uit Breda en 

pastoor Jochem van Velthoven uit Oosterhout. Kosten zijn 245 euro per persoon voor de hele 

week (maar mogen nooit een obstakel vormen tot deelname; mocht de bijdrage een probleem 

zijn, geef dit dan door via een e-mailbericht aan de organisatie). Voor het deelnamebedrag krijg je 

alle overnachtingen, maaltijden en natuurlijk een supergaaf kampprogramma! 

Alles wordt zowel in het Nederlands als het Engels aangeboden middels vertaalapparatuur, de 

deelgroepen worden ingedeeld op eigen land/taal. Voor opgave en meer informatie: 

https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/life-teen-breda-2021-2022. 

NIEUWS UIT HET BISDOM 

https://sintfranciscuscentrum.nl/
mailto:vic.middelburg@bisdombreda.nl
https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/life-teen-breda-2021-2022
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VIERINGEN     
                           

    

 

De vieringen in de Sint Jacobskerk zijn op de 1e en 3e zondag van de maand    

 

Datum Tijd Plaats Voorganger Viering 
Muzikale ondersteuning 
Bijzonderheden  

Za  

16 juli 

10.30 

 

Ter Reede 

 

W. Sweere 

 

Vr. Van W &C 

 

 

 

Zo  

17 juli 

10.00 

10.00

11.30

13.30 

Dishoek 

Domburg 

Middelburg 

Vlissingen 

J. Brooijmans 

Liturgiegroep 

P. de Maat 

Th. de Deckere 

Eucharistievr. 

Vr. van W&C. 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Gospel Glorify, Middelburg 

 

Gaudeamuskoor, Guido Saerens 

Woe 
20 juli  

09.00 Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr.  

Do  
21 juli 

09.00  Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.   

Za  
23 juli 

10.30  Ter Reede Liturgiegroep  Vr. van W &C   

Zo 
24 juli 

10.00 
10.00 
11.30  

Dishoek 
Domburg 
Middelburg 

C. Covemaeker 
J. Heezemans 

Eucharistievr. 
Vr. van W &C 
Eucharistievr. 

Vox Populi Stampersgat 
 
René Adriaansen a capella 

Woe  
27 juli 

09.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C  

Do  
28 juli 

09.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za  
30 juli 

10.30 
11.00 

Ter Reede 
Middelburg 

R. Mangnus 
Th. de Deckere 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 

 
Doopviering  

Zo 
31 juli 

10.00 
10.00 
11.30 

Dishoek 
Domburg 
Middelburg 

R. Mangnus 
P. van de Ven 
F. van Hees 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

Helma en Hans Laroo 
 
Cantate Domino, Peter vd Heuvel 
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REDACTIE 
mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk  27 juli 2022 bij de redactie  verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 
Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het 

abonnement kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden 

 ‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt voor degenen, die niet over internet beschikken en wordt 

1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in 

rekening gebracht. 

 

 

 

 

 

  

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter Pastoor i.s. Paul Verbeek p.verbeek@bisdombreda.nl 

Pastoor i.s. Pastoor i.s. Fons van Hees a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
Kerk 
 

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur 
7 dagen van de week 

CONTACTGEGEVENS  

VAN DE REDACTIE 

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 
Paul Verbeek Pastoor in solido pverbeek@bisdombreda.nl 

Fons van Hees Pastoor in solido avanhees@zeelandnet.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider a.i. gkok@bisdombreda.nl 

 

SECRETARIAAT PAROCHIE 

Openingstijden dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

SECRETARIAAT VLISSINGEN 
Het secretariaat in Vlissingen is gesloten. Tot 1 juli zullen er op verschillende momenten 

vrijwilligers aanwezig zijn, onder meer voor het ontruimen van de kerk en pastorie.  

E-mail secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl  

 

PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 
Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

 

 

 

 

 

mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:avanhees@zeelandnet.nl
mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com

