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Afbeelding internet 

HEILIGE MARIA MAGDALENA  

 

Op 22 juli is de gedenkdag van de H. Maria Magdalena 

De Heilige Maria Magdalena is een Bijbels figuur uit het Nieuwe Testament, waarin wordt vermeld 

dat zij behoorde tot de groep van vrouwen die Christus vergezelde op zijn tochten. 

 

"Er volgde nu een tijd, waarin Hij predikend rondtrok door stad en dorp en de Blijde Boodschap van 

het Rijk Gods verkondigde. De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen die van boze  

geesten en ziekten verlost waren: Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven duivels  

waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Herodes' rentmeester Chuzas, Susanna en vele anderen, 

die uit eigen middelen voor hen zorgden." (Lucas 8,1-3) 

 

Maria Magdalena kwam uit de stad Magdalena aan het meer van Galilea. Samen met andere  

vrouwen volgde zij Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Het was een stad van ongeveer 40.000  

inwoners en gold voor die tijd als de belangrijkste stad aan de westelijke oever van het meer.  

Maria Magdalena steunde Jezus met haar vermogen uit dankbaarheid, want Jezus had immers  

zeven boze geesten bij haar uitgedreven. Zij was bij de Kruisdood van Jezus aanwezig en ze mocht 

Hem na zijn verrijzenis het eerst zien (Marcus 16,9). Vanaf de 12e eeuw komt haar verering in de 

westerse kerk het eerst voor. 

 

Waarschijnlijk is de lezing van Augustinus en de Latijnse Kerk juist, dat deze Maria dezelfde is als de 

niet genoemde zondares uit het Evangelie van Lucas, en de zuster van Martha en Lazarus. 

 

"Nadat Hij in de vroege morgen van de eerste dag van de week verrezen was, verscheen Hij het 

eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven duivels had uitgedreven. Deze ging het vertellen aan 

hen die zijn metgezellen waren geweest en nu rouwden en weenden." (Marcus 16,9-10) 

 

Patrones van: vrouwen, boetelingen, scholieren, studenten, gevangenen, kappers, tuinders, wijn-

boeren, wijnhandelaren, loodgieters, wolwevers, handschoenmakers, cosmeticabereiders,  

kinderen 

Patrones tegen: onweer, ongedierte, kuipers 

  

https://www.beleven.org/feest/heilige_maria_magdalena 
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    GEBED                   

       
  ” WISDOM AND INNOCENCE”  

 

                    “May He support us all the day long 

   till the shadows lengthen  

  and the evening comes 

  and the busy world is hushed 

  and the fever of life is over  

  and our work is done. 

  Then in his mercy  

  may He give us a safe lodging  

  and a holy rest 

  and peace at the last.” 

                     
   Namens de PG Oostkapelle 
 
            van de  Engelse landgenoot van de heilige Willibrord, Newman: 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

OVERDRACHT SINT CATHARINAKERK ZOUTELANDE 

Op 14 juli is de sint Catharinakerk te Zoutelande overgedragen aan  dhr. Krijn Verhage en  

mevr. Miriam Verhage- de Munck. Onder de naam ‘Openlucht” wil het echtpaar kortdurend     

verblijf in combinatie met therapie voor cliënten aanbieden.  

Daarnaast willen zij een multifunctionele groepsruimte creëren om wekelijks op vastgestelde mo-

menten een warm welkom te zijn tegen eenzaamheid. Zelf gaan zij in de huidige kleine woning 

wonen. De overdracht gebeurde bij Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto’s Benedict Hamans 

ABN-AMRO BANKREKENING NIET MEER IN GEBRUIK 

Er zijn nog enkele parochianen die periodiek hun parochiebijdrage overmaken op onze  

bankrekening  NL16 ABNA 0231 9007 91. 

We hebben deze parochianen al eerder bericht dat deze bankrekening waarschijnlijk  

opgeheven wordt. 

Inmiddels is het niet meer mogelijk op dit banknummer de parochiebijdrage over te maken.  

We vragen iedereen de parochiebijdrage over te maken op: 

NL28 INGB 0008 0339 29 

of 

NL42 INGB 0000 6586 70 

Beide rekeningen ten name van H Maria Parochie Walcheren. 

 

Benedict Hamans 

Penningmeester 
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GELEGENHEIDSKOORTJE 

Het komt wel eens voor dat er bij de viering in onze  

parochiekerk geen koor of cantor is. 

Hopelijk is er dan wel beschikking over een organist.  

Samenzang is toch wel moeilijk als niemand de juiste  

toon kan aangeven. Wat zal het mooi zijn als er een  

gelegenheidskoortje opgericht kan worden voor zulke  

momenten.  

Geen repetities, maar ruime tijd nemen om in te zingen met elkaar voor de viering.  

De voorgangers maken bijtijds kenbaar welke liederen er gezongen  

worden. Het zullen bekende liederen zijn. We kunnen afspreken dat de muziek al een week van 

tevoren bekend is en de zangers de GVL mee naar huis nemen om thuis al te oefenen.  

Zo zijn we op zoek naar parochianen die in zo’n gelegenheidskoor willen zingen en het voortouw 

willen nemen voor de samenzang met alle kerkgangers. Nog mooier zal het zijn als er iemand kan 

dirigeren. Wat zangervaring is wel prettig.  

Vindt u het leuk om op die manier in een koortje te zingen? 

Geen wekelijkse repetitieavonden/ middagen. 

Zondag 6 augustus is er geen koor of  cantor, wel een organist. Wie heeft er zin in om dan al mee 

te doen?  

U kunt zich aanmelden bij Trudy van Hoof via e-mail   t.vanhoof@rkwalcheren.nl 

mailto:vanhoof@rkwalcheren.nl
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HEIDAG MISSIONAIRE KERK  

Op 27 mei kwamen het pastorale team en de parochiebesturen van de  

Pater Damiaanparochie en de H. Mariaparochie  samen om van gedachten te  

wisselen over het verder vorm geven aan de ´Missionaire  Kerk’.  

Vicaris-generaal Norbert Schnell nam ook deel; hij zet zich vanuit het bisdom 

in voor de Missionaire kerk.  

Hij nam ons mee in de geschiedenis van het geloof in een Christelijke samenleving in de loop 

der eeuwen. De tijd is veranderd. We leven in een seculiere samenleving.  

De vanzelfsprekendheid van het Christelijk geloof doorgeven van generatie op generatie is er 

niet meer. Die tijd komt ook niet terug. We moeten naar een ander manier van kerk zijn.  

Na de inleiding werden we in vijf groepen verdeeld om met elkaar van gedachten te wisselen.  

 

1) Over een aantrekkelijke gemeenschap. 

 Paus Franciscus zegt dat de Kerk niet groeit door mensen te proberen te bekeren maar  

“door aantrekking”. Als mensen voor de eerste keer op zondag naar een viering in een van  

de kerken van Boven de Schelde gaan, wat zien ze en wat zullen ze beleven? Hoe aantrekkelijk 

is de eigen kerk, de gemeenschap, de vorm en de inhoud van de vieringen? 

 

2) Over beelden voor de Kerk of de Kerk 2.0. 

 Op dit moment is de Kerk als instituut het leidende beeld of de leidende metafoor voor  

veel mensen. Het is geen beeld dat veel mensen meer aanspreekt en dat missionair is.  

Welk beeld of welke metafoor voor de Kerk spreekt jou aan: Lichaam van Christus, 

Leerling van Jezus, Zout der aarde, Huis van Vreugde, Veldhospitaal, ... Welk 

beeld zou kunnen helpen om vorm te geven aan de Missionaire Kerk. 

 

3) Over de vreugde van het geloof.  

Wij zijn geroepen om de vreugde van het Evangelie uit te dragen. 

Geeft het Evangelie of het geloof je vreugde? Zo ja, draag je dat ook uit?  

Of hoe zou je het uit kunnen dragen? Kunnen de mensen aan jou zien dat je in Jezus  

gelooft? 

 

 

 

VAN DE PASTORES  
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4) Over Evangelisatie.  

“Het is triest wanneer een gemeenschap van gelovigen haar verlangen verliest en genoegen 

neemt met ‘onderhoud’ in plaats van zich te laten opschrikken door Jezus en door de explosieve 

en verontrustende vreugde van het Evangelie.’ (Paus Franciscus, 6januari 2022, homilie voor het 

hoogfeest van Driekoningen) 

Welke activiteiten in je parochie kunnen worden omschreven als ‘onderhoud?’  

Hoeveel van de middelen van je parochie nemen die in beslag? Hoe zou je meer prioriteit kunnen 

geven aan missie? 

 

5) Over de Heilige Geest.  

Heb je de leiding en/of de kracht van de Heilige Geest in je eigen leven al eens ervaren?  

Hoe zou het eruit zien als de heilige Geest in kracht kwam en mensen in je parochie veranderde? 

Beschrijf welke verandering er volgens jou te zien zou zijn. Hoe zou het eruit zien als al jouw  

parochianen radicaal afhankelijk zouden zijn van de heilige Geest? 

 

Uitwisselen van gedachten/ideeën  

Het in bespreken van de vraagstukken in verschillende groepen van beide besturen en de leden 

van het pastoraal team was boeiend. We deelden onze ervaringen met elkaar. Het waren vaak 

persoonlijke verhalen. 

Vanuit alle groepen kwam het verlangen om geloofservaring te delen met elkaar zowel binnen als 

buiten de kerk. We moeten dit meer/beter doen. Dit op een uitnodigende manier. Zo gebeurt dat 

tijdens straatmissies en Alpha cursus. Ook in de H. Maria Parochie Walcheren willen wij met de 

Alpha cursus starten.  

Steken we voldoende de hand uit naar andere geloofsgemeenschappen? Zijn we gastvrij genoeg? 

Dat begint al bij de deur. Kennen we elkaar?  Deze vragen zijn vragen die elke parochiaan zichzelf 

kan stellen.  

 

Hoe verder? 

Bovenstaande vragen zijn een goed uitgangspunt om ook met parochianen in gesprek te gaan.  

In de vorige Verbinding (nr. 37 van 1 juli  jl.)  is besproken en in beeld gebracht dat het bisdom in 

vijf pastorale zones  wordt verdeeld. In elke zone is er door de bisschop een gedelegeerde          

benoemd.  

De parochies Boven de Schelde vormen samen met de parochies van Zeeuws-Vlaanderen de  

‘zone Zeeland’. Pastoor Wiel Wiertz van de parochies in Zeeuws-Vlaanderen is de gedelegeerde 

voor deze zone. Parochies in de zone gaan elkaar ondersteunen bij het ontwikkelen van het missi-

onair beleid. Daartoe vormt de gedelegeerde een ‘missionair team’ dat met hem contouren voor 

het missionair beleid gaat ontwikkelen.  
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Het missionair team zal bestaan uit een of twee beroepskrachten en een vijftal parochianen  

die samen goed zicht hebben op de parochies van de zone. Vanuit dat zicht, en vooral vanuit een  

gelovig zicht op wat de H. Geest ons in deze tijd vraagt om te doen, zoekt het team naar mogelijkhe-

den voor missionair pastoraat in onze parochies. Het team brengt dit in gesprek met de parochies 

en zal de parochies stimuleren tot de meer missionaire aanpak. 

We gaan met elkaar op weg. We hoeven het niet alleen te doen. We doen het met elkaar. We zoeken 

elkaar op en kunnen gezamenlijke initiatieven nemen. Verschillen op welke wijze zaken worden      

uitgevoerd, blijven mogelijk. 

  

In de overleggen met pastoraal team en bestuur spreken we over de missionaire aanpak en over de 

wijze waarop we onze parochianen informeren en betrekken bij dit proces. Een aantal parochianen 

heeft al deelgenomen aan conferenties over de Missionaire Kerk. Heeft u ideeën? Laat het ons we-

ten!  

 

Ruud Louwes, Geerten Kok , Trudy van Hoof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  pastorale zones bisdom Breda 

https://www.bisdomvanbreda.nl/bisdom-breda-bouwt-verder-aan-een-missionaire-
kerk 
brochure:  
https://gatekeeper.deusprovidebit.org:54443 shares/55RGp0PQQB6Rj1cxdqqJ1A 

https://www.bisdomvanbreda.nl/bisdom-breda-bouwt-verder-aan-een-missionaire-kerk
https://www.bisdomvanbreda.nl/bisdom-breda-bouwt-verder-aan-een-missionaire-kerk
https://gatekeeper.deusprovidebit.org:54443/share/s/55RGp0PQQB6Rj1cxdqqJ1A
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UIT DE PAROCHIE 

90 JARIG BESTAAN ST. WILLIBRORDKAPEL DOMBURG 

Op zondag 2 juli werd het 90 jarig bestaan van de St. Willibrordkapel in Domburg gevierd.  

Het was een viering met een verdrietige bijklank. De kapel sluit definitief haar deuren op  

30 september. De werkgroep heette iedereen van harte welkom. Paul Verbeek, vicaris en  

waarnemend pastoor was celebrant. Hij voelde de sfeer heel goed aan. Hij las de brief en het 

gebed voor van de Protestantse Gemeente Oostkapelle. 

Het koor Cantate Domino onder leiding van dirigent Carlos D'hert en organist  

Peter van de Heuvel verzorgden de muzikale begeleiding. 

Gon Joosten verwoordde emotioneel wat de kapel voor waardevolle betekenis heeft voor de 

vele toeristen en andere bezoekers. In de loop der jaren is het aantal bezoekers drastisch  

gedaald. De werkgroep leden zijn inmiddels ook tachtigers geworden en het is moeilijk om nog 

voorgangers te vinden. Zij toonde begrip voor het moeilijke besluit om de kapel te onttrekken 

uit de eredienst.  

Na de viering was er gelegenheid om buiten informeel met elkaar verder te praten met een  

kopje koffie/thee. De werkgroep had speciaal een karretje voor koffie en thee laten komen.  

 

Tekst Trudy van Hoof, foto’s Paul Stok 

BRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTKAPELLE 

 

Beste RK parochie van de St Willibrordkapel in Domburg,                  

Negentig jaar is de leeftijd van de zeer sterken volgens de heilige schrift. 

Een felicitatie waard voor al degenen die in de afgelopen eeuw, de voorbereiders trek ik er ook 

bij, hebben geijverd en gestreden voor deze kapel in Domburg. 

Een speciaal plekje ook, omdat de heilige Willibrord in Domburg arriveerde op zijn zendingsreis 

naar wat later Nederland werd. 

 

De Protestantse Gemeente Oostkapelle waar al jaren mee wordt samengewerkt wenst u van  

harte heil en zegen toe. Op het proosten op dit heugelijk feit zit ook een minder prettige bij-

smaak: van  sluiting in de nabije toekomst. 

Laten wij ons heden richten op het feest van herinnering en Gods toekomst. 

Namens de PG Oostkapelle, 
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werkgroep 

onderste rij v.l.n.r. : 

Ted Pieters, Lucinde Andriessen, Margo Bernard, Riet Santegoeds, Eliot Groeninx  Van Zoelen 

Bovenste rij v.l.n.r. : Michel Verduijn, Gon Joosten en vicaris Paul Verbeek 
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VRIJWILLIGERSAVOND 

Op vrijdag 7 juli vond de ruim van tevoren aangekondigde vrijwilligersavond plaats in de tuin van 

de pastorie. Het was een warme zomeravond. Gelukkig waren er genoeg schaduwplekken onder 

de bomen en de neergezette parasols. Door een aantal bestuursleden en vrijwilligers was de tuin 

vooraf omgetoverd tot een ontvangstruimte met tafels en stoelen en een hoek waar een  

uitgebreid koud buffet was opgesteld. Bijna veertig parochianen maakten van de gelegenheid 

gebruik om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.   

 

Trudy van Hoof heette de vrijwilligers welkom. Pater Thaddy opende de avond met gebed en 

daarna konden we genieten van een heerlijke groentesoep die door Marianne Solinger was      

bereid. Na de soep konden we genieten van het uitgebreide koude buffet. Corleen Poppelaars 

had het buffet  gemaakt. Wat een werk heb jij verricht Corleen!! Ben en Marion Cloet hebben 

voor het nagerecht gezorgd. Een verscheidenheid aan cakes met slagroom stonden op tafel. 

Janny en Kees Heeren zetten er nog een doos bonbons bij en alsof het niet genoeg was, kwam 

ook een kaasplankje bij het nagerecht te staan 

 

Na meerdere opschep rondjes was het tijd om elkaar nog beter te leren kennen. De aanwezigen 

werden in kleurrijke groepen verdeeld om het spel ‘Triviant’ te spelen. Met je groepje moest je 

goed overleggen wat het antwoord op de vraag was. Het ging er fanatiek aan toe.  

Marianne declameerde nog een gedicht van Annie M.G. Schmidt over de kip Zwartbessie. 

We zagen de zwarte kip met zwarte spikkeltjes al door de tuin lopen. 

 

Na het spel en gedicht dankte Ruud Louwes, vicevoorzitter van het bestuur allen voor het vele 

werk dat in de afgelopen jaren is verzet. Een mooi moment om onze saamhorigheid te tonen en 

een nieuw seizoen te starten met het vrijwilligerswerk voor de parochie in al zijn facetten.  

Met een bijzonder dankwoord - en een kleine attentie - werden degenen  die voor alle  

lekkernijen hadden gezorgd in het zonnetje gezet.  

Het was een zeer geslaagde avond. 

Trudy van Hoof (tekst en foto’s) 
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RECTIFICATIE 

 

CARITAS OPBRENGST JUNI 

De totale opbrengst van de Caritas collecte in juni voor het diaconale werk in ons Bisdom  

€ 524,40 heeft opgebracht . Met dank aan alle gevers.  

 

 

 

 

GEHUWD 

Op 14 juli zijn  Virgil Catana en Camila da Cunha Fernandez in de HH. Petrus en Pauluskerk in 

het huwelijk getreden. Wij feliciteren het bruidspaar van harte met dit heugelijk gebeuren.  

Bestuur ,pastoraal team en parochianen 

 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (1 Korintiërs 13:13 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto Trudy van Hoof 

 

COLLECTES JULl 2023  
 

zaterdag/zondag         15/16  juli  eigen parochie 

zaterdag/zondag        22/23   juli  eigen parochie 

zaterdag/zondag        29/30  juli  eigen parochie 

 
LIEF EN LEED 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-korintiers/13#1CO-013-013
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OPEN KERK 

Van 1 juni tot en met 7 september is de HH. Petrus en Pauluskerk weer geopend op  

donderdagmiddag van 12 tot 16 uur voor bezoek, bezinning en gebed.  

Ook op Open Monumentendag zaterdag 9 september is de kerk  geopend 
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WETENSWAARDIGHEDEN     
 

VROUWENPOLDER: EEN KAPEL OP EEN LICHTPLEK 

‘Onze Lieve Vrouwe van den Polder boeit me vanwege de legenden die rond haar zijn ontstaan. De 

lichten die de plaats aangaven waar haar kapel gebouwd moest worden en haar portret dat op 

een 'miraculeuze' manier tot stand kwam. Hoewel haar oorsprong in Vrouwenpolder ligt, vinden 

we haar terug in Middelburg. Ze heeft daar in de Petrus- en Pauluskerk een eigen kapel. Om haar 

verhaal compleet te maken vervolgen we onze tocht naar Vrouwenpolder. Daar vinden we nog 

een klein stukje ruïne van oorspronkelijke kapel...   

 

Joke Visker heeft een mooi verhaal geschreven over Onze lieve Vrouw van den Polder.  

Het verhaal is te lang om te publiceren. Mocht u het willen lezen, stuurt u dan een mailtje naar 

verbinding@rkwalcheren.nl  

 

STRAATMISSIE ZIERIKZEE 

"Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie",  

zegt Jezus in Marcus 16, 15. Starten in onze eigen omgeving is een  

prima begin! Vandaar dat we jullie graag uitnodigen voor de  

straatmissie die er in op dinsdag 18 juli in Zierikzee (toeristenmarkt) 

gaat plaatsvinden. We hopen op zoveel mogelijk mensen die dit mee kunnen 'dragen'. Er is altijd 

werk dat belangrijk is: bidden in de kerk/kapel, zorgen voor wat te drinken/eten enzovoorts.  

Wilt u meehelpen? Meld u dan aan bij Brechje Loenen  bloenen@bisdombreda.nl  

of via:  https://forms.gle/bHGmEMe5BFv3tqEk9  

Wilt u wel uw e-mailadres vermelden.  

FEEST VAN DE HEILIGE MARIA MAGDALENA  

Op zaterdag 22 juli vieren we het feest van de Heilige Maria Magdalena met een 

feestelijke eucharistieviering om 10.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk te Goes 

Met als voorganger vicaris Paul Verbeek.  

Dameskoor Con Amore o.v.v dirigent/organist Tuur Remijn zingt tijdens de viering 

met een aantal nieuwe liederen in hun repertoire. Na de viering is er koffie/thee met 

iets lekkers. U bent van harte welkom! 

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
mailto:bloenen@bisdombreda.nl
https://forms.gle/bHGmEMe5BFv3tqEk9
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BISDOM BREDA 
  

BOODSCHAP EN GEBED VOOR DE WERELDDAG VAN DE GROOTOUDERS EN DE OUDEREN  

Zondag 23 juli viert de Rooms-Katholieke Kerk voor de derde keer de Werelddag van de  

Grootouders en de Ouderen. Deze dag, ingesteld door paus Franciscus tijdens de  

Covid-19 pandemie, heeft dit keer als thema: “Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht”  

(Luc. 1, 50). De paus gaat in zijn boodschap voor deze dag in op de ontmoeting tussen de jonge  

Maria en haar oudere nicht Elisabet. Ook legt de paus een link met het thema voor de Wereldjon-

gerendagen die dit jaar plaatsvinden in Lissabon, kort na de dag voor de Grootouders en Ouderen. 

Beide gebeurtenissen zoomen in op ‘de “haast” van Maria (vgl. v. 39) bij haar bezoek aan Elisabet 

en nodigen ertoe uit na te denken over de band tussen jongeren en ouderen.’ 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2023/06/Boodschap-paus-Franciscus-Werelddag-van-

de-grootouders-en-ouderen-2023-def.pdf 
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EEN JAAR IN MARIA MATER DEI – EEN REFLECTIE VAN BISSCHOP LIESEN 

Op 28 juli 2022 werd mijn leven op zijn kop gezet: er begon een periode van voortdurend naar het 

ziekenhuis gaan en medische behandelingen ondergaan. Dit had ik niet zien aankomen en wist 

niet goed wat te doen. Op dat moment werd een geweldig aanbod gedaan om naar  

Maria Mater Dei te verhuizen: vlak bij het ziekenhuis en met professionele zorg in huis via  

vertrouwde medewerkers van Surplus. Die verhuizing duurt tot op heden voort en is vanaf het  

begin een zegen geweest. 

Lees verder > https://www.bisdomvanbreda.nl/een-jaar-in-maria-mater-dei-een-reflectie-van-

bisschop-liesen 

Foto: screenshot KRO-NCRV Geloofsgesprek in Maria Mater Dei (december 2022) 

https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/11-12-2022/KN_1730414
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VIERINGEN  

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Za 

15 juli 

10.30 

19.00 

Ter Reede 

Middelburg 

Liturgiegroep 

Th. De Deckere 

Vr. van W&C 

Eucharistievr. 

 

Internationale viering 

Zo  

16 juli 

10.00 

10.00 

11.30 

13.30 

Dishoek 

Domburg 

Middelburg 

Vlissingen 

R. Heinrichs 

K. Jüsten 

R. Mangnus 

Th. de Deckere 

Vr. van W&C 

Eucharistievr. 

Vr. van W&C 

Eucharsitievr. 

De Bovenblazers 

 

Gaudeamuskoor; gezellig samen-

zijn 

  

Woe 

19 juli 
9.00 Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr. Na de viering gezellig samenzijn 

Do 

20 juli 

  

9.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr. 
Na de viering rozenkransgebed en 

gezellig samenzijn 

Za 

22 juli 

  

10.30 Ter Reede P. de Maat Eucharistievr.   

 

Zo 

23 juli 

10.00 

10.00 

11.30 

 Dishoek 

Domburg 

Middelburg 

R. Heinrichs 

P.van de Ven 

P. de Maat 

Vr. van W&C 

Eucharistievr. 

Eucharistievr 

Gemengd koor Schijf 

 

Cantate Domino 

Kindernevendienst 

Woe  

26 juli 
9.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C Na de viering gezellig samenzijn 

Do  

27 juli 
9.00 Middelburg  Lauden 

Na de viering rozenkransgebed en 

gezellig samenzijn 

Za 

29 juli 
10.30 Ter Reede W. Sweere Vr. van W&C  

Zo 

30 juli 

10.00 

10.00 

11.30 

Dishoek  

Domburg 

Middelburg 

R. Mangnus 

NB 

P. de Maat 

Vr. van W&C 

NB 

Eucharistievr. 

Zussen v.d. Eijnden 

  

R. Adriaansen/Chr. Blaha 
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk 28 juli 2023 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

 

CONTACTGEGEVENS  

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter, wnmd Dhr. Paul Verbeek pverbeek@bisdombreda.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
parochie 

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

7 dagen van de week  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Paul Verbeek waarnemend pastoor pverbeek@bisdombreda.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider  gkok@bisdombreda.nl 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk    Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk  Lombardstraat 3, Middelburg  

Ter Reede (zorgcentrum)    Koudekerkseweg 81, Vlissingen 

Willibrordkapel    Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk    Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

   

De vieringen in de toeristenkerk Dishoek worden half mei 2023 weer hervat. De eerstvolgende viering in 

Domburg is op zaterdag 1 april en dit duurt tot en met juni. Vanaf het eerste weekend in juli tot en met 

eind september is de viering op zondagochtend. Op 30 september is de slotviering. 

 

ONZE PAROCHIE ZIT OP FACEBOOK EN INSTAGRAM  

 

Op Facebook is het adres: https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

Op Instagram is het adres:  https://www.instagram.com/hmariapw   
 
Wilt U adverteren? Neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie: 
secretariaat.middelburg@rk.walcheren.nl   
 
Betalen kunt u met de Givt App. Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. 
t.n.v. Heilige Maria Par Walcheren Middelburg of overboeken naar 
 
NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  
 

mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren
https://www.instagram.com/hmariapw
mailto:secretariaat.middelburg@rk.walcheren.nl

