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    BIDDEN                           

  

              GOD WERD MENS  
 

 om met ons in gesprek te gaan als met een vriend. 

 Spreek met God persoonlijk,  

 op een vertrouwelijke manier, zoals met jouw beste vriend. 

 bespreek alles met Hem : 

 jouw plannen, jouw problemen, jouw angsten, 

 alles wat je ter harte gaat, 

 zoals je dat met een vriend doet, zonder je bezwaard te voelen. 

 God zal je antwoord geven, 

 niet door een stem in onze oren, 

 maar door een stem in ons hart. 

 God zal tot jou spreken 

 met innerlijk licht, met mildheid,  

 met vergeving en vrede 

 met een stem van liefde 

  

 uit een preek van de H. Alfonsus  (1696-1787) 

 

met dank aan een parochiaan die deze tekst opstuurde. 

Foto pixabay ‘ De herfst is een tweede lente waarbij elk blad een bloem wordt.’  Albert Camus 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

HET KERKPLEIN VAN DE HH. PETRUS EN PAULUSKERK 

De aannemer heeft laten weten dat hij de werkzaamheden aan het kerkplein in de periode 

 van 20  tot ca 27 september gaat  uitvoeren. Wij kozen voor BGS pad half-verharding (zie ook 

internet) met een dikte 15 cm .Deze verharding is ook gebruikt voor het onlangs herstelde  

wandelpad aan de oeverzijde langs de uitgaande weg van de Seissingel.  

(zie ook Verbinding nr 40.) U kunt uw auto in de week niet parkeren op het plein.  

Een deel van de linkerhelft van het plein moet vrij blijven voor het opstellen van machines van 

het aannemingsbedrijf. 

SLOTVIERING SINT WILLIBRORDKAPEL DOMBURG 

Op zaterdagavond 30 september om 19.00 uur is de slotviering in de Sint Willibrordkapel in 

Domburg.  Samen met de werkgroep van de toeristenkerk en het pastoraal team wordt deze 

viering voorbereid. Iedereen is van harte welkom om bij deze bijzondere viering aanwezig te 

zijn. U kunt de kapel vinden in de Badhuisweg 4 in Domburg. 

DE VAKANTIE VOORBIJ, WE GAAN VERDER 

Het parochiebestuur buigt zich de komende tijd over de verdere toekomst van onze  

parochie en over het uitwerken van de missionaire parochie. We ontmoeten u over enige 

tijd graag als we hierover meer informatie kunnen geven.  
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GEERTEN KOK VEERTIG JAAR PASTORAAL WERKER: “THUIS IN DE KERK” 

Op vrijdag 1 september, op de Wereldgebedsdag voor de schepping, vierde Geerten Kok zijn veer-

tigjarig jubileum als pastoraal werker. De aandacht voor de schepping en hoe wij hierin ‘thuis 

zijn’, weerklonk verschillende keren op deze feestelijke dag. Een dag met een franciscaans tintje. 

In de heilige Franciscus vond Geerten een aansprekende inspirator, iemand die in tijden van ver-

andering vasthield aan het wezenlijke van de kerk.  

 

De jubileumdag begon met een eucharistieviering in de H. Michaelkerk in Breda.  

Vicaris Paul Verbeek was hoofdcelebrant. ‘We willen de Heer loven, ‘dank je wel zeggen’ juist 

vandaag,” aldus de vicaris. “God draagt ons, maar we vragen Hem ook om het licht in ons  

brandend te houden.” Het evangelie van de dag ging over de tien bruidsmeisjes die de bruidegom  

opwachten. De helft van hen bereidt zich daar goed op voor, de andere helft niet. Uiteindelijk  

willen de verstandige meisjes de domme niet helpen. (Matteüs 25:1-13). Paul: “Op het eerste  

gezicht lijkt dat niet erg barmhartig van die verstandige meisjes. Maar als je begrijpt dat zij hier-

mee eerlijk hun grens aangeven, lees je het anders. We kunnen veel goeds doen, maar we      

moeten niet over onze grenzen heengaan.” In veertig jaar tijd maakte Geerten volgens hem veel 

bewegingen mee in het bisdom. Ook spanningsvelden. “Elke keer wist je met een diep geloof 

weer balans te vinden.” Geerten hield zelf ook een voordracht. Hij richtte zich in dankbaarheid tot 

zijn familie, vrienden en collega’s. Hij weet zich “thuis in de kerk”, als een vis in het water, ook al 

is het water in de voorbije veertig jaar veranderd. Van de grote volkskerk is weinig over, maar in 

ons hart leeft ze nog vaak als referentie en als verlangen. Hoe houd je het dan vol?  

Geerten:     “Als gelovigen kunnen we ons verwant voelen aan het joodse volk dat in Babel in    

ballingschap was. Hoe houd je in een vreemde cultuur je eigen overtuiging en idealen in stand? 

De profeet Jeremia hield hen voor: ga voluit wonen en leven in die vreemde stad, en bid voor die 

stad, want haar bloei is ook jullie bloei. Behoed en behoud je eigen identiteit – maar leef ten volle 

in de tijd en op de plaats waar je geplant bent – trek je niet terug in een vesting. Laat zien wie je 

bent en wat je ter harte gaat. Zo kun je missionair zijn, en in de samenleving van betekenis zijn,  

en in wat je doet en nalaat laten zien wat God aan goedheid gunt, wat Hij van ons vraagt in goede 

zorg voor medemensen en voor de schepping… Doe dat aantrekkelijk. Dan kunnen we mensen 

aantrekken.”  

(tekst Bisdom Breda) 

Van harte gefeliciteerd Geerten met dit prachtig jubileum                                  (foto ’s Benedict Hamans) 
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VAN DE PASTORES  

 

HALLO, HIER BEN IK! 

Dit is misschien een beetje een vreemde manier om een artikel te 

beginnen waarin je jezelf moet gaan voorstellen, maar ik kom hier 

later nog op terug.         

Mijn naam is: Arjen Gernaert, geboren 31 augustus 1980 te  

Terneuzen en  getrouwd in 2003 met Mellanie Schol.   

Wij hebben 2 zonen, Quinten (18jr)  

en Valentino (17jr) en wonen met z’n allen in Biervliet; een klein 

dorpje van de gemeente Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. 

                  Foto Arjan Gerneart 

In 2019 ben ik begonnen aan een opleiding op het seminarie Bovendonk van het Bisdom 

Breda tot permanent Diaken in de katholieke kerk. Vanaf medio 2023 vindt de opleiding 

plaats in Rolduc te Kerkrade. De opleiding duurt 6 jaar, waarvan de laatste 2 jaar als stage in 

een parochie om praktijkervaring op te doen. Zo is nu het nieuwe studiejaar 2023 begonnen 

en dit is tevens mijn 5e jaar. Ik ben op 1 september begonnen aan mijn stage in de parochies 

H. Maria en de H. Damiaan in Midden Zeeland. Pater Thaddy de Deckere is mijn stage       

begeleider. 

Ik ben geboren in Terneuzen en daar heb ik mijn gehele jeugd doorgebracht. Ik ben daar 

naar de basisschool gegaan, maar school was niet echt mijn ding zeg maar, meestal vond ik 

het buiten interessanter dan de les van de juf of meester te volgen; dat vond ik maar saai. 

Na de lagere school ben ik naar de LTS gegaan voor de opleiding Brood/Banketbakker en na 

mijn diploma te hebben behaald in 1997 ben ik gaan werken als bakker in de bakkerij. Het 

was altijd hard werken en meestal in de nacht beginnen, maar ik ben een ochtendmens dus 

dat maakte het wel makkelijker. Door een allergie voor een beestje die in de bloem zit ben 

ik moeten stoppen met de bakkerij; dit was zo rond 2000. Wat nu?  

Ondertussen had ik verkering met mijn huidige vrouw Mellanie en via een vriend van mijn 

schoonouders kreeg ik het advies te solliciteren bij een uitvaartonderneming die mensen 

zocht voor het ophalen en verzorgen van de overledenen. Wel iets totaal anders, maar ik 

was nog jong dus dacht; “ach ik probeer maar”. Hier werd ik aangenomen, en zo ben ik 20 

jaar in de uitvaartwereld werkzaam geweest. De eerste jaren als assistent van de uitvaart-

verzorger en de laatste 15 jaar ben ik door gegroeid als uitvaartverzorger. Het was een lan-

delijke uitvaartorganisatie en zo ben werkzaam geweest ook door heel Zeeland. In 2021 

werd het door een verandering van koers binnen het bedrijf voor mij lastig om hierin mee te 

gaan; het werd voor mij te commercieel en zo hebben we in goede harmonie afscheid van 

elkaar genomen.                 
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Ondertussen was ik in 2019 naast dat werk ook begonnen aan de diakenopleiding. Ik zat in 

mijn 2e jaar toen ik stopte als uitvaartverzorger. Het was een goede beslissing om te stoppen 

en  terugkijkend heb ik veel geleerd van hoe dingen wel, maar ook niet moeten. Na het     

stoppen als uitvaartverzorger moest ik nog 2 jaar overbruggen voordat ik de stage in zou 

gaan. Het was niet eenvoudig om aan werk te komen omdat veel bedrijven voor langere tijd       

mensen wilden aannemen en ik het vooruitzicht had na 2 jaar de stage in te gaan en dan 

moet stoppen. Maar God voorziet altijd in alles en zo kwam het werk als coördinator van een 

crisis noodopvang in Terneuzen op mijn pad. Weer een nieuwe uitdaging die perfect past bij 

de opleiding die ik volg. Hier heb ik in een korte tijd veel geleerd van de gesprekken met de 

collega’s, het omgaan met diverse geloofsovertuigingen en alle moeilijkheden van de         

asielzoekers in deze tijd. Ook dit werk heb ik nu los gelaten om zo de stage in te mogen rollen 

in Midden-Zeeland.  

 

Dit is een beknopte versie van mijn schoolgaande en werkzame leven; mijn geloofsleven is 

door alles heen gevormd, van eerst een katholieke opvoeding, doop, 1e communie, vormsel, 

Kerst en Pasen naar de kerk. Het was dus niet heel doordrongen van het geloof tot helemaal 

afgekeerd van de kerk, maar toch op latere leeftijd een bekering doorgemaakt die mijn leven 

heeft veranderd en waarin onze moeder Maria een grote rol heeft gespeeld. Na een periode 

van 10 jaar vanaf 2000 heb ik toch uiteindelijk de keuze gemaakt (naar meerdere malen te 

zijn geroepen door God, en geloof mij Hij heeft heel veel geduld met ons, zeker met mij) om 

verdere stappen te zetten in het geloof mede door te onderzoeken en beginnen met de      

opleiding tot Diaken.  

 

Terugkijkend op dit alles en hoe het in mijn leven is vergaan, is het onmogelijk dat God niet 

het laatste woord heeft. Wie je ook bent of wat je ook doet wij hebben een liefdevolle God 

die altijd blijft kloppen op de deur van ons hart, en wat Hij vraagt is om de deur, al is het maar 

op een kier, open te zetten, zodat Hij door ons en in ons kan werken.  

Onze Lieve Moeder Maria helpt ons (en we mogen dit ook aan haar vragen) om ons hart te 

openen zoals zij dit ook voor God heeft gedaan toen de engel Gabriel voor haar stond en  

Jezus toe heeft gelaten in haar leven. Het werd er niet gemakkelijker door, maar het kreeg 

een waarde die uiteindelijk alles veranderde.  

 

Zo kijk ik terug op mijn leven tot nu toe, niet altijd gemakkelijk, niet gaat altijd alles zoals wij 

denken of willen, maar vertrouwend op God, door Zijn Zoon die ons leidt in de kracht van de 

H. Geest, komt alles goed en gebeuren er geweldig mooie dingen. 

Ik ben dan ook dankbaar dat ik bij u in de parochie mag zijn en nu u alvast iets over mezelf 

heb mogen vertellen; dan weet u alvast een beetje wie ik ben. Ik hoop binnenkort dan ook 

persoonlijk met u kennis te mogen maken. Samen moeten we het doen en zo zijn wij allemaal 

geroepen, daarom zeg ik: Hallo, hier ben ik! 
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U BENT BIJBELSER DAN U DENKT! 

Waarover:   Spreekwoorden en gezegdes in de bijbel 

Organisatie: Ouderenpastoraat 

Presentatie: Nicolette Meulenbroek-Kleinegris 

Wanneer:   Dinsdag 26 september 2023 

Aanvang:   Inloop vanaf  13.30 uur ,  14.00 u  

Waar:    In de JEUGDHOEVE (naast de kerk)  

   Blikhoek 4, 4453 BE 's-Heerenhoek  

Opgeven:  info@rkbovendeschelde.com  

   of bij het Pastoraal Centrum Tel: 0113—218610 

   geopend maandag– woensdag en vrijdagochtend 

                                van 10.00 -12 uur 

OVERZICHT ACTIVITEITEN VOOR SEPTEMBER  

GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN (leesgroep met dr. Noëla Polet ) 

In september 2023 start een nieuwe ronde in Middelburg.  

Het boekje van Jozef de Kesel wordt dan als uitgangpunt genomen.  

Het is de bedoeling om één keer per maand bij elkaar te komen op  

een vaste dag in het secretariaat van de  

H.H. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 3 in Middelburg.  

De exacte dag en de aanvangstijd worden in overleg met de deelnemers  

tijdens de kennismakingsbijeenkomst vastgesteld.  

Deze is op maandag 18 september 2023 om 16.00 uur in het bovengenoemd secretariaat 

(achteringang Latijnse Schoolstraat) Heeft u belangstelling om aan deze leesgroep deel te 

nemen, stuur dan een e-mail met uw naam en telefoonnummer aan  

secretariaat@rkwalcheren.nl of  poletnj@zeelandnet.nl 

UIT DE PAROCHIE 

mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:secretariaat@rkwalcheren.nl
mailto:poletnj@zeelandnet.nl
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 Vredesweek 2023: (On)vrede en nu?  

Daarom organiseert PAX ieder jaar in de derde week van september de Vredesweek.  

Verenigde Naties.  

In de Vredesweek delen we verhalen van moedige mensen in oorlogsgebieden, die on-

danks alles toch blijven opstaan voor vrede.  

Om hun geluid te versterken en om voor hen te bidden. Maar ook om in onze eigen  

omgeving actief bij te dragen aan een inclusieve en vreedzame samenleving.  

 

Het programma van de Vredesweek in Vlissingen en Middelburg is een initiatief van de 

Ambassade van Vrede op Walcheren  gevestigd in het gebouw van het Apostolisch Ge-

nootschap aan de  

Rosenburglaan 310, 4386 CZ Vlissingen.  

Met medewerking van:  

Raad van Kerken Middelburg  

Raad van Kerken Vlissingen  

Walcheren Mozaïek  

Anti Discriminatie Bureau Zeeland  

Keti Koti Zeeland  

Meer informatie, zie:  

www.vredesweek.nl/ambassadevanvredevlissingen  

www.wereldvredesvlam.nl  

www.paxvoorvrede.nl  

Ambassade van Vrede www.facebook.com/AmbassadeApgenVlissingen  

 

Lees het uitgebreide programma: www.vredesweek.nl/ambassadevanvredevlissingen  

 

 VREDESWEEK  

16 T/M 24 SEPTEMBER 2023  
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COLLECTES SEPTEMBER 2023  

Zaterdag/zondag      16/17   eigen parochie 

Zaterdag/zondag       23/24   eigen parochie 

Zaterdag/zondag       30/1 oktober  eigen parochie 

 
LIEF EN LEED 

OPEN MONUMENTENDAG 

Op zaterdag 9 september was de HH Petrus- en Pauluskerk  

geopend in verband met Open Monumentendag. Het thema  

van de Open Monumentendag, ‘Levend Erfgoed’ sloot goed  

aan bij de tentoonstelling van 27 iconen in de vitrinekasten  

in de kerk. Tijdens de openstelling van de kerk waren kerkgid-

sen aanwezig om uitleg te geven over de kerk en de betekenis 

van wat daarin te zien is. Daarbij is ook de bijzondere techniek 

van het schilderen van iconen getoond. Het was wel erg warm 

die dag, maar dat neemt niet weg dat zo’n 212 bezoekers de 

weg naar de kerk hebben gevonden. De bezoekers waren afkomstig uit allerlei plaatsen in  

Nederland en soms ver daarbuiten (Texas, India). Het leverde boeiende gesprekken op. 

 

Nicolette Meulenbroek– Kleinegris  (en foto) 

 

PZC 9 september 2023 

UIT DE PAROCHIE 

Er zijn geen berichten binnen gekomen 
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WETENSWAARDIGHEDEN     
 

Etty Hillesum Leeskring 

Eind 2022 verscheen bij uitgeverij Balans ‘Etty Hillesum, het verhaal van  

haar leven’. Een prachtige biografie geschreven door Judith Koelemeijer.  

Op basis van veel nieuwe bronnen en nieuw materiaal schetst zij een beeld  

van Etty, dat tot nu toe grotendeels onbekend is gebleven. Wie was zij, wat  

hield haar bezig, welke keuzes maakte zij en waarom... ? 

Het boek roept vragen op en zet aan tot nadenken. 

Leeskring   

Voor ieder die belangstelling heeft, start het Etty Hillesum Huis binnenkort opnieuw een lees-

kring waarin het boek ‘Etty Hillesum, het verhaal van haar leven’ centraal staat. De vraag wat 

zij nu nog voor ons betekent komt dan zeker aan de orde.  

Informatiebijeenkomst 

Het Etty Hillesum Huis vindt het belangrijk goed aan te sluiten bij de wensen van de deelne-

mers. Daarom vindt er eerst een informatiebijeenkomst plaats. U bepaalt daarna of u zich wilt 

inschrijven. 

Datum informatiebijeenkomst:   Vrijdag 22 september  

Plaats:       Etty Hillesum Huis,  

       Molenwater 77, Middelburg. 

Tijd:        16.00 – 17.00 uur 

Meer informatie en opgave (niet verplicht): info@ettyhillesumhuis.nl   

Voorlopig wordt gedacht aan vijf bijeenkomsten op een donderdagavond en wel op: 5, 12 en 

26 oktober, 9 november en 23 november of 7 december. In overleg is het mogelijk om tijdens 

de informatiebijeenkomst in samenspraak voor een andere dag te kiezen. 

Deelname aan de bijeenkomst op 22 september is gratis. Voor deelname aan de leesgroep 

wordt een kleine vergoeding gevraagd. Aanmelden daarvoor is fijn, maar niet verplicht.  

mailto:info@ettyhillesumhuis.nl
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 ZEEUWSE GESPREKSKRING VOOR VRIJZINNIG GELOVIGEN.  

De (Zeeuwse) krant als spiegel van de samenleving 

De Middelburgsche Courant was in 1758 één van de eerste nieuwsbladen  

in Nederland. Het was een krant waarin de lading van de thuisvarende Oost-

Indiëvaarders werd vermeld. Ook de schipbreuk van de Woestduin in juli 

1779 voor de kust van Walcheren haalde de kolommen.  

In 1984 deed Van Damme als net in dienst getreden reporter verslag van de met een lading  

uranium gezonken Mont Louis, het schip dat na een aanvaring met de veerboot  

Olau Brittannica voor de kust van Oostende in de golven verdween. De opkomst van andere 

regionale titels komt aan bod, evenals het verdwijnen daarvan in de loop van de twintigste 

eeuw. De geschiedenis van de verzuiling en die van de kranten vertonen ongetwijfeld  

paralellen. In de lezing wordt ook aandacht besteed aan de krant in het huidige digitale  

tijdperk. Het bijna overal en altijd beschikbare internet heeft de laatste jaren een geduchte in-

vloed gehad op de nieuwsvoorziening. Heeft de papieren krant nog toekomst? En vindt u het 

van belang dat de provinciale en plaatselijke nieuwsvoorziening betrouwbaar en sterk in de 

lucht wordt gehouden?  

Jan van Damme studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Sinds 1 januari 2023 is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift Zeeland van het  

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. (KZGW) 

Wanneer: 26 september 

Waar: Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg. 

Tijd: 13.00—14.00 uur 

Kosten:   € 7,- euro. (voor niet leden) 

Wel graag vooraf aanmelden José Viveen.   

Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl  
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BISDOM BREDA    
  

 
 
 
JONGERENWEEKEND ‘LIEFDE EN SEKSUALITEIT’ 

 

Speciaal voor tieners en jongeren van 12 tot 30 jaar wordt er een tiener- en jongerenweekend Liefde 

& Seksualiteit georganiseerd van 22-24 september 2023.Kapelaan Luc Simons begint met een korte 

uitleg vanuit de Theologie van het Lichaam. Paus Johannes Paulus II is de auteur daarvan en hij legt 

uit wat onze diepste roeping is als mens. Als we die denklijn begrijpen, dan snappen we ook veel be-

ter wat ons geluk dient en wat niet. 

Dan getuigen echtparen over hun eigen onderscheiding en weg naar het huwelijk. Er wordt ingegaan 

op vragen zoals: ‘Hoe weet ik of hij of zij ‘de ware’ voor mij is?’, ‘Waarom wachten met seks tot het 

huwelijk?’ en ‘Is het eigenlijk wel mogelijk om gelukkig getrouwd te zijn tot de dood ons 

scheidt?’Voor tieners is er (deels) een apart programma dat ingaat op vaardigheden en de invloed 

van groepsdruk. Als je gekozen hebt, hoe blijf je daar dan voor ‘staan’ ook als anderen wat anders 

willen? Luc Simons is priester van het bisdom Roermond, hij heeft de Theologie van het Lichaam uit-

gebreid bestudeerd. Naast het inhoudelijk programma nemen we tijdens het weekend ook de tijd 

voor gebed en gezelligheid! Het weekend kost 65 euro p.p. inclusief twee hotelkamerovernachtingen 

en alle maaltijden. 

Datum/Tijd   22/09/2023 - 24/09/2023 Hele dag 

Waar:   Bovendonk, Hofstraat 8 , Hoeven 

meer informatie op de website: 

https://www.bisdombreda.nl/bijeenkomsten/jongerenweekend-liefde-en-seksualiteit/ 

VERNIEUWDE WEBSITE BISDOM BREDA 

Het bisdom Breda lanceert een geheel vernieuwde website. De website is voortaan te vinden via 

www.bisdombreda.nl. (Voorheen: www.bisdomvanbreda.nl) Met de nieuwe website wil het  

bisdom meer ruimte geven aan de beleving van de bezoeker aan de website. Zo wordt er meer 

gebruik gemaakt van themapagina’s en zijn onderdelen van het bisdom beter en sneller         

vindbaar.  
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VIERINGEN  

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Za 

16 sept 

10.30 

19.00 

19.00 

Ter Reede 

Middelburg 

Domburg 

P. de Maat 

Th. de Deckere 

R. Heinrichs 

Eucharistievr 

Eucharistievr  

Vr. van W&C 

 

Internationale viering 

Zo 

17 sept 

11.30 

 

13.30 

Middelburg 

 

Vlissingen 

P. de Maat 

 

Th. de Deckere 

Eucharistievr 

 

Eucharistievr 

Gaudeamuskoor, 

Na de viering gezellig samenzijn 

Woe 

20 sept 

9.00 Vlissingen    

Don  

21 sept 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr Na de viering rozenkransgebed en 

gezellig samenzijn  

 

Za  

23 sept 

 

 

10.30 

19.00 

 

 

Ter Reede 

Domburg 

 

W. Sweere 

Liturgiegroep 

 

 

Vr. van W&C 

Vr. van W&C 

 

 

 

Zo  

24 sept 

 

11.30 

 

 

Middelburg 

 

 

Th. De Deckere 

 

 

Eucharistievr 

 

Cantate Domino 

 

 

 

Woe  

27 sept 

 

9.00 

 

Vlissingen 

 

R. Mangnus 

 

Vr. van W&C 

 

Na de viering gezellig samenzijn 

 

Do 

28 

 

9.00 

 

Middelburg 

 

Th. De Deckere 

 

Eucharistievr 

 

Na de viering rozenkransgebed en 

gezellig samenzijn  

 

Za 

30 sept 

 

10.30 

19.00 

 

Ter Reede 

Domburg 

 

Liturgiegroep 

Pastoraal team 

W. Sweere 

 

Vr. van W&C 

Eucharistievr 

 

 

Slotviering 
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk 27 september 2023 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

 

CONTACTGEGEVENS  

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter, wnmd Dhr. Paul Verbeek pverbeek@bisdombreda.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 

parochie 

          PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

                       Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

                                        kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 
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 15 

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Paul Verbeek waarnemend pastoor pverbeek@bisdombreda.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider  gkok@bisdombreda.nl 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk    Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk  Lombardstraat 3, Middelburg  

Ter Reede (zorgcentrum)    Koudekerkseweg 81, Vlissingen 

Willibrordkapel    Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk    Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

   

De laatste viering van dit seizoen in de toeristenkerk Emmaus in Dishoek was op 10 september. 

De vieringen worden in mei 2024 weer hervat. 

In de Willibrordkapel in Domburg is de slotviering op zaterdag 30 september om 19.00 uur. 

De kapel gaat niet meer open. 

 

  

 

 

 

 

 

Op Facebook is het adres: https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

   

 

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 
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