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Voorblad: De vreemdelingen herbergen is het vijfde paneel van De zeven werken van barmhartigheid van de Meester 

van Alkmaar. 

 

 

 

UIT DE OVERWEGING VAN ZONDAG 28 AUGUSTUS  JL. , EMMAUSKERK DISHOEK 

22e Zondag door het jaar ‘OP WELKE PLAATS ZIT JIJ?’ 

 

Afgelopen woensdag mocht ik kennismaken met een jong gezin: moeder, vader, dochter van 

6 jaar. Nog maar enkele maanden in  Vlissingen wonend. Via  hun buren zochten – én vonden zij 

contact met de katholieke kerk. Een bezoek, vooral een ontmoeting waarin ik me  bewust ben  van 

de voor mij bijzondere plaats die ik mag innemen. Als pastor in vertrouwen horen hoe het met 

hen gaat – hun zoeken, hun heimwee, hun hoop voor de toekomst, vooral voor hun dochter. Nabij 

mogen zijn, hen zo gastvrij mogelijk ontvangen namens onze kerk, namens onze parochie.                                                                                                         

 

12 en een half jaar geleden….werd mij een plaats geboden in het parochie-pastoraat!  

Eerst op Walcheren, later ‘Boven de schelde’.  Als pastoraal werkster. Een weg, zoekend soms, 

teruglopen, andere  afslag nemen in het brede veld van parochiepastoraat. Zoveel ontdekt, fouten 

gemaakt ... uiteraard. Zo veel ontmoetingen met mensen, ook in kwetsbare situaties: ze zijn me 

dierbaar. Ik ben dankbaar dat ik een plaats mag hebben om mensen nabij te zijn in geloof. Dat kan 

alleen maar als de a(A)nder, met kleine en hoofdletter, mij daartoe een plaats en ruimte geeft.   

Dankjulliewel!             

Ria 

 

 
 
 
 
 

GEZONDHEID MONSEIGNEUR LIESEN 

Aan het begin van de zomer kampte bisschop Liesen met gezondheidsproblemen; er werd een 

gezwel geconstateerd en een onmiddellijke operatieve ingreep was noodzakelijk. Vorige week is 

na verschillende onderzoeken gebleken dat het om een oncologische aandoening gaat die 

behandelbaar is. De situatie vraagt om een langere en intensieve behandeling. 

 Gedurende de komende maanden zullen de lopende zaken van bisdom, parochies en religieuzen 

behartigd worden door de vicarissen en de econoom, die contact onderhouden met de bisschop. 

De in gang gezette trajecten zoals de missionaire parochie, de reorganisatie van het 

bisdomkantoor en het visietraject zullen verdere doorgang krijgen. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

     OVERWEGING 
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 De bisschop dankt iedereen voor het gebed en de vele hartverwarmende blijken van medeleven. 

Uw gebed voor de bisschop wordt ook voor de komende maanden op prijs gesteld. 

  

JUBILEUM 
Op 1 september is Ria Mangnus 12½  als pastoraal werkster in onze parochie werkzaam. 

Tijdens de viering op 28 augustus in de toeristenkerk van Dishoek werd zij in het zonnetje gezet. 

De viering in de Emmauskerk werd door ruim 150 mensen bijgewoond, inclusief het Zeeuws 

Byzantijns Koor Srétenieje. Het was een van de drukst bezochte vieringen.  

 

Ruud Louwes sprak Ria als vicevoorzitter van het parochiebestuur toe en benadrukte dat Ria op 

hoofdlijnen meedenkt over de ontwikkeling van de parochie en ook iemand is van de details en 

persoonlijke zorg voor parochianen met kaartjes, een telefoontje of bezoek. En dat alles in een 

toch wel heel dynamische omgeving van de Katholieke kerk. Iedere keer geeft ze met veel 

toewijding en zorg invulling aan haar eigen motto ‘mensen nabij zijn in geloof en nabij zijn in 

geloof bij mensen’. Bij het overhandigen van twee boeken door het bestuurslid Benedict Hamans 

werden haar ‘vele jaren’ toegezongen onder applaus van de kerkbezoekers.  

 

In de rubriek ‘Van de pastores’ leest u meer over haar leven. 

 

Het bestuur en alle parochianen feliciteren haar van harte met haar jubileum. 
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BRIEF RAAD VAN KERKEN 

 

  

RAAD VAN KERKEN MIDDELBURG 

Secretariaat 

Harm Verbeek 

Kingstraat 10 

4336 LG Middelburg 

06-52688240 

rvkmiddelburg@zeelandnet.nl 

 

 

Van:     Raad van Kerken Middelburg 

Voor:   College van Burgemeester en Wethouders, gemeente Middelburg 

Betreft:  Opvang vluchtelingen in Middelburg 

Datum:  28 augustus 2022 

 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,  

 

“Niemand mag meer wegkijken, dit is godgeklaagd”, aldus René de Reuver, scriba van de generale synode 

van de Protestantse Kerk in Nederland over de schrijnende en bizarre situatie in Ter Apel. Gerard de Korte, 

bisschop van Den Bosch sloot zich bij deze woorden aan. “Mensen die op Nederlands grondgebied zijn, 

moeten vanuit christelijk perspectief op een waardige manier geholpen worden. Dat betekent minimaal: 

bed, bad en brood”. Wij willen ons als plaatselijke Raad van Kerken van harte aansluiten deze woorden. 

 

Al geruime tijd horen we alarmerende berichten over de onhoudbare situatie in Ter Apel. De hele keten van 

opvang en huisvesting van vluchtelingen en statushouders is vastgelopen. Deze crisissituatie vraagt nu om 

actie. 

 

Om daaraan handen en voeten te geven is de landelijke overheid onmiskenbaar aan zet. Maar de situatie is 

dermate schrijnend en beschamend dat het nu alle hands aan dek is: iedereen moet nú meedoen om deze 

onhoudbare situatie zo snel mogelijk te beëindigen.  

 

De gezamenlijke kerken van de gemeente Middelburg doen hierbij een klemmend en dringend appel op het 

college van Burgemeester en Wethouders om direct te handelen en de staatssecretaris Eric van der Burg, 

Staatssecretaris van Asiel en Migratie, te laten weten dat we als gemeente Middelburg per direct bereid 

zijn om vluchtelingen opvang te bieden. 

 

De Raad van Kerken zal bij het operationeel maken van dit aanbod een beroep doen op de leden van de 

gezamenlijke kerken om de handen uit de mouwen te steken en – indien nodig – financieel bij te dragen. 

 

Het is nu tijd om te handelen: dit móeten we nú aanpakken. Iedereen kan daarin bijdragen, iedereen is 

nodig. Ook Middelburg. Met het oog daarop dit klemmende beroep van de Raad van Kerken in Middelburg. 

 

Chris Bakker, voorzitter Raad van Kerken 
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VAN DE PASTORES                                      

 

 

INTERNATIONALE VIERING IN DE HH. PETRUS EN PAULUSKERK 

JA, het gaat gebeuren!!  Zo begon de aankondiging van de internationale viering op 13 augustus 

in de vorige ‘Verbinding’.  En ... het gebeurde. Er was gezonde spanning bij de werkgroep die deze 

viering voorbereid had. Was er wel belangstelling voor? Die was er, want 72 gelovigen wisten de 

kerk te vinden om de viering bij te wonen. De Engelstalige liturgie was uitstekend samengesteld. 

Pater Thaddy heette de aanwezigen in verschillende talen van harte welkom. De lezingen werden 

in het Spaans, Pools en Engels voorgelezen. In het Engels werd er gezongen met de muzikale 

ondersteuning van gitarist Marinus Vreeke uit Domburg en natuurlijk door alle aanwezigen. 

Na afloop van de viering was er nog een gezellig samenzijn. Een aantal parochianen hadden iets 

gebakken. We keken met veel plezier terug op deze geslaagde internationale viering waar 

iedereen welkom is. De voertaal is weliswaar Engels, maar goed te volgen. De viering is op de  

3e zaterdag van de maand en begint om 19.00 uur. De eerst volgende viering is op 17 september. 

Iedere nationaliteit is van harte welkom! 

 

STRAATMISSIE MIDDELBURG 

Op zaterdag 3 september  wordt er in de HH. Petrus en Pauluskerk weer een 

straatmissie gehouden. De HH. Petrus en Pauluskerk is vanaf  13.45 uur tot 

15.45 uur geopend voor stilte, gebed of een kaarsje branden. Vele bezoekers 

hebben de straatmissies al bezocht zowel in onze parochie als in de 

Damiaanparochie. Komt u gerust binnen in de kerk om een kaarsje te 

branden, voor bezinning, gebed of zomaar. Wellicht wilt u de voortzetting 

van de straatmissie financieel ondersteunen door een donatie te doen in het 

daarvoor bestemde mandje achterin de kerk. 

 

AANBIDDING DOOR JONGEREN IN ’T BEEST IN GOES 
Upgrade Events gaat God aanbidden op een modernere wijze op zaterdag 3 september in ’t Beest 

in Goes. DE organisatoren Anne van Liere en Melvin Blankenstijn willen mensen vanuit 

verschillende gezindten samenbrengen in aanbidding. Op zo’n avond in ’t Beest ontstaat de kans 

om elkaar als jonge christenen te ontmoeten, legt Anne uit. Dat is een belangrijke pijler van de 

nieuwe stichting. “Als Upgrade kiezen we daarbij voor een moderne beleving en vorm van 

aanbidden: ‘worship’. Wij geloven dat dat kan en mag op een hele hedendaagse manier. Ik denk 

dat God er van geniet. Dus goede, kwalitatieve muziek, op een bijzondere locatie, dit keer niet 

tussen de kerkmuren maar daarbuiten. In een poppodium. Uiteindelijk willen we een verschil 

maken in de maatschappij waarin we leven.” volgens Melvin Blankenstijn. Upgrade events is op 

zaterdag 3 september, Worshipnight in ’t Beest, aanvang 20.30 uur, deur open om 19.45 uur. 

Kaarten kosten 6 euro en zijn verkrijgbaar via tbeest.nl. 
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LEZING MARINUS VAN DEN BERG 
Op  dinsdag 13 september houdt Marinus van den Berg een lezing over  
‘Eenzaamheid, ik kan er geen soep van maken…’ 

Een lezing waarin  hij mijmeringen over eenzaamheid laat klinken en de 

waarde van het alleen-zijn zal bespreken. Hij is de auteur van het boek :  

“ODE AAN DE EENZAAMHEID” .  De lezing wordt gehouden in:   

JEUGDHOEVE TE ‘S – HEERENHOEK                                                      Foto NCRV 

ADRES: BLIKHOEK 4 

AANVANG LEZING OM 14.30 UUR. 

INLOOP VANAF 14.00 UUR  

Opgave  via het Pastoraal Centrum in Goes:  telefonisch 0113  218610 (dinsdag – en 

vrijdagmorgen) of per e-mail: info@rkbovendeschelde.com. Georganiseerd door de stuurgroep 

Ouderenpastoraat Boven de Schelde                                              

Pastor Ria Mangnus 

LEZING  ‘geloven in moeilijke tijden’ verzet 
De lezing over ‘Adélaïde Marie Champion de Cicé’  door zuster dr. Noëla Polet op 6 september si 

verzet naar dinsdagavond 18 oktober 19.00 uur in de pastorie van Middelburg. 

U kunt zich opgeven bij   t.vanhoof@rkwalcheren.nl   graag voor 11 oktober 

 

PRESENTATIE VIERING PASTORAAL WERKSTER RIA MANGNUS   
Met bovenstaande aankondiging werd op 14 maart 2010 Ria voorgesteld aan de parochianen van 

onze parochie. Het antwoord van de parochianen of zij haar benoeming aanvaardden was: “ Graag 

aanvaarden wij Ria Mangnus als pastoraal werkster in onze parochie. Met haar en haar collega’ 

willen wij de weg gaan naar goede toekomst voor de Kerk in  onze omgeving.   

“ZIJ MAG REKENEN OP ONZE ONDERSTEUNING EN GEBED.” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
          Foto Trudy van Hoof                   Foto Marion Cloet 

 

mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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Met Ria sprak ik afgelopen week over wat haar heeft bewogen om pastoraal werkster te worden? 

Het werk dat zij nu 12 ½ jaar doet. Ria heeft, na haar schoolopleidingen in Hulst, eerst de opleiding  

HBO-Jeugdwelzijnswerk gedaan. In Middelburg is zij als ambulant hulpverlener gaan werken bij de 

Sociaal Pedagogische Dienst (SPD; later MEE). Dat werk heeft zij 23 jaar met liefde en plezier 

gedaan. Zij bleef geïnteresseerd in theologie, mede op basis van het in Hulst actief te zijn geweest 

in het jongerenkoor en in de ‘basisgroep Blaauwe Hoeve’.  

 

Ria wilde zich meer gaan verdiepen in de achtergronden van  het christendom en andere religies. 

Zo ging zij in deeltijd theologie studeren in Utrecht en later in Tilburg en dat deed zij naast haar 

werk bij de SPD!! Een vereiste bij de theologie opleiding was, dat je ook stage moest lopen. Zo 

kwam Ria in de  parochie zuid-Walcheren (Onze Lieve Vrouwe kerk) terecht. Haar collega’s waren 

in die tijd  pastoor Paul de Maat, pastor Bernard van Lamoen en pastor Ralf Grossert. Pastor Ralf 

ging ergens anders werken (aan ‘den’ overkant in Hulst). Zo kwam er een vacature vrij en werd zij 

aangesteld als pastoraal werkster en voorgesteld tijdens de presentatieviering op 14 maart. 

In eerste instantie had Ria helemaal niet gedacht om in een parochie te gaan werken.  

Wat  bleek echter: het werken in een parochie is zeer gevarieerd. Met haar sprak ik over  

zo maar een dag in de week: eerst de weekviering in de Sint Jacobskerk; daarna een huisbezoek; 

een interview voor ‘Verbinding’; gesprek met een Pools gezin over de Eerste Communie; een 

viering van 1 september doorspreken voor Ter Valcke, een verpleeghuis in de Damiaanparochie;  

tussendoor nog telefoontjes doen; leeswerk. Inderdaad is het werk heel gevarieerd. 

 

In het pastoresteam heeft ieder specifieke aandachtsgebieden. In onze parochie gaat het voor Ria 

om ‘kinderen en jonge gezinnen’ en het ‘ouderenpastoraat’. Haar ervaring in het werken bij de 

SPD werpt nog steeds haar vruchten af. Ook in onze parochie zijn er parochianen en gezinnen die 

extra aandacht nodig hebben. Ria heeft goede contacten met Caritas en kent de wegen naar 

hulpverleningsorganisaties.  

Een zware tijd heeft zij gehad met haar hersenontsteking en de revalidatie daarna. Zij was 

ontroerd door alle kaartjes met beterschapwensen, dat mensen voor haar baden. Ria heeft dat 

gevoeld als een grote verbondenheid met elkaar en was daar zeer dankbaar voor. 

 
Voor Ria blijft ontmoeting, verbondenheid, mensen nabij staan in het geloof en het geloof nabij 

zijn belangrijke uitgangspunten in haar leven en werk. 

 

Ria, van harte gefeliciteerd met je jubileum en hopen dat je nog lang verbonden blijft aan onze 

parochie. 

Trudy van Hoof 

 

SAMENKOMST OEKRAÏNERS 

In de Ter Hooge kerk in Middelburg, Willem Teellinckstraat 3, kunnen op zondagmiddag vanaf 

13.30  kerkdiensten voor Oekraïners worden bezocht. In een zaal bij de kerk komen de mensen 

bijeen en wordt er via een livestream meegekeken naar een dienst vanaf de Veluwe, met een 

Oekraïense voorganger. 
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UIT DE PAROCHIE 

 

 

 

 

 

VITRINEKAST  

Als stoffelijke herinnering aan de Onze Lieve Vrouwekerk in  

Vlissingen zijn eerder dit jaar verschillende voorwerpen uit  

deze kerk in de vitrinekast in de HH Petrus- en Pauluskerk 

geplaatst. Dat is nu weer gebeurd; de verzameling Vlissingse 

herinneringen in de vitrinekast is uitgebreid. Het uitzoeken 

van het religieus erfgoed van de Onze Lieve Vrouwekerk en 

het vinden van passende bestemmingen daarvoor gaat 

intussen nog steeds door.  

 

Foto en tekst Nicolette Meulenbroek 

 

VAN JACOBUS NAAR JACOBUS 

Op 14 juli vertrokken wij, 6 wandel- en 2 fietspelgrims, maar die vertrokken uiteraard later, en 

Nico vanuit de Jacobuskerk in Vlissingen. Ons doel, de Jacobuskerk in Roermond. Dit bleek later 

de Christoffelkathedraal te zijn, maar dit terzijde. Waarom wilde wij als leden van het 

Jacobusgenootschap Z/W, deze pelgrimage lopen? Voor een feest! Door het Jacobus genootschap 

in Noord Limburg was er een groot feest voorbereid in verband met het (uitgestelde) Heilige jaar 

van Jacobus. Misschien is het al uit de herinnering maar de laatste 2 jaren met corona lag er niet 

alleen veel stil hier, maar ook in Spanje. Zo zou 2021 in Santiago de Compostella, een Heilig jaar 

zijn. Het is namelijk zo dat iedere keer als 25 juli, de verjaardag Jacobus op zondag valt, is het een 

heilig jaar en wie dan loopt naar Santiago krijgt een volle aflaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto’s Ineke van de Par 
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Nu ligt Roermond niet in Spanje, maar het leek de organisatoren van het geheel wel leuk 

om na al de perikelen rond corona eens goed feest te vieren. Zeker ook nadat het bericht 

uit  Santiago gekomen was, dat ook 2022 een Heilig jaar zou zijn. Dit ondanks het feit, dat de 

verjaardag van Jacobus nu op maandag viel, maar een kniesoor die daar over valt!  

 

Overal vanuit het land zouden (oud) pelgrims vanuit het land toestromen naar Roermond te voet 

en op de fiets. De 14e juli waren we klaar om te vertrekken. We konden natuurlijk niet weg zonder 

de zegen van Jacobus te vragen. Het was dan ook heel mooi dat we in de middeleeuwse Vlissingse 

Sint Jacobuskerk de zegen over ons reis mochten ontvangen van een RK pastor en een Dominee. 

Het was een korte eenvoudige en zeer serene dienst. Mooie lezingen ook psalm 119, 33-41 waarin 

mij opviel de zin: Wend mijn oog af van al wat geen zin heeft: geef langs uw weg, mij werkelijk 

leven.. en een lezing uit Kol. 3,12-15 met als boodschap de wens dat we elkaar mogen verdragen, 

maar bovenal dat we ons moeten kleden in de liefde. Enfin een mooie dienst waarna we onder de 

zegen van St. Patrick de deur uitliepen ons avontuur tegemoet. 

 

We zijn met 6 pelgrims en 2 fietspelgrims plus Nico vertrokken en ook aangekomen, in goede 

gezondheid en welzijn. Prachtige momenten gehad, onderweg bij het lopen maar ook bij de vele 

gastvrije eenvoudige verblijven waar we soms op de grond sliepen, bedden moesten delen. 

Uiteraard hadden we als pelgrims onze rugzakken om met alles erin wat nodig is en dat is niet 

teveel maar altijd genoeg.  

 

Op 23 juli kwamen we tegen een uur of 5 aan in Roermond en op zondag de 24ste op  de 

uitgestelde feestdag van Jacobus waren vele pelgrims uit den lande bijeen om de verjaardag van 

Jacobus samen te vieren in de mooie Christoffel kathedraal. Het mannenkoor van Roermond zong 

onze zielen de hemel in en terug. Kortom het was een grootse afsluiting van een mooie tocht.   

 

Ineke van de Par  

 

 

 

HERINNERINGEN VAN EEN VLISSINGSE PAROCHIAAN (10) 

 

Aflevering  10: “Misje spelen” 

Rond de tijd dat ik mijn eerste communie ging doen,  trommelde mijn moeder ons ’s morgens 

vroeg uit ons bed om ons naar de kerk te dirigeren waar in die tijd nog elke ochtend een heilige 

mis werd opgedragen. Alleen op zaterdag deed ze dat niet omdat ze dan al naar haar werk in de 

bakkerij en de winkel was vertrokken. Dat op tijd opstaan was een beetje afhankelijk van de KMS 

De Schelde. Maar wat heeft zo’n wereldse instantie als onze scheepsbouwer nou te maken met 

mijn kerkgang. Eigenlijk alles. 
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’s Morgens vroeg om 7 uur ging daar de eerste stoomfluit voor de werknemers. Ze moesten 

tenslotte wel op tijd op hun werk komen. En die stoomfluit was bij ons thuis zeer goed te horen. 

We woonden er vlak bij. Hij was trouwens in heel Vlissingen te horen. 

Voor mijn moeder was die stoomfluit het sein om ons uit het bed te trommelen. Even wassen aan 

de wastafel, je kleren aantrekken en tien minuten later kon je al buiten staan. Gegeten en 

gedronken werd er niet. Je moest nuchter blijven. 

Een enkele keer hoorde zij die stoomfluit niet, (wij wel overigens) dus was ze te laat om ons naar 

de kerk te sturen. Heerlijk. Uitslapen! Door de week betekende dat hooguit een half uurtje langer. 

Wij waren er niet rouwig om. 

 

Wanneer we wel ter kerke gingen bleef ik altijd wat van achteren zitten. Daar werd je niet zo in de 

gaten gehouden. Soms kropen we tijdens de mis tussen de banken door naar voren. Daarbij 

vonden we wel eens wat geld dat gevallen was en was zoekgeraakt. Toen mijn moeder daar achter 

kwam kregen we gelijk een preek te horen. (Die miste je door de week overigens in de kerk. Alleen 

op zondag werd er gepreekt.) Geld dat op de grond lag was al van de kerk en diende je dus in een 

offerblok te stoppen. We werden nog net niet van diefstal beschuldigd. 

 

Een ander fenomeen bij de doordeweekse vieringen was dat je voor de dienst al 

ter communie kon gaan. Dat was speciaal voor werknemers die anders te laat 

op hun werk kwamen. Direct na de consecratie verlieten ze dan de kerk. Een 

mis was “geldig” wanneer je de consecratie en de communie had meebeleefd. 

Dat had ik goed in de gaten. Ik ging dus ook ter communie voordat de dienst 

begon. De eerste keren lukte dat nog ook. Maar spoedig had de dienstdoende 

priester in de gaten wat er aan de hand was. Ik moest niet vroeg naar mijn werk 

en de school begon pas om negen uur. Ik werd telkens overgeslagen daar aan de 

communiebank. Ik zat daar een beetje potsierlijk te wezen met gesloten ogen en 

een uitgestoken tong. Ik droop schaamtevol af.  

Ik heb het nooit meer geprobeerd. Omdat ik me tijdens die heilige mis, die nog 

steeds grotendeels in het Latijn werd gehouden, verveelde, meldde ik me aan om 

misdienaar te worden.  Ik kon in actie komen. 

 

Kinderen hebben de gewoonte het echte leven na te spelen. Als misdienaar werd me gevraagd om 

ongeveer een keer per maand de “vuile was” (tafellinnen, kelkdoekjes enz.) naar mevrouw (Marie) 

Ten Hacken te brengen om gewassen te worden. Ik kende haar nog van haar afscheid op de Sint 

Jacobschool waar zij onderwijzeres was geweest. Zelfs mijn vader had nog bij haar in de klas 

gezeten en was erg op haar gesteld. 

Juffrouw Ten Hacken woonde op de Oprit (Coosje Buskenstraat) op een bovenwoning, vlak bij ons 

in de buurt. Haar zuster, juffrouw Plasschaert, ook onderwijzeres op de Sint Jacobschool, woonde 

direct onder haar. 

Soms was kerkelijk linnen zo versleten dat het werd weggegooid of het ging naar de missie. Ik 

kreeg van haar een keer een (echt) kazuifel. Dat het een zwart kazuifel was deerde mij niet. Ik kon 

er echt ‘misje’ mee spelen. Op zolder richtte ik een “altaar” in. Een tinnen bloemenvaas van mijn 
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moeder was de kelk. En soms kreeg ik een van mijn jongere broers en zussen zo ver om mee te 

doen als misdienaar. En anders werd het een mis voor één heer. Na een paar keer was de lol er 

wel vanaf en moesten de spullen weg. Het kazuifel moest wel in stukjes worden geknipt en mocht 

niet meer als zodanig herkenbaar zijn. 

 

Volgende keer: ”Een stichtelijk boekwerkje en een vurige prediker” 

 

Leo Speckens 

 

OPEN MONUMENTENDAG 

Zaterdag 10 september is de HH. Petrus en Pauluskerk open vanaf 10.00 uur 

tot 17.00 uur in het kader van open monumentendag. Onze kerkgidsen zijn 

aanwezig om u rond te leiden of vragen te beantwoorden. U bent van harte 

uitgenodigd. 

 

EEN OPENLUCHTDIENST IN VROUWENPOLDER 

Al 45 jaar wonen mijn man en ik in Vrouwenpolder (het mooiste dorp van Walcheren). Al die jaren 

hadden we net buiten het dorp een toeristenkerk staan. Het seizoen liep van half mei tot half 

september. Van zitten op kisten met een plank eroverheen veranderde het interieur naar ‘echte’ 

stoelen. In juni hebben we het 60 jarig bestaan van de kerk nog gevierd. Daarna kwam Covid-19. 

Inmiddels is de toeristenkerk definitief gesloten en willen we als katholieke gemeenschap in 

Vrouwenpolder graag een devotiekapelletje hebben. Hopelijk gaat dit ook gebeuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  Foto Trudy van Hoof 

 

We wonen in een dorp dat overwegend protestants is. De PKN en de Gereformeerde kerk 

Vrijgemaakt Vrouwenpolder zijn dé kerken in ons dorp. Nu hebben deze kerken het voor elkaar 

gekregen om samen een openluchtdienst  te organiseren. Mijn buurvrouw attendeerde mij hierop. 

Samen met enkele katholieke dorpbewoners hebben we de dienst bijgewoond. Het was prachtig 

om te zien hoeveel mensen er kwamen. De saamhorigheid was groot. Dank jullie wel buurtjes, dat 

we erbij mochten zijn. 

Trudy van Hoof 
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LIEF EN LEED 
 

COLLECTES SEPTEMBER 2022 

zaterdag/zondag      3 – 4 CARITAS voor het Witte Huis in Vlissingen (dag-nachtopvang) 

zaterdag/zondag   10 – 11 eigen parochie 

zaterdag/zondag   17 – 18 eigen parochie  

zaterdag/zondag   24 – 25 CARITAS voor Eigen Kas (oktober collecte) 

U kunt uw bijdrage geven tijdens de vieringen in het daarvoor bestemde collecte mandje of 
overmaken op de rekening van Caritas 
NL 82 RABO 0117 0296 61   t.n.v. RK Caritas Walcheren  onder vermelding van: Witte Huis 
 

 

 

 

 

 

 

GEDOOPT 14 augustus    Icélla de Smit, Kyara de Smit en Xavier Janse 

 

OVERLEDEN 19 augustus Dominik Maszerowski, 16 jaar Westkapelle 

60 JAAR GETROUWD  

Dhr. en mevr. Margreet en Joop den Beer zijn op 13 augustus in Ter Reede in het zonnetje gezet. 

Zij zijn 60 jaar getrouwd. Beiden zijn al jarenlang vrijwilliger in het zorgcentrum Ter Reede. Het 

bestuur en alle parochianen feliciteren hen van harte met deze bijzondere gebeurtenis. 
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SCHULDHULPMAATJE WORDEN?  
SchuldHulpMaatje Walcheren is met meer dan 100 collega locaties van SHM 

Nederland de plek op Walcheren waar mensen met geldzorgen voor gratis hulp 

terecht kunnen. 

Een Maatje helpt de hulpvrager met het in kaart brengen van de geldzorgen, zoekt samen met de 

hulpvrager naar oplossingen en werkt naar een situatie waarbij de hulpvrager zelf weer de 

financiële zaken kan afhandelen. Een Maatje is geen boekhouder maar iemand die kan luisteren 

en een vertrouwenspersoon. Een Maatje maakt zelf met de hulpvrager de indeling van de te 

besteden tijd.  

Op 10 september start de 3-daagse opleiding in Zeeland. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Heb je gevoel met mensen die in financiële nood zitten, wil je ze helpen om naar oplossingen te 

zoeken en ze op weg te helpen naar minder zorgen, meld je dan snel aan. In een persoonlijk 

gesprek leggen we uit hoe het werkt en beantwoorden we graag je vragen. 

SchuldHulpMaatje Walcheren 

Harry Anders coördinator  

e-mailadres: coordinatorwalcheren@gmail.com 

 

LOCATIE INLOOP SPREEKUUR GEWIJZIGD 

Met ingang van 6 oktober 2022 op elke donderdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur in de ZB, 

Spuikomstraat 7. Bij de bioscoop CineCityXL. 

 

 

VACATURE BESTUURSLID VOOR DE STICHTING SCHULDHULPMAATJE WALCHEREN 

Wij zoeken een bestuurslid om het bestuur van de Stichting SchuldHulpMaatje Walcheren te 

versterken. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur zoeken we een parochiaan die in 

Vlissingen of Veere woont. Sinds augustus 2016 bestaat SchuldHulpMaatje Middelburg.  

 Als U meer wilt weten over Schuldhulpmaatje kijkt u dan op de website www.schuldhulpmaatje.nl 

en https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/walcheren/    

Heeft u interesse in deze maatschappelijk boeiende vrijwilligersfunctie neem dan contact op met 

het bestuur van de stichting via  shmmiddelburg@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

mailto:coordinatorwalcheren@gmail.com
http://www.schuldhulpmaatje.nl/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/walcheren/
mailto:shmmiddelburg@gmail.com
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OVEZANDE HAPT EN STAPT 

Op 10 september is er Open Monumentendag met als thema: Duurzaamheid. We geven hierop 

verrassende wijze aandacht aan het achtste werk van Barmhartigheid: De zorg voor de schepping.  

 

Onze kerk is open van 13.00 tot 17.00 uur voor bezoekers. Maar dat is lang niet 

alles….Tegelijkertijd is er een DOE en BELEEF-activiteit ten behoeve van de Voedselbank en 

Dorpsmoestuin: Ovezande Hapt en Stapt. Het is een activiteit voor jong en oud. Er kan vanaf 

13.30 uur gestart worden vanaf de kerk.  

Met uw deelnemerskaart doet u al wandelend mee met een groene  fotopuzzeltocht, waarbij u 

onderweg proeverijtjes en groene opdrachten tegen komt. Uiteraard komen we in de 

Dorpsmoestuin en de linderidylle, maar er zijn nog meer verrassende plekjes. Rond 15.30 uur 

verwachten we iedereen weer terug bij de kerk. Dan sluiten we Ovezande Hapt en Stapt samen af 

met een gezellig samenzijn waarbij pannenkoeken, wafels en een drankje te koop zijn. 

Een routekaart met alle proeverijen inbegrepen kost € 2. De opbrengst hiervan is voor de 

voedselbank en dorpsmoestuin. Met Ovezande Hapt en Stapt willen we iedereen op een leuke 

manier kennis laten maken met alles wat groeit en bloeit in onze directe omgeving en tegelijkertijd 

het goede doel steunen. Iedereen is welkom. 

 

Ad Schenk 

 

 

 
 
 
 

 
 
NIEUWSBRIEF EN WEBSITES  
Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het  

bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief. Het Sint Franciscuscentrum organiseert 

diverse activiteiten. Hierover bevat de website https://sintfranciscuscentrum.nl de benodigde 

informatie. Voor de gratis nieuwsbrief van het vicariaat kunt u zich aanmelden bij 

vic.middelburg@bisdombreda.nl 

 
DIOCESANE DAG VAN BIDDENDE MOEDERS  

Op zaterdag 17 september 2022 is er een regionale bijeenkomst voor alle biddende moeders in 

Bergen op Zoom waarbij de deuren ook wagenwijd openstaan voor (groot)moeders die interesse 

hebben in dit initiatief. Het thema is: 'Vraag om bescherming'. Als we vol vertrouwen vragen, dan 

geeft God dit ook! Onze priester kapelaan Thai zal een lezing geven om ons te bemoedigen.  

 

NIEUWS UIT HET BISDOM 

https://sintfranciscuscentrum.nl/
mailto:vic.middelburg@bisdombreda.nl
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VIERINGEN     
                           

    

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Datum Tijd Plaats Voorganger Viering 
Muzikale ondersteuning 
Bijzonderheden  

Do   
1 sep. 

9.00 
 

Middelburg  
 

Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za  
3 sep 

10.30  
19.00 

Ter Reede 
Domburg 

G. Wortman 
 

Vr. van W&C Straatmissie Middelburg kerk open 

Zo  
4 sep.  

10.00 
11.30 
13.30 

Dishoek 
Middelburg 
Vlissingen 

J. Houben 
F. van Hees 
Th. de Deckere 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

Intermezzo  Prinsenbeek  
Gaudeamus, Guido Saerens 
 

Woe 
7 sep. 

09.00 Vlissingen R. Stobbelaar Vr. van W&C 
 

 

Do 
8 sep. 

09.00 
 

Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za 
10 sep. 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Domburg 

P. de Maat 
 

Eucharistievr. 
 

Open Monumentendag Middelburg 
kerk open 10.00 – 17.00 uur 
 

Zo  
11 sep. 

10.00 
 
11.30 

Dishoek 
 
Middelburg 

J. Brooijmans/ 
R. Heinrichs 
P. de Maat 

Eucharistievr. 
 
Eucharistievr. 

Cadans Nispen 
Laatste viering Dishoek 
René Adriaansen, Christian Blaha 

Woe  
14 sep. 

09.00 Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr.  

Do  
15 sep. 

09.00  Middelburg  Th. de Deckere Eucharistievr.   

Za  
17 sep. 

10.30 
19.00 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 
Domburg 

Liturgiegroep  
Th. de Deckere 

Vr. van W &C 
Eucharistievr. 

 
Internationale viering 

Zo  
18 sep. 

11.30 Middelburg 
Vlissingen 

P. de Maat 
F. van Hees of 
A. van Veldhoven 

Eucharistievr. 
Eucharistievr. 
Vr. van W &C 

Gaudeamus, Guido Saerens 

Woe 
21 sep.  

09.00 Vlissingen P. de Maat Eucharistievr.  

Do  
22 sep. 

09.00  Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  

Za  
24 sep. 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Domburg 

G. Wortman Vr. van W &C   

Zo 
25 sep. 

11.30 Middelburg F. van Hees Eucharistievr.  Cantate Domino, Peter vd Heuvel 
 

Woe 
28 sep.  

9.00 Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr.  

Do  
29 sep 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.  



                                                                                                                                                                                                                 
  15 
 

 
REDACTIE 
mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk  13 september 2022 bij de redactie  verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 
Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 
Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het 

abonnement kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  

‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt voor degenen, die niet over internet beschikken en wordt 

1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in 

rekening gebracht. 

 

 

 

 

 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter Pastoor i.s. Paul Verbeek p.verbeek@bisdombreda.nl 

Pastoor i.s. Pastoor i.s. Fons van Hees a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 

 
PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur   
      7 dagen van de week  

 

 

VAN DE REDACTIE 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 
Paul Verbeek Pastoor in solido pverbeek@bisdombreda.nl 

Fons van Hees Pastoor in solido avanhees@zeelandnet.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok teamleider a.i. gkok@bisdombreda.nl 

 
SECRETARIAAT PAROCHIE 

Openingstijden dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

   

 
 
 
 
 

mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:avanhees@zeelandnet.nl
mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com

