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VASTENACTIE ‘LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD’

Beste medeparochiaan van de Heilige Maria Parochie,

Zoals ieder jaar, in de 40-dagentijd voorafgaand aan Pasen, wordt in de katholieke kerk door
de bisschoppen de Vastenactie gevoerd en worden alle parochies uitgenodigd hieraan mee te
doen. Vorig jaar spaarden we voor ‘Mensen onderweg’. Het project stond in het teken van
mensen die hun huis moesten verlaten, door geweld of natuurramp, en in het bijzonder in
Zuid-Soedan. Toen kwam de aardbeving in Turkije en Syrié en dagelijks zagen we de beelden
van mensen die getroffen werden door een natuurramp en zagen we goed wat een impact
een natuurramp heeft. Ook hiervoor is geld ingezameld. Bijzonder blij zijn we met het prachtig
totaalbedrag van € 13.295,04 dat we vorig jaar konden overmaken aan Vastenactie voor de
aardbevingsslachtoffers en de Zuid-Soedanezen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdragen
en ook best trots op het resultaat. Dit jaar beginnen we aan een nieuw mooi project waar we

zelf heel enthousiast over zijn:

VASTENACTIE ‘LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD’ Even minderen. Voor een andet.....

De Vastenactie steunt projecten in vergeten gebieden. Dit jaar staat de Vastenactie in het
teken van mensen met beperkte bestaansmiddelen in de Zimbabwaanse districten Gutu en
Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan.
Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de
kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen

controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

LEVEN IN EEN
VERANDERENDE WERELD

BOUWSTENEN VOOR BEZINNING
VASTENACTIE 2024




Zimbabwe kent een roerig verleden met veel burgeroorlogen. Nadat Mugabe aan de macht kwam
werden landbouwgronden onteigend. De blanken boeren en de kundige zwarte boerenknechten
werden allen verjaagd. Hierdoor kwamen de akkers door onkunde en aan onwil om te investeren
braak te liggen. Vanaf 2002 was er ook nauwelijks diesel te verkrijgen waardoor welwillende boe-
ren ook hun grond niet meer konden bewerken met machines en water niet meer konden op-
pompen. Hierdoor werd de situatie zo erg dat een derde van de bevolking afhankelijk werd van
humanitaire voedselhulp. Door gebrek aan schoon drinkwater en droogte kwam er ook een
cholera uitbraak. Door klimaatverandering is het nog droger geworden in Zimbabwe.

In 2013 hebben er grondwetswijzigingen plaatsgevonden. Hierdoor is de macht van de president
flink afgenomen. Het land is democratischer geworden. En mede doordat er meer stabiliteit is,
kan er beter hulp geboden worden om het land weer op te bouwen. En dat is wat de Vastenactie
op kleine schaal in de districten Gutu en Bikita wil doen. Hiervoor is geld nodig.

Wij hopen op uw steun.

De komende weken werken we verschillende thema’s voor u uit in de digitale nieuwsbrief. Elke

week gedurende de Vastentijd belichten we een onderdeel van onze campagne.

STEUNT U ONS VASTENACTIEPROJECT? HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT!

VASTENACTIE HEILIGE MARIA PAROCHIE WALCHEREN,
Lombardstraat 3, Middelburg
IBAN NL84 INGB 000 605 1405

Uw gaven zijn ook van harte welkom in de offerzuil achterin de Petrus & Pauluskerk.
Ook kunt u uw bijdrage afgeven aan de voorganger tijdens de vieringen in de Sint Jacobskerk in
Vlissingen.

Werkgroep Vastenactie

De Veertigdagentijd loopt van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 30 maart

VASTENAC IE




GEBED

VASTENTID
Meer nog dan anders
in deze veertig dagen ervaren
wat rust is,
wat stilte zegt,

wat leegte doet..

Meer nog dan anders

in deze veertig dagen beseffen:
geven en delen

is meer van de mens

dan hebben en halen.

Meer nog dan anders

in deze veertig dagen bereid

om los te laten wat overbodig is

en bij de kern van ons leven te komen:
om mens en wereld

alle leven op aarde

in ere te houden.

Bidden -

meer nog dan anders.

Peer Verhoeven.

Uit: Ingebed, Gooi en Sticht, Baarn 1995, blz. 35)
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DAMESKOOR GAUDEAMUS STOPT MET MUZIKALE ONDERSTEUNING
Bestuur en pastores betreuren het dat het Gaudeamuskoor besloten heeft haar muzikale onder-

steuning aan de vieringen te beéindigen. Ook na een gesprek met bestuur en pastoraal team
heeft het koor besloten niet verder te gaan. In overleg met de koorleden bespreken we op welke

wijze zij afscheid willen nemen in de kerk.

(zie onderstaand bericht van het koor)

VAN HET GAUDEAMUSKOOR
Nadat wij veel jaren de vieringen hebben ondersteund, hebben wij besloten, door omstandighe-

den, niet meer te zingen. Wij willen onze dirigente HARTELIJK DANKEN voor haar grote inzet en

alles wat wij muzikaal van haar hebben geleerd.

Dames van het Gaudeamuskoor

slapen. ..

jaap de jonge @l@@]

VAN DER SPIEGELSTRAAT 60 4461 PK GOES ©O113-215729

E Schilders- en afwerkingsbedrijf ~
Johan Frisostraat 26 STOMERIJ

4434 AC Kwadendamme "AQUA_REWE"
93 PAUL KRUGERSTRAAT 146-148
Wbediditrane: TEL. 0118-419165
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Meer dan een kleurtje




VAN DE PASTORES

INSTALLATIEVIERING NIEUWE PASTOOR

‘Ik verzoek de priester Thaddy de Deckere naar voren te komen voor de hernieuwing van
de wijdingsbeloften en de aanstelling als pastoor van de parochies van de Heilige Maria

en van de Heilige Pater Damiaan’

In de mooie H. Maria Magdalenakerk in Goes werd afgelopen zondag 11 februari pater
Thaddy de Deckere tot pastoor geinstalleerd. De kerk was vol en door het gebruik van live-
stream kon de viering zelfs in India gevolgd worden (via: www.kerkdienstgemist.nl)

Het hele pastorale team was aanwezig. De plechtige eucharistieviering werd voorgegaan door
Mgr. Jan Liesen. Concelebranten waren pastoor Thaddy , emeritus pastoor Paul de Maat en
regionaal overste Ben Engelbertink MHM.

Het samengesteld koor van de Damiaanparochie o.l.v. Christian Blaha zorgde vanaf het oksaal

voor de muzikale ondersteuning.

Voor de viering overhandigde Mgr. Liesen de sleutels van beide parochie kerken aan pastoor
Thaddy. In processie werd naar het altaar gelopen. Nadat de vicevoorzitter van de H. Damiaan-
parochie, Peter de Sonnaville iedereen welkom heette en de aanstellingsbrief door de vicevoor-

zitter van de H. Maria Parochie, Ruud Louwes werd voorgelezen, kon de viering beginnen.

In de viering werd pastoor Thaddy naar voren geroepen met de zin bovenin de tekst.

Hij kreeg de tekenen en symbolen overhandigd die horen bij het ambt van pastoor in een
missionaire kerk:

Het Evangelieboek : ‘De verkondiging van het Evangelie is het fundament van een missionaire
geloofsgemeenschap’

De kelk en de hostieschaal: ‘Het breken van het Brood, de viering van de Eucharistie, is bron en
hoogtepunt van een missionaire geloofsgemeenschap’

Het symbolisch hart: ‘Het leven in liefde met elkaar en met onze God is het hart van een missi-

onaire geloofsgemeenschap’

“Missionair” wil zeggen dat wij geloofsgemeenschappen worden waar mensen een band erva-
ren met God en zijn Zoon Jezus Christus en met elkaar. Wij hebben een missionair programma
nodig ‘naar binnen’, naar ons eigen hart, om de stem van de Heer steeds dieper toe te laten, en

‘naar buiten’, naar de wereld, om de stem van de Heer helder en uitnodigend te laten klinken.



Terwijl het koor ‘Save Regina’ zong bracht de nieuwe pastoor een bloemengroet aan Maria.
Bij de laatste bijzondere mededelingen werd hem door beide besturen het boek

‘Biblica’ ‘Atlas van de Bijbel’ overhandigd. Het pastoraal team overhandigde hem het boek van
Arnoud van der Deijl ‘De toekomst van de kerk.” Verleden en toekomst werden op die manier
samengebracht. Mgr. Liesen zegende het hele pastorale team.

Vele dankzeggingen volgden. Na de zegen en wegzending was er gelegenheid om de bisschop
te ontmoeten en de nieuwe pastoor te feliciteren. Uiteraard volgde er na afloop nog een

gezellig samenzijn.

Trudy van Hoof

Alle foto’s zijn gemaakt door Richard Gielens

GRIHINI GIRLS PROJECT
Eén collecte tijdens de viering was bestemd voor Grihini Girls Project. Pater Thaddy onder-
steunt dit project al tien jaar. Het Grihini Girls Project van de Sisters of Our Lady of Fatima in
Assam, Noord-Oost India heeft als doel zeer arme meisjes, die de basisschool niet hebben
kunnen voltooien, een tweede kans te geven om alsnog hun vaardigheden te ontwikkelen.
Daarnaast wordt hen een cursus aangeboden het kleermakersvak te leren, zodat het makke-
lijker zal worden in eigen levensonderhoud te voorzien en te zorgen voor de nodige inkom-

sten ten behoeve van de familie.

Giften zijn welkom op:
Rekening nummer: NL52 INGB 0001 0669 57
t.n.v. Missie Procuur van Mill Hill, Oosterbeek
onder vermelding van:

Missie werk Thaddy de Deckere MHM




WAAR STA IK NU?
Nu ik dit artikel schrijf denk ik daarom ook terug aan de korte tijd die ik werkzaam ben in de

parochies Boven de Schelde en wat een waardevolle momenten ik hier heb mogen ervaren. Zo-
als uin een eerdere editie van het parochienieuws heeft kunnen lezen ben ik op 1 september
2023 begonnen in de 2 parochies Boven de Schelde met mijn stage als diakenstudent voor het
Bisdom Breda. Als ik hier zo op terugblik komen er veel gedachten en beelden naar boven van

hoeveel ik op zo'n korte tijd heb mogen leren.

Er gebeurt veel in het leven, in de wereld, in de parochies en niets is uiteindelijk zeker. De toe-
komst is niet te voorspellen. Voor mij persoonlijk vind ik het belangrijk te kijken waar ik nu sta.
Natuurlijk heb ik een ideaal beeld over mijn toekomst, maar dit ideaal zegt niets of dit ook waar-
heid is. Wat ik wel weet is dat mijn ideaalbeeld van mijn toekomst gebaseerd is op wie ik ben,
waar ik in geloof en hoe ik mij hier toe verhoud. Wat ik in de jaren van mijn leven heb geleerd is
dat de ideaalbeelden kunnen veranderen, omdat de tijden steeds veranderen. Mijn beeld van
mijn toekomst krijgt dan ook zijn vorm door dat wat ik in het verleden heb geleerd.

En het verleden is niet alleen 20 jaar geleden, maar ook de dag van gisteren.

In het begin van de stage heb ik mij vooral gericht op het vertrouwd raken met het gebied zelf.
Gezien de grootte van de beide parochies, dus geheel midden Zeeland en Schouwen-Duivenland
is dit een behoorlijke klus. Naast de taken in de liturgie als lector of acoliet, breidde mijn werk-
zaamheden zich beetje bij beetje uit. Ik ga op huisbezoek, ga voor in gebedsvieringen en geef les
in catechese-bijeenkomsten of bij Alpha cursussen. Zo krijgen mijn stageactiviteiten steeds meer
vorm. Al deze werkzaamheden en activiteiten geven mij inzicht of mijn roeping echt en authen-
tiek is. Het uiteindelijke doel van mijn stage is het uitzuiveren van mijn roeping tot het diaken-
ambt. |k heb wekelijks gesprekken met mijn stagebegeleider pastoor Thaddy om mijn gevoelens

en ervaringen met hem te delen. Dit zijn heel waardevolle en opbouwende gesprekken.

Arjen Gernaert

Foto familiealbum

noot van de redactie: dit artikel is bewerkt door de redactie. Lees verder het hele artikel op :
https.//www.rkwalcheren.nl/waar sta ik nu/



UIT DE PAROCHIE gl%’l

COLLECTE

Februari

Zaterdag/zondag 17/18 Eigen parochie
Zaterdag/zondag 24/25 Eigen parochie

LIEF EN LEED u&%&

OVERLEDEN

26 januari mevr. Ellie Landsmeer 74 jaar Vlissingen
‘Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, Jesaja 49, 16’

GEDOOPT
11 februari David van der Baan  Qost-Souburg

Door het doopsel ben jij opgenomen in onze geloofsgemeenschap

uitvaartverzorging

0118 586 440

Dag en nacht bereikbaar

www.yrouwenvanrouw.nl




WETENSWAARDIGHEDEN g

: )
J v
> g
1 et shind mrtm ("

ARl -

Houdt u uw agenda vrij?
WOENSDAG 27 MAART EEN PELGRIMSTOCHT NAAR DE CHRISMAVIERING IN OOSTERHOUT!

Enthousiaste wandelaars kunnen deelnemen aan een pelgrimstocht naar de Chrismaviering van
het Bisdom Breda op woensdag 27 maart 2024, de woensdag in de Goede Week. Deze viering
is dit jaar in de Sint-Jansbasiliek te Oosterhout. In de Chrismaviering worden de olién voor
dopelingen en zieken gezegend en het heilig chrisma gewijd. Vertegenwoordigers uit alle paro-

chies van het bisdom zullen aanwezig zijn.

Het plan is om met het openbaar vervoer richting Brabant te gaan. Het vertrekpunt wordt zo
gekozen dat we ongeveer 17 kilometer wandelen om uiteindelijk in Oosterhout te arriveren.
Tijdens de tocht hebben wij enkele rust/gebedsmomenten en een korte stiltewandeling. Wij
komen op tijd aan om de Chrismaviering bij te wonen. De wandelaars nemen eventueel eten
en drinken mee voor onderweg. De onkosten zijn minimaal en voor eigen rekening. We probe-

ren weer samen te lopen met parochianen uit Brabant.

Interesse? Dan kunt u een mail toezenden aan chrismamis@zeelandnet.nl.
U krijgt dan voor 14 maart meer informatie toegezonden en kunt u besluiten tot definitieve

deelname.
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LEZING AARNOUD vd DEIL

Op woensdagavond 21 februari houdt Aarnoud van der Deijl
een lezing over zijn boek
‘De toekomst van de kerk — een essay vol rouw en hoop’

De lezing in de Open Haven kerk aan het Oranjeplein in Oost Souburg

begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk.

Gedurende zijn dertigjarig predikantschap , o.a. in Oost Souburg, zag van der Deijl de kerk in
Nederland meer dan halveren. Hij onderzocht waardoor dit kwam en schreef er een boek over.
Alle plannen om de kerk ‘aantrekkelijker’ te maken, hebben de kerk niet gered......maar redden
we het wel zonder de kerk? Kunnen we zonder de (oer) verhalen, de beelden en rituelen,

de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien en de ethische reflexie? Of leidt verlies
daarvan automatisch tot ‘verarming’ van individu en samenleving? Op deze avond vertelt van

der Deijl over zijn ervaringen, zijn onderzoek en zijn boek en opent het gesprek.

Datum: woensdag 21 februari
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Open Haven kerk op het Oranje plein te Oost Souburg

KBO MIDDELBURG-VEERE

WATER, VAN AFVOERPUTIJE NAAR RIOOL....EN DAN?

Wij zijn gewend om de kraan open te draaien en dan komt er water uit. De hele dag gebrui-
ken we water. We douchen, zetten een kopje thee, doen de was en door al deze handelingen
spoelt er heel veel water weg. Wat de regenbuien van de afgelopen tijd te weeg brachten
hebben we allemaal op tv wel gezien. Maar ook dat water gaat tenslotte het riool in. Wat ge-
beurt er daarna mee?

Op woensdag 28 februari komt dijkgraaf Toine Poppelaars van Waterschap Scheldestromen
ons dat vertellen. Deze lezing vindt plaats in Hof van Buren van 14.00 tot 16.00 uur met een
korte pauze. Kosten KBO-leden €5,-, niet leden €7,-

Opgeven bij Gemma Martin, gmartin@delta.nl of 0644259809

Voor alle activiteiten > https://kbomiddelburgveere.nl/
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VIERINGEN

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1° en 3° zondag van de maand

Woe 9.00 Vlissingen Th. De Deckere Eucharistievr Aswoensda
14 febr 19.00 Middelburg R. Mangnus/P. de Maat Eucharistievr &
Do Rozenkrans en
9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr daarna koffie/
15 febr
thee
7a 10.30 Ter Reede M. Martinet/R. Maas Vr. van W&C
17 febr 19.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr Ir?te.rnatlonale
viering
Zo 11.30 Middelburg G. Kok Vr. van W&C Na afloop koffie/
18 febr 13.30 Vlissingen Th. de Deckere Eucharistievr thee
Woe . . . Na afloop koffie/
21 febr 9.00 Vlissingen Liturgiegroep thee
Do Rozenkrans en
9.00 Middelburg P. de Maat Eucharistie vr daarna koffie/
22 febr
thee
Za
24 febr 10.30 Ter Reede R. Mangnus Vr. van W&C
Zo . -
25 febr 11.30 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr
Wo 9.00 Vlissingen P.de Maat Eucharistievr
28 febr ) g ’
Do Rozenkrans en
9.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr daarna koffie/
29 febr
thee
Zat
10.30 Ter Reede G. Wortman Vr. Van W&C
2 mart
Zo 11.30 Middelburg P. de Maat Eucharistievr
3 mrt 13.30 Vlissingen A. van Veldhoven Vr. Van W&C
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VAN DE REDACTIE

REDACTIE
Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN
Uiterlijk 26 februari 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl

BIJDRAGEN
Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT
Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-
zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor
‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening:

NL42 INGB 0000 658670 t.b.v H. Maria Parochie Walcheren bijdrage ‘Verbinding’

AN &
CONTACTGEGEVENS h

=

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter Pastoor Th. De Deckere thaddeusmhm@gmail.com 06-26276050
Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893
Wnd. Secretaris  Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509
Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697
Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509
Algemeen Mevr. C. Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392
Adv. Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490
kerk

VERTROUWENSPERSONEN

Mevr.Gon Joosten vertrouwenspersoonHMPW @rkbovendeschelde.com

Dhr. Theo Snel vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30
Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken
kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Thaddy de Deckere pastoor thaddeusmhm@gmail.com

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl

Geerten Kok teamleider gkok@bisdombreda.nl

Charlotte den Toonder charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com

pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren
Arjen Gernaerts diaken in opleiding
Linda van Aardenne teamassistente info@rkbovendeschelde.com

SECRETARIAAT PAROCHIE

Openingstijden dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur

Telefoon 0118-612860

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Openingstijden maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur.

Telefoon 0113-218610

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes

E-mail info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

Sint Jacobskerk Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, 4331 AA Middelburg
Ter Reede (WVO Zorgsaam) Vredehoflaan370; 4382 CJ Vlissingen
Toeristenkerk Emmaus Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek

De vieringen in Dishoek worden in mei 2024 weer hervat.

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’.

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg.

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
= te scannen en gewoon te blijven geven

ownload in de

2 O R ONTDEK HET OP
& App Store P> Google Play

Op Facebook is het adres: https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren
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