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  Goede Herder     5e eeuw na Christus Ravenna: Mausoleum van Galla Placidia 

ROEPINGENZONDAG 

De Katholieke Kerk besteedt op de Vierde Zondag van Pasen aandacht aan de roeping tot het 

priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze 

'Wereldgebedsdag voor Roepingen' opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pasto-

res ('herders') in de Kerk. 

Roepingenzondag werd ingesteld in 1963 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. 

In de eucharistieviering van Roepingenzondag gaat de evangelielezing over de Goede Herder.  

In deze beroemde passage uit het Johannes-evangelie zegt Christus dat hij als goede herder zijn 

leven geeft voor zijn schapen. De Kerk hoopt dat er in elke tijd mensen zijn die Jezus in zijn her-

derschap willen navolgen om hun leven geheel in dienst te stellen van de Kerk. 

Een belangrijke Bijbeltekst die een van de grondslagen is voor het gebruik om voor priester- en 

kloosterroepingen te bidden is Mt. 9,35-38: 

Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede 

boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas. Bij het zien van 

de mensenmenigte werd Hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als 

schapen zonder herder. Toen zei Hij tegen zijn leerlingen: 'De oogst is wel groot, maar arbeiders 

zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.' 

 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/r/roepingenzondag 

                       HEER JEZUS 

            Wij bidden U om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat  en 

 het Religieuze leven; dat vele mannen en vrouwen uw roepstem          

 mogen horen en in geloof op deze stem mogen antwoorden, tot heil 

 van de wereld en tot lof en eer van uw Naam 

 

     Amen 

https://www.ariensinstituut.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/Gebedenboekje-

Roepingenzondag-2020.pdf 

 

      GEBED                         

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/tweede-vaticaans-concilie
https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/johannes/10
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/johannes-evangelie
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VAN DE BESTUURSTAFEL  

 EERVOL ONTSLAG VOOR BESTUURSLID PAUL STOK OP 1 JUNI 

Bisschop Liesen schrijft in de brief van 2 april 2024 dat hij Paul Stok, op eigen verzoek, eervol  

ontslag verleent als lid van het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren.  

De bisschop bedankt Paul hartelijk voor hetgeen hij de afgelopen jaren als secretaris en op het 

gebied van gebouwenbeheer voor de parochie heeft gedaan.  

In de komende Verbindingen besteden we hier verder aandacht aan. 

Ruud Louwes 

Vicevoorzitter parochiebestuur 

UITREIKEN H. HOSTIE 

“Het komt regelmatig voor dat gelovigen er de voorkeur aan geven om de H. Hostie op de tong 

te ontvangen. Bij sommigen heeft dit de vraag opgeroepen over de hygiëne. Het  bestuur heeft 

onlangs ook stilgestaan bij deze vraag. Onze conclusie was dat de hygiëne gewaarborgd is      

omdat bij het uitreiken van de H. Communie op deze wijze de tong niet wordt aangeraakt door 

degene die deze uitreikt. Voorgangers letten daarop en wassen hun handen vooraf aan de vie-

ring met desinfecterende zeep. 
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VAN DE PASTORES     

BIJZONDER KRUIS 

Na Pasen op woensdag 3 april zagen wij  in de tuin bij de St Jakobskerk dit 

kruis staan: Ik informeerde naar de symboliek ervan. Ds Janny Blankenstijn 

schreef me : 

 

“We volgen hiermee een Engelse traditie. Het houten kruis is gemaakt van de 

kerstboom. In de veertig-dagen tijd staat het kaal op het liturgisch  centrum. 

Met paarse doek bij de voet.   

Met Palmpasen paarse doek om het kruis.  

Witte donderdag wit doek opgerold  aan de voet  met een kruik. ( lezing over  zalving en of 

voetwassing).                                                                                    

Goede vrijdag is het kruis kaal met wat hulst  en rode besjes ( lijden) 

Paaswake : twijgjes en witte draperie. 

En op Paasmorgen nemen alle kerkgangers bloemen mee voor aan het kruis en staat het zo 

tijdens de paasdienst op het liturgisch centrum. Na de dienst staat het kruis nog een poosje in 

de tuin. En is het mooi dat heel veel mensen het zien “.  

Wij – de ‘woensdagochtend-groep” -  stonden er een moment bij stil, vonden het bijzonder, 

mooi en kleurrijk ……………!           

 

Ria Mangnus pw 

 

 

 

OECUMENISCHE HERDENKINGSDIENST 

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei een korte oecumenische her-

denkingsdienst, aanvang 19.00 uur. Deze vindt  plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, 

Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen, aan de achterzijde van de begraafplaats.  Inloop vanaf 

18.30 uur.Het landelijke thema is: Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid. 

Na de dienst  is het mogelijk via een hek te voet naar de begraafplaats  te gaan om de jaarlijks 

door de Gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. De Raad van Kerken 

nodigt u uit voor het bijwonen van de herdenkingsdienst  én de kranslegging.   
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          VRIJHEID 

 

 

                Four Freedoms 

              Freedom of Speech 

                  Freedom of Worship 

                Freedom from Want 

                         Freedom  from Fear 

 

 

Op 11 april werden er in mijn woonplaats Middelburg, prijzen uitgereikt aan mensen die zich 

met hart en ziel inzetten voor  de vrijheid van mensen. Vrijheid. Dat mensen wereldwijd zich 

vrij mogen uiten, vrij zijn in godsdienst , gevrijwaard van angst en gevrijwaard van gebrek. 

 De prijs van ‘ de vrijheid van godsdienst’ werd uitgereikt  aan Zumretay Arkin.                                                                                         

Zij strijdt voor de rechten van de Oeigoeren.                                                                                                                                                                                                                

Op de avond van de prijsuitreiking was er door de Raad van Kerken Middelburg, waar ik na-

mens de RK kerk deel van uitmaak, een publieksavond met haar georganiseerd.  

Samen met  de mensen van de synagoge in Middelburg, met de mensen van de moskeeën in 

Middelburg en Vlissingen, met mensen van de kerken op Walcheren, met alle mensen die zich 

aangesproken weten, mocht er een interreligieuze  dialoog zijn over godsdienstvrijheid. 

Uitspraak van Franklin D. Roosevelt was:  

“ Vrijheid van godsdienst is ons ‘wapen’ tegen onverdraagzaamheid en fanatisme.”                                                                                                                            

Zeker op zo’n dag als vandaag  is er het bewustzijn dat het van levens belang is, dat wij - men-

sen hier in Vrijheid kunnen leven! 

Vrijwaring van angst.   

“drie grensovergangen bij ons vandaan is er oorlog” – zo verwoordde Hugo de Jonge het  op     

8 april in de Nieuwe Kerk ( Middelburg).                                                                                                        

Angst voor je eigen leven, vrees voor het leven van je dierbaren. Op de vlucht gaan voor ge-

weld en dreiging – hoe  geven wij  gestalte aan  “de vreemdeling zien en opnemen”      …

Matteüs 25, 38 ?                                                                                                                                                         

De stad Middelburg staat te boek als ‘shelter city’ , als  mensenrechtenstad.   

Een van de wethouders geeft aan, dat de gemeente dat wil waarmaken door aandacht voor het 

slavernijverleden, door volop mee te werken aan opvang van vluchtelingen.  
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Vrijwaring van gebrek.   

In de stad en daarbuiten leven mensen wiens bestaanszekerheid niet gegarandeerd is!  Door 

wat hen overkwam qua gezondheid, gezinssituatie, door Corona, door keuzes hebben mensen 

grote zorgen . In onze kerk geven we gevolg aan het beroep op ons:  om te zien naar de ander!                                                                                                               

“Wat gij doet aan de ander, doet gij aan Mij. ”                                                                                                                     

In onze parochie zet Caritas zich in voor o.a. steun aan Cityseeds Middelburg : zelf voedsel ver-

bouwen, dat met elkaar delen.   Voor :  het Witte huis in Vlissingen. Voor wie geen onderdak 

heeft is daar aandacht, brood, bed en bad.                                                                                                                            

Voor de kinderen die niet op vakantie kunnen : zomertassen, met spelletjes, kleurboeken.  

Voor de  voedselbank : dat mensen, ongeacht leeftijd en voorgeschiedenis, te eten hebben. 

In de maand december collecteert Caritas voor de zo genoemde ‘sociale minima’, de gemeen-

te Middelburg geeft hen een extra bedrag. 

Vrijheid                                                                                                                                                                             

Het gaat om diversiteit in een samenleving, respect en tolerantie. Het gaat om de menselijke 

waardigheid. De krachtige boodschap van vrijheid van spreken, vrijheid van godsdienst,                                          

vrijwaring van angst, vrijwaring  van gebrek. Een boodschap van vandaag, een boodschap voor 

morgen! 

Ria Mangnus , Pastoraal werkster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          De zuilen met de vier vrijheden op de Markt Middelburg   

https://wijzijndestad.com/verhalen/overzicht-de-four-freedoms-awards-2024-in-middelburg/ 
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OP ZONDAG 5 MEI IS ER GEEN VIERING IN VLISSINGEN.  

Dan vindt de Van Randwijklezing in de Sint Jacobskerk plaats, om 12.00 uur.  We zijn van harte 

welkom in de viering van 10.00 uur en de Evensong om 17.00 uur. 

Kathleen Ferrier spreekt dit jaar de Van Randwijklezing uit. Tickets zijn nog te verkrijgen:  

Van Randwijk Lezing | Bevrijdingsfestival Zeeland 

NIEUWE ALPHA - CURSUS IN MIDDELBURG 

Is er meer in dit leven, dan huisje-boompje-beestje?  

Als je je dat weleens afvraagt dan is Alpha wat voor jou.  

Op donderdagavond 2 mei om 19.30 is er een info-avond in de  

pastorie van de  HH. Petrus & Pauluskerk, Lombardstraat 1 in  

Middelburg. Van harte welkom! 

 De 10 cursusavonden worden ondersteund door video’s met Engelse ondertiteling. 

Meer informatie vindt u achter in de kerk; op deze website, Verbinding 15 maart 2024 en  

op facebook 

https://www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl/van-randwijk-lezing/
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BESTE MEDE-PAROCHIANEN, 

 

De Vastenactie 2024, met als thema ‘Leven in een veranderende wereld’, is weer ten einde. 

Het is dankzij de inzet en medewerking van velen een groot succes geworden. 

Dit jaar hielden we ons bezig met op de problematiek in Zimbabwe waar lange droogteperioden 

werden afgewisseld door enorme hoosbuien. Beide veroorzaakten grote problemen bij het beheer 

van de landbouwgronden en de opbrengst van het land. 

Ons project richtte zich op het aanleggen van waterpunten met waterleiding en het opstarten van 

een tweede bron van inkomsten, nl. kleinschalige kleding/naai-industrie voor de plaatselijke bevol-

king. 

 

Over de inzet en de opbrengst van de scholen berichtten wij u al eerder. 

Vandaag kijken we naar de totaalopbrengsten van het project van dit jaar. 

 

Bij de presentatie tijdens de startdiensten in Middelburg en Vlissingen hebben we u al kennis laten 

maken met het project. En met onze wekelijkse nieuwsbrieven diepten we het thema verder uit. 

Het project heeft veel weerklank gevonden bij zowel de scholen als de parochianen. 

In totaal werd ruim € 13.000,= opgehaald. Een enorm bedrag! 

We zijn heel blij en dankbaar voor dit geweldige resultaat. 

Onze welgemeende en hartelijke dank voor uw betrokkenheid. 

 

OPROEP 

Onze werkgroep zoekt naarstig naar nieuwe leden. Voelt u er iets voor onze werkgroep te komen 

versterken dan kunt u contact opnemen met Leo Speckens via telefoonnummer 06-43446140 of 

leospeckens@zeelandnet.nl. 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

Mede namens, Ger van Waegeningh, Lisanne Jacobs en Insa van Duin, 

 

Leo Speckens 

mailto:leospeckens@zeelandnet.nl
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UIT DE PAROCHIE    

RELIËFSTEEN 

Bij de sloop van de (voormalige) RK basisschool tegenover de de  

kerk, kon de reliëfsteen die in de muur naast de ingang van de 

school gemetseld was, 'gered' worden. Jarenlang heeft deze steen 

achter de kerk gelegen. Sinds kort heeft deze steen een prominen-

te plek gekregen voor de kerk op het kerkplein. Wat staat er nu 

eigenlijk op de steen: de aanduiding RK School voor Lager Onder-

wijs is duidelijk, maar wat stelt de andere voorstelling nu voor?  

Dat zijn twee van de Martelaren van Gorcum die omgebracht zijn  

op 9 juli 1572 in Den Briel en heilig verklaard werden in 1867.  

Twee van die martelaren waren afkomstig van de Norbertijnenabdij in Middelburg:  

Adrianus van Hilvarenbeek (1528) en Jacobus Lacobs (1541).  

De school heette dan ook Adrianus en Jacobusschool. 

 

Nicolette Meulenbroek. (tekst en foto) 

SCHOOLBEZOEK 

Zoals ieder jaar kwamen afgelopen vrijdag de leerlingen van drie groepen  

6  van de ABS naar onze kerk. De ruim 60 kinderen kregen informatie over wat 

er in de kerk te zien is en waar dat voor dient. In kleine groepjes gingen zij  

onder begeleiding van kerkgidsen de hele kerk rond. Daarna konden zij dat 

verwerken op een werkblad met fotootjes. En vragen stellen, heel veel vragen 

stellen. Eveline Naber had voor ieder kind een engeltje gemaakt.  

 

Nicolette Meulenbroek (tekst en foto) 
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COLLECTE  APRIL       

Zaterdag/zondag    20/21  Roepingen zondag    

Zaterdag/zondag    27/28  Eigen parochie 

De opbrengst van de Caritas collecte in maart voor het Witte Huis in Vlissingen was € 655 .       

Hartelijk dank aan alle gevers. 

ROEPINGENZONDAG 

Deze vierde zondag van Pasen, waarop traditiegetrouw een gedeelte van het Evangelie over de 

goede Herder wordt gelezen, is sinds 1963 de Wereldgebedsdag voor roepingen. Die dag wordt 

in het bijzonder gebeden voor de bijzondere roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het 

religieuze leven. Het thema in Nederland is dit jaar: ‘Wat vraagt God van jou?’ Paus Franciscus 

zegt in zijn boodschap voor deze zondag dat we zijn geroepen om hoop te zaaien en vrede te 

stichten.  
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100– JARIG JUBILEUM 

Op 12 april is Jaap Alofs uit Vlissingen 100 jaar geworden! Vanuit de parochie felici-

teren wij hem daar van harte mee.     

COMMUNIEPROJECT ‘BLIJF DIT DOEN’ 

Op zondag 7 april stelden de communicantjes zich voor aan de parochianen. Ieder vertelde 

iets over zichzelf. Zij hadden hun verhaal ook opgeschreven en hingen dat op  het project-

bord . Op het laatst baden ze nog samen met Charlotte, Lidia en pastoor Thaddy het  

‘Onze vader.’ We wensen hun een mooie voorbereiding toe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto’s Lidia Thiellier 
 

 De namen van de communicanten zijn : Shaye, Nora, Selena, Adira, Riyliano en Leon  

SACRAMENTEN 

In de Paaswake op 30 maart heeft Esmeralda Reinhout uit Vlissingen de sacramenten van 

Doop, Vormsel en Heilige Communie mogen ontvangen. Van harte gefeliciteerd Esmeralda en 

welkom in de geloofsgemeenschap.  
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IN MEMORIAM 

Op 22 maart overleed in verpleeghuis De Scheldehof  te Vlissingen  

Nora Freericks-Dehulsters. 

Nora werd geboren in 1931 te Westdorpe als derde kind in een gezin van vier. 

We zijn dan in de tijd van het Rijke Roomse Leven. Nora krijgt dus alles mee op 

het gebied van geloof.Ze uitte de wens om onderwijzeres te worden en ging 

daarom naar het internaat van de zusters Kanunnikessen van de                 

heilige Augustinus in Vught. Dat was een zustergroep, die opgericht                            

werd om onderwijs te geven. Eenmaal afgestudeerd gaf ze o.a. in  

Huis ter Heide les aan kinderen met leer-en opvoedingsmoeilijkheden.                           

Ze gaf ook Bijbelse geschiedenis.                Foto familie 

        

In die periode leerde ze haar man Ben kennen. Op 26 oktober 1963 trouwden zij.  

Er kwamen 3 kinderen: Saskia, Marjon en Harald. Ben en Nora hebben 44 jaar in Den Bosch  

gewoond. Ze waren daar lid van de progressieve San Salvatorgemeenschap en zeer actief in die 

gemeenschap. Eenmaal verhuisd naar Vlissingen zochten Nora en Ben aansluiting bij de OLV- 

parochie. Daar leerde ik hen kennen. 

Nora ontplooide veel activiteiten in de parochie: ze zong in het koor van Gerard Wortman,   

bezocht de bijbelgroep van pastoor de Maat en assisteerde mij heel vaak tijdens uitvaarten.  

Na de verkoop van de OLV- kerk namen Ben en Nora deel aan de vieringen op zaterdagmorgen 

in verpleeghuis Ter Reede. 

Er kwamen helaas woelige tijden in het leven van Nora. Door ziekte kon ze niet meer goed lo-

pen en viel regelmatig. Dat gaf de nodige gevolgen. Een van de gevolgen was een opname in 

verpleeghuis De Scheldehof. Overdag was ze opgewekt en vrolijk en deed mee aan de aktivitei-

ten, die daar plaatsvonden. Medebewoners mochten haar graag.  

In de nacht ervaarde ze onrust. Ze dacht veel terug aan Den Bosch en haar ouders. 

Maar dan gaat het plotseling niet goed met haar. We moesten onder ogen zien, dat ze door 

onze Schepper gehaald zou gaan worden. Samen met familieleden gaf ik haar op donderdag  

21 maart de ziekenzegen. Ze was niet bij bewustzijn, maar we weten dat het gehoor tot het 

laatste aan toe in stand blijft. Ze heeft gehoord dat we voor haar baden. 

Op vrijdag 22 maart ging ze te midden van haar gezin over naar het eeuwige licht.  

Moge zij daar thuiskomen in vrede, rust en geborgenheid. 

Ed Visser, gepensioneerd pastor 

 
LIEF EN LEED     
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WETENSWAARDIGHEDEN     

LEZING ‘DE TOEKOMST VAN DE KERK – TUSSEN ROUW EN HOOP’ 

Aarnoud van der Deijl (Paramaribo 1964) is 33 jaar predikant. De eerste 

twintig jaar daarvan was hij predikant in Zeeland: Burgh (1992-1999) en 

Oost-Souburg (1999-2012). Hij was in die tijd ook een aantal jaren pre-

sentator van het radioprogramma Veelstromenland bij Omroep Zeeland.  

Hij schreef ook de ‘spirituele reisgids’ Inspirerend Zeeland.  

Een reis langs vijftig plaatsen met een bijzonder verhaal (samen met Marga Haas).  

Hij is mede-auteur en redacteur van de Doornse Catechismus en het Doorns Evangelie. 

Sinds december is hij ‘pionierend predikant’ van de Protestantse gemeente Abcoude. 

 

Het boek De toekomst van de kerk. Essay vol rouw en hoop (Middelburg 2023) is het verslag van 

een reflectie op : hoe heb ik, hoe hebben we als kerk ons tot die ontkerkelijking verhouden?  

Er zijn in die decennia heel wat missionaire initiatieven geweest: boeken en gesprekskringen,   

andersoortige kerkdiensten, andere vormen van preken, gemeente als herberg, openstellingen, 

projecten met kunst enz. enz. Ik heb eigenlijk met al die initiatieven van harte meegedaan (en zou 

het misschien zo wel weer doen). Maar ze hebben de ontkerkelijking niet kunnen stuiten. 

Ik vraag me af: zou je het kunnen vergelijken met een rouwproces? Als dat zo is, hebben we dan 

misschien last van ontkenning? En van ‘marchanderen’: onszelf voorhouden dat we nog knoppen 

hebben waaraan we kunnen draaien? En als dat zo is, zou het dan niet vruchtbaarder zijn om de 

rouw toe te laten. Om het verlies te accepteren? In een rouwproces komt er soms pas zicht op 

iets nieuws als je eerst het verlies hebt toegelaten en erom hebt gerouwd. 

 

Wanneer: 23 april 

Locatie:  Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg. 

Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0641764221 jviveen@zeelandnet.nl  

 

Wij beginnen met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12 uur en daarna start de  

lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur. 

Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan opgeven bij Albert de Visser Uiterlijk op de vrijdag voor 

10.30 uur voorafgaand aan de lezing. Niet- leden zijn bij elke lezing welkom! 

Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 7 euro.  

Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser devisseraj@zeelandnet.nl 

 

De lezing wordt georganiseerd door Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen 

mailto:devisseraj@zeelandnet.nl
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BISDOM BREDA    
  

RELIEK HEILIGE BERNADETTE DOET 14 NEDERLANDSE KERKEN AAN  

Een schrijn met een reliek van de Heilige Bernadette Soubirous komt in april vanuit Lourdes naar 

Nederland en doet dan veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. Zo kan iedereen die 

niet naar het heiligdom in Zuid-Frankrijk kan gaan, de genaden van Lourdes hier beleven. De 

schrijn maakt tussen 1 en 28 april een rondgang door het hele land. Het complete landelijke pro-

gramma is nu bekend gemaakt. 

In het bisdom Breda trekt de reliekschrijn van zaterdag 20 tot en met donderdag 25 april langs 

kerken in Hulst, Sint Willebrord, Bergen op Zoom en Breda.  

Het programma in bisdom Breda wordt gepresenteerd op de themapagina rondom de reliek-

schrijn. Hier wordt onder andere een fotogalerij ingericht, waar ook plek is voor ingezonden    

foto’s uit de parochies.  

Het heiligdom in Lourdes heeft een speciale Nederlandstalige website gemaakt voor het bezoek 

van de reliekschrijn aan Nederland.  

 

 

Lees de hele geschiedenis/tekst op 

https://bisdombreda.nl/algemeen/landelijke-programma-bekend-reliek-heilige-bernadette- 

https://bisdombreda.nl/rondgangrelieken/
https://bisdombreda.nl/rondgangrelieken/
https://www.missionsndlourdes.com/nl/
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BISDOM BREDA BRENGT BROCHURE UIT OVER CULTUURVERANDERING  

Het bisdom Breda was op zaterdag 6 april met een stand aanwezig op de conferentie van de Mis-

sionaire Parochie. Bij de stand werden brochures uitgedeeld die ingaan op de missie en visie van 

het bisdom en duiding geven aan ontwikkelingen en kansen in de huidige Westerse cultuur. Op de 

stand werd ook de kersverse brochure ‘Nieuwe wijn in nieuwe zakken’ gepresenteerd. 

Cultuurverandering 

In 2023 bracht het bisdom de beleidsbrochure ‘De liefde van Christus laat ons geen rust’  

(2 Kor. 5,14) uit. Naast dit document, werd ook de visietekst van bisschop Liesen uit 2021 en een 

publicatie van zijn lezing over ‘leerling-zijn’ (2022) op de stand aangeboden. De nieuwe brochure 

gaat onder meer in op de pastorale bekering die nodig is om een missionaire parochie te vormen. 

Daarvoor is een cultuuromslag nodig. “Christenen zijn geen volgers van de heersende cultuur, 

maar vormers van een nieuwe cultuur,” aldus de brochure. 

Meer bezoekers dan in 2023 

Het is de derde keer dat de conferentie van de Missionaire parochie werd gehouden. Dit jaar wa-

ren er meer bezoekers dan in 2023. Na de eerste grote bijeenkomst in Breda in 2022 maakt de 

Missionaire Parochie een ontwikkeling door als landelijke beweging. Verschillende organisaties, 

waaronder het bisdom Breda, werken samen om parochies te stimuleren en te ondersteunen om 

meer missionair te worden. In het bisdom Breda wordt sinds 2023 gewerkt met vijf pastorale zo-

nes om zo verder te bouwen aan de missionaire Kerk in het bisdom. 

Download de brochure ‘Nieuwe wijn in nieuwe zakken’ 

https://bisdombreda.nl/algemeen/bisdom-breda-brengt-brochure-uit-over-cultuurverandering/ 

https://bisdombreda.nl/wp-content/uploads/2024/04/2024-04-03_Brochure_Nieuwe_wijn_in_Nieuwe_zakken_web.pdf
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VIERINGEN 

  
 

 

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 
Woe 
17 apr 

9.00 Vlissingen Th.de Deckere Eucharistievr  

Do 
18 apr 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr 
Rozenkrans 

Aanbidding 

Za 
20 apr 
 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 

G. Wortman 
Th. de Deckere 

Vr. van W&C  
Eucharistievr 

 
Internationale 
vr 

Zo  
21 apr 

11.30 
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

G. Kok 
Th. de Deckere 

Vr. van W&C  
Eucharistievr 

 

Woe 
24 apr 

9.00 Vlissingen P. de Maat Eucharistievr  

Do 
25 apr 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr 
Rozenkrans 
Aanbidding 

Za 
27 apr 

10.30 Ter Reede 
 
W. Sweere 
 

Vr. van W&C   

Zo 
28 apr 
 

11.30    Middelburg P. de Maat Eucharistievr  

Woe  
1 mei 

9.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. Van W&C  

Do  
2 mei 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr 
Rozenkrans 
Aanbidding 

Zat  
4 mei 

10.30 Ter Reede W. Sweere Vr. Van W&C  

Zo 
5 mei 

11.30 
 

Middelburg 
 

Th. de Deckere 
 

Eucharistievr 
 

 

         LET OP:  OP ZONDAG 5 MEI IS ER GEEN VIERING IN VLISSINGEN.  
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk 27 april 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter  Pastoor Th. De Deckere    thaddeusmhm@gmail.com  06-26276050 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes   r.louwes@rkwalcheren.nl  06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok   secretaris@rkwalcheren.nl  06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans  penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen  Dhr. Paul Stok   p.stok@rkwalcheren.nl   06-21516509 

Algemeen  Mevr. C. Poppelaars  c.poppelaars@rkwalcheren.nl  06-30591392 

Adv. Missionaire Mevr. Trudy van Hoof            t.vanhoof@rkwalcheren.nl  06-41043490 

kerk   

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Mevr.Gon Joosten  vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com   

Dhr. Theo Snel       vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com          

                                               

                                                 PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

                       Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

                                        kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Thaddy de Deckere  pastoor   thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster  alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus  pastoraal werkster  r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok   teamleider    gkok@bisdombreda.nl 

Charlotte den Toonder         charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com  

    pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren 

Arjen Gernaerts  diaken in opleiding 

Linda van Aardenne teamassistente  info@rkbovendeschelde.com  

 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden    maandag, woensdag en vrijdag  10.00  - 12.00 uur.  

Telefoon     0113-218610 

Adres      Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail      info@rkbovendeschelde.com  

  

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk    Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen  

HH. Petrus en Paulus Kerk  Lombardstraat 3,  4331 AA Middelburg  

Ter Reede (WVO Zorgsaam) Vredehoflaan370; 4382 CJ Vlissingen 

Toeristenkerk Emmaus    Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek 

   

De vieringen in Dishoek worden 12 mei 2024 weer hervat. 

 

  

 

 

 

 

 

Op Facebook is het adres: https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

   
 

 

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 

mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren

