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is het eerste woord van het gregoriaanse intredegezang voor de mis op de derde zondag
van Advent. Deze zondag wordt daarom ook wel 'Zondag Gaudete' genoemd. Gaudete is ook een

kerstgezang.

De tekst van Gaudete is gebaseerd op de Filippenzenbrief (4:4) waar Paulus de gemeenschap op-
roept zich te verheugen: Op Zondag Gaudete,
de Derde Zondag van de Advent, mogen de celebranten van de liturgie dragen.
De symbolische betekenis van het roze: het sobere paars van de verwachting van de komst van
Christus wordt al vermengd met het licht van Kerstmis. Deze symboliek geldt ook voor de vierde
zondag van de Veertigdagentijd (zondag Laetare): het glorende licht van de Verrijzenis schijnt al
door het boetepaars heen. Sommige adventskransen zijn toegerust met drie paarse en één roze

kaars voor zondag Gaudete.

'Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal
het, verheugt u!

Dat uw bescheidenheid aan alle
mensen bekend worde,

want de Heer is nabij.

Weest om niets bekommerd, maar laat

al uw verlangens aan God kennen door het gebed.'


https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/advent
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/f/filippenzenbrief
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/paulus
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kerstmis
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/l/laetare

Beste parochianen,

Namens de parochiebesturen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Wal-

cheren mag ik u dit bericht voorlezen:

Aan het begin van dit jaar moesten we afscheid nemen van onze pastoor Fons van Hees. Fons
overleed op 31 januari. Op 8 februari vierden we voor hem de uitvaart. Om in de leiding van
onze parochies te voorzien heeft Bisschop Liesen aan Paul Verbeek gevraagd om gedurende één
jaar waarnemend pastoor te zijn van onze beide parochies. Paul heeft dat van harte en met veel
kunde en inspiratie gedaan. Wij zijn hem dankbaar voor de wijze waarop hij leiding heeft gege-

ven aan de parochiebesturen en het pastoraal team van onze parochies.

De benoeming van Paul tot waarnemend pastoor van onze parochies loopt tot 1 februari 2024.
Bisschop Liesen heeft aan pater Thaddy de Deckere gevraagd of hij met ingang van 1 februari
pastoor wil worden van onze parochies. Na rijp beraad heeft Thaddy de Deckere daarmee inge-

stemd.

Pater Thaddy de Deckere is sinds 1 juni 2020 lid van het pastoraal team van onze parochies. Hij
kent onze parochies en parochianen goed, en ook wij hebben hem goed leren kennen. Thaddy
is lid van de missionarissen van Mill Hill, en hij heeft als missionaris vele jaren in India gewoond

en gewerkt. We herkennen zijn missionair elan in zijn pastorale inzet in onze parochies.

We zijn blij dat Thaddy onze nieuwe pastoor gaat worden, en we wensen hem van harte profici-
at. Graag ook zeggen we hem onze ondersteuning toe bij de vervulling van de nieuwe opdracht

die hem wordt toevertrouwd.

Bisschop Liesen zal Pater De Deckere tot pastoor van onze parochies installeren op zondag 11
februari in de HH Petrus en Pauluskerk te Middelburg. Deze viering begint om 10.30 uur. Graag
nodigen wij u uit om aanwezig te zijn in deze viering. Aansluitend aan de viering is er gelegen-
heid om onze nieuwe pastoor te feliciteren en elkaar te ontmoeten. Om allen in gelegenheid te
stellen deze viering bij te wonen is er in dit weekend maar één andere viering in onze parochies.

Over de precieze gang van zaken bij de installatie zullen we u nog nader berichten.

In de maand januari gaan onze besturen en het pastoraal team op een meer informele wijze
dankjewel zeggen tegen Paul Verbeek voor de warme en verbindende wijze waarop hij ons ge-
holpen heeft om na het overlijden van pastoor Van Hees het parochieleven te hernemen. We
nemen geen afscheid van hem, want we weten dat we hem als priester en vicaris van het bis-

dom en als pastoor van de naburige parochie nog vaker in onze parochies zullen ontmoeten.

We sluiten dit bericht met de vraag om met Thaddy de Deckere en met ons te bidden om zegen

voor onze nieuwe pastoor en voor onze parochies.



Lieve mensen!

Dit kerstlied wil ik met u overdenken.
Het is de boodschap van de engelen op velden bij Bethlehem.
De herders worden opgeroepen om het kindje te groeten in de stal.

Positief gaan ze op deze uitnodiging in. Hij zal hun vrede brengen. Ze worden diep in hun hart

geraakt.

Hoe zit dat bij ons? Gaan wij van harte in op de uitnodiging van de engelen zoals de herders

dat deden? Laten wij ons hart raken door de boodschap van het kerstkind?

De vragen mogen we ons stellen in de advent om zo intens toe te groeien naar de geboorte

van Jezus.

Het is bijzonder dat de herders als eerste op kraamvisite komen. Jezus zal zichzelf als volwas-

sene de Goede Herder noemen. Het is het beeld van echte zorgzaamheid.

Blijf dit beeld ons aanspreken? Met andere woorden willen ook wij uitgroeien tot goede her-

ders en herderinnen, die zorgzaam zijn voor elkaar en iedere mens die we mogen ontmoeten?

U als lezer van Verbinding kan zich spiegelen aan de herders vanwege de oproep tot oprechte
zorg om elkaar. Hierin ligt voor mij de kracht van samen kerk zijn. Maria bij ons vereerd als
blijft uithodigen om warme aandacht te hebben voor elkaar.

Moge het Kerstfeest onze onderlinge band nog sterker maken.

Gezegende Advent en een Zalig Kerstfeest

Vicaris Paul Verbeek
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deze blijde boodschap klinkt tot de herders

op de velden bij Bethlehem.

Ze gaan op kraamvisite

en vinden een pasgeboren kindje in de kribbe.
Hij zal vrede brengen hier op aarde.

Voor alle mensen wil Hij een Goede Herder zijn.
Ook voor ons is Hij geboren.

We gaan op kraamvisite

en vinden een pasgeboren kindje in de kribbe
Hij zal vrede brengen bij ons op aarde

als wij mensen voor elkaar een goede herder willen zijn.
Niemand loopt er dan verloren.

Voor iedereen is er oprechte aandacht en zorg.

Haat, terreur en oorlog zullen niet meer zijn.

Het is geen droom, maar echt waar
als wij mensen komen tot elkaar.
Mogen wij vol worden van de vrede

van het Kerstkind en het uitjubelen:

Amen.



In het jaar 1223 stelde St. Franciscus in Greccio (Itali€é) een levende kerstgroep samen. In de acht
eeuwen die sindsdien zijn verstreken, heeft de kerststal rond Kerstmis bij veel mensen een vaste
plaats gekregen. Dat deze traditie nu al 800 jaar bestaat, wordt dit jaar onderstreept onder het
motto

‘De kerstgroep, grenzeloos mooi’. Over de hele wereld zijn kerstgroepen gemaakt, vaak met dui-
delijke invloed van de eigen cultuur. Dat komt ook tot uitdrukking in de tentoonstelling van
kerstgroepen in de vitrinekasten in de HH. Petrus- en Pauluskerk. Zo’n veertig groepen en groep-
jes uit Latijns Amerika, twee uit Nederland en een - heel bijzondere - uit Vlaanderen, gebaseerd
op het kerstverhaal van Felix Timmermans.

De kerk is geopend op de Eerste en Tweede Kerstdag van 13 u. tot 15.30 u.
en donderdag 28 december van 12.00 u tot 15.30 u.

Lees meer over Felix Timmermans op de volgende bladzijde




In 1947, overleed Felix Timmermans. Zijn vader was ooit, met blauwe kiel, kantmutsen gaan
verkopen aan 'Hollandse boerinnen'. En thuis, na zijn tochten, vertelde hij - fantast als hij was -
over zijn belevenissen, zelfs over of over de die hij onderweg
had ontmoet. Zo heeft hij Kerstmis levendig op het netvlies van zijn zoon geétst.

Het had iets van volksdevotie, waardoor ook bij Timmermans zelf het kerstgebeuren zich altijd bij
ons zou situeren, in eigen streek, met eigen mensen. Maar het was tegelijk onstuitbare vertel-
kunst, bezwering van angsten en humor. Als de kleine Felix verschrikt vroeg of vader ook 'dien
zwarten' had gezien, met zijn witte tanden', antwoordde hij: 'O ge moet niet bang zijn manneke,

hij heeft voor u de complementen laten doen.'

Ook Gezelle heeft Vlaanderen en het geregeld met elkaar in verband gebracht. Maar
de ingesteldheid waarmee hij dat deed, was in zijn eigen tijd eigenlijk al marginaal: hij zag
identificatie als een haalbaar toekomstproject.

Timmermans ligt daar niet van wakker. Voor het weefsel van kerstverhaal en Vlaamse elementen
in zijn werk verwijst hij naar de meesters van de schilderkunst. Van Eyck en Memling, Bruegel en
De Vriendt deden dat al eerder, verklaart hij, 'niet uit onwetendheid' maar omdat ze zich 'het
goddelijke leven' niet anders konden indenken dan hier - 'al wisten ze dat 't ginder was gebeurd.'

Wat in fantasie en vertelkunst van zijn vader was begonnen, kreeg zo een Vlaams-culturele en
historische onderbouw. Van volksdevotie verschoof alles naar een artistieke visie; het werd een
boeiend spel van de verbeelding, met zowel historische elementen als kommerloze anachronis-
men. 'Het Kindeken Jezus in Vlaanderen' is er het best uitgewerkte en meest harmonieuze

voorbeeld van.

Het Kindekben
Jezus in
Viaanderen Felix
Timmermans




Zaterdag/zondag 16/17 eigen parochie

Zaterdag/zondag 23/24 eigen parochie
le Kerstdag 25 eigen parochie
2e Kerstdag 26 eigen parochie

In december zal Caritas, zoals al jaren gebruikelijk,
collecteren voor de kerstpakketten en kerstattentie

voor de sociale minima. U kunt uw bijdrage per overmaken en nog

of direct storten op:

g5

In deze tijd van het jaar staan we bijzonder stil bij degene(n) die het zwaar hebben door
eenzaamheid, verlies van een dierbare, ziekte en andere redenen. We bidden dat zij gezien

mogen worden, voor kracht en troost en voor een voorspoedig herstel.

is tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten. Voor dringende vragen kunt een

e-mail sturen. De e-mails worden wel gelezen. E:

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken kunt
ude zoals altijd bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 7 dagen van de week.
MOB:



Het is bijna weer zover ! Op maandag 25 december vieren we de Geboorte van Jezus Christus,
onze Verlosser. Op willen wij dit samen met u vieren in de

pastorie. We lunchen en maken het gezellig met elkaar.

Eerst hebben we een om in de kerk en aansluitend gaan we naar de
pastorie voor koffie met wat lekkers erbij. Daarna lunchen we samen. Voor soep wordt
gezorgd. Het zou heel fijn zijn — als u kunt — zelf iets voor het eten mee te brengen.

We zetten alles bij elkaar als een buffet. Als u iets meer eten kan meebrengen dan kan er ook
nog een onverwachte gast mee-eten. Mocht u alleen zijn, neem dan gerust nog iemand mee!

Wacht niet te lang met opgeven, want de plaatsen zijn beperkt!

Ik wens u allen alvast een mooie Advent periode toe als voorbereiding

op het Grote Feest van Kerstmis.

Op zaterdag 23 december zal er in Ter Reede een kerstviering zijn om 16.00 uur.
Voorganger is emeritus pastoor Paul de Maat
De eucharistieviering wordt gehouden in

ledereen is van harte welkom !




[Hfranse bv

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme

Meer dan een kleurtje

slapen. ..

J

hjdbse

uitvaartverzorging

Clfporwen vanKoww

0118 586 440

Dag en nacht bereikbaar

www.vrouwenvanrouw.nl

STOMERIJ

" AQUA-RETTE”
PAUL KRUGERSTRAAT 146-148
TEL. 0118419165
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@ |
jaap de jonge @]@

VAN DER SPIEGELSTRAAT 60

4461 PK GOEs 0113-215729
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In een reeks korte video’s en als ‘digitale kerstkalender’ zullen de Nederlandse bisschoppen
voor Kerstmis vertellen over de kerststal en de figuren daarin. Het is precies 800 jaar geleden
(1223 — 2023) dat de heilige Franciscus van Assisi in Greccio de eerste kerststal liet maken om de
geboorte van Jezus te herdenken. De videoreeks wordt geproduceerd door katholiekleven.nl en
is dagelijks geprogrammeerd vanaf 17 december tot en met Kerstavond 24 december. Bisschop

Liesen sluit de reeks af.

e De kerststal — Mgr. Van den Hende (17 december) bisdom Rotterdam

e De os en ezel — Mgr. Van den Hout (18 december) bisdom Groningen-Leeuwarden

e De herders — Mgr. De Korte (19 december) bisdom ‘s-Hertogenbosch

e De wijzen/koningen — Mgr. De Jong (20 december) legerordinariaat

e De engel — Mgr. Maassen (21 december) bisdom Roermond (diocesaan administrator)
e Heilige Jozef — Kardinaal Eijk (22 december) aartsbisdom Utrecht

e Heilige Maria — Mgr. Hendriks (23 december) bisdom Haarlem-Amsterdam

Het Kind — Mgr Liesen (24 december) bisdom Breda
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Za 10.30 Ter Reede G.Wortman Vr.van W&C

16 dec 19.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr

Zo 11.30 Middelburg R. Mangnus Vr. van W&C

17 dec 13.30 Vlissingen Th. De Deckere Eucharistievr

Woe 9.00 -

20 dec Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C

Do 9.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr

21 dec

Za 16.00 Ter Reede P. de Maat Eucharistievr

23 dec

Zo . -
22.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr

24 dec

Ma ) P. de Maat/ -

25 dec 11.30 Middelburg R. Mangnus Eucharistievr

Di 11.30 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr

26 dec

Wo 9.00 Vlissingen P. de Maat Eucharistievr

27 dec ) & '

Do . .
9.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharestievr

28 dec

za 10.30 Ter Reede Liturgiegroe Vr. van W&C

30 dec ’ glegroep '

zo 11.30 Middelbur R. Mangnus Vr.van W&C

31 dec ’ g ' g '

Ma . .

1jan 11.30 Middelburg Th de Deckere Eucharistievr

o
Zalig kerstfeest en een gezegeu\d' 2024

bestuur en pastorestedw‘-lM Pwe
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Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere.

Uiterlijk 30 december 2023 bij de redactie:
De volgende Verbinding verschijnt op 3 januari 2024

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement
kunt u dit aangeven op de website _‘Verbinding’ wordt zwart/
wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-
zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor
‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening:

A ‘1- ~ &
N

Voorzitter, wnmd Dhr. Paul Verbeek pverbeek@bisdombreda.nl

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893
Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509
Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697
Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509
Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392
Adv. Missionaire kerk  Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490
Mevr.Gon Joosten vertrouwenspersoonHMPW @rkbovendeschelde.com

Dhr. Theo Snel vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken
kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur

7 dagen van de week
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Paul Verbeek waarnemend pastoor  pverbeek@bisdombreda.nl

Thaddy de Deckere parochievicaris  thaddeusmhm@gmail.com
Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
Ria Mangnus pastoraal werkster r.-mangnus@rkwalcheren.nl

Geerten Kok teamleider gkok@bisdombreda.nl
Charlotte den Toonder charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com
pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren

Arjen Gernaerts diaken in opleiding

Linda van Aardenne teamassistente  info@rkbovendeschelde.com
Openingstijden dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur

Telefoon 0118-612860

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
Openingstijden maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur.
Telefoon 0113-218610

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes

E-mail info@rkbovendeschelde.com

Sint Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg

Ter Reede (zorgcentrum) Koudekerkseweg 81, Vlissingen
Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek

De vieringen in Dishoek worden in mei 2024 weer hervat.

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’.
Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg.

P e Givt

]  Gebruik de Givt-app om de QR-code
= te scannen en gewoon te blijven geven

S 2 Download in de
1 1 @& App Store

Op Facebook is het adres: https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren
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