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PALMZONDAG 

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, 

waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. 

De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is het Palm-

zondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus 

Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op 

een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg 

voor Hem onder meer met de takken van palmbomen. 

Viering 

In de huidige viering van Palmzondag neemt de processie nog altijd een centrale plaats in.  

Het missaal schrijft voor dat de gelovigen bijeenkomen in een bijkerk, kapel of andere ge-

schikte plaats, liefst buiten de kerk. De palm- of buxustakken die de gelovigen in de hand heb-

ben worden vervolgens gezegend en besprenkeld met wijwater. Na de lezing uit 

het Evangelie en een eventuele homilie begint de processie naar de kerk, met een kruisdrager 

en eventueel een wierookdrager voorop, gevolgd door de priester en de gelovigen die de tak-

ken meedragen. 

Paassymboliek 

De palmpasenstok is met veel symboliek omgeven. De groene takjes verwijzen naar Christus' 

intocht in Jeruzalem, het brood naar de instelling van de Eucharistie op Witte Donderdag, en 

het kruis naar het lijden en sterven van Christus op Goede Vrijdag. Het snoep en de overige 

versierselen zijn tekens van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen heeft gebracht. 

 

https://www. kro-ncrv.nl  

Afbeelding van Giotto di Bondone Italiaans kunstschilder en architect, gemaakt 1303-1305  

Foto Lilian Minnes (Palmzondag 2023) 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/e/evangelie
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/e/eucharistie
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/w/witte-donderdag
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/g/goede-vrijdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Architect
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VAN DE PASTORES     

TERUGBLIK OP ZONDAG 11 FEBRUARI 2024 

Met vreugde kijk ik terug op de viering van zondag 11 februari j.l.  in de H. Magdalena kerk te 

Goes, waarin ik door Mgr. Liesen werd geïnstalleerd als pastoor van de beide parochies  Boven 

de Schelde. Voorafgaand daaraan had de bisschop mijn Eed van Trouw afgenomen. Dit gebeur-

de in een bovenkamer in het zgn ‘pac’ naast de H. Magdalena kerk. Daar was een klein gezel-

schap bij aanwezig met o.a. de beide vice-voorzitters van de parochies, dhr Ruud Louwes en dhr. 

Peter de Sonnaville, alsook twee van de doopleerlingen die tijdens de aanstaande Paaswake de 

initiatie sacramenten zullen ontvangen van Doop, Vormsel en Eucharistie,  Geerten Kok, teamlei-

der van het pastoraal team, alsook enkele parochianen uit Schouwen-Duiveland, en tenslotte 

ook mijn zus, Sonja. De plechtige  trouwbelofte hield in het reciteren van de geloofsbelijdenis 

alsook de belofte trouw te zullen zijn aan al hetgeen de katholieke kerk leert m.b.t. het        

katholieke geloof. Het was een mooie en plechtige opstap voor de installatie viering die daarop 

volgde.  

Het was fijn dat er veel mensen uit beide parochies en daarbuiten aanwezig waren, gasten van 

diverse kerkelijke genootschappen, alsook mijn familie en mensen met verschillende culturele 

achtergronden. Ik vind het altijd mooi om de diversiteit te zien die onze Kerk eigen is. Het is bij-

zonder te noemen dat bisschop Liesen in eigen persoon de installatie verrichtte. Hij leek  alles-

zins in zijn element. Aan het begin van de viering, staande bij de wijd open deuren van de kerk 

mocht ik van hem de sleutels van de kerk in ontvangst nemen. Ik ontving daarbij de opdracht 

van de bisschop om de deur van de kerk te openen “voor de mensen die samen Gods barmhar-

tigheid willen afsmeken en de heilige Sacramenten ontvangen”. In zijn homilie legde de bis-

schop er speciale nadruk op dat Jezus soms iets ‘met klem’ zegt. Je moet ook in de geloofsge-

meenschap soms iets zeggen met klem zoals Jezus dat deed aan zijn leerlingen.  

De bisschop sprak eveneens over de tweevoudige wijze waarop wij vandaag de dag als parochie 

missionair kunnen zijn: dit vergt een beweging naar binnen, naar ons eigen hart, alsook een 

beweging naar buiten, naar de samenleving toe. 
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Aansluitend op de homilie vond de overdracht plaats van twee tekenen van het pastoorschap en 

een symbool: - het Evangelie boek: de Verkondiging van het Evangelie is de eerste taak van elke 

priester,  - de kelk en pateen: die wijzen op de Eucharistie viering als de manier bij uitstek waarop 

de Kerk haar identiteit vindt en verdiept. De wekelijkse viering van de Eucharistie is “bron en 

hoogtepunt van een missionaire geloofsgemeenschap”, het kloppende hart van de Kerk.  

Aansluitend werd mij een groot rood hart overhandigd. Dit benadrukte dat bij al ons christelijk 

denken en handelen de liefde zoals Christus die ons heeft geleerd centraal moet staan, in al onze 

betrekkingen met elkaar en met anderen. De muzikale ondersteuning door koor en orgel voegde 

veel toe aan wat door velen een heel mooie viering werd genoemd. En hoewel die aanzienlijk lan-

ger duurde dan wij katholieken gewend zijn, voelde het niet aan als te lang. In zijn woordje aan 

het eind van de viering wenste pater Ben Engelbertink MHM, de overste van de Mill Hill Missiona-

rissen in Nederland mij alle goeds toe. Hij relativeerde de grootte van de parochie. In het verle-

den, en in veel landen nog steeds, zijn parochies aanzienlijk groter dan de onze. Dat neemt m.i. 

niet weg dat de pastorale uitdaging voor ons kleine pastorale team groot is. Aan het eind van de 

viering sprak de bisschop dan ook een bede om Gods zegen uit over de nieuwe pastoor samen 

met pastoraal team.  

Onmiddellijk na de viering was er gelegenheid om de bisschop te groeten en de nieuwe pastoor te 

feliciteren. Veel mensen in een lange rij maakte van die gelegenheid gebruik en ik mocht daarbij 

vele handen schudden, en talloze kaarten en cadeaus in ontvangst nemen.  

 

Wat mij bijzonder goed deed was, dat de collecte voor ‘Grihini Girls’ 

Project in Assam, India, het prachtige bedrag van ruim €1.100.—had 

opgebracht. Het missionaire aspect ‘naar buiten toe’ dat bisschop 

Liesen had genoemd kreeg op deze manier ook concreet vorm.  

 

                        Foto familiealbum 

Het was m.i. een heugelijke dag voor  onze beide parochies, die ons een hart onder de riem 

steekt. Nogmaals mijn hartelijke dank voor alle felicitaties, kaarten  en cadeaus die ik op die dag 

en op de dagen erop volgend in ontvangst mocht nemen, en grote dank aan een ieder die op een 

of  andere manier heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze installatie viering. De uit-

daging die voor ons ligt is ongetwijfeld groot, maar ik geloof vast: Samen, gedragen door ons ge-

loof in Gods Geest, kunnen we nieuw elan geven aan onze parochies, aan de verschillende ge-

loofsgemeenschappen en niet te vergeten aan ons eigen geloof, er zijn al duidelijke tekenen van 

hoop. Graag beveel ik mij aan voor uw gebed.  

Uw pastoor,   

Thaddy de Deckere      

 

Alle foto’s van de installatie zijn gemaakt door Richard Gielens 
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PAASTRIDUÜM 

In het vieringenrooster ziet u bij het Paastriduüm de naam S. de Koning staan.  

Steven de Koning is een ervaren priester uit het bisdom Breda.  

Vr 
22 mart 

15.00 Middelburg 
Werkgroep internationale 
vieringen 

Kruisweg Engels 

Za  
23 mrt 

10.30 Ter Reede Th. De Deckere Eucharistievr 
Palmpasen 
zegenen palm-
takjes 

Zo 
24 mrt 

11.30 Middelburg P. de Maat/R. Mangnus Eucharistievr 
Palmzondag/ 
processie in 
de kerk 

Woe  
27 mrt 

9.00 Vlissingen A. Gernaert Gebedsviering  

Do 
28 mrt 

 9.00 
 
19.00 

Middelburg 
 
Middelburg 

Th. De Deckere 
 
S. de Koning/ 
R. Mangnus 

 
Eucharistievr 
 
 
Avondviering 
  

Witte Don-
derdag 

Vr 
29 mrt 

15.00 
 
19.00 

Middelburg 
 
Middelburg 

 
Individueel in stilte 
S. de Koning/ 
R. Mangnus 
 

 
Kruisweg 
Avondviering 
  

Goede Vrijdag 

Za 
30 mrt 

10.30 
 
21.00 

Ter Reede 
 
Middelburg 

 
J. Vrancken 
S. de Koning/ 
R. Mangnus 
 

Gebedsviering  
 
Eucharistievr 
  

Stille Zaterdag 
Paaswake 
  

Zo 
31 mrt 

11.30 Middelburg 

 
P. de Maat/ 
R. Mangnus 
 

Eucharistievr Paaszondag 

VIERINGEN GOEDE WEEK 
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NIEUWE ALPHA - CURSUS IN MIDDELBURG 

Is er meer in dit leven, dan huisje-boompje-beestje? Als je je dat weleens afvraagt dan is Alpha 

wat voor jou. Op donderdagavond 2 mei om 19.30 is er een info-avond in de pastorie van de  

Petrus & Pauluskerk, Lombardstraat 1 in Middelburg. Van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto van de deelnemers 2023 

WAT IS ALPHA?  

De Alpha-cursus is een laagdrempelige manier om in contact te komen met en na te denken over 

vragen die inhoudelijk gaan over het christelijke geloof. De cursus is voor iedereen toegankelijk; 

zowel voor mensen die op zoek zijn en soms nog nooit met het geloof in aanraking zijn geweest, 

als voor hen die al bij een kerk behoren en een opfris momentje willen ervaren. Iedereen is wel-

kom en deze diversiteit is juist iets heel moois en goeds. Iedereen heeft zijn eigen verhaal.  

De Alpha-cursus bestaat uit een reeks van tien bijeenkomsten. Deze beginnen altijd met een ont-

moeting tijdens een gezamenlijke maaltijd. Dit geeft direct een ontspannen sfeer. Na een paar 

keer samen te zijn geweest en elkaar wat beter te hebben leren kennen, schept dit een broederlij-

ke en zusterlijke band. Na het eten wordt er een specifiek onderwerp behandeld, bijvoorbeeld: 

Wie is Jezus?  

Over dit onderwerp wordt dan een inleiding gegeven van 30 minuutjes. Hierna is er even een kort 

moment met koffie of thee om de inleiding een beetje te laten indalen. Aansluitend worden er 2 

groepjes gevormd, waarbij men met elkaar in gesprek gaat om over het onderwerp van gedach-

ten te wisselen. Wat doet het met je? of wat heeft je geraakt? zijn vragen die dan aan de orde 

komen. De bijeenkomst wordt afgesloten met het gezamenlijk delen van de persoonlijke bevin-

dingen.  

 

 

Uit de tekst van Arjen Gernaert  ‘Verbinding’ 1 december 2023 

Lees het hele verslag over de ervaringen van de deelnemers op https://rkwalcheren.nl/alphamiddelburg  
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GAAT UIT OVER DE HELE WERELD … 

Misschien heeft u de woorden ‘missionaire parochie’ al wel horen rondzingen in de parochie. 

Een klein stukje achtergrond: 

Een Canadese priester, Father Mallon, was een priester die geen zin had om als laatste  

‘het licht uit te doen’ in zijn parochie en gooide het roer om: hij ging aan de slag om ‘nieuwe’ 

mensen te bereiken met het Evangelie en trok daarin op samen met zijn parochianen. 

Hij had een paar uitgangspunten en kort samengevat komen hierop neer: 

We zijn een gastvrije parochie, die mensen helpt om een persoonlijke relatie met Jezus te 

krijgen. 

Als parochianen is onze taak simpelweg de opdracht van de Heer zelf in het laatste hoofd-

stuk van Mattheüs (28, 19): “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.”  We 

zijn een gemeenschap die dienstbaar is aan mensen die openstaan voor het Evangelie. 

We kunnen niets op eigen kracht. Dit betekent dat we als gemeenschap samen bidden dat 

Gód de harten mag raken. We kunnen van alles opzetten, maar geraakte harten kun-

nen we niet organiseren: daar moeten we voor bidden. 

De eerste stappen zijn in onze parochie al gezet met deze uitgangspunten als leidraad. De     

komende maanden hopen we daarin meer stap te kunnen zetten. Langs deze weg gaan we u 

enerzijds informeren en anderzijds vragen we om ons te helpen!  

      

     WE HEBBEN IEDEREEN NODIG. 

 

Heel concreet zijn we met de volgende elementen van de missionaire parochie bezig: 

Gebedsinitiatief. Sinds een paar weken is er na de mis op donderdagmorgen van 10-12 uur 

Eucharistisch aanbidding in het kleine kamertje rechts van de voordeur van de pastorie.  

Iedere 2e vrijdag van de maand is er gelegenheid van 19.00 –20.00 uur in de kerk. 

De eerste vrijdag is op 12 april. U bent hier ook van harte welkom! 
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Tieners- en jongeren samenbrengen. Vóór de maandelijkse internationale mis komen 

sinds 20 januari jl. tieners en jongeren samen om te eten, zingen en bidden, input te 

ontvangen en met elkaar te delen. Aansluitend gaan ze samen naar de mis waar ze  

muziek maken met elkaar. 20-30 jongeren doen al mee. Daarnaast komen een aantal 

jongeren op woensdagavond samen om te bidden en bijbel te lezen. 

Alpha. Het plan is om door te gaan met de ‘Alphacyclus’: een volgende Alphacursus staat 

gepland van half mei - half juli. Op 2 mei is er een informatieavond in de pastorie om 

19.30 uur (zie blz 7) 

Straatmissies: Op 9 maart is er weer straatmissie gehouden in Middelburg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast dit lijstje zijn er nog meer missionaire plannen waarover we u via Verbinding of op an-
dere wijze op de hoogte houden. 
 
Iedereen is nodig om mee te werken aan een parochie die mensen die het geloof nog niet ken-
nen te ontvangen. Dat kan ook door thuis te bidden. Voor ons is het waardevol om te ervaren 
dat we dit met elkaar doen. Laat uw beschikbaarheid aan ons weten door een berichtje te stu-
ren naar: welkom@rkwalcheren.nl. 

 

Brechje Loenen 

Werkzaam voor het Bisdom Breda en tijdens dit jaar ook voor de Mariaparochie, locatie  
Middelburg. 

 

 

 

Boek:    ‘Als God renoveert’       James Mallon   
  De parochie van onderhoud naar bloei  

mailto:welkom@rkwalcheren.nl
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IN MEMORIAM  

Op 17 februari 2024 heeft onze Schepper uit ons midden weggehaald: 

Elly Wijffels-van Laarhoven uit Oost-Souburg. 

 
Zowel hard werken en een diep geloof  kenmerken het leven van Elly.  
Zij werkte hard in de winkel van de bakkerij van haar vader en hielp haar 
moeder in de huishouding. Samen met haar man werkte ze in de slagerij 
te Vlissingen en had de zorg voor 4 kinderen. 
 
Ik heb haar leren kennen als een sterk gelovige vrouw. Ze is geboren in 

1930 in Raamsdonkveer, Noord-Brabant.  In die tijd kregen kinderen                      (foto familie) 

bijzonder veel mee van het Rijke Roomse leven. Uiteraard ging ze naar de meisjesschool.        

De nonnen daar vroegen altijd wie naar de kerk was geweest. Dat werd genoteerd en beloond.  

Elly ging graag naar de kerk iedere morgen    samen met vriendinnen. Op zondagmorgen ging 

het gezin om 10 uur naar de Hoogmis. Ze zei tegen me: God hoort bij me evenals Jezus. 

 

Eenmaal woonachtig in Vlissingen ging ze trouw naar de vieringen in de OLV-kerk. Ze werd lid 

van het Gemengd Koor. Van dat koor is ze 45 jaar lid geweest. Ook werd ze lid van het Katho-

liek Vrouwen Gilde. Ze genoot van de bijeenkomsten en de uitjes. 

 

Elly was erg begaan met mensen, die door ziekte veel leed ervaarden. 

De ziekte en het overlijden van haar vader, haar dochter Jeannet en haar man maakte veel   

indruk op haar. Ze voelde sterk mee met hun lijden. 

Ze was niet boos op God. Wel hield ze zich bezig met de vraag: waarom? 

 

Elly had regelmatig  ziekteklachten. Kleine ongemakjes, maar soms grote. Moest regelmatig 

naar het ziekenhuis. Toen in de afgelopen tijd de klachten te groot werden en moeilijk te dra-

gen kwam ook de waarom-vraag weer boven en wilde ze naar haar Schepper. Ze ging naar het 

hospice. Daar konden we nog een andere wens van haar vervullen: Ze wilde graag de ziekenze-

gening ontvangen. Samen met haar dochter en 2 kleinkinderen heb ik haar de ziekenzegening 

gegeven. Ze was bij bewustzijn en kon het Wees Gegroet meebidden. 

 

Vrijdag 23 februari droegen we haar over in de handen van God en keken terug op haar leven 

in een afscheidsdienst te Oost-Souburg. Een aantal leden van het vroegere Gemengd Koor zon-

gen de liederen, die Elly zo vertrouwd waren. 

Moge zij thuis komen bij haar Schepper in vrede, rust en geborgenheid. 

 

Ed Visser (gepensioneerd pastor)      

UIT DE PAROCHIE    
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VASTENACTIE HEILIGE MARIA PAROCHIE WALCHEREN, 

Lombardstraat 3, Middelburg 

IBAN NL84 INGB 000 605 1405 

 

Uw gaven zijn ook van harte welkom in de offerzuil achterin de Petrus & Pauluskerk.  

Ook kunt u uw bijdrage afgeven aan de voorganger tijdens de vieringen in de Sint Jacobskerk in 

Vlissingen.  

De Veertigdagentijd loopt van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 30 maart  

 

STEUNT U ONS VASTENACTIEPROJECT? HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT! 

 

COLLECTE  MAART 

Zaterdag/zondag    16/17  Eigen parochie    

Zaterdag/zondag             23/24                   Eigen parochie      

Zaterdag/zondag    30/31  Eigen parochie 
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Houdt u uw agenda vrij? Het kan nog steeds!! 

WOENSDAG 27 MAART EEN PELGRIMSTOCHT NAAR DE CHRISMAVIERING IN OOSTERHOUT! 

In de Goede Week, op woensdag 27 maart, is er vanuit Rijen een kleine pelgrimage naar de 

Chrismamis van het Bisdom Breda. Om 12.00 uur beginnen we in Rijen, in de pastorie 

(Hoofdstraat 58) met een koffie en we eten eventueel nog wat eigen boterhammen. Na een 

korte gebedsviering met pelgrimszegen vertrekken we om uiteindelijk aan te komen bij de Sint-

Janbasiliek van Oosterhout. De Chrismamis begint daar om 19.00 uur en wordt afgesloten met 

gezamenlijk koffiedrinken. 

Tijdens de Chrismamis worden de oliën gewijd die in ons kerkelijk leven worden gebruikt.       

De Chrismamis is een prachtige start voor de Paas-driedaagse, die de volgende dag begint.      

En toch, hoe inspirerend de Chrismaviering vaak ook is, de waarde van deze dag begint al bij de 

Pelgrimstocht. We willen samen met pelgrims uit andere parochies van het bisdom een waar-

devolle tocht beleven. Vanuit de kerk van Rijen wandelen we via halteplaatsen in Dorst en    

Teteringen naar Oosterhout. De afstand die we lopen is ongeveer 18 km. 

Onderweg zijn er momenten voor gebed en zang. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze 

inspirerende tocht. Geef u op vóór donderdag 21 maart bij: chrismamis@zeelandnet.nl.  

U krijgt dan meer informatie toegezonden. 

 

WETENSWAARDIGHEDEN     

 

mailto:chrismamis@zeelandnet.nl
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LEZING JAN VAN DAMME  

Op woensdag 27 maart geeft Jan van Damme een lezing over  

De (Zeeuwse) krant als spiegel van de samenleving. Jan van Damme  

was vanaf 1984 tot 2022 verslaggever bij de Provinciale Zeeuwse Courant. 

Hij schreef o.a. over provinciale politiek, historie en literatuur en was een 

aantal jaren hoofd van de afdeling Bijlagen en katernen. Sinds 1 januari 

2023 is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift Zeeland van het KZGW 

(Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen). In de lezing                 foto Joost Hoving 

schetst hij de geschiedenis van de nieuwsbladen in Nederland. Heeft de papieren krant nog 

toekomst? En vindt u het van belang dat de provinciale en plaatselijke nieuwsvoorziening    

betrouwbaar en sterk in de lucht gehouden wordt? Kom dan naar deze lezing die wordt ge-

houden in Hof van Buren. Aanvang 14.00 uur, kosten € 5,00 voor leden, € 7,00 voor niet-

leden. Inlichtingen & opgeven bij: jviveen@zeelandnet.nl  0641764221  

 

Meer activiteiten van de KBO Middelburg-Veere:  https://kbomiddelburgveere.nl/ 

 

 
BISDOM BREDA    
  

STILLE OMGANG IN AMSTERDAM 

Het bisdom Breda houdt op 16 en 17 maart 2024 een busreis naar de Stille Omgang in  

Amsterdam. Vanaf Bergen op Zoom en Breda kunnen mensen meereizen. 

Belangstellenden kunnen uiteraard ook eigen initiatief aan de Stille Omgang deelnemen. 

Alle tieners en jongeren zijn van harte uitgenodigd om op zaterdagavond 16 maart mee te 

gaan naar de Stille Omgang in Amsterdam. Onderweg in de bus bidden en zingen we samen.  

 

Voor informatie en aanmelding zie> https://bisdombreda.nl/agenda/stille-omgang/ 

themapagina van de stille omgang 
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GEZINSDAG ONZE V/VADER 

Op zondag 14 april 2024 is er weer een gezinsdag. Ook ouders die hun kinderen alleen opvoe-

den zijn van harte welkom. 

 

Het thema is Onze V/vader: de relatie die wij met onze 'aardse' vader hebben heeft ook invloed 

op ons beeld van God onze Vader. De spreker van deze dag, Willem Visser 't Hooft is zelf vader 

van drie kinderen en verantwoordelijke van het gebedsinitiatief Fathers Prayers. Hij heeft zelf 

ook zo zijn worstelingen op dit terrein gehad en getuigt van zijn weg naar zijn V/vader. 

Ook de tieners duiken - op hun eigen locatie - in dit onderwerp. Een vader en een priester     

delen vanuit hun eigen leven en natuurlijk maken we er ook een gezellige boel van. 

De kinderen gaan kijken naar het verhaal over Jezus die onze Goede Herder is: Edith Hertog 

heeft veel ervaring met Godly Play. Ze speelt dit verhaal met kleine houten figuren en schapen 

in een 'grazige weide'. Zo zien de kinderen het hele Bijbelverhaal voor hun oogjes gebeuren. 

Halverwege de middag gaan we op pad en een paar echte schapen bekijken. In processie be-

zoeken we een mooi kapelletje ter ere van Maria. We sluiten af met een pizza uit een echte Ita-

liaanse pizzeria. 

Praktisch 

De dag begint met de mis in de Basiliek Sint Jan de Doper in Oosterhout om 11 uur (Markt 28, 

4901 EP Oosterhout). Het is ook goed mogelijk om naar de eigen parochiekerk te gaan en om 

12.15 uur aan te sluiten in de pastorie: Markt 17, 4901 EP Oosterhout. 

Deelname kost 25 euro per gezin, inclusief lunch en warm avondeten. 

Deze dag wordt georganiseerd door de Catharina Parochie in Oosterhout en het Bisdom Breda.  
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BEDEVAART BANNEUX 2024 
 

5-daagse van 31 mei t/m 4 juni 

Het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda organiseert ook in 2024, waarin we de 

91ste verjaardag van de verschijningen vieren,  een meerdaagse naar het Belgische Banneux  

N-D, aan de voet van de Ardennen. De begeleiding wordt verzorgd door eigen pastores en 

zorgteam die samen willen instaan voor een inspirerende bedevaart en een aangenaam      

verblijf. 

 

Jaarthema 2024 

Onder Maria’s schutsmantel 

 

Programma 

Dagelijks een viering, het plechtig lof met pelgrimszegen met het Heilig Sacrament. We bid-

den er de kruisweg en houden een kaarsenprocessie, we gaan de weg naar de Bron en de 

Verschijningskapel. Ook is er aandacht voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid.  

En is er de mogelijkheid om de Verschijningskapel, alsook de weg door het bos waar zij Maria 

ontmoette en de bron ontsprong. 

 

Informatie 

Reissom voor de 5-daagse, volledig verzorgde (vol pension) bedevaart bedraagt:  

395 euro p.p. 

Gegevens voor meer inlichtingen en aanmelding:  
 
Postadres: Hoge Weide 15, 4841 RG Prinsenbeek 
Email: banneux.bisdom.breda@gmail.com 
Website: www.caritas-banneux.nl/bisdombreda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
              
       foto Ramon Mangold 

mailto:banneux.bisdom.breda@gmail.com
http://www.caritas-banneux.nl/bisdombreda
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VIERINGEN 

  

 

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Za 
16 mrt 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 

G.Wortman 
Th. De Deckere 

Vr. van W&C 
Eucharistievr 

  
Internationale 
viering 

Zo 
17 mrt 

11.30 
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

A v. Veldhoven 
Th. De Deckere 

Vr. van W&C 
Eucharistievr 

  

Woe 
20 mrt 

9.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C 

Na de viering 

gezellig 

samenzijn 

Do 
21 mrt 

9.00 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr 

Na de viering 

en gezellig 

samenzijn 

Vr  
22 mrt 

15.00  Middelburg Internationale werkgroep Kruisweg Engels 

Za 
23 mrt 

10.30 Ter Reede Th. De Deckere Eucharistievr 
 
Palmpasen 
  

Zo 
24 mrt 

11.30 Middelburg 
P. de Maat/ 
R. Mangnus 

Eucharistievr Palmzondag 

Wo 
27 mrt 

9.00 Vlissingen A Gernaert 
 
Gebedsviering  
  

Na de viering 

gezellig 

samenzijn 

Do 
28 mrt 

 9.00 
 
19.00 

Middelburg 
 
Middelburg 

Th. De Deckere 
S. de Koning/ 
R. Mangnus 

 
Eucharistievr 
 
Avondviering 
  

 
Witte Don-
derdag 

Vr 
29 mrt 

15.00 
19.00 

Middelburg 
Middelburg 

 
In stilte bidden 
S. de Koning/ 
R. Mangnus 

 
Kruisweg 
 
Avondviering 
  

Goede Vrijdag 

Za 
30 mrt 

10.30 
21.00 

Ter Reede 
 
Middelburg 

J. Vrancken 
S. de Koning/ 
R. Mangnus 

Gebedsviering  
 
Eucharistievr 
  

Stille Zaterdag 
 
Paaswake 
  

Zo 
31 mrt 

11.30 Middelburg 
P. de Maat/ 
R. Mangnus 

Eucharistievr 
Paas 
Zondag 

Woe 
3 april 

9.00 vlissingen R. mangnus vr. Vr. van W&C 

Na de viering 

gezellig 

samenzijn 

Do 
4 april 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr 

Na de viering  

Rozenkrans en 

gezellig 

samenzijn 

Za 
6 april 

10.30 Ter Reede P. de Maat 

 
Eucharistievr 
(binnen brengen 
paaskaars) 
 

vr. van 
beloken Pasen 
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk 25 maart 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter  Pastoor Th. De Deckere   thaddeusmhm@gmail.com  06-26276050 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes   r.louwes@rkwalcheren.nl  06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok   secretaris@rkwalcheren.nl  06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans  penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen  Dhr. Paul Stok   p.stok@rkwalcheren.nl   06-21516509 

Algemeen  Mevr. C. Poppelaars  c.poppelaars@rkwalcheren.nl  06-30591392 

Adv. Missionaire Mevr. Trudy van Hoof            t.vanhoof@rkwalcheren.nl  06-41043490 

kerk   

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Mevr.Gon Joosten  vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com   

Dhr. Theo Snel       vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com          

                                               

                                                 PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

                       Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

                                        kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Thaddy de Deckere  pastoor   thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster  alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus  pastoraal werkster  r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok   teamleider    gkok@bisdombreda.nl 

Charlotte den Toonder         charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com  

    pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren 

Arjen Gernaerts  diaken in opleiding 

Linda van Aardenne teamassistente  info@rkbovendeschelde.com  

 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden  maandag, woensdag en vrijdag  10.00  - 12.00 uur.  

Telefoon   0113-218610 

Adres    Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail    info@rkbovendeschelde.com  

  

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk    Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen  

HH. Petrus en Paulus Kerk  Lombardstraat 3,  4331 AA Middelburg  

Ter Reede (WVO Zorgsaam) Vredehoflaan370; 4382 CJ Vlissingen 

Toeristenkerk Emmaus    Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek 

   

De vieringen in Dishoek worden in mei 2024 weer hervat. 

 

  

 

 

 

 

 

Op Facebook is het adres: https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

   
 

 

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 

mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren

