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 GEDICHT      

    

    PASEN 

 

 Een diep verdriet dat ons is aangedaan 

 kan soms, na bittere tranen, onverwacht 

 gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 

 op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 

 Waar onderdijks een stukje moestuin lag 

 met boerse primula verfraaid, 

 zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 

 Het wees en wees en keek mij stralend aan. 

 De maartse regen had het 's nachts gedaan: 

 Daar stond zijn naam, in sterkers gezaaid. 

 

   Ida Gerhardt 

Met dank aan Geerten Kok 
 

Afbeelding pixabay 
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VIERINGEN GOEDE WEEK 

Woe  

27 mrt 

9.00 Vlissingen A. Gernaert Gebedsviering   

  

 Do 

28 mrt 

 9.00 

 

19.00 

Middelburg 

 

Middelburg 

 

 

S. de Koning/ 

R. Mangnus 

Lauden 

 

Eucharistievr. 

  

Witte Donderdag 

 

Muziek: 

Christan Blaha/Rene 

Adriaansen 

  

Vr 

29 mrt 

15.00 

 

19.00 

Middelburg 

 

Middelburg 

  

 

S. de Koning/ 

R. Mangnus 

Kruisweg 

 

Avondviering 

  

Goede Vrijdag 

 

koor: Cantate Domino 

  

  

Za 

30 mrt 

  

10.30 

  

  

21.00 

  

Ter Reede 

  

  

Middelburg 

  

J. Vrancken 

  

  

S. de Koning/ 

R. Mangnus 

  

  

Dienst van woord 

en gebed  

 

Eucharistievr 

  

  

Stille Zaterdag 

 

 

Paaswake 

koor: Cantate Domino  

  

Zo 

31 mrt 

  

 11.30 

  

 Middelburg 

 

P. de Maat/ 

R. Mangnus 

  

 Eucharistievr 

  

Paaszondag 

orgel Christian Blaha 

 

 

 

 

         

     De kerk is om 15.00 u. open voor het bidden van de Kruisweg 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  

FINANCIEEL ADMINISTRATEUR GEZOCHT 

In onze parochie wordt al sinds jaar en dag de financiële administratie verzorgd door de heer Hans Hendrix. 

Tot enige tijd geleden werd hij daarbij ondersteund door zijn echtgenote Jellie.  Hans en Jellie hebben onze 

kerkelijke administratie verzorgd op een buitengewoon deskundige en accurate wijze. Zij hebben mij en 

mijn voorgangers daarbij op bijzondere wijze ontzorgd. 

De gezondheid van Hans maakt het nu echter noodzakelijk dat een opvolger voor deze functie gevonden 

wordt. 

De parochie zoekt daarom een nieuwe financieel administrateur. De boekhouding wordt gevoerd in het  

programma Exact Online, dat gekoppeld is met Docbase, het programma voor de ledenadministratie in   

onze parochie. De feitelijke ledenadministratie is in goede handen van een ledenadministrateur, mevrouw       

Carla van Hecke. 

De financiële administrateur is belast met de parochiebijdrage administratie, de financiële administratie 

(kosten en opbrengsten) en de samenstelling van de financiële documenten in de jaarcyclus (begroting, 

jaarrekening en eventuele tussentijdse rapportages). Vanzelfsprekend ondersteunt de penningmeester 

bij de diverse rapportages. 

Voor het goed vervullen van deze functie is het fijn als u 

• boekhoudkundige basiskennis hebt; 

• ervaring hebt met het voeren van een financiële administratie; 

• nauwkeurig en overzichtelijk werkt; 

• prudent met vertrouwelijke gegevens kunt omgaan. 

• Bekendheid met Exact Online is wenselijk, maar niet strikt noodzakelijk. De parochie ondersteunt u 
financieel en inhoudelijk bij het volgen van een cursus Boekhouden met Exact Online. 

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) dient overlegd te worden. 

De tijdsinvestering bedraagt, afhankelijk van ervaring, 4 – 6 uur per week. 

 

Graag beantwoord ik uw aanvullende vragen. Aarzelt u ook niet contact te zoeken als u niet zelf geïnteres-

seerd bent, maar mij kunt attenderen op geschikte kandidaten. 

Benedict Hamans penningmeester H. Maria Parochie Walcheren 

penningmeester@rkwalcheren.nl  06 - 345 92 697 

mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
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HERSTELWERKZAAMHEDEN DAKGOTEN 

Aannemer Jobse begint op 2 april met het opbouwen van een steiger voor de herstelwerk-

zaamheden van de dakgoot aan de noordgevel van de kerk. Aanvoer van steigermateriaal 

gebeurt met behulp van een kraan die op het linkerdeel van het kerkplein wordt geplaatst. 

Er zullen minder parkeerplaatsen zijn!! 

Voor het plaatsen van de steiger moest het nodige gesnoeid worden in de pastorietuin.    

Wat was het fijn dat er zoveel vrijwilligers meegeholpen hebben om die klus te klaren.  

Heel hartelijk dank hiervoor!  

 

Ter geruststelling… er is nog genoeg begroeiing overgebleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

     

   

 

       Foto’s Ed Kluts 
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NIEUWE ALPHA - CURSUS IN MIDDELBURG 

Is er meer in dit leven, dan huisje-boompje-beestje?  

Als je je dat weleens afvraagt dan is Alpha wat voor jou.  

Op donderdagavond 2 mei om 19.30 is er een info-avond in de  

pastorie van de  HH. Petrus & Pauluskerk, Lombardstraat 1 in Middel-

burg. Van harte welkom! 

 

Meer informatie vindt u achter in de kerk; op deze website, Verbinding 15 maart 2024 en  

op facebook 

EUCHARISTISCH AANBIDDING IN ONZE KERK 

Sinds een paar weken is er na de H. Eucharistie  op donderdagmorgen van 10-12 uur in het   

kleine kamertje rechts van de voordeur van de pastorie eucharistische aanbidding. U kunt altijd 

aanbellen en meebidden. Als u op een vast tijdstip kan, laat het dan weten via:  

welkom@rkwalcheren.nl  

Vanaf  vrijdag 12 april is de aanbidding van 19.00-20.00 uur in de kerk zelf, rechts van het 

hoofdaltaar. U kunt gewoon binnenlopen en meebidden. Daarna is het voortaan elke tweede 

vrijdagavond van de maand van 19 tot 20 uur. De keer erop is vrijdag 10 mei. 

Lees meer over aanbidding > https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/e/eucharistische-

aanbidding 

 

 

 

VAN DE PASTORES     
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Richard Gielens, hoofdredacteur van het parochieblad ‘Parochienieuws’ van de H. Pater Damiaanparochie heeft onze  

nieuwe pastoor Thaddy de Deckere geïnterviewd. Het interview bestaat uit twee delen. Hieronder leest u het eerste deel.  

Met dank aan Richard dat we het interview mochten publiceren in ‘Verbinding’ 

 

 

 

INTERVIEW MET ONZE NIEUWE PASTOOR.        

 

Pastoor zijn in deze tijd noemt u een uitdaging. Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelt? 

Het is in onze tijd een grote uitdaging om het evangelie bij de mensen te brengen. Het is de eerste 

taak van elke priester en pastoraal werker. Zeker in deze tijd, waarin het kerkbezoek terugloopt en 

de betrokkenheid afneemt. Met name de generaties jonger dan 60 jaar hebben vaak een andere of 

heel weinig band met het geloof. Ik zie het als een belangrijk deel van mijn verantwoordelijkheid 

om hen weer in contact te brengen met het Evangelie en hen te betrekken bij de geloofsgemeen-

schap. Het is een voorrecht om dat te mogen doen. Naast de noodzaak tot verkondiging, is ook het 

praktische dienstwerk erg belangrijk, d.w.z. de diaconie. Dit is het bieden van hulp aan mensen die 

in kwetsbare omstandigheden zijn en concrete hulp nodig hebben: de minst bedeelden, daklozen, 

asielzoekers: i.h.a. al die mensen in wier schoenen wij niet zouden willen staan. Die verdienen onze 

tijd en inzet. We schieten daar tekort. Ouderen worden geleidelijk aan minder mobiel, sommigen 

van hen leiden onder eenzaamheid; we hebben nieuwe aanwas nodig om hen te bezoeken. 

De kennis van/ betrokkenheid bij het geloof bij veel mensen, met name de jongeren, is verdwenen of 

verdampt. Hoe kan dat, terwijl veel jongeren in deze regio op een katholieke school hebben gezeten? 

Wat kunt u, en wat kunnen wij, doen om de kennis en de betrokkenheid weer te vergroten? 

 

Dat zijn twee vragen. Wat betreft de mensen die onderwijs hebben genoten op een katholieke 

school. Het is geen geheim dat sommige katholieke basis scholen worstelen met hun identiteit als 

‘katholiek’. Hoe geef je daar in onze tijd op een geloofwaardige wijze inhoud aan? Het is ook goed 

te bedenken dat niet alle leerkrachten op een katholieke school het katholieke geloof aanhangen 

of actief beleven.  

En wat betreft de vraag: wat kunnen wij doen zou ik willen opmerken: wie zijn die ‘wij’?  

Ik vermoed dat je bedoelt, de gelovigen, de actief meedenkende parochianen. Het is mijn hoop dat 

mensen weer opnieuw waardering voor hun geloof krijgen. Het samen delen van het geloof in de 

gemeenschap is belangrijk.  
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vervolg 

Dit werk behoort aan de leden van het pastorale team samen met alle gelovigen. Uiteindelijk is 

het de Geest van God, die dit tot stand brengt. Het kan niet de taak van enkel de pastorale         

beroepskracht zijn. 

Ik voel me geïnspireerd door Paulus die ergens zegt ‘De liefde van Christus spoort mij aan’   

(II Kor. 5, 14-15, red.) Het Evangelie kun je niet voor jezelf houden. Het vraag erom gedeeld te  

worden met anderen. We zijn beperkt in waar wij toe in staat zijn als individu en als gemeenschap. 

Het is goed te bedenken dat niemand kan worden gevraagd dingen te doen die buiten je mogelijk-

heden liggen. 

Vroeger werd het geloof a.h.w. ‘met de paplepel’  doorgegeven. Dat geldt niet meer voor de mees-

ten van ons. Geloof speelde een veel minder belangrijke rol. De vraag is nu: hoe kunnen we men-

sen in onze tijd de smaak voor de woorden van het Evangelie en voor de Persoon van Jezus weer 

laten proeven. Er is volgens mij geen toverformule voor. Authenticiteit is altijd belangrijk. Iemand 

die authentiek leeft trekt met zijn of haar gedrag de aandacht van anderen. Dat wekt vragen 

op  zoals: waarom leeft iemand op deze manier, welke denkwijze, welke overtuiging zit erachter? 

We zijn natuurlijk allemaal geroepen tot een authentiek, evangelisch leven in het spoor van Jezus 

Je kunt alleen maar het Evangelie aanbieden. Je kunt het niet, en wilt het niet opdringen. Dat zou 

indruisen tegen het Evangelie zelf. Het is vaak zoeken naar een geschikte vorm. 

Einde eerste deel 

                  Privé foto  
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UIT DE PAROCHIE    

Zondag 24 maart kwamen 14 kinderen met hun ouders achter in de Petrus- en Pauluskerk sa-

men om een palmpaasstok te versieren. De palmpaasstokken werden met kleurig crêpepapier 

omwikkeld en er werd allerlei lekkers aangehangen. Natuurlijk mocht een broodhaantje met een 

palmtakje niet ontbreken. Juf Marianne vertelde de kinderen over de betekenis van de palm-

paasstok en alle kinderen luisterden geïnteresseerd. Juf Emmy, Sabine en Jody liepen rond om te 

helpen waar nodig, maar de kinderen konden het al heel goed zelf. Na het versieren dronken ze 

in de pastorie een beker siroop en daarna gingen ze met juf Miriam liedjes oefenen. Tijdens de 

viering gingen alle kinderen, na het lezen van het evangelie, in processie met hun stokken door 

de kerk. Wat een feest was dat. Er sloten nog meer kinderen al zwaaiend met een palmtakken 

aan bij de mooie rij. Na de viering was het zover; al zingend gingen we onder begeleiding van 

pastor Ria Mangnus en de juffen bij bejaardenhuis Willibrord binnen om de prachtig versierde 

stokken weg te geven aan de ouderen. De kinderen gaven hun stokken met liefde af en de oude-

ren waren blij ze te mogen ontvangen. Het was een mooie ochtend samen waarin we genoten 

hebben van het knutselen, het zingen en het samenzijn.  

 

Lidia Thiellier Werkgroep eerste Heilige communie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto’s Lidia Thiellier 

PALMPASEN 
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ZANGAVOND 

Woensdagavond 13 maart, 19.30 u de kerk in Kwadendamme, bijna helemaal vol met mensen 

die komen zingen. Het was een mooi samengesteld programma, gewijd aan liederen van   

Huub Oosterhuis. Uit volle borst werd meegezongen met de koren o.l.v. Kees Boonman met de 

bekende en minder bekende liederen van Oosterhuis op muziek gezet door Antoine Oomen en 

Tom Löwenthal. Na afloop was er koffie en thee om samen nog eens na te praten. 

 

Bij velen kwam er naar voren dat in de Eucharistie en Woord-en Communievieringen, meer 

liederen van Oosterhuis gezongen kunnen worden. Het Verzameld Liedboek (VL) met ca. 900 

liederen en psalmen biedt daartoe de mogelijkheid. Het probleem hierbij is dat de Nederland-

se Bisschoppen hebben verboden om in onze liturgie, liederen op te nemen uit het  ‘ Verza-

meld Liedboek ‘. Als voorbeeld het lied ‘ Uit vuur en ijzer ‘  ( Een nieuw bruiloftslied ) op blz. 

774 van het VL. Dit lied staat ook in onze GVL 531. blz. 587. 

 

We moeten constateren dat er bij katholieken veel behoefte bestaat aan de teksten en lie-

deren van Huub Oosterhuis. Laat ons de teksten en muziek koesteren die zijn voortgebracht 

door Bernard Huijbers en Huub Oosterhuis. Zij waren de voortrekkers in de jaren 60 van de 

vorige eeuw toen we de Nederlandse taal mochten gebruiken in de eucharistievieringen. 

Door diverse mensen zal er worden bekeken of de mogelijkheid bestaat om lieddagen te orga-

niseren dit naar het voorbeeld van Leerhuis en Liturgie Amsterdam en Lier in België.  

 

Carlos D’Hert  

dirigent gemengd koor Cantate Domino Middelburg 

Noot van de redactie: Vele liederen zijn door de bisschop goedgekeurd, maar niet allemaal.   
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COLLECTE  MAART/APRIL       

Zaterdag/zondag Pasen    30/31  Eigen parochie 

Zaterdag/zondag     6/7    Caritas-City Seeds 

Zaterdag/zondag    13/14  Eigen parochie 

Zaterdag/zondag    20/21  Roepingen zondag 

Zaterdag/zondag    27/28  Eigen parochie 

CARITAS COLLECTEERT  IN APRIL VOOR CITYSEEDS 

Bij CitySeeds kunnen mensen gratis groenten krijgen als  ze in de gemeenten  

Middelburg, Vlissingen of Veere wonen en van een kleine beurs moeten leven.  

Voor bijzondere en extra uitgaven is CitySeeds afhankelijk van donaties.  

U kunt uw bijdrage overmaken via de QRcode of direct storten op  

NL82RABO0117029661 t.n.v. RK Caritas Walcheren onder vermelding van City Seeds. 

 

Caritas heeft namens onze parochie € 150, 00 overgemaakt voor de diaconale activiteiten van 

de H. Catharina parochie in Oosterhout. Dit als Gave tijdens de Chrismamis 2024. 
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BISDOM BREDA    
  

RELIEK HEILIGE BERNADETTE DOET 14 NEDERLANDSE KERKEN AAN  

Een schrijn met een reliek van de Heilige Bernadette Soubirous komt in april vanuit Lourdes naar 

Nederland en doet dan veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. Zo kan iedereen die 

niet naar het heiligdom in Zuid-Frankrijk kan gaan, de genaden van Lourdes hier beleven. De 

schrijn maakt tussen 1 en 28 april een rondgang door het hele land. Het complete landelijke pro-

gramma is nu bekend gemaakt. 

In het bisdom Breda trekt de reliekschrijn van zaterdag 20 tot en met donderdag 25 april langs 

kerken in Hulst, Sint Willebrord, Bergen op Zoom en Breda.  

Het programma in bisdom Breda wordt gepresenteerd op de themapagina rondom de reliek-

schrijn. Hier wordt onder andere een fotogalerij ingericht, waar ook plek is voor ingezonden    

foto’s uit de parochies.  

Het heiligdom in Lourdes heeft een speciale Nederlandstalige website gemaakt voor het bezoek 

van de reliekschrijn aan Nederland.  

 

 

Lees de hele geschiedenis/tekst op 

https://bisdombreda.nl/algemeen/landelijke-programma-bekend-reliek-heilige-bernadette- 

https://bisdombreda.nl/rondgangrelieken/
https://bisdombreda.nl/rondgangrelieken/
https://www.missionsndlourdes.com/nl/
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GEZINSDAG ONZE V/VADER 

Op zondag 14 april 2024 is er weer een gezinsdag. Ook ouders die hun kinderen alleen opvoe-

den zijn van harte welkom. 

 

Het thema is Onze V/vader: de relatie die wij met onze 'aardse' vader hebben heeft ook invloed 

op ons beeld van God onze Vader. De spreker van deze dag, Willem Visser 't Hooft is zelf vader 

van drie kinderen en verantwoordelijke van het gebedsinitiatief Fathers Prayers. Hij heeft zelf 

ook zo zijn worstelingen op dit terrein gehad en getuigt van zijn weg naar zijn V/vader. 

Ook de tieners duiken - op hun eigen locatie - in dit onderwerp. Een vader en een priester     

delen vanuit hun eigen leven en natuurlijk maken we er ook een gezellige boel van. 

De kinderen gaan kijken naar het verhaal over Jezus die onze Goede Herder is: Edith Hertog 

heeft veel ervaring met Godly Play. Ze speelt dit verhaal met kleine houten figuren en schapen 

in een 'grazige weide'. Zo zien de kinderen het hele Bijbelverhaal voor hun oogjes gebeuren. 

Halverwege de middag gaan we op pad en een paar echte schapen bekijken. In processie be-

zoeken we een mooi kapelletje ter ere van Maria. We sluiten af met een pizza uit een echte Ita-

liaanse pizzeria. 

Praktisch 

De dag begint met de mis in de Basiliek Sint Jan de Doper in Oosterhout om 11 uur (Markt 28, 

4901 EP Oosterhout). Het is ook goed mogelijk om naar de eigen parochiekerk te gaan en om 

12.15 uur aan te sluiten in de pastorie: Markt 17, 4901 EP Oosterhout. 

Deelname kost 25 euro per gezin, inclusief lunch en warm avondeten. 

Deze dag wordt georganiseerd door de Catharina Parochie in Oosterhout en het Bisdom Breda.  
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BEDEVAART BANNEUX 2024 
 

5-daagse van 31 mei t/m 4 juni 

Het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda organiseert ook in 2024, waarin we de 

91ste verjaardag van de verschijningen vieren,  een meerdaagse naar het Belgische Banneux  

N-D, aan de voet van de Ardennen. De begeleiding wordt verzorgd door eigen pastores en 

zorgteam die samen willen instaan voor een inspirerende bedevaart en een aangenaam      

verblijf. 

 

Jaarthema 2024 

Onder Maria’s schutsmantel 

 

Programma 

Dagelijks een viering, het plechtig lof met pelgrimszegen met het Heilig Sacrament. We bid-

den er de kruisweg en houden een kaarsenprocessie, we gaan de weg naar de Bron en de 

Verschijningskapel. Ook is er aandacht voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid.  

En is er de mogelijkheid om de Verschijningskapel, alsook de weg door het bos waar zij Maria 

ontmoette en de bron ontsprong. 

 

Informatie 

Reissom voor de 5-daagse, volledig verzorgde (vol pension) bedevaart bedraagt:  

395 euro p.p. 

Gegevens voor meer inlichtingen en aanmelding:  
 
Postadres: Hoge Weide 15, 4841 RG Prinsenbeek 
Email: banneux.bisdom.breda@gmail.com 
Website: www.caritas-banneux.nl/bisdombreda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
              
       foto Ramon Mangold 

mailto:banneux.bisdom.breda@gmail.com
http://www.caritas-banneux.nl/bisdombreda
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VIERINGEN 

  

 

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Woe 
3 apr 

9.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. van W&C  

Do 
4 apr 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr 
Rozenkrans 

Aanbidding  

Za 
6 apr 

10.30 Ter Reede P. de Maat 

 
Eucharistievr 
binnen brengen 
Paaskaars 

 
Beloken  
Pasen 
  

Zo 
7 apr 

11.30 
 
13.30 

Middelburg 
 
Vlissingen 

Th. de Deckere 
 
W. Sweere 

Eucharistievr 
 
Vr. van W&C 

Beloken  
Pasen 
Presentatie 
communican-
ten 

Wo 
10 apr 

9.00 Vlissingen J. Vrancken Vr. van W&C  

Do 
11 mrt 

  
9.00 
 

 
Middelburg 
 

 
Th. de Deckere 
 

 
Eucharistievr 
 

Rozenkrans 

Aanbidding 

Za 
13 apr 

10.30 Ter Reede 
 
M. Dobbelaer/ R Maas 
 

Vr. van W&C    

Zo 
14 apr 

11.30 Middelburg P. de Maat Eucharistievr  

Woe 
17 apr 

9.00 Vlissingen R. Mangnus  Vr. van W&C  

Do 
18 apr 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr 
Rozenkrans 

Aanbidding 

Za 
20 apr 
 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 

G. Wortman 
Th. de Deckere 

Vr. van W&C  
Eucharistievr 

 
Internationale 
vr 

Zo  
21 apr 

11.30 
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

G. Kok 
Th. de Decker 

Vr. van W&C  
Eucharistievr 

 

Woe 
24 apr 

9.00 Vlissingen P. de Maat Eucharistievr  

Do 
25 apr 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr 
Rozenkrans 
Aanbidding 

Za 
27 apr 

10.30 Ter Reede 
 
W. Sweere 
 

Vr. van W&C   

Zo 
28 apr 
 

11.30    Middelburg P. de Maat Eucharistievr  
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk 13 april 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter  Pastoor Th. De Deckere    thaddeusmhm@gmail.com  06-26276050 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes   r.louwes@rkwalcheren.nl  06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok   secretaris@rkwalcheren.nl  06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans  penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen  Dhr. Paul Stok   p.stok@rkwalcheren.nl   06-21516509 

Algemeen  Mevr. C. Poppelaars  c.poppelaars@rkwalcheren.nl  06-30591392 

Adv. Missionaire Mevr. Trudy van Hoof            t.vanhoof@rkwalcheren.nl  06-41043490 

kerk   

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Mevr.Gon Joosten  vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com   

Dhr. Theo Snel       vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com          

                                               

                                                 PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

                       Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

                                        kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Thaddy de Deckere  pastoor   thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster  alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus  pastoraal werkster  r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok   teamleider    gkok@bisdombreda.nl 

Charlotte den Toonder         charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com  

    pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren 

Arjen Gernaerts  diaken in opleiding 

Linda van Aardenne teamassistente  info@rkbovendeschelde.com  

 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden  maandag, woensdag en vrijdag  10.00  - 12.00 uur.  

Telefoon   0113-218610 

Adres    Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail    info@rkbovendeschelde.com  

  

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk    Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen  

HH. Petrus en Paulus Kerk  Lombardstraat 3,  4331 AA Middelburg  

Ter Reede (WVO Zorgsaam) Vredehoflaan370; 4382 CJ Vlissingen 

Toeristenkerk Emmaus    Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek 

   

De vieringen in Dishoek worden 12 mei 2024 weer hervat. 

 

  

 

 

 

 

 

Op Facebook is het adres: https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

   
 

 

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 

mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren

