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   Verbinding 
        maandblad van de H. Maria Parochie Walcheren 

                                              

                                                   de Heer is waarlijk opgestaan 

 

 

Jezus, Gods’ Zoon, die op aarde komt. 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg 
E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl 
Website: https://www.rkwalcheren.nl 
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https://www.rkwalcheren.nl/
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GOEDE WEEK  
De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen,    

 lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag.  

Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in 

het teken van Christus' lijden en sterven en vormt zo 

een belangrijk onderdeel van het Paasfeest in ruime 

zin. Die wake vormt de overgang naar de blijde viering 

van de Verrijzenis op zondag:  het eigenlijke Pasen. 

De Paastijd is dan begonnen, een tijd die na vijftig 

dagen zal uitmonden in Pinksteren. 

 

PAASWAKE 

In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de paaswake in het 

duisternis van de paasnacht en de dagmis van paaszondag. De paaswake is het brandpunt van het 

Driedaagse Paasfeest, het zogenoemde PAASTRIDUÜM,  dat begint met de avondmis van  

WITTE DONDERDAG en wordt besloten met de vespers van Paaszondag. 

 

Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'FEEST DER FEESTEN', het brandpunt van het christelijke 

geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige 

vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk jaar kan gezien worden als 

ontplooiing van de verschillende aspecten van Pasen. 

 

Ons woord Pasen komt, via het Aramese Pascha, van het Hebreeuwse Pesach, wat 'voorbijgaan' 

zou betekenen, hoewel soms ook 'mededogen' wordt genoemd als oorspronkelijke betekenis. 

Pascha en Pesach duiden het Joodse paasfeest aan, een lentefeest waarmee de Joden de 

bevrijding uit de slavernij in Egypte vieren. Die bevrijding begon ermee dat de Engel des Doods de 

Egyptenaren sloeg maar voorbijging aan de huizen van de Israëlieten.  

 

PAASDATUM 

Tijdens het Concilie van Nicea in 325 werd vastgelegd dat het christelijke Pasen zou worden 

gevierd op de zondag die volgt op de eerste volle maan na het begin van de lente. Pasen valt 

daardoor op zijn vroegst op 22 maart en op zijn laatst op 25 april. 

 

WACHTEN OP DE HEER 

De paaswake is één van de oudste onderdelen van de christelijke paasviering. Al in de vroege 

christelijke kerk brachten gelovigen de paasnacht wakend door ter ere van de Heer. Met hun wake 

gaven zij, en geven christenen ook nu nog, gehoor aan een Bijbelse oproep. In het Evangelie van 

Lucas spoort Jezus zijn volgelingen namelijk aan om, tijdens zijn afwezigheid, de lampen brandend 

te houden en te zijn als mensen die wachten op de terugkomst van hun Heer. Degenen die de 

Heer bij zijn komst wakend aan tafel vindt, zal hij aan zijn tafel uitnodigen. (Luc. 12, 35 ev.). 

website KRO-NCRV (bewerkt en ingekort redactie) 

  

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/palmzondag
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/stille-zaterdag
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/paaswake
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/paastijd
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/pinksteren
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/paastriduuem
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/sacramenten
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/c/concilie-van-nicea
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 WITTE DONDERDAG                         

       

                Een schaal met brood, een beker wijn 

   om zijn liefde aan de wereld te schenken. 

   Hij geeft zichzelf, zijn Lichaam en Bloed 

    ‘Blijf dit doen om mij te gedenken’. 

 

    Hij die zijn vrienden de voeten wast, 

   niet als een slaaf maar innerlijk vrij. 

   Baanbrekend teken van dienstbaarheid. 

    ‘Doet dit ter herinnering aan mij’. 

 

Een avond, zo anders dan gewoon    

met een maaltijd die Jezus’ laatste is. 

Hij breekt een deelt al wat hij heeft. 

‘Doet evenzo, tot mijn gedachtenis’. 

  

                    Paul Vlaar 

 
 

Uit ‘Maria lichtmis tot Pinksteren’ 

      

   

 

 

 

 

 OVERDENKING 
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SLOTVIERING ONZE LIEVE VROUWE KERK VLISSINGEN 

De slotviering in de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen vindt plaats op zondagmiddag 24 april 

2022  om 15.00 uur. Vicaris en waarnemend pastoor Paul Verbeek is hoofdcelebrant. Ook de 

andere leden van het pastoresteam gaan samen met emerituspastoor Paul de Maat voor: Fons 

van Hees, Thaddy de Deckere, Ria Mangnus, Alida van Veldhoven en Geerten Kok. De muzikale 

ondersteuning wordt verzorgd door koorleden van het Gemengd Koor en oud-koorleden van het 

voormalige Ceaciliakoor, onder leiding van Riet Boone met organist Guide Saerens. 

Iedereen is uitgenodigd voor de slotviering en aansluitende bijeenkomst  

Alle parochianen en oud-parochianen, zeker ook de vrijwilligers en oud-vrijwilligers, en vele 

andere belangstellenden zijn van harte welkom de slotviering bij te wonen. Na afloop van de 

viering kunnen alle bezoekers van de slotvieringen tijdens een bijeenkomst in de tuin van de kerk 

herinneringen ophalen en blikken in de toekomst werpen. 

Overdracht belangrijke religieuze goederen en vieringen op 24 april en 1 mei 

Aan het eind van de slotviering op 24 april worden belangrijke religieuze goederen de kerk uit 

gedragen. Deze worden overgebracht naar de HH. Petrus en Pauluskerk. Het binnendragen van 

deze religieuze goederen in de HH. Petrus en Pauluskerk vindt plaats tijdens een bijzondere 

eucharistieviering op zondagmiddag 1 mei vanaf 11.30 uur. 

Op zondagochtend 24 april gaan de vieringen in Vlissingen en Middelburg niet door in verband 

met de slotviering op de betreffende zondagmiddag in Vlissingen. Op 1 mei is er in Middelburg om 

11.30 uur een viering+ in Vlissingen is er die ochtend geen viering om 9.30 uur. 

Vieringen in de Sint Jacobskerk vanaf 15 mei 2022 

De komende jaren vinden de vieringen van onze parochie in Vlissingen op de eerste en derde 

zondagmiddag van de maand in de Sint Jacobskerk plaats, tussen 13.30 uur en 14.30 uur. De 

eerste viering zal op zondagmiddag 15 mei zijn.  

Er is gekozen voor het vieren in de Sint Jacobskerk. Daar zijn we van harte welkom zo bleek uit 

gesprekken en reacties van de PKN-geloofsgemeenschap. Vanuit de parochie worden onze eigen 

vieringen gehouden en daarnaast gaan we samenwerken met de PKN. Daarbij wordt onder andere 

gedacht aan oecumenische vieringen of themavieringen. In de volgende Verbinding zullen we hier 

uitgebreider aandacht aan besteden.  

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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We behouden als geloofsgemeenschappen onze eigen identiteit, zowel van onze katholieke 

parochie als van de PKN-gemeente. Tegelijkertijd kunnen we meer en meer gaan samenwerken, 

zodat we onze geloofsgemeenschappen kunnen behouden en versterken, onder meer door de 

intensievere samenwerking. Vanuit de PKN en onze parochie is dat een gezamenlijke wens om zo 

de toekomst tegemoet te treden. 

Het parochiebestuur 

                      

 

 

       

 logo’s en foto ‘kerkbalans.nl‘ 

Heeft u uw bijdrage voor Kerkbalans ook al gegeven?  

U kunt uw bijdrage overmaken op één van de volgende banknummers:  

parochiekern Vlissingen:   NL 28 INGB 0008 0339 29  

parochiekern Middelburg:   NL 42 INGB 0000 6586 70 

t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren onder vermelding van ‘parochiebijdrage 2022’. 
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               VERBONDEN BLIJVEN 

Laat ons verbonden blijven 
Met alle volkeren in oorlog 
Met alle  onschuldige slachtoffers 
Laat ons verbonden blijven 
Met alle oorlogsgetraumatiseerde 
van voorbije en gaande oorlogen 
Laat ons verbonden blijven 
met elkaar in solidariteit 
wegen van vrede zoekend. 

                                             
                      Marinus van den Berg 
 
 
 
 
 

LEZING  door Marinus van den Berg 

Op 13 september ’s middags in ’s Heerenhoek. In  de volgende Verbinding leest u hier meer over. 
 
Ria Mangnus, ouderenpastoraat 
 
 
 

OECUMENISCHE HERDENKING  TE VLISSINGEN 
 

Op woensdag   4 mei 2022 om 19.00 uur organiseert de Raad van Kerken van Vlissingen ook dit 

een korte oecumenische herdenking. Deze vindt  plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, 

Van Dishoeckstraat te Vlissingen; aan de achterzijde van de begraafplaats.  

Voorganger is pastor Coen van Dalen. 

 

Het landelijke thema 2022 is:  VRIJHEID IN VERBONDENHEID 

 

Na de herdenking  is het mogelijk via een hek te voet naar de begraafplaats  te gaan om de jaarlijks 

door de Gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. Deze bijeenkomst vangt 

aan om 20.00 uur . Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen wordt een krans gelegd. 

De Raad van Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van de herdenking  én de kranslegging. 

 

De oecumenische werkgroep van de Raad van Kerken Vlissingen 
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WAKE VOOR VREDE 

 

In Middelburg wordt vanaf vrijdag 4 maart elke vrijdag in de Nieuwe Kerk te Middelburg van 

12.30 uur tot 13.00 uur een wake voor vrede in Oekraïne gehouden. Aansluitend wordt het 

Coventrygebed voor vrede en verzoening gebeden. Het Coventrygebed voor vrede en verzoening 

wordt wereldwijd elke vrijdag gebeden in kerken die de sporen van oorlogsgeweld dragen.  

 

Meer informatie kunt u inwinnen bij de Raad van Kerken Middelburg - ds. Chris Bakker, telefoon: 
06 44980502 
 
 

 
 
Dit jaar is het thema van de vastenactie    ‘je land is je  leven’. Het belang 

van landrechten voor de lokale mensen die vaak het  onderspit tegenover 

overheden en grote bedrijven die hun kostbare grond opeisen, met 

desastreuze gevolgen voor hun welzijn.                          

 
 
 
 

 
VAN DE PASTORES                                
 
                                                    
                                   

“ZIE, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW!” (Openbaring 21, 5 ) 

Het is nog maar enkele weken en dan zullen wij weer het Mysterie vieren van het lijden, het 

sterven en verrijzen van Jezus, onze Heer. Dan zal in de liturgie weer een grote hoeveelheid 

‘Alleluja’s’ klinken als uiting van onze blijheid en dankbaarheid jegens God, voor de overwinning 

op zonde en dood, door de Verrijzenis van Jezus Christus.  Zover is het nog niet, we zijn nog in 

voorbereiding op verschillende niveaus, niet vergetend het drievoudig advies dat Jezus ons 

voorhoudt: gebed, vasten en het geven van aalmoezen. Hopelijk vinden we de tijd en gelegenheid 

voor wat extra aandacht aan ons innerlijk leven, ons contact met God (d.m.v. gebed), met onszelf 

en anderen, maar ook praktisch voor allerlei dingen die direct te maken hebben met het 

Paasfeest, bv koor repetities, het voorbereiden van de kerk, maar ook het aan de kant doen van 

ons huis, en het doen van bepaalde inkopen voor het feest. W.b. de aalmoezen zijn er in deze tijd 

goede doelen te over: de Vastenactie, maar ook de pogingen om als geloofsgemeenschap 

gastvrijheid en de helpende hand te bieden aan duizenden  ontredderde mensen uit Oekraïne 

die een veilig heenkomen en onderkomen zoeken in ons land en in onze streek. 
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‘DE MISSIONAIRE PAROCHIE, ALS GOD RENOVEERT …’  

 

Voor mij, en nog meer dan 15 anderen uit onze twee parochies 

Boven de Schelde, was de deelname aan de Conferentie  

‘De Missionaire Parochie, Als God Renoveert … ‘ op 25-26 maart 

een bijzonder mooie en bemoedigende gebeurtenis, die ons o.a. 

hielp de vreugde te beleven die hoort bij ons geloof.  Graag wil ik 

daarover iets vertellen.  

 

Al ruim twee jaar lang werd vol verwachting uitgezien naar deze Conferentie die vanwege Corona 

steeds moest worden uitgesteld. Aanleiding was het verschijnen van het boek van een priester uit 

Canada, Fr James Mallon. Hij doet daarin verslag van zijn studie en reflectie op een kerk die meer 

en meer geconfronteerd wordt met een teruglopend aantal gelovigen. De vraag is dan: Hoe kun je 

dan toch een levende en dynamische geloofsgemeenschap worden en blijven?  

 

De sfeer in het Breepark in Breda was gedurende de gehele conferentie geweldig goed. Ruim 

duizend deelnemers uit Nederland en Vlaanderen, met opvallend veel ‘jongeren’, dwz onder de 

40,  luisterden naar inspirerende en bemoedigende inleidingen en participeerden in workshops. 

Beiden dagen vierden we Eucharistie, voorgegaan door bisschop Liesen en door bisschop Aerts 

van Brugge, met een klein maar uitstekend koortje dat nieuwe, blijde liederen liet klinken, 

begeleid door viool, piano en percussie. Iedereen kon meezingen, want de teksten waren 

zichtbaar op grote digitale schermen. Ook vonden er diverse getuigenissen plaats en werden wij 

uitgenodigd in kleine groepjes te bidden.  

 

De organisatie was geweldig goed, dankzij meer dan 100 vrijwilligers, die op uiterst vriendelijke 

manier ten dienste stonden van het hele gebeuren, en steeds klaar stonden om iemand met een 

vraag of verzoek te helpen. De voorziening van goede, smakelijke maaltijden liet wat mij betreft 

niets te wensen over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Foto’s  Bisdom Breda 
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De gastspreker uit Canada, Fr James Mallon, was goed in vorm. Op een energieke manier sprak hij 

in drie verschillende inleidingen over zijn uitgebreide ervaringen met parochie vernieuwing en de 

hindernissen die hij daarbij tegenkwam. Voor degenen die dat wensten was er simultaan vertaling 

beschikbaar. Duidelijk werd dat elke parochie een complex geheel is waarin je niet zomaar een, 

twee, drie vernieuwing kunt introduceren. Vernieuwing begint met, wordt begeleid met en eindigt 

met bidden vanuit ons hart. Bidden om de Heilige Geest, de primaire Uitvoerder van vernieuwing 

die gebaseerd is op het Evangelie. In ons hart groeit het verlangen naar een diepere beleving van 

Gods Woord die zijn uitdrukking vindt in de beleving van de onderlinge liefde.  Psalm 127 werd 

aangehaald: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.” Behalve gebed is 

ook van belang, het ontwikkelen van een visie voor de parochie, alsook de uitoefening van goed 

leiderschap door leiderschap teams die zich inzetten op verschillende aspecten het parochie leven.  

 

We werden uitgenodigd om te dromen over de parochie die we zouden wensen. Groepjes uit 

parochies konden hardop dromen voor een video camera. Voor de resultaten kunt u kijken op 

Facebook, Twitter en YouTube, onder de titel: de missionaire parochie. De vraag aan ons als 

parochies  Boven-de-Schelde is: Hoe gaan we hiermee verder?! We worden allemaal uitgenodigd 

om hierover te bidden, te reflecteren, met elkaar te delen en vervolgens daadwerkelijk naar 

vermogen bij te dragen aan de droom van een vernieuwde parochie.  

 

Pater Thaddy  

 

DOOPSCHELPENVIERING 

Op zondag 27 maart was er een bijzondere viering. Alle doopschelpen stonden voorin de kerk 

opgesteld. Dat niet alleen… de tien kinderen die op 29 mei hun eerste heilige communie gaan 

doen, stelden zich voor. Ria Mangnus ging deze dienst voor. Zij las voor uit de kinderbijbel. 

Na de viering mochten de doopschelpen mee naar huisgenomen worden. De ouders met de 

kinderen dronken na afloop van de viering nog koffie met een krentenbol erbij. 

Op de foto  ‘samenwerken aan de woestijn, waar God zijn Naam aan Mozes bekend maakte’. 

  

 

    

 

 

 

 

Foto Trudy van Hoof     Foto Ria Mangnus 
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U bent van harte welkom bij DE EERSTE COMMUNIEVIERING ZONDAGMORGEN 29 MEI 

in  de HH. Petrus en Pauluskerk te Middelburg.  In de volgende editie van ‘Verbinding” leest u hier 

meer over. 

 

Ria Mangnus 

 

 

VOORBEREIDING OP PALMPASEN  

 

Palmpaasstokken maken, Op woensdag 6 april is  

er  voor de kinderen  vanaf 16.30 uur tot  ongeveer 17.30  

uur de gelegenheid om in de pastorie in Vlissingen een 

 palmpaasstok te maken. 

De pastorie is aan de Singel 106 in Vlissingen.   

Neem zelf een houten kruis mee. Tot de  6e april! 

Lidia, Britt en Ria 
 

 

PALMTAKJES GEZOCHT 

 

Zondag 10 april is het palmzondag.      

De bloemengroep wil de komende week weer voor de  

takjes zorgen. Wie kan de groep helpen aan de takjes? 

Graag doorgeven  via het secretariaat op donderdag- of  

vrijdagmorgen. 

 

Of bellen naar Jo Miltenburg telefoon 0653842628. 

                                    Foto Anja van Oers 
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UIT DE PAROCHIE 

 

 

                        

                               

 
             

PAASFEEST IN BULGARIJE  

 

Ooit was ik in de Paasvakantie in Bulgarije. Samen met een kleine groep volkomen onbekende 

mensen, waar ik toevallig bij terecht was gekomen. 

Wij zouden daar Het Paasfeest vieren. 

 

Aangekomen op het vliegveld van Sophia, wat niet veel meer was dan een grote loods en een 

landingsbaan, bleek dat mijn koffer niet was mee gekomen! Gelukkig had de reisleider het snel 

voor elkaar dat ik in het enige warenhuis van de stad, voor Fl 200,- vervangende kleding mocht 

kopen. De hele stad maakte een erg armoedige indruk maar achter de grauwe façade, waar wij 

binnen moesten zijn, ging een buitengewoon luxueus modehuis schuil. Met overal glanzend glas 

en goud en veel  buigende bedienden. 

 

Ik kocht zo snel mogelijk het benodigde en moest toen vlug naar de overkant van de straat om 

Nederlands geld te wisselen.  Ondertussen zaten de andere leden van de groep in een raar soort 

cafetaria. Ik wilde ook nog wat kunnen eten! 

 

Het bankgebouw zelf was klein en laag, maar wel met een brede stenen trap als toegang   en een 

enorme uivormige toren er boven op. De ruimte waarin je binnen kwam was klein en heel erg 

bruin. Er waren twee  ouderwetse loketten. Aan een van die loketten klemde zich een huilend 

mensje vast. Een dwergvrouwtje. Ze kon net boven de rand uit komen en klemde zich vast. Terwijl 

ze schreiend een heel verhaal leek te vertellen. 

 

De beide ambtenaren hielpen mij onmiddellijk en met veel  égards. Het vrouwtje leek in hun ogen 

niet te bestaan, hoe deerlijk ze ook weende. Het was allemaal nog al ongemakkelijk en omdat de 

man die mij hielp goed Engels bleek te spreken vroeg ik hem wat er aan de hand was. 

 

Hij haalde zijn schouders op en mompelde zoiets van ondersteuning en meer dan genoeg en dat 

ze moest opdonderen!!  Dit zeer boos!! Haar geld was veel te vroeg op en ze KREEG NIETS. BASTA. 

Tegelijkertijd legt hij voor mij een grote stapel papiergeld neer.   En of ik mijn handtekening wil 

zetten. Ja, natuurlijk. Ondertussen is het wezentje naast mij opgehouden met huilen. 

  

Ze snotterde nog wat na en heel voorzichtig raakt ze me aan. Haar ogen, nee , heel haar wezen 

smeekte ….Wat doe je dan? Je neemt een paar biljetten van die stapel en je geeft ze. Klaar uit. Tot 

grote boosheid van de beide bankbedienden! Jammer voor hen. 
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Toch moest ik nog regelmatig denken aan deze gebeurtenis terwijl wij onze tocht maakten door 

dit bijzonder mooie maar ook erg armoedige land.  Vele mooie kerkjes en indrukwekkende 

kloosters zagen we en ook een graf dat 4000 jaar oud bleek te zijn en zo prachtig beschilderd dat 

het  bij ons uit de gouden eeuw had kunnen zijn. 

 

De week vloog voorbij en op zaterdagavond waren we terug in de hoofdstad om hier de paasnacht 

mee te maken, te midden van de Orthodoxe gelovigen. Het was overal erg donker in de stad. Onze 

bus stopte op een klein pleintje achter een enorme kerk en onder de enige lantaarnpaal. Wij 

moesten beloven bij elkaar te blijven en absoluut om 12 uur weer allemaal in de bus te zitten. 

Daar gingen we dan! 

 

We kwamen terecht in een totaal absurde situatie. Een menigte stille 

mensen. Bewegende lichtjes in ieders hand. Men liep daar rond met een 

brandende kaars in een jampotje. En het leek wel of ze iets zochten.  

Alle gezichten waren zacht verlicht, de ogen glanzend. Men groette 

elkaar vriendelijk  met een glimlach of een knikje. In de duisternis was 

het net te zien dat er twee  hele grote kerken met koepels en heel veel 

aanbouwsels en allemaal kleine verlichte raampjes. Natuurlijk was ik mijn 

metgezellen al snel kwijt geraakt. We waren gewoon opgenomen in die  mensen massa die tussen  

de twee  kerken heen en weer scheen te lopen. Soms gingen ze even een kerk binnen, luisterden 

wat  naar het mooie gezang en trokken dan  weer verder. 

 

Ik ging tenslotte ook ergens een kerk binnen omdat ik me verloren voelde in de massa en... omdat 

ik geen lichtje had en er niets van begreep. Ik ging zomaar ergens in een hoekje zitten kijken. 

Een beetje verdoold en verward door deze wonderlijke nacht. 

En terwijl ik daar zo zit in het donker wordt opeens mijn hand zachtjes gestreeld. Wat is dat nu?  

Ik schrik ervan. En dan zie ik het : stralende ogen van een heel klein mensje en ze geeft me haar 

lichtje in de hand. Het dwergvrouwtje van de bank!  Ze is  helemaal blij en noemt haar naam, 

waarbij ze lichtjes buigt en de hand op haar hart legt, en ook de andere twee  kleine mensjes die 

bij haar waren doen het zelfde. 

 

Ze nam mijn grote hand in haar kleine en voerde mij mee, naar plaatsen  waar zo mooi gezongen 

werd dat je er tranen van in je ogen kreeg. Een van de andere dwergjes sprak een klein beetje 

Engels en zo begreep ik dat dit een oeroud ritueel was: in deze heilige nacht helpen  we allemaal 

Maria van Magdala, die op zoek is naar haar verloren Heer. Daarom was iedereen ook zo ernstig 

en stil. Ik voelde me opgenomen in dit ritueel: een heel klein mensje in een eeuwigheid van 

Zoeken naar Hem. 

Om middernacht werd ik bij de bus afgeleverd door mijn drie kleine , dierbare vriendjes. In het 

donker van deze speciale nacht bogen we nog een maal  eerbiedig voor elkaar. Ik zou hun nimmer 

weerzien. Dat wist ik. Maar nooit zal ik hun vergeten. 

 

Trees Verwilligen 

Foto internet 
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" Op weg naar Pasen" 
 

Als Jezus in ons leeft, 
Wordt onze gevoeligheid verhoogd en verhevigd. 
Dan ervaren wij de pijn van anderen, als onze pijn. 

Het ,,voelt aan"  als kruisdraging. 
En gezien de omstandigheden 

Is onze zending een opgave 
en de vrede een gave. 

Al mogen we dit ook wel eens omkeren!!! 
 

Gebed: 
Ik vraag niet om geluk op aarde, 

Slechts om een lichtstraal nu en dan. 
Zodat Uw liefde zichtbaar wordt, 
Uw boodschap, ik begrijpen kan. 
Levend voor ,,de hoop op vrede" 

Verwacht ik Uw genade groet. 
Want Gij zult wel het beste weten, 

Hoeveel ik kan en dragen moet. 
 

Mimy Holland 
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HERINNERINGEN VAN EEN VLISSINGSE PAROCHIAAN (5) 

 

Bij de naderende sluiting van deze voor zo velen dierbare kerk en haar historie komen bij mij 

allerlei herinneringen naar boven. Die wil ik graag met u delen. 

 

Aflevering 5: “Memoires van een misdienaar 2”. 

 

Een gedenkwaardige Paaswake 

Als misdienaar mocht ik zo rond mijn negende of tiende jaar voor het eerst 

assisteren in de Paaswake. Die Paaswake begon ‘s nachts om 12 uur. Net 

zoals de Kerstnachtdienst dus midden in de nacht. Van heel jongs af aan 

maakte ik die vieringen mee. Soms viel ik als klein kind dan in slaap, maar ik 

vond en vind die vieringen altijd zeer inspirerend. 

Vooral het moment dat er tijdens het zingen van het gloria met de 

altaarschellen werd gerinkeld en tegelijkertijd de klok boven op de kerk werd 

geluid, zo midden in de nacht, gaf me kippenvel. Het gaf me een blij gevoel. 

Wanneer het gloria klaar was en de altaarschellen stil vielen dan hoorde je 

nog de laatste klanken van de klok boven op de kerk wegsterven en 

realiseerde ik me dat dit door heel Vlissingen te horen moest zijn geweest. 

 

Het rinkelen met de altaarschellen is overigens nog een vak apart. Je moet rustig beginnen want 

als je dat al te enthousiast doet, dan haal je het einde niet. Ervoer ik al snel!  

 

Maar rond 1960 was het dan zover. Ik mocht assisteren. Er waren natuurlijk meer misdienaars en 

er was ook een heel grote, een acoliet. Zijn naam was Conny, een bijzondere maar heel 

vriendelijke man.  

 

In mijn ogen was hij al een halve priester. Ik heb begrepen dat hij dat later ook is geworden.  

Conny wist precies hoe alles moest verlopen. Wanneer er gebeld moest worden, wanneer de 

handwassing plaatsvond of de ampullen moesten worden aangereikt en vooral hoe en wanneer je 

met het wierookvat moest omgaan. Dat kon je helemaal aan hem overlaten.  

 

Voorafgaand aan het evangelie werd eerst het evangelieboek bewierookt. Daar was Conny een 

ware meester in. Grote wolken wierook stegen omhoog. 

 

Na de bewieroking van het evangelieboek kwam hij al zwaaiend met dat wierookvat naast mij 

staan. Ook tijdens het voorlezen van het evangelie bleef hij maar doorzwaaien, aldoor grote 

wolken wierook uitbrakend. Ik verdween helemaal in die mist.  En waar het een is daar kan het 

andere niet zijn. Dat geldt ook voor zuurstof. Conny wierookte alle zuurstof in mijn omgeving weg. 

Op een bepaald moment kreeg ik het zo benauwd dat ik onderuit ging. Ik kwam bij, zittend op een 

stoel voor het open raam in de achterdeur in het gangetje naar de pastorie. Mijn eerste optreden 

tijdens de Paaswake was halverwege al voorbij. Met dank aan Conny.  
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De tweede keer dat ik flauwviel had dat niets te maken met wierook. Het was midzomer en 

ontzettend heet. Ook in de kerk. Ik was als privémisdienaar mee met pastoor Timp, die in die 

zomer weer bij oma Speckens logeerde. Het zal eind jaren 50 geweest zijn.  

 

Ik was dus ongeveer 10 jaar. Die mis werd zoals altijd opgedragen aan het Maria zijaltaar.  

Er waren ook twee tantes mee gegaan. Het was verstikkend heet in mijn wollen toog en 

bovendien had ik nog niets gegeten of gedronken. Een fatale combinatie zogezegd.  

Ik ging wederom onderuit. Ik heb er verder gelukkig niets aan over gehouden. 

 

Tot slot een godsvruchtig en tegelijkertijd ook vermakelijk gedicht dat ik vond in een oud 

kerkboek. Het gaat over een kleine misdienaar in het gedicht “Het kindje in de Hostie”.  

 

             
                                                      

foto’s Leo Speckens 

Leo Speckens 

 
Volgende keer: ”Een schilderij van Emiel Aspeslagh”. 

 

 

 

Aanvulling bij herinneringen van een Vlissingse parochiaan (4) 

 

 

 

In het vorige verhaal van Leo Speckens was een foto opgenomen die uit 

het familiealbum van Leonie van den Berg komt. 
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LIEF EN LEED 
 

  

 

 

 

 

GEDOOPT 
27 maart Oliwier Maszerowski  
 

 
OVERLEDEN 
22 februari Dhr.  Huub Willems,  84 jaar            Aagtekerke   

28 februari Mevr. Lenie Van Tongeren-van den Berg, 98 jaar H. Willibrord    Middelburg 

  4 maart Dhr. Kees Veldkamp,  82 jaar            Middelburg 
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PELGRIMSTOCHT 2022 

 Woensdag 13 april naar de Chrismamis te Hulst 

 

 

 

Wilt u deze inspirerende tocht meemaken geef u dan voor zaterdag 2 april op door het bijgevoegd 

strookje in te vullen en te mailen naar chrismamis@zeelandnet.nl.  

_________________________________________________________________ 
 

Ja, ik neem deel aan de pelgrimstocht op woensdag 13 april 2022. 

Naam   :…………………………………………………………………. 

Adres     :…………………………………………………………………. 

Postcode  :…………………………………………………………………. 

Plaatsnaam  :…………………………………………………………………. 

Telefoonnummer :………………………………………….…(ingeval van nood) 

 

Ik regel wel/niet eigen vervoer voor de terug-/heenreis en …… personen kunnen met mij 

terugrijden. 

 

 

STRAATMISSIE ZATERDAG 2 APRIL OLV KERK EN SCHELDEPLEIN VLISSINGEN 

 

Zaterdag is de tweede straatmissie in Vlissingen. De OLV kerk is open voor stilte, gebed, kaarsje 

branden of in gesprek te gaan met een priester of vrijwilliger. We bidden voor VREDE op de wereld 

en nu speciaal voor de vrede in Oekraïne.  

 

mailto:chrismamis@zeelandnet.nl
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START NIEUWE CURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING 

Op 8 september 2022 is het weer zo ver. Dan start er na drie jaar weer een nieuwe cursus 

theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) te Goes. 

Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. Deze cursus is geschikt voor wie: 

 meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel 

 meer wil weten van christelijke spiritualiteit 

 sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken 

 meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk 

 bewuster kerkdiensten wil beleven of open wil staan voor ‘andersdenkenden’ 

Na twee jaar kan men de cursus worden beëindigd. In de praktijk willen vrijwel alle cursisten 

doorgaan met het derde jaar. Daarin wordt de kennis die opgedaan is in de eerste twee jaar 

toegepast in meer praktische vakken zoals Pastoraat, Liturgiek, Diaconaat, Kerkmuziek en Ethiek. 

Het bijzondere van de cursus in Goes is dat deze oecumenisch is: protestanten en katholieken, 

maar ook andersdenkenden zijn van harte welkom. Ook de docenten zijn zowel van protestantse 

als katholieke origine. Vrijwel alle docenten zijn al langere tijd aan de cursus verbonden. Ze 

hebben een grote kennis van hun vakgebied en doceren met veel passie. Ook weer aan een 

nieuwe groep. 

Op donderdag 25 augustus, aanvang 19.30 uur, is er een voorlichtingsbijeenkomst in de 

Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder opgeven 

om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, 

Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl. 

Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de 

cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl.  

Uitvoerige informatie is te vinden op de website: https://www.ctvgoes.nl/ 

 

 

COLLECTES  APRIL 2022 

     3 april Caritascollecte  voor eigen kas 

10  april vastenactie 

17  april vastenactie 

24  april eigen parochie 
 

CARITASCOLLECTE APRIL 2022  

Het geld dat we met deze collecte ophalen wordt gebruikt om ondersteuning te bieden in situaties 

van nood en noodzaak. Hierbij kunt u onder andere denken aan het kopen van een 

(tweedehands)bed voor een kind dat uit het ledikantje is gegroeid, het kopen van een treinkaartje 

om een ernstig ziek familielid te kunnen bezoeken, het samen boodschappen doen omdat er geen 

geld is om eten of luiers te kopen. Het geld uit eigen kas wordt besteed aan omstandigheden en 

situaties waar geen andere hulp mogelijk is.  U kunt uw bijdrage ook overmaken:  

NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van: eigen kas 

Bent of weet u iemand die onze steun kan gebruiken? Laat het ons weten! Wij zijn bereikbaar via 

Caritas@rkwalcheren.nl 

mailto:hvelzelingen@zeelandnet.nl
mailto:ajobsen@zeelandnet.nl
https://www.ctvgoes.nl/
mailto:Caritas@rkwalcheren.nl
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NIEUWSBRIEF EN WEBSITES 
 

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van  

Het bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief. Het Sint Franciscuscentrum 

organiseert diverse activiteiten. Hierover bevat de website https://sintfranciscuscentrum.nl de 

benodigde informatie. 

 
 
CONFERENTIE DE MISSIONAIRE PAROCHIE: EEN OVERZICHT 
 

De conferentie 

Op 24 en 25 maart vond de conferentie “De Missionaire Parochie: Als God renoveert” in Breda 

plaats voor het Nederlands taalgebied. Hoofdspreker was de Canadese priester James Mallon, die 

zijn ervaringen en inzichten met betrekking tot parochievernieuwing in twee boeken heeft 

neergelegd en een internationale beweging rond ‘Divine Renovation’ op gang heeft gebracht. 

Gastheer was de bisschop van Breda, mgr. Liesen. 

 

“Overweldigend”, “wat hebben we hier naar uitgekeken”, “hier waren we aan toe”. Uit de reacties 

van de deelnemers van de Conferentie De Missionaire parochie komt veel enthousiasme naar 

voren. Tijdens de conferentie (en erna) wordt er op verschillende manieren live verslag gedaan via 

livestream, Instagram, nieuwsflitsen en via Facebook. 

 

Terugkijken 

De komende weken worden de inleidingen van fr. James uitgewerkt voor de Bisdom Nieuwsbrief. 

De inleidingen zijn nog een week terug te kijken via Youtubekanaal van de Missionaire parochie. 

Per onderdeel is zowel een vertaalde als onvertaalde stream aanwezig. 

 

 

WERELD JONGERENDAG IN DE MEIVAKANTIE VAN 29 APRIL TOT EN MET 1 MEI 

2022 - AMELAND WJD@HOME  

 

Op vrijdagmiddag 29 april 2022 wordt de overtocht gemaakt naar Ameland met de veerboot die 

vertrekt van Holwerd. ’s Middags al afreizen kan omdat de WJD@Home nu in de meivakantie 

vallen. De deelnemers overnachten in Nes in twee grote gebouwen. Nes is het grootste van de vier 

dorpen op Ameland. Daar staat ook de Sint Clemenskerk waar de jongeren te gast zullen zijn en 

samen de eucharistie zullen vieren. Lees verder WJD@home. 

  

NIEUWS UIT HET BISDOM 

http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief
https://sintfranciscuscentrum.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCS8AsgpZ93ghUty1leU2MEA/videos
https://www.instagram.com/de_missionaire_parochie/
https://missionaireparochie.nl/nieuwsflitsen-tijdens-de-conferentie
https://www.facebook.com/missionaireparochie/
https://www.youtube.com/channel/UCS8AsgpZ93ghUty1leU2MEA/videos
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VIERINGEN 

                   
 

IEDERE DONDERDAG EUCHARISTIEVIERINGEN OM 9.00 UUR IN MIDDELBURG EN VLISSINGEN 

Datum Tijd Plaats Voorganger Viering 
Muzikale ondersteuning 

Bijzonderheden  

Za  
2 april 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Domburg 

G. Wortman 
P. de Maat 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 

 

Zo  

3 april 

 

09.30 

11.30  

15.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

Th. de Deckere 

W. Klim (Pools) 

Eucharistievr.      

Eucharistievr. 

Eucharistievr 

Gemengd koor, Guido Saerens 
René Adriaansen,  Christian Blaha 

Do 

7 april 

09.00  

09.00 

Vlissingen 

Middelburg 

P. de Maat 

Th. de Deckere 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

 

Za 

9 april 

10.30 

19.00 

Ter Reede 

Domburg 

Liturgiegroep 
I. van de Par 

Vr. van W&C 

Vr. van W&C 
 

Zo  

10 april 

 

09.30   

11.30 

15.00  

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

R. Mangnus 

P. de Maat 

W. Klim (Pools) 

Vr. van W&C 

Eucharistievr. 

Gerard Wortman 
René Adriaansen,  Christian Blaha 
 

Do  

14 april 

W. Do 

09.00  

19.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

Th. de Deckere 

R. Mangnus 

Lauden 

Eucharistievr. 
 

Gerard Wortman 

vrijdag 

15 april 

Goede 

Vrijdag 

15.00 

15.00 

15.00 

19.00 

 

Middelburg 

Vlissingen 

Domburg 

Vlissingen 

R.Mangnus 

 

Werkgroep 

Th. de Deckere 

Kruiswegvr. 

Kerk open 

Kruiswegvr. 
Goede vrijdag 
viering 

 
 
 
 
Gemengd koor, Guido Saerens 

Za 

16 april 

Paasw. 

10.30 

21.00 

Ter Reede 

Vlissingen 

W. Sweere 

Th. de Deckere 

W&C 

Eucharistievr. 

 

 

Gemengd koor, Guido Saerens 

Zo  

17 april 

Pasen 

9.30 

11.30 

 

10.00 

Vlissingen 

Middelburg 

 

Domburg 

P. de Maat 

Th. de Deckere 

R. Mangnus 

R. Heinrichs 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

 

Vr. Van W&C 

  

Cantate Domino, Peter vd Heuvel 

Do  
21 april 

09.00 
09.00 

Middelburg 
Vlissingen 

Th. De Deckere 
P. de Maat 

Eucharistievr. 
Eucharistievr. 

 

Za  
23 april 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Domburg 

P. de Maat 
I. van de Par 

Eucharistievr. 
Vr. van W&C  

 

Zo  
24 april 
 

 15.00 Vlissingen 
 
 

P. Verbeek, alle 
pastores en P. de 
Maat 

Eucharistievr.      

 

Gemengd koor en oudleden 
Ceaciliakoor, Guido Saerens 
slotviering OLV kerk Vlissingen 

Do 
28 april 

 
9.00 

 
Middelburg 

 
Th. de Deckere 

 
Eucharistievr. 

 

Za  
30 april 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Domburg 

G. Wortman 
G. Wortman 

Vr. van W&C 
Vr. van W&C 

 

Zo 
1 mei 

11.30 
 

Middelburg 
  

F. van Hees, P. de 
Maat. R. Mangnus 

Eucharistievr. Vieringen voor alle 
parochianen  
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REDACTIE 
mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk 25 april 2022 bij de redactie  verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

 ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u contact opnemen 

met de secretaris: secretaris@rkwalcheren.nl. ‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt. 

 

 

 

 

 

 

 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter Pastoor Fons van Hees a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Wnd. Voorzitter Pastoor Paul Verbeek p.verbeek@bisdombreda.nl 

Vice-Voorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
Kerk 
 

 

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van de sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur   
7 dagen van de week  

 

  

CONTACTGEGEVENS  

VAN DE REDACTIE 

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Fons van Hees pastoor avanhees@zeelandnet.nl 

Paul Verbeek wnd. Pastoor pverbeek@bisdombreda.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 
Geerten Kok teamleider a.i. gkok@bisdombreda.nl 

 

SECRETARIAAT MIDDELBURG 

Openingstijden dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

SECRETARIAAT VLISSINGEN 

Openingstijden donderdag en vrijdag 9.30 uur - 11.30 uur 

Telefoon 0118-412247 

Adres Singel 106, 4382 LC Vlissingen 

E-mail secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl  

 

PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur -12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Onze Lieve Vrouwe Kerk Singel 106, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Willibrord-kapel Badhuisweg 6, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

 

 

 

 

mailto:avanhees@zeelandnet.nl
mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com

