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foto voorblad uit de live stream van deze viering

VIERINGEN JULI

BIJZONDERHEDEN

. De zondagviering in de OLV kapel in Vlissingen is op de 1° en 3° zondag van de maand om

13.30 u.
. Aanbidding Allerheiligste is op de 2e vrijdag van de maand om 19.00 u. Middelburg
. Poolse viering is op de le zaterdag van de maand om 17.00 u. Middelburg

. Internationale viering (Engels) is op de 3e zaterdag van de maand om 19.00 Middelburg
(We nodigen u voor de internationale viering uit voor een gezamenlijke maaltijd; gezellig
eerst samen eten ! Als u uw eigen hap meeneemt, voor soep wordt gezorgd! Inloop vanaf
17.30u.

Van harte welkom!)

. Na de weekviering op woensdagochtend in Vlissingen is er gelegenheid om (voor wie dat

wil) koffie/thee te drinken en elkaar verder te ontmoeten.

. Na de weekviering op donderdagochtend in Middelburg wordt de Rozenkrans gebeden.
Daarna is er gelegenheid voor aanbidding van het Allerheiligste gevolgd door (voor wie dat

wil) koffie/thee drinken en elkaar verder te ontmoeten in de pastorie.

. Na de Hoogmis in Middelburg is er op de 1e en 3e zondag gelegenheid (voor wie dat wil)
koffie/thee te drinken en elkaar verder te ontmoeten. (Dit is onder voorbehoud als er vrijwilligers
zijn)

NB Het is mogelijk dat de tijden bij Hoogfeestdagen veranderen. Kijk op de website bij

‘vieringen’

PARKEREN IN MIDDELBURG IS GRATIS OP ZON -EN FEESTDAGEN.
HOUD HET PLEIN VOOR DE KERK VRIJ VOOR MENSEN DIE SLECHT TER BEEN ZIJN.
PARKEER NIET BlJ DE OPRITTEN VAN HET PLEIN.




Woe

5 Uli 9.00 Vlissingen T. Nguyen Eucharistie vr.
juli
Do . L
3 i 9.00 Middelburg T. Nguyen Eucharistie vr.
juli
Za L
£ i 10.30 Ter Reede T. Nguyen Eucharistie vr.
uli
: Geen Poolse viering
; 10.00 Dishoek R. Stobbelaar Viering van W&C | Zang Elly Augustijn
o
6 ili 11.30 Middelburg J. Heezemans Viering van W&C | René Adriaansen
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: 13.30 Vlissingen T. Nguyen Eucharistie vr. organist Christian Blaha
Wo L. -
9 iuli 9.00 Vlissingen R. Mangnus Viering van W&C
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Do . -
o 9.00 Middelburg T. Nguyen Eucharistie vr.
10 juli
Vrij . Aanbidding
o 19.00 Middelburg N
11 juli Allerheiligste
Za
o 10.30 Ter Reede G. Wortman Vr. van W&C
12 juli
Zo 10.00 Dishoek P. de Rooij Eucharistie vr. Cantate Domino
13 juli 11.30 Middelburg R. Mangnus Viering van W&C Samenzang
Woe
o 9.00 Vlissingen R. Mangnus Viering van W&C
16 juli
Do
o 9.00 Middelburg T. Nguyen Eucharistie vr.
17 juli
Viering van W&C
; 10.30 Ter Reede W. Sweere
a
19 juli . Eucharistie vr Internationale viering (Engels)
19.00 Middelburg T. Nguyen




Viering van W&C

. 10.30 Ter Reede W. Sweere
a
19 juli . Eucharistie vr Internationale viering (Engels)
19.00 Middelburg T. Nguyen
. L. Jan Verswijveren

Zo 10.00 Dishoek R. Stobbelaar Viering van W&C

- . . René Adriaansen
20juli | 11.30 Middelburg T. Nguyen Eucharistie vr. i o

organist Christian Blaha

Wo .

| 9.00 Vlissingen L. Izeboud Rozenkransgebed
23 juli
Do
26 9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistie vr.
juni
Za M. Dobbelaer

.| 10.30 Ter Reede Vr. van W&C
26 juli R. Maas
Zo 10.00 Dishoek B. Beckers Eucharistie vr. Jan Verswijveren
27 juli | 11.30 Middelburg Th. De Deckere Eucharistie vr. Cantate Domino

ER ZIJN GEEN POOLSE VIERINGEN OP 5 JULI EN 2 AUGUSTUS




VAN DE PASTORES

GEERTEN GAAT MET PENSIOEN

Over enkele maanden begint mijn AOW. Dat betekent dat er een einde komt aan mijn aanstel-
ling als pastoraal werker in het bisdom Breda. Mijn detachering in de parochies Boven de Schel-
de eindigt al per 30 juni 2025. Tijd dus om afscheid te nemen en om terug te blikken. Ik beperk

dat terugblikken in dit artikeltje tot mijn ‘Zeeuwse ervaringen’.

Die Zeeuwse ervaringen begonnen al vroeg! Mijn vader werd in Terneuzen geboren. Vaak be-
zochten we met hem zijn tantes in Terneuzen, en als hij alleen naar hen toe ging kwam hij met
bolussen terug. In later jaren was Zeeland vooral Domburg, waar we vele vakanties met onze kin-

deren waren.

In 2007 kreeg ik een professionele relatie met Zeeland. Ik werd dekenaal coérdinator van het
dekenaat Zeeland, als collega van deken Paul Verbeek. Mijn vrouw Jos en ik verhuisden naar
Middelburg — waar we met veel plezier hebben gewoond. Vanuit mijn opdracht mocht ik paro-
chies begeleiden, pastorale teams ondersteunen, collega’s en vrijwilligers in het pastoraat coa-
chen, besturen helpen. Als dekenale leiding waren we verbindingsofficier tussen bisdom en paro-
chies en vertegenwoordigden we de bisschop op allerlei wijzen. In 2012 nam het bisdom af-
scheid van de dekenaten en kwamen er vicariaten. Ik werd stafmedewerker van de vicariaten,
gedelegeerde voor de kerkopbouw in het bisdom en benoemingenadviseur voor de bisschop,
opdrachten waarin het contact met collega’s en besturen nog intensiever werd, en waarin ik
contact hield met de parochies in Zeeland. De band met de parochies Boven de Schelde werd
intenser toen ik vanaf eind 2020 het pastoraal team als teamleider ging ondersteunen, voor 10
uur per week. Het was een periode waarin het team, ook door ziektes, erg onderbezet was. De
functie van teamleider kon ik alleen maar vervullen door ook in het pastoraat mee te werken.
Werk dat ik graag doe, waar mijn hart ligt - waar ik me toe geroepen weet — en vaak voelde ik de

beperking van het aantal beschikbare uren.

Als ik terugblik op de voorbije periode zie ik veel veranderingen. Ik hoef maar aan de samenstel-
ling van het team te denken... We moesten afscheid nemen van Fons — onze heel geliefde pas-
toor. Paul Verbeek nam het pastoorschap tijdelijk waar. Thaddy kwam het team versterken en
werd later de nieuwe pastoor. Wiel nam afscheid. Charlotte kwam als projectleider jonge gezin-
nen bij het team. Arjen ging als diakenstudent met ons meelopen. Alida kreeg een nieuwe be-
noeming. Thai werd onze nieuwe kapelaan. Sinds kort helpt Eliza het team (en de parochies) om
meer missionair te worden. En in de teamassistentie namen we afscheid van Plonie; zij werd op-
gevolgd door Ria en Leny, die op hun beurt werden opgevolgd door Linda. U leest het goed:

de enige constante factor in deze periode was Ria Mangnus ...



Veranderingen waren er ook in het parochieel leven. Ze kregen gezicht in de sluiting van kerkge-
bouwen. In de Maria Parochie Walcheren namen we afscheid van de kerk in Vlissingen en van de
toeristenkerken in Domburg, Zoutelande en Vrouwenpolder. In de Pater Damiaanparochie wer-
den de kerken van Lewedorp, Hansweert en ’s Heerenhoek gesloten. Onder die sluitingen liggen
heel andere veranderingen, die een fundamenteel andere inzet van ons vragen. We leven niet in
een tijdperk van veranderingen, wist Paus Franciscus, maar in een verandering van tijdperk. De
tijd van de volkskerk, waarin iedereen bij een parochie (of kerkelijke gemeente) hoorde is voor-
bij. Onze cultuur is geen christelijke cultuur meer. Gelovigen zijn een kleine minderheid in de sa-
menleving. Ze kunnen hun geloof alleen maar bewaren en doorgeven, wanneer zij zich zelf be-
waust zijn van hun identiteit als christen en echt als gelovige, als leerling van Jezus, leven. Geloof
is niet iets van de zondagmorgen alleen — maar van de hele week. Daarom moeten we naar meer
manieren zoeken om ons geloof levend te houden, te verdiepen en te beleven. Vormen van ge-
loofsgesprek, van gebed, van naar elkaar omzien. Als geloof in ons leven van betekenis is, laten
we als vanzelf anderen zien dat het leven rijker wordt door ‘met God’ te leven. We kunnen nieu-

we mensen aantrekken als we zelf aantrekkelijk zijn!

Over de nieuwe tijd voor de kerk zijn vele boeken geschreven. Voor mij blijft het boekje van kar-
dinaal de Kesel (Geloof en Godsdienst in de seculiere samenleving) een goede richtingwijzer.
Hij vertelt heel helder hoe de plaats van de kerk in de samenleving is veranderd, en hij leert wat
onze opdracht als gelovigen is: weten dat God Liefde is, en in woord en daad die Liefde beant-
woorden: door God te danken voor alles wat Hij ons geeft, en door zijn Liefde door te geven in
onze goede zorgen voor mens en wereld. Ik word daar enthousiast van. Enthousiasme
(begeestering! mogen we op weg naar het Pinksterfeest bedenken...) is nodig om met elkaar te
geloven, de wereld een beetje mooier te kleuren, en mensen uit te nodigen om God in hun leven

toe te laten.

Dat brengt me bij de aanpak van de Missionaire Parochie. Vijf jaar geleden heeft bisschop Liesen
daarvan de contouren getekend. De nieuwe aanpak is nodig. Als we blijven doen wat we deden
krijgen we wat we kregen — en dan houdt het kerkelijk leven over enkele jaren helemaal op. Ons
eigen geloof vernieuwen en verdiepen, investeren in onze relatie met God, en van daaruit men-
sen er voor gevoelig maken dat God ook van hen houdt. Voor mij is het ‘de missie naar binnen’

die samen gaat met ‘de missie naar buiten’.

Op zondag 29 juni is er gelegenheid om afscheid te nemen van elkaar. Na de eucharistieviering in
de H. Maria Magdalenakerk (om 11.00 uur) kunnen we elkaar een hand geven. Ik hoop u daar te

ontmoeten. Graag en van harte wens ik u zegen en alle goeds!

Geerten Kok

Lees ook het verslag > https://bisdombreda.nl/algemeen/geerten-kok-neemt-afscheid/



NAMENS DE PAROCHIEBESTUREN (ingekorte versie uit de toespraak van Ruud Louwes)

.......... van de Heilige Pater Damiaan Parochie en de Heilige Maria Parochie Walcheren en het
pastoraal team van beide parochies neem ik u mee op een wandeling door het leven van
Geerten, als herder, en we komen Jos, Marieke, Jolien en gezinnen tegen op het eind van de
wandeling.

Het is ruim veertig jaar geleden dat Geerten in het bisdom kwam werken. Eind 2020 kwamen
bij Geerten het teamleiderschap van het pastoraal team Boven de Schelde en het pastorale
werk op zijn pad. Geerten kreeg vanuit het bisdom ruimte om gedurende een kwart van zijn
werktijd in het gebied Boven de Schelde rond te wandelen en verdienstelijk te zijn. Van de ge-
bruikelijke 80 uur in de week bij Geerten waren dat dus 20 uur per week inzet voor onze paro-

chies.

Voor onze parochies heb je zeer relevante voorstellen gedaan. Zoals de zeven bouwstenen als
fundament voor de toekomst van de parochies in 2021/22. Je reikte ons vervolgens een boek-
je aan van Kardinaal De Kesel ‘Geloof en Godsdienst in de seculiere samenleving.” Toen we
dat boekje hadden gelezen was het voor ons ineens duidelijk waar we stonden en naar op weg
zijn: ‘vroeger komt niet meer terug, we gaan samen op weg en op zoek naar nieuwe wegen.’
Je toont compassie met de ander, hebt begrip, leeft je in de leef- of denkwereld , waarom
denkt of doet de ander zoals het gebeurt? Je probeert van daaruit met mee te denken en de
ander mee te nemen, vooral in wat je samen deelt. Dat geeft ruimte aan de ander, laat hem of
haar in zijn of haar waarde, dat geeft vertrouwen over en weer en dan ervaar je jouw bemin-
nelijkheid.

We staan stil bij de gebeurtenissen in het pastoraal team en de parochiebesturen. In het pas-
toraal team is er veel gebeurd, nieuwe talenten kwamen naar ons toe, andere talenten onder-
steunden ons tijdelijk of verhuisden. Daarnaast raakte ons het overlijden van pastoor Fons van
Hees en van ook het overlijden van het bestuurslid Sjaak Uitterhoeve. En hebben we samen

tal van ingrijpende gebeurtenissen in onze parochies meegemaakt.

Tot slot, dankbaarheid is wat ons vervult dat we met jou Geerten, als herder, een boeiende en
inspirerende wandeling hebben gemaakt. Dankbaar zijn we voor jouw enorme inzet en bete-
kenis voor onze parochies, voor wie je bent.

Dankbaarheid is er voor Jos, voor Marieke en Jolien en jullie gezinnen, dat jullie Geerten zo-
veel ruimte en ook steun hebben gegeven zodat hij dit allemaal op zijn wijze heeft kunnen
doen, ruim veertig jaar, gedurende een bovenmatig aantal uren per week, en dat - met grote
betrokkenheid - loyaliteit, met verantwoordelijkheid - vertrouwen en in vriendschap — met
beminnelijkheid. Jullie zijn een bijzonder gezin.

We wensen jullie samen Gods zegen van harte toe.

Dankjewel.



wat zal erin zitten? handgemaakt Zeeuws meisje

Met dank aan Arjan en Lidia Thiellier, Corleen Poppelaars; Ruud Louwes voor de foto's



BESTE BROEDERS EN ZUSTER, BESTE PAROCHIANEN,
Op 1 september 2023 was de start van mijn stage als diaken student van het bisdom Breda in

de Pater Damiaan parochie en de H. Maria parochie, de 2 parochies Boven de Schelde.

Het was een leerzame tijd om te proeven van het leven en werken in deze 2 parochies. Ik heb
veel mensen ontmoet en beter mogen leren kennen. De gedrevenheid bij u om er voor de
kerk te zijn en het geloof met elkaar te delen heeft mij vaak geraakt. De warme ontvangst op
de verschillende plekken waar ik ben geweest als acoliet en waar ik gebedsvieringen heb mo-
gen leiden deden mij goed. De persoonlijke en pastorale gesprekken die er zijn geweest, heb-

ben mij mogen doen groeien in mijn roeping en in mijn mens zijn. Heel erg bedankt hiervoor!

Ik heb mogen zien en ervaren dat er een grote verscheidenheid en diversiteit is hoe wij ons
leven vormgegeven en hoe het katholieke geloof hierin een plaats krijgt. Ook zie ik dat het
katholiek gelovig zijn in deze tijd soms confronterend kan zijn. Gelovig zijn in deze wereld
brengt ook spanningen met zich mee. De zoektocht in de oude structuren naar een vernieu-

wende missionaire visie in de huidige tijd is niet voor iedereen even gemakkelijk.

Ik moet altijd denken aan Mozes die onderweg is door de woestijn naar het beloofde land van
Melk en Honing. Ze laten alles achter om op weg te gaan met een mooi vooruitzicht,
“het beloofde land’. U kent wel het verhaal dat Mozes de zee in tweeén splijt. Ik denk dat we
daar nu staan. Het is spannend, er is lef voor nodig en durf om de overtocht te maken, om los

te laten en de stap te maken met het vertrouwen dat God ons leidt en altijd bij ons is.

Ook in het pastoraalteam met een steeds kleiner wordend team heb ik een kijkje mogen ne-
men. Zij zijn werkzaam in een gigantisch gebied en ook zij staan voor ingewikkelde keuzes. Ik
heb mogen zien en ervaren met hoeveel liefde het team het beste probeert te doen. Ook

heb ik gezien hoe soms gereageerd wordt op keuzes die onvermijdelijk zijn.



Ik ben in mijn stage werkzaam geweest als adviseur van de Pater Damiaan parochie Caritas. Ik
denk dat de Caritas één van de hoofdtaken is van een diaken. Het dienstbaar (diaconaat) zijn in
de werken van liefde voor de ander. Met andere woorden, wij vieren het geloof in de Eucharistie
waar wij Jezus werkelijk ontmoeten in brood en wijn, daar hem ontvangen en die Liefde naar bui-
ten moeten brengen (Caritas). Het is zo de Liefde onder de mensen brengen. Ik heb zeker door de
gedrevenheid van u in de caritas de vreugde van de liefdeswerken mogen ervaren. Zo zijn er veel

geweldige initiatieven geweest.

Ik heb ook gezien dat er “nieuwe” mensen opzoek zijn naar God en heb hen hierin mogen begelei-
den. God roept en zal dit blijven doen. Ik heb mogen zien hoe deze leerlingen zijn gegroeid en uit-
eindelijk zijn gedoopt of toegetreden tot de katholieke kerk. Er komen steeds weer nieuwe leer-

lingen van Christus bij, prachtig om te zien dat God Zijn kerk niet in de steek laat.

Ik ben nu na 2 jaar aan het einde van mijn stage gekomen, mijn 6-jarige opleiding op het seminarie
is afgerond en Bisschop Liesen zal mij wijden tot Permanent diaken op

14 september om 15:00 uur in de Kathedraal in Breda.

U ben allen van harte uitgenodigd om deze wijding samen te vieren!

Mijn allereerste moment van het ingaan op mijn roeping was 16 jaar geleden. Het is een periode
van zoeken en onderweg zijn en dit heeft 10 jaar geduurd voordat ik 6 jaar geleden dan ook daad-
werkelijk ben gestart met de opleiding tot diaken. Het was een weg van vallen en opstaan, van
tobben en morren, van woestijn maar altijd met God aan mijn zijde (ook al voelde dit soms niet
zo). Ik heb de overtocht gemaakt en heb heel veel in mijn leven losmoeten laten, maar uiteindelijk

zoveel meer ervoor teruggekregen.

Wij immers “Zijn mensen van de weg” (Hnd9, 1-6) en die weg is Jezus. Hij is de weg, de waarheid
en het Leven (Joh 14, 15-21) en het is Zijn Heilige geest die ons helpt om deze weg zo goed moge-
lijk te gaan. Ik dank u voor de weg die u met mij en ik met u ben mogen gaan, met Jezus in ons
midden. En ik hoop dat ons hart mag branden van verlangen om Jezus steeds beter te leren ken-

nen en te zien hoe Hij nu al werkt in ons leven.

Ik heb veel liefde van u mogen ontvangen en ik hoop dat ik u ook een beetje van de Liefde die in

mij woont heb mogen geven.
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UIT DE PAROCHIE S QA
¢s

COLLECTE JULI

Zaterdag/zondag 5/6 Caritas en eigen parochie
Zaterdag/zondag 12/13 Eigen parochie
Zaterdag/zondag 19/20 Eigen parochie
Zaterdag/zondag 26/27 Eigen parochie

BISSCHOPPELIJKE COLLECTE CARITAS

De "Zondag met aandacht diaconie" in het bisdom Breda voor 2025 is op 5 en 6 juli. Deze dag is
bedoeld om speciale aandacht te schenken aan diaconale projecten in het bisdom, en de collec-
te die tijdens deze zondag wordt gehouden is bestemd voor dit doel, in samenwerking met de

PCl's (Parochiéle Caritas Instellingen)

LIEF EN LEED tiefs,

OVERLEDEN

20 juni Dhr. Frits Vervaet 88 jaar Middelburg
Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrifd’ ( Jesaja 49:16)
We wensen de nabestaanden veel troost en kracht toe.

Bestuur en pastoraal team

GEDOOPT

29 juni Elise , dochter van Bart en Elisabeth van der Baan uit Oost Souburg

Welkom Elise in onze geloofsgemeenschap en ouders van harte gefeliciteerd met de doop
van jullie dochtertje.

Bestuur en pastoraal team



slapen. ..

jaap de jonge

Vi)

¥

VAN DER SPIEGELSTRAAT 60

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Franse bv

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme

Meer dan een kleurtje

4461 PK GOES O113-215729

STOMERIJ
"AQUA-RETTE”

PAUL KRUGERSTRAAT 146-148

TEL. 0118-419165
VLISSINGEN

h.jobse

itvaartverzorging
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WETENSWAARDIGHEDEN

foto Marianne de Veen

NEVENACTIVITEITEN IN DE TOERISTENKERK VAN DISHOEK 2025

Muzikanten open kerk middag

3juli (13h30)

Expositie kunstenaars Koudekerke 14 t/m 19 juli
Doop plechtigheid | Zondagmiddag 27 juli
Stempelpost Fiets dorpentocht Walcheren tbv Terre des Hommes/ 5 augustus

stempelpost

Expositie schilderijen Mieneke de Jonge

25-30 augustus

Kunstroute Koudekerke

4 t/m 6 september

Open kerk middagen seizoen 2025
Donderdag middag

do. 3 juli t/m do. 28 augustus

Open kerk middagen
Opmerking: bij slecht weer geen open kerk middag

ledere donderdagmiddag van 13h
tot 17h
3 juli t/m 28 augustus
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VAN DE REDACTIE

REDACTIE
Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN
Uiterlijk 12 juli 2025 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl

BIJDRAGEN
Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT
Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-
zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor
‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening:

NL42 INGB 0000 658670 t.b.v H. Maria Parochie Walcheren bijdrage ‘Verbinding’

2 g 14 &
CONTACTGEGEVENS
-

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter Pastoor Thaddy de Deckere tdedeckere@rkbovendeschelde.com 06-26276050
Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893
Secretaris Mevr. Lidia Thiellier secretaris@rkwalcheren.nl 06-15541138
Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697
Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392
Adv. Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490
kerk

VERTROUWENSPERSOON

Mevr. Gon Joosten vertrouwenspersoonHMPW @rkbovendeschelde.com

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30
Bij overlijden van een dierbare het verzoek om toedienen van het sacrament der zieken
of toedienen van de ziekenzegen kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur
7 dagen van de week
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Thaddy de Deckere pastoor tdedeckere@rkbovendeschelde.com

Thai Nguyen kapelaan majacthai@gmail.com

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl

Geerten Kok teamleider gkok@bisdombreda.nl

Charlotte den Toonder

charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com

pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren

Arjen Gernaerts
Linda van Aardenne

SECRETARIAAT PAROCHIE
Openingstijden

Telefoon

Adres

E-mail

PASTORAAL CENTRUM
Openingstijden
Telefoon

Adres

E-mail

ADRESSEN VAN DE KERKEN
Onze Lieve Vrouwe Kapel

HH. Petrus en Paulus Kerk
Ter Reede (Amarijn)
Toeristenkerk Emmaus

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE

teamassistente

student diakenopleiding
lindavanaardenne@rkbovendeschelde.com

dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur

0118-612860

Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (ingang Latijnse Schoolstraat)
parochie@rkwalcheren.nl

maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur.
0113-218610

Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
info@rkbovendeschelde.com

Singel 106, 4382 LC Vlissingen.

Ingang Brouwenaarstraat

Lombardstraat 3, 4331 AA Middelburg
Vredehoflaan370, 4382 CJ Vlissingen
Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek

(Het seizoen is van half mei tot half september)

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’.

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg.

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
= te scannen en gewoon te blijven geven

. £ Download in de
B & App Store

ONTDEK HET OP

" Google Play

Op Facebook is het adres:

https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren
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