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        VIERINGEN  NOVEMBER    

                                                               

                                                                      BIJZONDERHEDEN 

• De zondagviering in de OLV kapel in Vlissingen is op de 1e en 3e zondag van de maand om 

13.30 u. 

• Aanbidding Allerheiligste is op de 2e vrijdag van de maand om 19.00 u. Middelburg 

• Poolse viering is op de 1e zaterdag van de maand om 17.00 u. Middelburg 

• Internationale viering (Engels) is op de 3e zaterdag van de maand om 19.00 Middelburg 

(We nodigen u voor de internationale viering uit voor een gezamenlijke maaltijd; gezellig 

eerst samen eten ! Voor soep wordt gezorgd. Al het andere eten moet u zelf meenemen.  

Inloop vanaf 17.30u.  Van harte welkom! 

• Na de weekviering op woensdagochtend in Vlissingen is er gelegenheid om koffie/thee te 

drinken en elkaar verder te ontmoeten. 

• Na de weekviering op donderdagochtend in Middelburg wordt de Rozenkrans gebeden.  

Daarna is er gelegenheid voor aanbidding van het Allerheiligste gevolgd door (voor wie dat 

wil) koffie/thee drinken en elkaar verder te ontmoeten in de pastorie. 

• Op de 2e en 4e zondag van de maand is er een Kinderwoorddienst 

• Na de Hoogmis in Middelburg is er op de 1e en 3e zondag gelegenheid (voor wie dat wil) 

koffie/thee te drinken en elkaar  verder te ontmoeten.  (Dit is onder voorbehoud als er vrijwilligers 

zijn) 

 NB      Het is mogelijk dat de tijden bij Hoogfeestdagen veranderen. Kijk op de website bij  

           ‘vieringen’ 

Parkeren in Middelburg  is gratis op zon -en feestdagen. 

Houd het plein voor de kerk vrij voor mensen die slecht ter been zijn. 

Parkeer niet bij de opritten van het plein. 

Foto voorblad :vecteezy-mushroom-in-autumn-forest-beautiful-nature.nature-scene-with-33656099.jpg 
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Za  

15 nov 

 

10.30 

19.00 

Ter Reede 

Middelburg 

M. Dobbelaer 

R.Maas 

T. Nguyen 

Viering van W&C 

Internationale 

Eucharistievr. 

 

René Adriaansen Cantor 

René Diepstraten, orga-

nist 

 

Zo 

16 nov 

11.30 

13.30 

Middelburg 

Vlissingen 

T. Nugyen 

F. Verheije 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

 

Bel Canto 

Christian Blaha, organist 

 

Woe  

19 nov 

 

9.00 Vlissingen L. izeboud Rozenkransgebed  

Do 

20 nov 
9.00 Middelburg T. Nugyen Eucharistievr.  

Za 

22 nov 
10.30 Ter Reede R. Mangnus Viering van W&C  

Zo 

23 nov 
11.30 Middelburg P. de Rooij Eucharistievr. 

 

Cantate Domino 

Kinderwoorddienst 

Woe 

26 nov 
9.00 Vlissingen R. Mangnus Viering van W&C   

Do 

27 nov 
9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr.   

Za  

29 nov 
10.30 Ter Reede 

W. Sweere 

 

Viering van W&C 

 

 

 

 

Zo 

30 nov 

11.30 

 

Middelburg 

 

Th. de Deckere 

 

Eucharistievr 

 

1e Advent 

L’Esprit 

Mocht het zijn dat u op onze website een viering niet ziet staan, wilt u dit dan vooraf doorgeven aan 

t.vanhoof@rkwalcheren.nl of y.spruyt@rkwalcheren.nl 
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CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 

Het rooms-katholieke hoogfeest 'Christus, Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zon-

dag van het kerkelijk jaar. Dit jaar is dat op zondag 23 november. Het viert de universele heer-

schappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God. 

Laatste zondag kerkelijk jaar 

Christus Koning is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katho-

lieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit hoogfeest luidt: Dominus Noster Iesus Christus Uni-

versorum Rex. 

Pius XI 

Het werd ingesteld door paus Pius XI in 1925 bij het zestiende eeuwfeest van het Concilie van Ni-

cea. De encycliek die hij daartoe schreef was Quas Primas. Op genoemd Concilie werd plechtig 

uitgesproken dat Jezus de Zoon van God is en "één in wezen met de Vader": Deum de Deo, Lu-

men de Lumine, Deum verum de Deo vero ('God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware 

God') uit het Credo.  

Heerser van de nieuwe schepping 

De liturgie van 'Christus, Koning van het heelal' benadrukt de rol van Jezus als heerser van de 

schepping in het nieuwe heilsbestel, in de Bijbel aangeduid als Rijk Gods. Door zijn Dood en Ver-

rijzenis is er een eind gekomen aan de oude orde, waarin de mens onderworpen was aan de 

macht van de dood. Al wie in Christus gelooft zal worden verheven tot een schepsel dat de eeu-

wige heerlijkheid zal mogen genieten. 

Metaforische titel 

Pius XI schrijft in Quas Primas dat Christus' titel koning een metaforische is. Hij is ontleend aan de 

menselijke werkelijkheid en geprojecteerd op een goddelijke. De titel benadrukt Jezus "zijn hoge 

graad van volmaaktheid waardoor hij alle schepselen overtreft", aldus de paus. 

Liturgie 

De psalmen die in het Officie worden gezongen zijn zogenoemde Koningspsalmen: ps.113, 

ps.117, ps.2, ps.72, ps.110 en ps.145. De oratie van dit hoogfeest luidt:  

Almachtige eeuwige God, in Christus heb Gij alles nieuw gemaakt. Hij is uw welbeminde Zoon en 

koning van de nieuwe schepping. Verdrijf het kwaad dat ons tot slaven maakt, zodat heel de 

schepping U als Heer erkent en eensgezind uw grootheid prijst. 

 

Lees meer > 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/hoogfeest-van-christus-koning 

 

Afbeelding voorblad Mozaïek van Christos Pantokratōr in de apsis van de kathedraal van Cefalù, Sicilië.  
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VAN HET BESTUUR 

VERANDERINGEN IN HET VIERINGENROOSTER 

Er komen veranderingen in het vieringenrooster in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middel-

burg  en in de Onze Lieve Vrouwe Kapel in Vlissingen. Dit hangt samen met het concentre-

ren van eucharistievieringen in de twee parochiekerken op zondagochtend 9.30 uur in de  

Heilige Maria Magdalena kerk in Goes en  in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg 

om 11.30 uur.  

Vieringen in andere kerken in beide parochies worden naar andere dagen en tijdstippen 

verplaatst. In de Damiaanparochie worden bijvoorbeeld in enkele kernen buiten Goes  

eucharistievieringen op zaterdagavond gehouden. 

 

In de Onze Lieve Vrouwe Kapel in Vlissingen blijven de komende tijd op de woensdagoch-

tenden vieringen verzorgd worden. Hoe het vieringenrooster voor de Kapel in 2026 of in 

de loop van 2026 eruit gaat zien, wordt nog bekeken. Dit betekent dat er geen vieringen 

meer zijn op de eerste en derde zondag van de maand. Dit is voor de kerkgangers en voor 

de werkgroep in het bijzonder een ontwikkeling die zeker impact heeft.  

Lea en Hans Izeboud, Eveline Naber, Wanda Caljouw en Jo Miltenburg hebben zich altijd 

ingezet voor deze zondagsviering. Daar zijn we deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor.   

We zullen hier tijdens de viering op zondagmiddag 7 december om 13.30 uur aandacht 

aan schenken. Dat is de laatste zondagsviering in de kapel.  

 

De Internationale viering op zaterdagavond in de HH. Petrus en Pauluskerk wordt ver-

plaatst naar zondagmiddag. Er is gelegenheid voor Aanbidding om 17.00 uur. 

Om 17.30 uur begint de eucharistieviering.  

 

Voor de toeristenkerk in Dishoek zijn in het vieringenrooster geen aanpassingen voorzien. 

De komende tijd zullen we in Verbinding meer informatie geven over de ontwikkelingen 

in het vieringenrooster. 

  

Parochiebestuur en pastoraal team 
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IN MEMORIAM ANJA VAN OERS  

Anja is op donderdag 30 oktober 2025 thuis overleden. Voor velen was zij die vriendelijke 

Anja, erg behulpzaam, met belangstelling voor iedereen, met geduld en rust voor een 

gesprek. Anja was diepgelovig, was bij vele vieringen aanwezig en bezocht ook met regel-

maat bijzondere vieringen in het bisdom, zoals de Chrismamis. Dit alles bij voorkeur onge-

merkt en op de achtergrond.  

 

Anja ondersteunde de parochie jarenlang met het verzorgen van het interieur van Onze Lie-

ve Vrouwe kerk en daarna de HH. Petrus en Pauluskerk inclusief de pastorieën. Daarnaast 

verzorgde ze alle linnengoed en paramenten op en rond het altaar en de liturgische kleding 

van de voorgangers. Zij heeft haar taken met veel zorg en toewijding verricht met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. Zij loste zelf veel problemen op. 

Een paar jaar geleden ging ze na een stevige storm erop uit om even bij de kerk in Middel-

burg te kijken. Van de schade aan het dak maakte ze een foto en attendeerde het parochie-

bestuur erop. Ze bezorgde ook jarenlang heel trouw Getijden, de kerkpost en  

Verbinding. Zij ondersteunde emeritus pastoor Paul de Maat en pastoor Thaddy de Deckere 

bij de vieringen en bij hun huishouding.  

 

Anja had ook kwaliteiten die ze bij voorkeur niet etaleerde. Ze bleef liever op de achter-

grond. Zo gaf ze aan Paul de Maat af en toe een foto, die ze had gemaakt van de natuur of 

van hemzelf. Bij de pastores en anderen had ze oog voor de tuin en wat zich in de tuinen aan 

natuur afspeelde. 

Op de bijgaande fotos ‘kat en vogel aan het raam’ is de compositie van de dieren en het 

lijnenspel bijzonder. De foto ‘pastoor voor de kerk’  toont ook haar gevoel voor compositie 

en het vastleggen van het geschikte moment. Paul is nog steeds verguld met deze foto’s, nu 

als aandenken. Haar kat had bezoek en ook dat werd vereeuwigd.  
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Begin van dit jaar werd Anja ziek en werd het steeds moeilijker voor familie, pastores, bestuur, 

buren en bekenden om in verbinding met haar te blijven. Medische ondersteuning in Goes 

volgde, maar zonder verbetering. Anja bleef onbereikbaar voor al diegenen die haar wilden 

bijstaan. Haar overlijden op 30 oktober maakte op velen diepe indruk.  

Op de dag van Anja haar uitvaart, die in Roosendaal plaatsvond, waren vele parochianen     

samengekomen tijdens de ochtendviering op woensdag 5 november. Pastoraal werker  

Ria Mangnus herdacht haar aan het begin en tijdens de homilie in de viering. De zondag ervoor 

in de OLV-kapel stonden we stil bij haar heengaan toen pastoor Thaddy de Deckere voorging. 

 

Wij mede-parochianen, denken aan Anja : 

“haar overlijden vinden wij intens verdrietig” 

“zij was lief, zorgzaam en betrokken,                                                                                           

“ze was op zichzelf,       

“dienstbaar aan de kerk” 

“Anja, bescheiden, naar ons altijd belangstellend,                                                                                        

“fijn om even te praten met elkaar als ze langs kwam “ 

 
Dat Anja moge rusten in vrede. 
 
Bestuur, pastoraal team en parochianen 

DE GERARDUSKALENDER  ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT.    

Op de voorkant: 

elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen 

Op de achterkant: 

moppen, gedichten bezinningsteksten  puzzels, informatie 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. 

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten 

die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op inter-

net: www.kloosterwittem.nl).  

De kalender is met ingang van zondag 2 november na afloop van de eucharistieviering te koop 

in de kerk. Ook tijdens openingstijden van het secretariaat. Alleen contante betaling mogelijk, 

liefst gepast. De kalender kost € 11,50 

http://www.kloosterwittem.nl
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RED WEDNESDAY 

Op woensdag 19 november 2025 zal de Heilige Maria Magdalenakerk te Goes rood aanlichten vanwe-

ge #RedWednesday, een internationale campagne van Kerk in Nood (ACN) om bewustzijn te creëren 

voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen 

voor de schaal waarop in het bijzonder christenen vandaag de dag worden vervolgd. 

Met #RedWednesday willen we als parochie helpen door: 

• Bewustwording te creëren over vervolging van gelovigen wereldwijd 

• Oproepen tot respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen 

• Opkomen voor het recht op vrijheid van godsdienst 

Naast het rood aanlichten van de H. Maria Magdalenakerk te Goes, vindt er van 19.45 – 21.00 uur een 

Wake plaats in de kerk, om met een oorverdovende stilte het rode licht kracht bij te zetten.  

Tijdens deze Wake wordt de stilte afgewisseld met voorgelezen getuigenissen van christenen wereld-

wijd en van een gevluchte Pakistaanse jongeman uit onze eigen omgeving. Hun schrijnende verhaal is 

een voorbeeld van wat duizenden gelovigen, christenen en niet-christenen over de gehele wereld, da-

gelijks meemaken. Dit in een wereld waar vrijheid van godsdienst een gedeeld goed zou moeten zijn! 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze wake. Als gelovigen in Zeeland kunnen wij, samen 

met de hele wereld op deze avond, een krachtig signaal richting respect voor gelovigen en tussen ge-

loofsgroepen uitdragen. Een signaal dat wij allen verbonden zijn in Christus, waar ook ter wereld. Een 

signaal dat vrijheid van godsdienst een mensenrecht is.  

ik hoop van harte dat jullie ook deel willen nemen door aanwezig 

te zijn bij de Wake op 19 november.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen via: 

 LindavanAardenne@rkbovendeschelde.com 

 06-39839364 (whatsApp) 

Met vriendelijke groet, 

 

Pastoor Thaddy de Deckere MHM 

Linda van Aardenne  
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VORMSELVOORBEREIDING 2025-2026 

Ook dit jaar willen we starten met de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel: de 

weg van waarin jonge mensen een keuze maken over de invulling van hun geloofsleven. Zelf 

besluiten nemen en stappen zetten hoort bij hun leeftijd, waarin basisschool een vorm van 

vervolgonderwijs krijgt  (12-16 jarigen). 

Ouders, verzorgers en jongeren zelf vragen we na te denken over dit aanbod van geloofsop-

voeding binnen en buiten het gezin/je vertrouwde omgeving. 

De werkgroep heeft daarvoor een nieuw projectboek gekozen: ”Sta op en ga”, dat volledig 

uitgewerkt is en in meerdere parochies/bisdommen gebruikt wordt. 

De H. Mariaparochie Walcheren en H. Pater Damiaanparochie werken dit jaar samen in éen-

groep. We hopen hierdoor ook onderlinge contacten tussen jongeren van verschillen paro-

chies/-kernen te bevorderen. 

De kennismakingsavond voor ouders/verzorgers en jongeren (kandidaten) is op woensdag 

26 november om 19.30 uur  in de zaal bij de  (r.-k.) H. Maria Magdalenakerk te Goes. 

Aanmelden voor deze avond kan via de website van de Pater Damiaanparochie.   

Meer informatie kunt u ook krijgen via Charlotte den Toonder 

(charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com) of 06-44500944. 

De toediening van het sacrament vindt plaats op zondag 8 februari 2026 om 9.30 uur in de 

H. Maria Magdalenakerk te Goes. 

Werkgroep Vormsel 2025-2026: Charlotte den Toonder, kapelaan Thai Nguyen en Richard 

Gielens. 

mailto:charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com
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KLOOSTERRETRAITE 

Op woensdag 26 november organiseren de Protestantse Gemeente 

Sint Jacobskerk en de H. Mariaparochie samen een kloosterretraite 

in Kloosterwelle, gehuisvest in de monumentale Corneliuskerk, een 

soort 'heilige plek' in het rustieke retraitedorp Noordwelle, gelegen 

in de Schouwse polder. 

Om 9.00 uur is er een Woord- en communieviering   in de OLV kapel 

in de Brouwenaarstraat in Vlissingen. Aansluitend aan deze viering 

vertrekken we om 10u. naar Noordwelle waar we om 11u. zullen 

arriveren. 

Het programma is dan als volgt: 

11.00 uur: ontvangst en kennismaking en meditatief zingen 

12.00 uur: middaggebed 

12.30 uur: lunch 

13.30 uur: meditatieve wandeling in de kloostertuin ‘De Wellehof’   (bij slecht weer een binnen-

activiteit )  

14.30 uur: Lectio divina (meditatieve benadering van een Bijbeltekst) 

15.30 uur: indrukken van de dag en zegenlied 

16.00 uur: afscheid 

De kosten van deze dag inclusief lunch bedragen € 35,00 per persoon.  

Aanmelden bij Ria Mangnus:  r.mangnus@rkwalcheren.nl  of  
Anneloes Steglich (tel. 06 2707 3657) altsteglich@gmail.com 
 
Informatie : stuur me een berichtje dan neem ik graag contact met je op 

Opgave  voor 14 november 

Ria Mangnus, pastor 

mailto:altsteglich@gmail.com
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COLLECTE  NOVEMBER                          

Zaterdag/zondag      15/16    Eigen parochie/ jongerencollecte Bisdom 

Zaterdag/zondag                                  22/23    Eigen parochie 

Zaterdag/zondag      29/30    Eigen parochie 

 

 

Ook in andere doordeweekse en bijzondere vieringen stellen we uw bijdrage zeer op prijs. 

NATIONALE JONGERENCOLLECTE 

In het weekend van  15/16 november staat in Nederland de jaarlijkse Jongerencollecte ge-

pland.  De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en is in 2006 in het leven ge-

roepen om geld in te zamelen voor landelijke projecten, ontmoetingen, vormingsdagen en 

charitatieve initiatieven. De collecte wordt nationaal gehouden, maar werkt lokaal door. Met 

hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers in de bisdommen nieuwe materialen 

ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies. 

 

Activiteiten in het kader van de Wereldjongerendagen en vormingsprogramma’s die op lan-

delijke schaal worden ontwikkeld zijn afhankelijk van financiële steun. Parochies die deelne-

men aan de jongerencollecte, geven jongeren extra kansen om te groeien in hun geloof.  
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Zij raken niet vergeten 
die over zijn gegaan 
tot u, want in uw heden 
bewaart gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd 
in uw gedachtenis, 
gij zult ze blijven spreken 
tot die Dag aan zal breken 

waarop het wachten is. 

  

Vergeet niet hoe wij heten, 
wij heten naar uw naam. 

Uit duizenden gebeden 
stelt zich uw eenvoud saam. 

Want zo zijt gij gebroken, 
gelijk het ene licht, 

van naam tot naam gesproken, 
van dag tot dag ontloken, 

zo zien wij uw gezicht. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       
         

  

ALLERZIELEN 

In de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg  en in Ter Reede in Vlissingen werden op Allerzielen 

de overledenen herdacht.  De namen werden genoemd. In de kerk konden de familie het herden-

kingskruisje van de genoemden meenemen.  

voor onze dierbaren Overledenen 

OVERLEDEN 

De Heer is mijn herder, het zal mij aan niets ontbreken’  (psalm 23) 

30 oktober    mevr. Anja van Oers ,   64 jaar Vlissingen 
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SCHOONMAAK KERK 

Op zaterdag 1 november werd de kerk met man en vrouw, jong en oud schoongemaakt. Ook 

het koper werd weer gepoetst. Het is toch geweldig dat dit nu maandelijks wordt gedaan 

door onze vrijwilligers. Nog steeds kunt u iedere 1e zaterdag van de maand van 9u. –10u. 

Meehelpen. Het is gezellig, de koffie is lekker en de saamhorigheid is groot. 

Marianne Solinger coördineert deze activiteit. U kunt haar aanspreken als u haar ziet of even 

bellen: 06-50807793 . 

SINT-NICOLAAS IN DE KUNST 

De heilige Nicolaas van Myra, overleden op 6 december 343, is bij ons vooral bekend als de 

nog steeds onsterfelijke Sinterklaas. Gebruiken bij het Sinterklaasfeest zoals wij dat kennen 

hebben hun wortels in de mooie verhalen en legendes die in de loop van de tijd rond deze 

heilige zijn ontstaan. Hij is een geliefd onderwerp geweest voor schilderkunst, muziek en 

poëzie. De tot de verbeelding sprekende figuur van Sint-Nicolaas levert dan ook gevarieer-

de en boeiende kunst op. Alle reden om een bijeenkomst van Kijken naar Kunst aan hem te 

wijden. Verleden jaar heb ik dat al eens gedaan en dat bleek in de smaak te vallen. 

Daarom wordt dit jaar Sint-Nicolaas in de Kunst opnieuw gehouden en wel bij mij thuis op 

dinsdag 25 november van 10.00-12.00u. en op donderdag 27 november van 14.00-16.00u. 

Opgave graag zo spedig mogelijk  i.v.m. de planning. 

Inlichtingen & opgeven bij: n.meulenbroek@zeelandnet.nl, o.v.v. gewenste dag. Kosten: € 

5,00 per dagdeel. Bijeenkomsten zijn in Middelburg bij Nicolette, na aanmelding volgt een 

bevestiging met het adres. 
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE  

Trudy van Hoof (hoofdredacteur) Corleen Poppelaars, Yannick Spruyt en pastoor Thaddy de Deckere. 

 

BIJDRAGEN VERBINDING 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 woorden hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.  

Uiterlijk 27 november 2025 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter  Pastoor Thaddy de Deckere   tdedeckere@rkbovendeschelde.com 06-26276050 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes   r.louwes@rkwalcheren.nl  06-24863893 

Secretaris   Mevr. Lidia Thiellier   secretaris@rkwalcheren.nl  06-15541138 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans  penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Algemeen  Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl  06-30591392 

 

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Mevr. Ineke van de Par  E-mail:  vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com  

Dhr. Wim van Goch        E-mail:  vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com  

 

            PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

               Bij overlijden van een dierbare, het verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

               of toedienen van de ziekenzegen kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

                            7 dagen van de week  

 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
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Thaddy de Deckere  pastoor   tdedeckere@rkbovendeschelde.com  

Thai Nguyen   kapelaan   majacthai@gmail.com  

Ria Mangnus  pastoraal werkster  r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Eliza Oudshoorn  teamleidster   eoudshoorn@bisdombreda.nl 

Charlotte den Toonder         charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com  

    pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren 

Linda van Aardenne teamassistente  lindavanaardenne@rkbovendeschelde.com  

 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden    maandag, woensdag en vrijdag  10.00  - 12.00 uur.  

Telefoon     0113-218610  

Adres      Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail      info@rkbovendeschelde.com  

  

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Onze Lieve Vrouwe Kapel     Singel 106,  4382 LC Vlissingen.   

                                                                    Ingang Brouwenaarstraat 

HH. Petrus en Paulus Kerk   Lombardstraat 3,  4331 AA Middelburg  

Ter Reede (Amarijn)     Vredehoflaan370, 4382 CJ Vlissingen 

Toeristenkerk Emmaus     Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek 

    (Het seizoen is van half mei tot half september) 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

 

Wilt U adverteren? Neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie: 

secretariaat.middelburg@rk.walcheren.nl   

 

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 

t.n.v. Heilige Maria Par Walcheren Middelburg of overboeken naar 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  

mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren
mailto:secretariaat.middelburg@rk.walcheren.nl

