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        VIERINGEN  DECEMBER    

                                                               

                                                                      BIJZONDERHEDEN 

• Poolse viering is op de 1e zaterdag van de maand om 17.00 u. in Middelburg 

• Internationale viering (Engels) is op de 3e zondag van de maand om 17.00  in Middelburg 

Vooraf aan de H. Mis, vanaf 16.00 u is er thee/koffie in de pastorie. Ook is er gelegenheid 

om vanaf 16.45 u. samen de rozenkrans te bidden. 

• De weekviering in Vlissingen is op 1e en 3e woensdag in de maand om 9.00u. en op de      

2e en 4e woensdag van de maand om 19.00u. Na de ochtendviering is er gelegenheid om 

koffie/thee te drinken. 

• Na de weekviering op donderdagochtend in Middelburg wordt de Rozenkrans gebeden.  

Daarna is er gelegenheid voor aanbidding van het Allerheiligste gevolgd door koffie/thee 

drinken en elkaar verder te ontmoeten in de pastorie. 

• Op de 2e vrijdag van de maand om 19.00u is er gelegenheid voor Aanbidding Allerheiligste 

• Op de 2e en 4e zondag van de maand is er een Kinderwoorddienst 

• Na de Hoogmis in Middelburg is er op de 1e en 3e zondag gelegenheid om koffie/thee te 

drinken en elkaar te ontmoeten  

 

NB      Het is mogelijk dat de tijden bij Hoogfeestdagen veranderen. Kijk op de website bij  

           ‘vieringen’ 

 

Parkeren in Middelburg  is gratis op zon -en feestdagen. 

Houd het plein voor de kerk vrij voor mensen die slecht ter been zijn. 

Parkeer niet bij de opritten van het plein. 
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Woe 

17 dec 
9.00 Vlissingen R. Mangnus Viering van W&C  

Do 

18 dec 
19.00 Middelburg 

Th. de Deckere 

T. Nguyen 
Boeteviering  

Za  

20 dec 

 

10.30 

 

 

Ter Reede 

 

G. Wortman 

 

Viering van W&C 

. 

 

 

Zo 

21 dec 

4e Advent 

11.30 

17.00 

Middelburg 

Middelburg 

 

T. Nugyen 

Th. de Deckere 

 

 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

 

 

Bel Canto 

organist Christian Blaha 

Internationale vr. (Engels) 

 

 

Woe  

24 dec 

 

15.00 

22.00 

Ter Reede 

Middelburg 

R. Mangnus 

Th. de Deckere 

Viering van W&C 

Eucharistievr. 

 

Kerstviering 

Nachtmis 

koor Cantate Domino 

Do 

25 dec 
11.30 Middelburg Th. de Deckere 

 

Kerstmis 

 

Cantor René Adriaansen 

organist Christian Blaha 

Vrij 

26 dec 
11.30 Middelburg Th. de Deckere 

 

Eucharistievr 

 

H. Stefanus 

Zo 

28 dec 

 

11.30 Middelburg T. Nguyen 

 

Eucharistievr. 

 

H. Familie 

Cantor René Adriaansen 

organist Christian Blaha 

Kinderwoorddienst 

Woe 

31 dec 

9.00 

17.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Th. De Deckere 

Th. de Deckere 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
  

Do 

1 jan 
10.30 Middelburg 

 

Th. de Deckere 

 

Eucharistievr. 

H.Maria, Moeder van God 

Cantor René’Adriaansen 

organist Christian Blaha 

Za  

3 jan 

10.30 

17.00 

Ter Reede 

Middelburg 

Th. De Deckere 

J. Okonek 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
 

Zo  

4 jan 
11.30 Middelburg Th. De Deckere Eucharistievr.  
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KERSTMIS 

Kerstmis is het feest van de geboorte van Jezus Christus, het moment waarop God zelf mens wordt en 

dichtbij komt. In de eenvoud van een stal in Bethlehem wordt het oneindige mysterie zichtbaar: God 

kiest ervoor om één van ons te worden, kwetsbaar en nabij. Daarom noemen we Kerstmis ook het 

feest van de menswording van God. 

Het kerstevangelie vertelt hoe Maria, na de boodschap van de engel, haar Zoon ter wereld brengt en 

Hem neerlegt in een kribbe. Herders ontvangen als eersten het nieuws van deze bijzondere geboorte 

en komen het Kind aanbidden. Later volgen de wijzen uit het Oosten, geleid door een ster. Zo wordt 

duidelijk: dit Kind is gegeven aan allen, dichtbij en ver weg. 

Door de eeuwen heen kreeg Kerstmis ook zijn vaste plaats in de kalender op 25 december, in een tijd 

van donkere dagen, waarin het licht langzaam terugkeert. Dat maakt de diepe betekenis extra voel-

baar: Christus is het ware Licht dat de duisternis niet overwint, maar doorbreekt. 

In onze kerken wordt Kerstmis gevierd met meerdere vieringen. De nachtmis herinnert ons aan de ge-

boorte van Jezus in de stilte van de nacht, de herdertjesmis bij het ochtendgloren aan het licht dat op-

gaat voor de wereld, en de dagmis richt onze blik op het grote geheim dat achter de kribbe schuilgaat: 

het Woord van God is mens geworden en heeft onder ons gewoond. 

Kerstmis is daarom niet alleen een herinnering aan een gebeurtenis van lang geleden, maar een leven-

de uitnodiging voor vandaag. Het roept ons op om ruimte te maken voor God in ons hart en in ons le-

ven, om licht te zijn voor elkaar, hoop te brengen waar het donker is en liefde zichtbaar te maken in 

kleine, eenvoudige gebaren. 

 

Meer lezen: https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kerstmis 
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VAN HET BESTUUR 

WE GAAN VAN 2025 NAAR 2026 

We leven in een tijd waarin veel verandert, in de wereld, in ons land, en ook in ons geloof en de 

Katholieke kerk. Paus Franciscus is overleden en we hebben afscheid genomen met een indruk-

wekkende uitvaartceremonie waar de wereld haar medeleven toonde en vertegenwoordigd 

was. Ook bij de komst van Paus Leo was er volop interesse voor de Katholieke kerk. We kijken 

uit naar de visie van de Paus Leo en zijn keuzes voor de toekomst van ons geloof en onze kerk. 

We kunnen terugzien op bijzondere momenten in onze parochie, de parochiedag met de Dio-

cesane onderscheidingen van het bisdom Breda voor Nicolette Meulenbroek-Kleinegris,        

Carla van Hecke en Sjaak Kockx, het zestig jarig jubileumviering van emeritus Paul de Maat en 

ook zijn afronding van het voorgaan, parochianen die de sacramenten hebben gevierd, veel  

belangstelling voor Sycamore en een enthousiaste groep vrijwilligers die zich ook inzet voor het 

onderhoud van tuin en kerkgebouwen en een stevige impuls voor de toeristenkerk Dishoek 

met een nieuwe keuken en renovatie van het dak. We staan ook stil bij het verlies van vrijwil-

ligers en andere parochianen. Verheugend is het groeiende aantal kerkgangers tijdens de vie-

ringen in de gehele parochie en de komst van jonge mensen. Binnen onze parochie is er veel 

gebeurd, er is meer dan eens veel te doen en we zijn benieuwd naar wat komen gaat. Laten we 

elkaar vasthouden en barmhartigheid tonen en ervaren. 

Het proces van verkoop van de Willibrorduskapel in Domburg loopt. En toekomstplannen voor 

verbetering van de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg gaan wellicht in 2026 het levens-

licht zien. In ieder geval vieren we in 2026 het 75ste levensjaar van de HH. Petrus en Pauluskerk. 

We hopen van harte en bidden voor een glorievolle toekomst voor ons geloof, parochie en 

voor iedereen die hierbij betrokken is. Dank voor de steun, de betrokkenheid en inzet van velen 

en in het bijzonder van de vrijwilligers. 

We wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar. 

Het parochiebestuur 
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VERANDERING VIERINGEN IN DE ONZE LIEVE VROUWE KAPEL VLISSINGEN 

De laatste zondagviering in de OLV Kapel was op 7 december. Er worden geen zondagvieringen 

meer gehouden. De vieringen zijn voortaan op woensdag. De tijden van de vieringen verande-

ren in januari. Op de 1e en 3e week van de maand is er een viering om 9.00u. En op 2e en 4e 

week van de maand is er een vieirng om 19.00u. Dit om mensen die overdag nooit kunnen, 

i.v.m. werk of school, de gelegenheid te geven te komen vieren. 

MISSIONAIRE PAROCHIE 

De vijfde conferentie Missionaire Parochie is een tweedaagse jubileumeditie op 12 en 13 maart 

2026 in Veenendaal. Te verwachten is dat opnieuw meer dan 1.000 Katholieken en andere geïn-

teresseerden naar deze bijeenkomst komen. De bijeenkomsten zorgen ieder jaar voor inspiratie, 

ontmoetingen en bieden gelegenheid om samen het geloof te vieren!  Vijf jaar geleden was Fr. 

James Mallon uit Canada aanwezig, bij de vijfde editie komt hij terug. Mallon stond destijds aan 

de wieg van de Missionaire parochie. 

Voor informatie over de conferentie bevat de website missionaire parochie | als God reno-

veert alle informatie, ook praktische informatie is te lezen op Conferentie Missionaire Parochie 

2026 | De missionaire parochie. De ervaring in voorgaande jaren leert dat het een inspirerende 

bijeenkomst is. 

Als parochianen geïnteresseerd zijn om deel te nemen, aanmelding kan bij  

r.louwes@rkwalcheren.nl of via 0624863893. De parochie zal de kosten voor de deelname ver-

goeden. Degene die zich al eerder hebben aangemeld, geef het ook door. Dan kijken we naar 

vergoeding van de kosten. 

https://missionaireparochie.nl/
https://missionaireparochie.nl/
https://missionaireparochie.nl/conferentie-missionaire-parochie-2026
https://missionaireparochie.nl/conferentie-missionaire-parochie-2026
mailto:r.louwes@rkwalcheren.nl
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ADVENT EEN TIJD VAN GROEIENDE VERWACHTING  

Advent betekent ‘komst’. De vier weken voor Kerst is een periode van inkeer en spirituele 

voorbereiding en verwachting, waarin we toeleven naar de geboorte van Jezus Christus. Deze 

tijd omvat de dubbele verwachting: zowel de geboorte van Jezus, als zijn toekomstige weder-

komst aan het einde der tijden. Tijdens de Advent is er aandacht voor het innerlijke licht en 

groei. De Adventskrans, waarvan elke zondag een nieuwe kaars wordt aangestoken, symboli-

seert onze groeiende verwachting.  

 

Ero cras 

Tijdens de Advent worden in het Getijdengebed de O-antifonen gezongen. Dit zijn korte verzen 

die de psalmen inleiden en afsluiten. Ze worden O- antifoon genoemd, omdat alle zeven begin-

nen met het korte woord “O”:  O Sapientia (Wijsheid), O Adanaï (Heer), O Radix Jesse (Wortel 

van Jesse), O Clavis David (O Sleutel van David), O Oriens (Dageraad), O Rex Gentium (Koning 

der volkeren) O Emmanuel (God met ons).  

De beginletters van de zeven O-antifonen, achterstevoren gelezen vormen de boodschap van 

hoop: “Morgen zal Ik er zijn” (ero cras)  

 

“… een Kind wordt ons geboren,  

een Zoon wordt ons gegeven. …”  

 [Jesaja 9, 5] 

 

Dit zijn woorden van de profeet Jesaja. Met de Geboorte van Jezus 

in Bethlehem is deze profetie in vervulling gegaan. Hij heeft hoop 

gebracht aan een wereld vol gebrokenheid want Hij is Immanuel, 

God-met-ons. 

Moge die hoop ons hart verwarmen en ons in beweging zetten 

voor het komen van zijn Rijk van Vrede. 

 

Van harte wensen wij u een 

Zalig Kerstfeest 
en een gezegend 2026 toe. 
 
Pastoraal Team RK Boven de Schelde 
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ADVENT 

Een nieuw vieringenrooster is ingegaan, veel veranderde. Werd anders.                                                      

Vooral voor de parochianen in de kernen Heinkenszand, Ovezande, Zierikzee en Kwadendam-

me. Voor mij is mijn pastorale werk anders geworden: niet (meer) voorgaan in de vieringen 

op zaterdag of zondag in de hierboven genoemde kernen en kerken.                                                          

Deze verandering geeft mij verlies. Verlies  van het voorgaan in Woord, in gebed, in getuige-

nis ín en samen met de gemeenschap van gelovigen, die mij dierbaar zijn.                                                                                                                    

Ik ben hierover benaderd door medegelovigen, parochianen en hun zorg om mij en hun be-

trokkenheid, doen me goed! In de zorgcentra voor ouderen waar ik als pastor werkzaam ben, 

verandert het niet, daar en in de vieringen ‘doordeweeks’ blijf ik present.                                                                                                            

Laten we elkaar blijven ontmoeten, in leven, in geloof. Elkaar naderen. Nader tot de ander 

leidt tot ontmoeting met de Ander. Samen zijn wij als Gods volk onderweg 

We naderen Kerstmis. De derde kaars is ontstoken, wij volgen het licht -                                                   

God die ons nadert en nabij komt in het kwetsbare mensenkind.                                                                     

  WILLEN WIJ HET KIND VINDEN? 

  Wie het kind wil vinden  

  moet op weg gaan door een nietsontziende wereld  

  met zijn kleine lamp vertrouwen                                                                                            

  tegen argwaan en cynisme in. 

  Wie het kind wil vinden                                                                                                             

  moet een kind weer in de ogen kijken                                                                                         

  om de helderheid van het begin te proeven                                                                                  

  hoe wij in volkomen onschuld zijn geboren                                                                                 

  met in onze ziel een bron van mededogen 

  Wie het kind wil vinden                                                                                                              

  moet met hart en geest en handen                                                                         

  onvoorwaardelijk de wending maken                                                                                         

  van oorlog naar vrede en                                                                                                                

  van zelfbehoud naar leven geven 

  Wie het kind wil vinden                                                                                                                     

  moet onverdedigbaar zichzelf worden                                                                                        

  om zonder waan van hoge woorden                                                                                                

  als een broer, als een zuster  te kunnen knielen                                                                                

  bij de minst geziene of vergeten mens.    

                     K. Gelaude 

Het kind van Hoop wordt steeds weer geboren God, wat een wonder.  

Zalig Kerstmis!    

Ria Mangnus, pastoraal werker 
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KOSTBAARDER DAN JE DENKT  

"Zal de Mensenzoon bij Zijn komst het geloof op aarde vinden?" (Lc.18.8)  

Deze vraag van de Heer hoorden we in het Evangelie, op zondag 19 oktober 2025. Ze doet mij na-

denken, waarschijnlijk ook sommigen van u. 

 De Heer verlangt als Hij terugkomt als het ware niets anders te zien behalve het geloof in Hem. 

Want, in zekere zin, dat beïnvloedt hoe iemand hier leeft. Als het geloof, blijkbaar, zo belangrijk is, 

wat is dan het geloof? In zekere zin is het niet abstract. Het is te vinden in wat we iedere zondag 

zeggen;  

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de Maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven; 

die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest; 

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

de vergeving van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

en het eeuwig leven. Amen. 

 Deze Geloofsbelijdenis heeft twaalf zinnen. Volgens de traditie komt het van de twaalf apostelen. 

Na de Hemelvaart van de Heer heeft iedere apostel één zin, onder de ingeving van de Heilige Geest, 

geformuleerd. Dit geloof bevat drie delen: 

- Geloof in de Drieëenheid: Vader, Zoon, Heilige Geest. 

- Geloof in de Kerk, als lichaam van God. 

- Vergeving der zonden en het Eeuwig leven, als Gods gaven. 
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ADVENTSACTIE 2025   ‘KOESTER EEN KIND, BOUW MEE AAN MORGEN’ 

Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen krijgen waar ze recht op hebben. Kwets-

bare kinderen die aan de zijlijn staan. Omdat ze anders zijn. Omdat hun familie in de marge leeft en 

omdat iedere dag een strijd is om te overleven. 

Dit jaar staat in het teken van een tweetal projecten: 

Water en groente in Nicaragua; 

Onderwijs en begeleiding in Kameroen. 

U kunt hier meer informatie over vinden op https://www.vastenactie.nl/adventsactie. 

Hiervoor zal geen mandje of collectezak rondgaan in de kerk, maar u kunt – zo u wilt – een bijdrage 

rechtstreeks leveren op IBAN NL89 INGB 0653.1000.00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. Mocht u 

hiervoor geld overmaken aan de Caritas, vermeld dan uitdrukkelijk “Adventsactie”. Alles wat wij tot 

die tijd ontvangen, wordt begin januari door ons overgemaakt aan de adventsactie 2025. De actie 

loopt vanaf 30 november tot 23 december 

Vanaf de eerste tijd van de kerk beleden christenen het. Tijdens de bloedige vervolgingen in de 

eerste drie eeuwen door de Romeinse keizers. Daarna onder de vervolgingen door de eeuwen 

heen tot de dag van vandaag in bijna alle continenten, hebben talloze christenen omwille van 

dit geloof hun leven prijsgegeven. 

In ons land kunnen we denken aan de martelaren van Gorcum en de heilige Titus Brandsma, uit 

Friesland. We zijn ons er vaak waarschijnlijk niet van bewust dat de korte geloofsbelijdenis die 

we iedere zondag zeggen, niet gratis is.  

Nee, het is doordrenkt met zoveel bloed van martelaren door tweeduizend jaar heen. 

 Het is, in zekere zin, niet zomaar een tekst. Het is een onbetaalbare schat. Laten we deze schat 

in ons hart bewaren en ze met eerbied belijden.  

 

Kapelaan Thai Nguyen  
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             Foto Ramon Mangold 

UPDATE GEZONDHEID BISSCHOP LIESEN  

2 december 2025  

Algemeen 

Aan het begin van de zomer van 2022 kampte bisschop Liesen met gezondheidsproblemen. 

Het bleek een oncologische aandoening, waarvoor de bisschop met gunstig resultaat behan-

deld is. 

In oktober 2025 is ontdekt dat er weer kankercellen actief zijn, waardoor thans wederom een 

behandeling met chemotherapie noodzakelijk is. Voor de duur van deze behandeling zal dit 

betekenen dat de bisschop beperkt beschikbaar is. Het bisdom bekijkt hoe hij gedurende deze 

periode in zijn taken ondersteund kan worden. 

Bisschop Liesen benadrukt dat zijn prioriteit en zijn hart ligt bij het verder ontwikkelen van de 

Missionaire Parochie in het bisdom Breda. Hij dankt iedereen voor het gebed om zijn gezond-

heid, en vraagt om te bidden voor al diegenen die te lijden hebben onder ziekte. 

INSPIRATIEMIDDAGEN MISSIONAIRE PAROCHIE 

In 2025-2026 organiseert het bisdom Breda op vier zaterdagen inspiratiemiddagen rondom de 

Missionaire Parochie. Op deze middagen staat steeds een kernaspect hiervan op het program-

ma. Op 24 januari vindt de tweede middag op het bisdomkantoor in Breda plaats. 

Tijdens deze middag staat ‘de Kracht van de Heilige Geest’ centraal. ‘Het beste (van) leider-

schap’  en de Eucharistie komen in de volgende middagen aan bod. Deze zullen plaatsvinden 

op 11 april en 30 mei. De eerste middag over de prioriteit van de evangelisatie heeft reeds 

plaats gevonden. De middagen vormen een eenheid, maar zijn ook zelfstandig te volgen. 

 

https://bisdombreda.nl/algemeen/inspiratiemiddag-missionaire-parochie-kracht-van-de-heilige 
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VIER ADVENT EN KERSTMIS 

Op zondag 30 november is de Advent begonnen, de voorbereidingstijd op het kerstfeest. In 

aanloop naar Kerstmis en in de dagen erna delen de Nederlandse bisschoppen acht korte vi-

deo’s.  

Bisschop Liesen komt als eerste in de reeks aan bod. Hij vertelt over een ‘lege kribbe in de  

Advent’ waarin de bijbel wordt gelegd. 

De Advent en Kerstmis zijn bijzondere momenten in het kerkelijk jaar. De Nederlandse bis-

schoppen vertellen erover in de video’s op weg naar Kerstmis en daarna. In elke video belicht 

een van de bisschoppen vanuit een eenvoudig voorwerp, zoals een lege kribbe, een beeldje of 

een engel, een aspect van Kerstmis. Elk van de bijdragen nodigt uit om stil te staan bij de bete-

kenis van het kerstfeest en hoe dit ons leven vandaag raakt. 

 

Programmering 

1. Een lege kribbe in de Advent: Het Woord dat leven geeft Mgr. Liesen van het bisdom Breda 

      (vrijdag 28 november) 

2. Kerstmis begrijpen: Jezus’ menswording concreet Mgr. Van den Hout van het bisdom  

       Roermond (vrijdag 5 december) 

3. Kerstvoorstelling in Delfts blauw: Kribbe en kruis Mgr. Van den Hende van het bisdom  

       Rotterdam (vrijdag 12 december) 

4. Kleurrijke kerststal uit Zuid-Amerika: Hoop en vreugde om God Mgr. De Korte van het  

       bisdom ‘s-Hertogenbosch (vrijdag 19 december) 

5. De kribbe vertelt het hele verhaal: Een kostbaar moment Kardinaal Eijk van het  

       aartsbisdom Utrecht (maandag 22 december) 

6. Gloria in excelsis Deo: De boodschap van de kerstengel Mgr. De Jong van het militair  

       ordinariaat (dinsdag 23 december) 

7. De andere kant van Kerstmis: Een familie op de vlucht Mgr. Cornelissen van het bisdom  

       Groningen-Leeuwarden (vrijdag 26 december) 

8. Drie koningen, drie leeftijden: Koning Balthasar en de ster Mgr. Hendriks van het bisdom 

       Haarlem-Amsterdam (vrijdag 2 januari) 
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COLLECTE  DECEMBER                   

 

Zaterdag/zondag      20/21    Eigen parochie 

Kerstnacht; 1e en 2e Kerst           24/25/26    Eigen parochie 

Zaterdag/zondag      27/28    Eigen parochie 

Woensdag/donderdag    31/1 jan Eigen parochie 

 

 

Ook in andere doordeweekse en bijzondere vieringen stellen we uw bijdrage zeer op prijs. 

CARITAS - AANLOOP NAAR KERSTMIS  

De Caritascollectes aan het eind van het jaar zijn, zoals gebruikelijk, voor de sociale minima 

en voor de kerstpakketten. We ondersteunen met elkaar de sociale minima door in Vlissingen 

en in Middelburg een bijdrage te geven. In de gemeente Middelburg gaat dit in samenwer-

king met andere kerken, en via Orionis. In Vlissingen en Veere is er hierin nog geen samen-

werking tussen kerkverbanden. In dat geval is deze bijdrage in de vorm van een bon voor een 

toegankelijke supermarkt. Bent of kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een 

kerstpakket van Caritas? Laat het ons weten: caritas@rkwalcheren.nl of meldt het aan een 

van de pastores. U kunt uw bijdrage overmaken op:  

NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van: Sociale Minima  
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DEELKAST IN DE KERK 

Vanuit de Caritas willen we in onze kerk een deelkast plaatsen:  

een plek waar parochianen houdbare producten en andere kleine, bruikbare spullen kunnen 

achterlaten voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Zo willen we heel concreet invulling 

geven aan naastenliefde en solidariteit binnen onze gemeenschap. 

Hebt u iets over dat u kunt missen? Dan nodigen wij u van harte uit om dit in de kast te leg-

gen.  

Bestuur Caritas 

SAMEN  KERST VIEREN 

Op tweede kerstdag is er gelegenheid om na de H. Mis van 11.30 in de pastorie kerst te vieren. 

Eerst drinken we koffie/thee met wat lekkers erbij. Daarna gaan we samen lunchen. Als ieder-

een wat meeneemt voor zichzelf en een ander hebben we weer een mooie kerstmaaltijd. 

U kunt zich opgeven bij Marianne Solinger 0650807794 

U bent van harte uitgenodigd! 

                                                 KERST IN DE VITRINEKAST IN DE KERK 
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OVERLEDEN 

"In de palm van Gods hand kwam haar leven tot rust"  

 

Mw. Vesna Kunŝtek,  overleden op 1 december te Rotterdam in de leeftijd van 52 jaar. 

Mw.   Ger van Waegeningh, overleden op 10 december te Middelburg in de leeftijd van bijna  

93 jaar 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost toe. 

Bestuur en pastoraal team 

GEDOOPT’ 

‘laat de kinderen tot Mij komen’    Lucas 18:15-17 

 

Op zondag 14 december 2025 heeft in de kerk van de HH Petrus en Paulus te Middelburg het 

Sacrament van de Doop ontvangen: Michiel (Giel) van de Vorstenbosch, zoon van Emile en 

Nancy van de Vorstenbosch-van de Ven, wonend te Vlissingen. 

 

Wij feliciteren de ouders van harte met de doop van Giel.  

Bestuur en pastoraal team 

HUISHOUDELIJKE HULP GEZOCHT 

Emeritus pastoor Paul de Maat zoekt huishoudelijke hulp voor enkele uren in de week. Hij 

woont in Vlissingen. Bent u degene die hem kan helpen? Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met zijn broer Frans de Maat  tel  06-51522248.  
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IN MEMORIAM GER VAN WAEGENINGH 

Ger van Waegeningh is op 10 december overleden, 1 dag voor haar 93e verjaardag. Zij was 

een vrijwilliger voor de Heilige Maria Parochie Walcheren met grote inzet op vele terreinen. 

Zo was zij de drijvende kracht voor de Vastenaktie, hielp bij het koperpoetsen, was lange tijd 

betrokken bij de Vastenaktie-organisatie, 5 jaar als voorzitter. Ook vertegenwoordigde zij de 

parochie tijdens de landelijke startdag in Utrecht. Haar kenmerk was voortvarendheid.           

In een overgangsjaar had Ger zitting in het parochiebestuur van de HH. Petrus en Pauluskerk. 

Ze assisteerde meer dan vijf jaar op het secretariaat van de parochie. Ze zette zich in voor het 

ouderenpastoraat, de bezoekgroep en het koffieschenken na de viering. Studenten van Scal-

da vertelde ze jaarlijks over haar ervaringen in het leven, over de Tweede Wereldoorlog en 

wat je als mens voor een ander kunt betekenen. Ze ging zelfs tot voor enkele jaren met de 

fietskar erop uit, tent er in en fietste door Gelderland, Brabant en het Zeeuwse Land. 

Naast haar inzet voor de parochie was Ger van grote betekenis voor Seniorencontact Middel-

burg-Veere, voorheen KBO. Ze was er meer dan tien jaar bestuurslid. Dankzij haar rijdt er ie-

dere week gedurende twee dagen een buurtbus door Middelburg. Ger was ook betrokken bij 

Zeeuws Weerzien, Feest van Herkenning, Talentcoaches, koersbal in Gapinge, uitzending via 

PUM naar het buitenland, Shri Lanka Support waarvoor ze diverse malen naar het project 

reisde, het onderzoeksproject ‘Meedoen is Meetellen’, Soroptimist International Club Wal-

cheren, gastvrouw in Het Hofje.  In 2020 werd Ger van Waegeningh benoemd tot Ridder in de 

Orde van Oranje Nassau gezien haar indrukwekkende staat van dienst voor de samenleving in 

Middelburg, in Zeeland en in de rest van de wereld. Daarvoor werd haar in 2017 de Lange Jan 

Award toegekend voor haar uitstekende bijdrage als vrijwilliger aan de gemeenschap in  

Middelburg. Seniorencontact heeft Ger benoemd tot erelid.  

Moge Ger rusten in vrede. We zullen haar blijven herinneren. We wensen de familie sterkte 

en staan hen nabij. De gebedsdienst waarin afscheid van Ger wordt genomen, wordt voorge-

gaan door pastoraal werker Ria Mangnus. Deze dienst vindt plaats in het Crematorium Mid-

delburg op donderdag 18 december 2025 vanaf 10.30 uur. In plaats van bloemen graag een 

donatie aan Stichting Sri Lanka Support Middelburg, IBAN: NL05RABO0148192394. 

Het correspondentieadres is Martinetstraat 27, 5751 KR Deurne 
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GULDEN MIS 

De Gulden Mis (Missa Aurea) is een speciale votiefmis, of Rorate Mis, die wordt opgedragen 

op de eerste woensdag na de feestdag van de Heilige Lucia van Syracuse (feestdag Lucia: 13 

december). Tijdens deze mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting 

van de Allerheiligste Maagd Maria en haar belangrijke rol in de Menswording. 

Het bijwonen van deze Mis heeft bijzondere waarde, vandaar het woord ‘gulden’, dat bete-

kent voortreffelijk, krachtig. Speciaal geldt dit voor mensen die in nood verkeren. 

De Mis vindt plaats in een donkere kerk, die alleen met kaarsen verlicht is. Het volksgeloof 

neemt aan dat men altijd verhoord wordt in alle smeekbeden die men tot Maria in deze Mis 

wendt. In het verleden oefende de Gulden Mis een bijzondere aantrekkingskracht uit op 

mensen die in nood verkeerden, of op mensen wier naasten op zee waren. De mis werd dan 

ook wel Schippersmis genoemd. De 2e collecte tijdens de Gulden Mis is bestemd voor het 

Zeemanshuis in Vlissingen. Dit zal worden bestemd voor het project Kerst op Zee. Zeevaren-

den krijgen kort voor Kerst een pakje zodat zij op zee tijdens de kerstdagen ook een pre-

sentje hebben. 

Wees welkom op woensdag 17 december 19.00 uur in onze met kaarsen verlichte kerk.  

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Kerk, Hoofdstraat 60 te Ovezande.  
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Hirayama lijkt volkomen tevreden met zijn eenvoudige leven als toiletreiniger in Tokio. Naast zijn 

zeer gestructureerde dagelijkse routine geniet hij van zijn passie voor muziek en boeken, en koes-

tert hij zijn liefde voor bomen, die hij graag fotografeert. Een reeks onverwachte ontmoetingen 

onthult geleidelijk meer van zijn verleden. Een diep ontroerende en poëtische reflectie over het vin-

den van schoonheid in de alledaagse wereld om ons heen.   

Wilt u de film komen kijken u bent van harte welkom, wel graag even aanmelden voor 10 januari 

2026 bij Jacolien de Meij 06-29310123 of jdemeij@zeelandnet.nl  

De filmmiddag vindt plaats in de “Diepgang” huiskamer van de H. Pater Damiaanparochie,      

Mosselstraat 4, 4301 JN te Zierikzee. 

FILMMIDDAG 

    14 JANUARI 2026 
 INLOOP 13.30 UUR START FILM 14.00 UUR 

mailto:jdemeij@zeelandnet.nl
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VAN DE REDACTIE 

REDACTIE  

Trudy van Hoof (hoofdredacteur) Corleen Poppelaars, Yannick Spruyt en pastoor Thaddy de Deckere. 

 

BIJDRAGEN VERBINDING 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 woorden hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.  

Uiterlijk 28 december 2025 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter  Pastoor Thaddy de Deckere   tdedeckere@rkbovendeschelde.com 06-26276050 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes   r.louwes@rkwalcheren.nl  06-24863893 

Secretaris   Mevr. Lidia Thiellier   secretaris@rkwalcheren.nl  06-15541138 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans  penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Algemeen  Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl  06-30591392 

 

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Mevr. Ineke van de Par  E-mail:  vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com  

Dhr. Wim van Goch        E-mail:  vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com  

 

            PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

               Bij overlijden van een dierbare, het verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

               of toedienen van de ziekenzegen kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

                            7 dagen van de week  

 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Thaddy de Deckere  pastoor   tdedeckere@rkbovendeschelde.com  

Thai Nguyen   kapelaan   majacthai@gmail.com  

Ria Mangnus  pastoraal werkster  r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Eliza Oudshoorn  teamleidster   eoudshoorn@bisdombreda.nl 

Charlotte den Toonder         charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com  

    pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren 

Linda van Aardenne teamassistente  lindavanaardenne@rkbovendeschelde.com  

 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden    maandag, woensdag en vrijdag  10.00  - 12.00 uur.  

Telefoon     0113-218610  

Adres      Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail      info@rkbovendeschelde.com  

  

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Onze Lieve Vrouwe Kapel     Singel 106,  4382 LC Vlissingen.   

                                                                    Ingang Brouwenaarstraat 

HH. Petrus en Paulus Kerk   Lombardstraat 3,  4331 AA Middelburg  

Ter Reede (Amarijn)     Vredehoflaan370, 4382 CJ Vlissingen 

Toeristenkerk Emmaus     Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek 

    (Het seizoen is van half mei tot half september) 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

 

Wilt U adverteren? Neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie: 

secretariaat.middelburg@rk.walcheren.nl   

 

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 

t.n.v. Heilige Maria Par Walcheren Middelburg of overboeken naar 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  

mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren
mailto:secretariaat.middelburg@rk.walcheren.nl

