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ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES 

In deze meimaand waarin de Heilige maagd Maria geëerd wordt, besteden we aandacht  

Onze -Lieve -Vrouw van Lourdes 

De grot van Massabielle  is het hart van het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in de 

Franse plaats Lourdes, waar volgens de overlevering op 11 februari 1858 de Heilige Maagd Maria 

aan de heilige Bernadette Soubirous verscheen.  

Ze is uitgeschuurd uit een circa 27 meter hoge rots, Massabielle vieille roche genoemd, of bij 

haar oorspronkelijke naam La Tute aux cochons, naar de varkens die er sinds mensenheugenis 

werden gehoed. De grot is ongeveer 9,5 m diep, 9,8 m breed en 3,8 m hoog en bestaat uit drie 

ongelijke holtes. Eigenlijk gaat het om een complex van 7 of 8 zijrivieren (ondergrondse delta) van 

het water afkomstig van de syncline van Batsurguère-Prat d'Aureilh dat mede de Gave voedt.  

In een circa twee meter hoge nis rechts boven de ingang, waar op 4 april 1864 een levensgroot 

Mariabeeld van beeldhouwer Joseph Fabisch werd geplaatst, zouden zich tussen 11 februari en 

16 juli 1858 in het totaal achttien Mariaverschijningen hebben voltrokken.  

In de grootste holte is een altaar geplaatst en worden er eucharistievieringen georganiseerd. 

Twee gedenkplaten voor het altaar herinneren aan het bezoek van twee pausen:  

paus Johannes-Paulus II (op 15 augustus 1983 & 15 augustus 2004) en paus Benedictus XVI (van 

12 tot 15 september 2008). Links van het altaar ziet men een bron ontspringen, die Bernadette op 

aanwijzen van Maria zou hebben blootgelegd op 25 februari 1858 en waarvan het water wordt 

afgeleid naar kraantjes, baden en de Weg van het Water.  

Om ruimte te maken voor de groeiende stroom pelgrims (ten tijde van de verschijningen verza-

melden zich al tot tienduizend bezoekers tegelijk rond de grot) werd in de 19e eeuw de bedding 

van de Gave twee keer verlegd en werd het beekje van Merlasse afgeleid.  

Zie ook > https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/m/maria-van-lourdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto pixabay 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Gave_(rivier)
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      GEBED                         

      MARIA, 

    Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, 

  jij die in de nis van de rots van Massabielle verscheen, 

  aan Bernadette, dat eenvoudige herderinnetje uit Bigorre. 

  Je bracht haar het schitterende licht van jouw glimlach, 

  de zachte en stralende glans van je aanwezigheid. 

  Tijdens die dagen bouwde je een relatie met haar op, 

  waarin je naar haar keek als mensen die met elkaar spreken. 

  Hier staan wij nu, arm zoals zij, en wij bidden je nederig: 

  laat hen die twijfelen de vreugde van het vertrouwen ontdekken, 

  en hen die wanhopen je discrete aanwezigheid ervaren. 

      MARIA, 

  Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, 

  jij die aan Bernadette je naam bekend maakte 

  door gewoon te zeggen “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”, 

  doe ons de vreugde ontdekken van de nooit aflatende vergeving. 

  Leg in ons het verlangen naar de teruggevonden onschuld en de blijde 

  heiligheid. 

  Kom de verblinde zondaars te hulp. 

  jij gaf het leven aan de Redder van de wereld, 

  kijk met tedere blik naar onze schitterende en dramatische wereld. 

  Open in ons de weg van de hoop, 

  leid ons naar Hem die de levende Bron is, 

  Jezus, jouw Zoon, die ons leert zeggen: 

  Onze Vader…  

 

https://diaken-jan-abts.jouwweb.be/blog/601024_gebed-tot-o-l-vrouw-van-lourdes 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING LEO SPECKENS 

Op 26 april heeft Leo Speckens in het maritiem muZEEum een Koninklijke onderscheiding ge-

kregen. Burgemeester van den Tillaar speldde het lintje 'LID VAN ORANJE NASSAU' bij hem op.  

Leo was onder valse voorwendselen naar het Maritiem MuZEEum gelokt en zou daar een ont-

moeting met het koor “Srétenje” hebben. Inderdaad was er prachtige muziek te horen toen hij 

nietsvermoedend de trap naar de kelderzaal afdaalde. Hij trof een volle zaal met familie en 

vrienden aan. Hij moest nog even wachten omdat er nog wat verlate gasten waren. Dit bleken 

de burgemeester en het gemeentebestuur van Vlissingen te zijn.  

De burgemeester moest het opsommen van de verdiensten van Leo wat inkorten – het was 

een indrukwekkende lijst met veel initiatieven op kerkelijk en buitenkerkelijk gebied. Leo zette 

zich vanaf 1958 voor onze parochie in en doet dat nog steeds voor de toeristenkerk in Dishoek. 

Wij feliciteren Leo en zijn vrouw Mieke met deze eervolle onderscheiding. 

 

Parochianen, pastoraal team en bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

      Foto’s Richel Comminencia 
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VAN DE PASTORES     

 

 

 

OECUMENISCHE HERDENKINGSDIENST 

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei een korte oecumenische her-

denkingsdienst, aanvang 19.00 uur. Deze vindt  plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, 

Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen, aan de achterzijde van de begraafplaats.  Inloop vanaf 

18.30 uur.Het landelijke thema is: Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid. 

Na de dienst  is het mogelijk via een hek te voet naar de begraafplaats  te gaan om de jaarlijks 

door de Gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. De Raad van Kerken 

nodigt u uit voor het bijwonen van de herdenkingsdienst  én de kranslegging.   

OP ZONDAG 5 MEI IS ER GEEN VIERING IN VLISSINGEN.  

Dan vindt de Van Randwijklezing in de Sint Jacobskerk plaats, om 12.00 uur.  We zijn van harte 

welkom in de viering van 10.00 uur en de Evensong om 17.00 uur. 

Kathleen Ferrier spreekt dit jaar de Van Randwijklezing uit. Tickets zijn nog te verkrijgen:  

Van Randwijk Lezing | Bevrijdingsfestival Zeeland 

NIEUWE ALPHA - CURSUS IN MIDDELBURG 

Is er meer in dit leven, dan huisje-boompje-beestje?  

Als je je dat weleens afvraagt dan is Alpha wat voor jou.  

Op donderdagavond 2 mei om 19.30 is er een info-avond in de  

pastorie van de  HH. Petrus & Pauluskerk, Lombardstraat 1 in  

Middelburg. Van harte welkom! 

 De 10 cursusavonden worden ondersteund door video’s met Engelse ondertiteling. 

Meer informatie vindt u achter in de kerk; op deze website, Verbinding 15 maart 2024 en  

op facebook 

https://www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl/van-randwijk-lezing/
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RELIEK HEILIGE BERNADETTE  

Een schrijn met een reliek van de Heilige Bernadette Soubirous kwam in april vanuit Lourdes 

naar Nederland en deed veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. Zo kon iedereen 

die niet naar het heiligdom in Zuid-Frankrijk kan gaan, de genaden van Lourdes hier  

beleven. Op de website van het bisdom Breda is een fotogalerij ingericht, waar ook plek is voor 

ingezonden foto’s uit de parochies. Een aantal parochianen zijn naar Bergen op Zoom gegaan. 

De hele dag kon men de parochiekerk ‘Onze Lieve Vrouwe van Lourdes’ in Bergen op Zoom     

bezoeken. In een indrukwekkende H. Eucharistieviering ter ere van de H. Bernadette met daarna 

een lichtprocessie werd zij vereerd. In deze eucharistieviering werd ook stilgestaan bij het 30-

jarig priesterschap van vicaris Paul Verbeek. Na de lichtprocessie was er gelegenheid om hem te 

feliciteren. 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Foto’s Trudy van Hoof 

 

 

 

 

 

 

 

      foto  Elma Bastianen-Luijk 

       

 https://bisdombreda.nl/rondgangrelieken/fotoverslag-rondgang-relieken-h-bernadette-in-bergen-op-zoom/ 
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UIT DE PAROCHIE    

ONTVANGEN DRIE SACRAMENTEN IN DE PAASWAKE 

In de Paaswake van 30 maart werd mijn hart vervuld met een diepe liefde toen ik de drie sacra-

menten mocht ontvangen: de Doop, het Heilig Vormsel en de Heilige Communie.  

Het was een avond waar ik al lange tijd naar had uitgekeken. Ik was zenuwachtig, niet wetend 

wat ik zou voelen en hoe ik de liefde van God op een nieuwe manier zou ervaren. 

Toen ik ondergedompeld werd in het water, voelde ik vooral een diepe verbondenheid met de 

eeuwenoude traditie van het christelijk geloof en eindelijk de vernieuwing van mijn ziel. 

Het Heilig Vormsel, waarbij ik de gave van de Heilige Geest ontving, bevestigde mijn geloof. 

Voorafgaand aan dit sacrament voelde ik een sterke drang om de Heilige Geest te ontvangen 

voor liefde, wijsheid en meer. 

En dan was er de Heilige Communie, het kostbare geschenk van het lichaam en bloed van  

Christus. Telkens als ik dit heilige sacrament ontvang, voel ik een diepe verbondenheid met 

Christus en met medegelovigen die ook deel uitmaken van Zijn lichaam. Ik ervoer het moment 

bij de Paaswake zelf als een intieme ontmoeting met God. 

Door deze sacramenten voel ik me niet alleen verbonden met God, maar ook met de gemeen-

schap van gelovigen over de hele wereld. Ik ben dankbaar voor deze sacramenten in mijn leven, 

omdat ik mij in het dagelijkse steeds meer op Jezus wil lijken. Ook ben ik priester Steven de   

Koning erg dankbaar dat hij mij in persona Christi heeft mogen dopen. 

Dit alles voelt nog maar als het begin! Ik hoop dat ik andere mensen heb kunnen inspireren. 

Moge ik en iedereen altijd blijven groeien in het geloof. 

 

Esmeralda Reijnhout  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       Foto Camila  
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DANK, DANK, DANK,  

       

Vrijdag 26 april 2024, dag van de lintjesregen, staat voor de rest van mijn 

leven gegrift in mijn geheugen. Al weken was bekend dat er een fotorepor-

tage met ons koor Srétenieje gehouden zou worden in het MuZEEum. De 

plaats die ik maar al te goed ken. Ik mocht een heel kleine rol spelen in de 

totstandkoming ervan vanuit de Vriendenvereniging van MuZEEum en Ar-

chief Vlissingen. 

 

Dat foto’s maken, dat snapte ik nog wel, maar dat we al zingend door het 

(vrijwel lege!) museum moesten lopen was wel heel verdacht. Maar leeg 

was het allerminst, bleek later. De koorleden bleken allemaal op de hoogte 

te zijn, maar niemand liet iets merken. Knap werk! 

Aangekomen in de Pakhuizen trof ik daar een gezelschap aan van meer dan 

100 mensen, die ik stuk voor stuk maar al te goed ken. En juist dat kwam 

ontzettend bij me binnen! Zingen was er niet meer bij.  

 

Voor de toeschouwer moet het er wel een beetje kolderiek en knullig heb-

ben uitgezien. Iemand die meestal goed weet wat hij wil en dat ook zegt, 

viel hier, letterlijk en figuurlijk, helemaal stil en wist zich geen raad met zijn figuur. 

Vooral het feit dat mijn gezin daar zat (ik dacht dat de kinderen op vakantie waren gegaan en dat 

Mieke aan het wandelen was met vriendin Lies) en dat al mijn broers en zussen, zwagers en 

schoonzussen  en bovendien al die vrienden en mensen met wie ik al die jaren samenwerkte, daar 

zaten. Dat allemaal zorgde ervoor dat ik in een rollercoaster van emoties kwam. 

 

Ik ben heel erg blij met deze onderscheiding, maar wat voor mij het grootste cadeau was, was de 

aanwezigheid van al die mensen die mijn leven kleur gaven en die mij dit gunden. Zij tenslotte zorg-

den ervoor, dat ik mij mede voor een aantal zaken kon inzetten, want zonder die wisselwerking zou 

ik tenslotte ook niets zijn. Dank hiervoor. Dank vooral voor jullie vertrouwen in mij. 

Ook dank aan de mensen die middels een aanbevelingsbrief mijn voordracht hebben ondersteund. 

Ik moet ze nog gaan lezen. Het is een hele map vol. 

 

Mijn grote dank gaat uit naar de mensen die maandenlang achter de schermen hieraan hebben ge-

werkt. Onze vrienden, Jos en Lies en Ruud. 

Ruud ook in zijn functie als vicevoorzitter van het kerkbestuur. Dank aan datzelfde kerkbestuur voor 

hun support. En dank aan de mensen van de werkgroepen Toeristenkerk Dishoek, de Open Kerk, de 

Vastenactie en de Oecumene. 
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Langzaamaan kom ik erachter wat zich allemaal achter die schermen heeft afgespeeld in bij-

eenkomsten en vergaderingen op het moment dat ik bij een koorrepetitie was op maandag of 

donderdag. En wat er gebeurde wanneer ik op het laatste moment een repetitie moest afzeg-

gen. Druk  telefoonverkeer heen en weer, want er zat tenslotte iemand thuis die alles in de 

war dreigde te sturen. Ik heb er allemaal niets van meegekregen. Knap werk dus. 

Maar mijn allergrootste dank gaat uit naar Mieke, mijn Lief met wie ik binnenkort 49 jaar ge-

trouwd ben en ook naar mijn kinderen. Zelfs onze kleinzoon Tim (11 jaar) zat al weken in het 

complot en hield zijn lippen stijf op elkaar. Ik wist niet dat zij zo goed konden jokken en toneel-

spelen. 

DANK JULLIE WEL ALLEMAAL. 

Leo Speckens 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto  Marianne de Veen 

TOERISTENKERK EMMAUS DISHOEK OPENT HAAR DEUREN 

Op 12 mei beginnen de vieringen weer in de Toeristenkerk Emmaus in Dishoek. 

Iedereen is van harte welkom bij de vieringen op zondagen om 10 uur ’s morgens.  

Na de viering, wanneer er gelegenheid is om koffie of thee te drinken, wordt ons regelmatig 

verteld dat men het geheel ervaart als een fijne, inspirerende ontmoeting. Dit motiveert ons, 

pastores en werkgroep-leden, om door te gaan met de inspanningen om het geheel in stand te 

houden.  

Sinds een paar jaar is er een openstelling van de kerk op donderdagmiddag, als het weer het 

toelaat, van 13.30  tot 17.00 u. De openstelling op donderdag is vanaf 4 juli t/m donderdag  

5 september. Er is dan gelegenheid om rond te kijken, te bidden of gewoon wat rust te zoeken 

en te dagdromen. Koffie en thee staan klaar. Vrijwilligers, zowel van de kerk zelf als van andere 

(geloofs)overtuigingen, zijn dan ter plekke aanwezig.  

Ook op woensdagochtend, wanneer er onderhoud wordt gepleegd, staan de poorten open 

voor bezoek.  

Op de parkeerterreinen is betaald parkeren. Er zijn enkele parkeerkaarten beschikbaar voor 

bezoekers van de kerk. Fietsen kunnen achterin de kerk gestald worden. 

Namens pastores en werkgroep toeristenkerk Dishoek 

Marianne de Veen-Dorrestijn, voorzitter werkgoep 

tekst bewerkt redactie 
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NIEUW KOOR IN DE HH. PETRUS EN PAULUSKERK 

 

Wat is het fijn om deze tekst met bovenstaande  kop te beginnen! 

Zo’n zes weken geleden kondigden Miriam Verdoes en Pauline Marteijn aan dat zij bezig zijn 

een nieuw koortje op te richten. Zangers werden nog gezocht en inmiddels zijn er enthousiaste 

zangers gevonden. Maar ….meer zangers zijn van harte welkom. Het koor gaat één keer per 

maand zingen en wordt begeleid door Christian Blaha. De eerste keer dat zij zingen is op  

zondag 5 mei. We wensen jullie heel veel succes toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOOR IXXING 

Als een kerk sluit is het vaak ook het einde van een kerkelijk zangkoor. De noodzaak om dien-

sten met muziek op te luisteren is immers grotendeels komen te vervallen. De samenwerking 

tussen de beide gemengde koren van  Lewedorp (Con Dios) en ’s-Heerenhoek (Missicanto) was 

al enige tijd in gang gezet. Begin 2024 zijn beide koren opgegaan in een nieuw koor met de ver-

rassende naam: Ixxing (uit te spreken als: ik zing). (tekst Damiaanparochie) 

En…. Het koor komt onder begeleiding van Jolanda Nagelkerke komt in de Middelburg op 

12 mei zingen. 

Van harte welkom in onze kerk! 
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COLLECTE  MEI       

Zaterdag/zondag      4/5   Caritas eigen kas 

Zaterdag/zondag    11/12  Eigen parochie 

Zaterdag/zondag    18/19  Eigen Parochie 

Zaterdag/zondag    25/26                     Eigen parochie 

 

CARITAS ZIT ZELF IN NOOD! 

Ja, het is waar. Het Caritasbestuur moet u laten weten dat zij zelf hulp nodig heeft. 

In de zomer van dit jaar treden twee van de drie bestuursleden af. Corneille Moison blijft aan, 

Marja Dobbelaer en Helène Kouwenhoven treden af. U leest het goed: het bestuur bestaat dan 

nog uit 1 persoon. O nee, het klopt niet helemaal. We mogen niet vergeten te vermelden dat 

Ria Mangnus als pastoraal werker bij het Caritas bestuur betrokken is. 

Meerdere keren is er een oproep gedaan om nieuwe bestuursleden te krijgen. Alles helaas zon-

der resultaat. 

Hoe moet het nu verder? Wij weten het op dit moment niet. Natuurlijk is er overleg met het 

bisdom maar zij hebben geen oplossing klaarliggen.  

Caritas zit dus zelf in nood. Misschien kunt u helpen? Misschien kunt u lid worden van het be-

stuur? Of ??? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kouwenhoven.h.m@gmail.com 

 

Helène Kouwenhoven, Marja Dobbelaer, Corneille Moison  

 

Noot redactie: Op de volgende bladzijde leest u waarom Caritas er is en wat Caritas doet 

In het eerste weekend van  mei collecteert Caritas voor eigen kas. De eigen 

kas wordt  aangesproken als er een beroep op ons wordt gedaan om finan-

cieel bij te dragen. Een enkele keer geeft Caritas geld. Veel vaker koopt Cari-

tas datgene waar mensen een tekort aan hebben. U kunt ook een bijdrage 

overmaken:  

NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding 

van: eigen kas.   U kunt ook de QRcode gebruiken  
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CARITAS BETEKENT NAASTENLIEFDE.  

Het Caritasbestuur heeft als doel "de caritas (naastenliefde) permanent een herkenbare plaats 

te  bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument 

te zijn."  (bron: website bisdom Breda). 

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat er aandacht is voor nood van mensen in onze paro-

chie en nood van mensen in onze directe omgeving. Het kan betekenen dat er voor iemand 

iets aangeschaft wordt waar diegene eigenlijk niet zonder kan. Zoals de aanschaf van een 

fiets, een nieuw matras, een kinderbed of boodschappen. In acute gevallen kan eventueel tij-

delijk hulpverleend worden. 

Caritas kan daarnaast helpen om de juiste instanties te benaderen om hulp te krijgen. 

Verder zijn er de maandelijkse collectes voor organisaties in onze directe omgeving. Hierin 

geven parochianen zelf heel direct financiële ondersteuning. Zoals aan stichting leergeld, 

stichting Present, SchuldHulpMaatje, de Voedselbank, Mission to Seafarrers, het Witte Huis, 

CitySeeds en de kerstpakketten.  

Het bestuur van Caritas Walcheren komt om de twee maanden bij elkaar om te vergaderen. 

Op de agenda staan altijd algemene en praktische onderwerpen: zomertassen- actie, kerst-

pakketten, individuele aanvragen.  

Het zou fijn zijn als Caritas met hulp van meer parochianen haar werk zou kunnen doen. 

OPDRACHT VAN JEZUS 

Jezus zelf roept de gelovigen op om barmhartig te zijn jegens de naaste in nood. Als een naaste 

om hulp vraagt, is het Jezus zelf, die in nood is; wie de naaste hulp geeft, geeft daarom Jezus 

hulp. Zelf drukt Jezus dat zo uit: 

Om welke hulp het gaat? Jezus is heel concreet: 

"Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te 

drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie 

hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en 

jullie kwamen naar Me toe.'' (Matteus 25, 35-36).  

 

 

 

 

 

       

          De zeven werken van barmhartigheid 
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IN MEMORIAM JAAP ALOFS 

Op 24 april 2024 heeft onze Schepper uit ons midden weggehaald:  

Jaap Alofs . Hij groeide op te Middelburg in een zeer gelovig gezin. Voor het 

eten werd gebeden en zijn moeder bad voor het slapen gaan met hem de  

rozenkrans. Jaap leerde al op jonge leeftijd voor schoenmaker.  

Zijn specialiteit: orthopedische schoenen. Daarnaast bekwaamde hij zich in 

pedicuren. 

Op 18-jarige leeftijd moest hij naar Duitsland om daar te werken in een dorpje in de buurt van 

Berlijn. Hij maakte de bombardementen aldaar mee. Zijn geloof hielp hem om moed te hou-

den. Tijdens een dansavond in Hulst leerde hij Jeanne de Cock kennen. Hij trouwde met haar 

op 18 juli 1953. Samen hadden ze een schoenwinkel op het Bellamypark te Vlissingen.           

Neven en nichten kwamen graag bij hen logeren. Hij hield heel veel van Jeanne en haar overlij-

den 4 jaar geleden voelde als een groot gemis. 

In de Mariaparochie verrichtte hij enorm veel vrijwilligerswerk. Hij was o.a. koster en acoliet. 

Zong ook 35 jaar in het gemengd koor. Iedereen kende hem en hij kende iedereen. De laatste 2 

jaar van zijn leven kreeg hij lichamelijke klachten. Hij klaagde niet maar droeg. Hij heeft mogen 

meemaken dat hij 100 jaar werd en genoot van een feest in Huis ter Schelde. Daags voor dit 

feest werd hij opgenomen in het hospice te Vlissingen. Hij kon aanvaarden, dat hij gehaald zou 

worden, want zei hij: Ik ga degenen, die ik liefheb verlaten, degene die ik liefhad zal ik weer-

zien.  

Moge hij thuiskomen bij zijn Schepper en echtgenote in vrede, rust en geborgenheid. 

Ed Visser, gepensioneerd pastoraal werker  

 
LIEF EN LEED     

OVERLEDEN 

 

13 april  Mevrouw Selma Inacio      92 jaar   Vlissingen 

20 april  Mevrouw Marijana Timicic-Kapetanonic   62 jaar Middelburg  

‘Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, Jesaja 49, 16’  

 

Ook u kunt een in Memoriam schrijven en opsturen naar verbinding@rkwalcheren.nl  
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WETENSWAARDIGHEDEN     

165 JAAR RK-KERK EN 700 JAAR OVEZANDE 

In dit jaar waarin we 700 jaar Ovezande vieren, bestaat de katholieke kerk in Ovezande 165 

jaar. Daarmee is de kerk de oudste nog originele katholieke kerk van deze regio. Gebouwd 

en opgeleverd in 1859. Uit deze lange geschiedenis valt veel moois te tonen. Zodoende was 

het onderwerp van de jaarlijkse tentoonstelling in mei niet moeilijk te kiezen. De expositie is 

tevens onderdeel van het programma van 700 jaar Ovezande. 

  

De tentoonstelling wordt geopend op zondag 5 mei om 14.00 uur door vicaris Paul Verbeek 

met een korte, inspirerende lezing. Aansluitend volgt een mini concertje door een Scola    

gevormd door een groepje enthousiaste zangers uit de hele Damiaanparochie.  

Vicaris Paul Verbeek, die eerder de tentoonstelling opent, zal de diverse muziekstukjes aan-

kondigen en er iets over vertellen. 

Iedereen is van harte welkom. Inloop vanaf 13.30 uur met koffie/thee. 

  

In de meimaand is de tentoonstelling te bezichtigen op de zondagen 5, 9, 12, 19 en 26 mei 

van 13.00 -17.00 uur. Met dien verstande dat op Hemelvaartsdag 9 mei de kerk al vanaf 

11.00 uur open is. Dit heeft alles te maken met 700 jaar Ovezande. 

 

Ad Schenk 

 

lees meer > https://www.rkovezande.nl/nieuws/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 

    Kerk 1949 
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        VIERINGEN 

  
 

 

De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand 

Woe  
1 mei 

9.00 Vlissingen R. Mangnus Vr. van W &C Na afloop koffie/thee 

Do  
2 mei 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr. Rozenkrans en daarna koffie/thee 

Za 
4 mei 

10.30 Ter Reede W. Sweere Vr. van W&C   

Zo 
5 mei 

11.30
13.30 

Middelburg 
Vlissingen 

Th. De Deckere 
W. Sweere 

Eucharistievr. 
Vr. van W&C 

Na afloop koffie/thee 
  

Woe 
8 mei 

9.00 Vlissingen P. de Maat Eucharistievr. Na afloop koffie/thee 

Do  
9 mei 

11.30 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr. Hemelvaart van de Heer 

Za 
11 

10.30 Ter Reede Th de Deckere Eucharistievr. 
  
  

Zo 
12 mei 

10.00 
11.30 

Dishoek  
Middelburg 

R. Heinrichs 
P. de Maat 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 

Openingsviering 
Na afloop koffie/thee 

Woe 
15 mei 

9.00 Vlissingen W. Sweere Vr. van W&C  Na afloop koffie/thee 

Do 
16 mei 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr. Rozenkrans en daarna koffie/thee 

Za 
18 mei 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Middelburg 

W. Sweere 
Th. de Deckere 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 

Internationale viering 

Zo 
19 mei 

10.00 
11.30 
13.30 

Dishoek 
Middelburg 
Vlissingen 

R. Heinrchs 
R. Mangnus 
Th. de Deckere 

Vr. van W&C 
Vr. van W&C 
Eucharistievr. 

Pinksteren Na afloop koffie/thee 

Woe 
22 mei 

9.00  
19.00 

Vlissingen 
Middelburg 

W. Sweere 
Th. de Deckere 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 

 Na afloop koffie/thee 

Do 
23 mei 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr. Rozenkrans en daarna koffie/thee 

Za 
25 mei 

10.30 Ter Reede G. Wortman Vr. van W&C   

Zo 
26 mei 

10.00
11.30 

Dishoek  
Middelburg 

G. Kok 
P. de Maat 

Vr. Van W&C 
Eucharistievr. 

  

Woe 
29 mei 

9.00 Vlissingen Lea Izeboud Rozenkrans  Na afloop koffie/thee 

Do 30 
mei 

9.00 Middelburg Th. de Deckere Eucharistievr. Rozenkrans en daarna koffie/thee 



 

 17 

VAN DE REDACTIE 

REDACTIE 

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk 13 mei 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 

400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

Een digitaal abonnement op ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement 

kunt u dit aangeven op de website https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden  ‘Verbinding’ wordt zwart/

wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers be-

zorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 

‘Verbinding’ is altijd welkom. Bankrekening: 

NL42 INGB 0000 658670   t.b.v  H. Maria Parochie Walcheren  bijdrage ‘Verbinding’ 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter  Pastoor Th. De Deckere    thaddeusmhm@gmail.com  06-26276050 

Vicevoorzitter Dhr. Ruud Louwes   r.louwes@rkwalcheren.nl  06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok   secretaris@rkwalcheren.nl  06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans  penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen  Dhr. Paul Stok   p.stok@rkwalcheren.nl   06-21516509 

Algemeen  Mevr. C. Poppelaars  c.poppelaars@rkwalcheren.nl  06-30591392 

Adv. Missionaire Mevr. Trudy van Hoof            t.vanhoof@rkwalcheren.nl  06-41043490 

kerk   

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Mevr.Gon Joosten  vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com   

Dhr. Theo Snel       vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com          

                                               

                                                 PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

                       Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken 

                                        kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur 

 

CONTACTGEGEVENS  

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden/
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Thaddy de Deckere  pastoor   thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster  alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus  pastoraal werkster  r.mangnus@rkwalcheren.nl 

Geerten Kok   teamleider    gkok@bisdombreda.nl 

Charlotte den Toonder         charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com  

    pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren 

Arjen Gernaerts  diaken in opleiding 

Linda van Aardenne teamassistente  info@rkbovendeschelde.com  

 

SECRETARIAAT PAROCHIE

dinsdag en donderdag  9.30-11.30 uur

0118-612860

 

secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 
PASTORAAL CENTRUM 

Openingstijden    maandag, woensdag en vrijdag  10.00  - 12.00 uur.  

Telefoon     0113-218610 

Adres      Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail      info@rkbovendeschelde.com  

  

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Sint Jacobskerk    Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen  

HH. Petrus en Paulus Kerk  Lombardstraat 3,  4331 AA Middelburg  

Ter Reede (WVO Zorgsaam) Vredehoflaan370; 4382 CJ Vlissingen 

Toeristenkerk Emmaus    Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek 

   

De vieringen in Dishoek worden 12 mei 2024 weer hervat. 

 

  

 

 

 

 

 

Op Facebook is het adres: https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren 

   
 

 

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE 

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te ‘gaan staan’. 

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie Maria Par Walcheren Middelburg. 

mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com
https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren

